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Nagelaten 
 

Wat laat ik eenmaal aan mijn kinderen na? 

Een rijke voorraad aan herinneringen  

of een museum vol vergeefse dingen? 

Heb ik genoeg gedaan wanneer ik ga? 

 

Of zouden zij nog jarenlang bepraten  

wat ik niet deed, wat ik heb nagelaten? 

 

 Rikkert 
 
   

  

 
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 

 

https://www.pleinkerk.nl 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl/
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DE OPEN DEUR 

Kontaktblad  
van de 

BAPTISTEN 

GEMEENTE 

NOORDBERGUM 

 
Voorganger: 
Vacant. 
 
Pastoraal werker: 
Br. J. Zeldenrust 
06-111 896 93 
j.zeldenrust@ziggo.nl 
 
Secretariaat: 
Tj. Van der Veen 

Veldmansweg 30a 

9257 VS Noardburgum 

06-222 108 05 

secretariaat@pleinkerk.nl 
 
Redactie: 
A. Eizema 

Schoolstraat 140 

9251 ED Burgum 

06-542 356 41 

deopendeur@hotmail.com 

 
Bankrekeningnummer:  
NL75 RABO 0349 8016 57, 

t.n.v. Baptistengemeente 

Noordbergum  

Kerkgebouw: 

Zevenhuisterweg 39 

9257 VH Noardburgum 

Telefoon 0511-474091 

 

Bij de voorplaat: 

 

         Een gezegend 2026 
toegewenst! 

  

 

INHOUDSOPGAVE: 

 

Nagelaten 

Inhoudsopgave 

De overdenking – Prioriteiten stellen 

Van de bestuurstafel 

Kerstwens Unie-ABC 

De Boekenkast 

Kerst en nieuwjaarswens                   

Vluchtelingenwerk                                             

Van het secretariaat 

Een waargebeurd verhaal 

Agenda voor januari 2026 

Studieavonden Noardburgum 

Kerkdiensten in januari 2023 

Eben Haëzer 
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Prioriteiten Stellen 

De uitdagingen van relaties 

Relaties zijn niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft wel eens 
meegemaakt dat relaties pijnlijk of ingewikkeld kunnen zijn. Soms is 
het dan verleidelijk om ze onderaan je prioriteitenlijstje te zetten. Je 
vraagt je af: wie heeft ze eigenlijk nodig? Maar als je relaties 
wegstreept, wat blijft er dan over? Hobby’s, verplichtingen, vermaak. 
Een leven zonder relaties lijkt misschien overzichtelijker, maar het is 
ook leeg. Relaties geven ons leven betekenis en diepgang. 

Het belang van relaties  

Jezus benadrukt in de Bijbel het belang van relaties in het eerste en 
tweede gebod: “De Heer is je God. Je moet van Hem houden met je 
hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand.” En het tweede 
gebod is minstens zo belangrijk: “Van de mensen om je heen moet je 
evenveel houden als van jezelf” (Mattheüs 22:37-39 BGT). In Johannes 
13:34 voegt Jezus daar nog een extra dimensie aan toe: “Houd van 
elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie 
gehouden heb.” Het eerste gebod draait om de relatie met God, het 
tweede om de relatie met onze naasten en het nieuwe gebod om de 
relatie tussen ons als volgelingen van Jezus. Alles draait dus om 
relaties. Daarom horen we de hoogste waarde toe te kennen aan 
relaties: eerst die met God, daarna die met anderen. 

Relaties boven geld, tijd, dingen en werk 

We moeten relaties belangrijker vinden dan geld, tijd, dingen en werk. 
Telkens weer: eerst onze relatie met God, vervolgens die met anderen. 
Misschien denk je nu: “Ja ja, dat weet ik nu wel.” Het probleem is vaak 
niet het weten, maar het doen. Denk eens na hoe makkelijk 
onbelangrijke zaken de plek innemen van wat echt belangrijk is. Er zijn 
allerlei redenen te bedenken waarom we relaties minder prioriteit 
geven. Maar uiteindelijk is begrijpen waarom niet genoeg om werkelijk 
iets te veranderen. Echte verandering begint met andere keuzes 
maken in je relaties. Jezus laat ons zien hoe we dat kunnen doen. Zijn 
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lessen zijn eenvoudig samen te vatten, maar het kost een leven lang 
om ze in de praktijk te brengen. 

Prioriteiten stellen: keuzes maken 

Prioriteiten worden pas echt belangrijk als we moeten kiezen. Als we 
overal tijd voor hadden, zou alles prioriteit kunnen hebben. Maar 
omdat onze tijd beperkt is, moeten we keuzes maken. Prioriteiten 
stellen is niet bedoeld om je leven beter onder controle te krijgen, 
zodat je meer kunt doen. Hoe goed je je leven ook organiseert of 
hoeveel tijdbesparende apparaten je hebt, het minder belangrijke krijgt 
altijd makkelijk voorrang. Minder belangrijke zaken vragen minder 
geloof en inspanning, en dat trekt ons vaak aan omdat het 
eenvoudiger lijkt. 

Liefhebben zoals Jezus: leven uit afhankelijkheid 

Het voelt soms onmogelijk om lief te hebben zoals Jezus dat deed. Als 
je het uit eigen kracht probeert, leidt dat uiteindelijk tot frustratie en 
blijft het beperkt tot menselijke liefde. Niemand kan op eigen kracht 
Gods liefde laten zien. God wil dat we afhankelijk zijn van Hem als het 
gaat om de kracht van liefde. Hij daagt ons uit om lief te hebben op 
een manier die alleen mogelijk is door dagelijks op Zijn kracht te 
vertrouwen. 

Een nieuw jaar, nieuwe kansen 

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen. Ben je nog op zoek naar een 
goed voornemen? Overweeg dan om te kiezen voor liefhebben zoals 
Jezus: niet langer op eigen kracht, maar vanuit afhankelijkheid en de 
kracht die God je daarvoor wil geven. Je hoeft daar niet mee te 
wachten tot het nieuwe jaar, je mag vandaag al beginnen. 
Ik wens je veel liefdevolle relaties in 2026! 
 
Jacob van Akker. 
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 Van de Bestuurstafel … 
 

Tijdens de vergadering van de Raad van Oudsten op 
4 december jl. werden verschillende onderwerpen 
uitgebreid besproken. De evaluatie over de invulling 
van de dienst op Eeuwigheidszondag leverde 
positieve reacties op. Daarnaast werd er aandacht 
besteed aan het programma voor de vier 
adventszondagen en werd de dienst op Eerste 
Kerstdagmorgen besproken en vastgesteld.   
 
Door de positieve reacties van het afgelopen jaar is besloten om in 
maart a.s. opnieuw een Johannes de Heer-zangmiddag te organiseren. 
Daarnaast zal er in het najaar van 2026 weer een avond plaatsvinden 
in samenwerking met 'Het Zoeklicht'. 
 
Tijdens het agendapunt ‘Pastoraat’ zijn verschillende onderwerpen 
besproken, waaronder de afgelegde bezoeken en de situaties van 
enkele zieken. Ook werd stilgestaan bij zowel afgeronde alsnog 
geplande huisbezoeken. 
 
Omdat br. Jan Zeldenrust als ‘Pastoraal werker’ ook deel uitmaakt van 
de Raad van Oudsten hebben we in de RvO afgesproken dat hij, als hij 
in een dienst bij ons voorgaat en dus in ons midden is, tevens oudste 
van dienst is. Hij vindt dit zelf ook prettig omdat hij dan, indien van 
toepassing, bij de mededelingen eventueel persoonlijk wat kan 
vertellen over (zieke) broeders en zusters die hij bezocht heeft. 
Wat betreft de huiskringen zal bij de leiders en leidsters van deze 
groepen worden geïnformeerd of er behoefte is aan een 
kringleidersoverleg tussen hen. 
 
De Stichting Bijbelse Bron is momenteel bezig met de promotie van de 
tweewekelijkse bijbelstudiebijeenkomsten die vanaf 14 januari a.s. in 
ons kerkgebouw zullen plaatsvinden. Wij kijken uit naar een goede 
opkomst. Er zijn inmiddels professionele flyers beschikbaar om te 
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verspreiden, waarmee kinderen, familieleden, vrienden en buren etc.  
kunnen worden uitgenodigd. 
 
De Raad van Oudsten overweegt momenteel de mogelijkheid om een 
wekelijkse gebedsbijeenkomst (bidstond) te organiseren. Zij zullen 
binnenkort met een voorstel hierover komen. 
 
Met betrekking tot de samenwerking tussen de drie kerken in 
Noardburgum kunnen wij berichten dat er op 13 januari aanstaande 
een gezamenlijk overleg plaatsvindt met een vertegenwoordiger van 
'Tsjerke en Media Fryslân'. Tijdens dit overleg zal de geplande 
gezamenlijke dienst op 1 maart a.s., welke live wordt uitgezonden door 
Omrop Fryslân vanuit ons kerkgebouw, worden besproken. 
 
Voorafgaand aan de Week van Gebed, die plaatsvindt van 18 tot en 
met 25 januari, vindt op zondag 18 januari een gezamenlijke dienst 
plaats bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN), waarin broeder Gerlof 
Wiersma voorgaat. Wij nodigen u van harte uit om deze dienst bij te 
wonen. Ook hopen wij u te mogen verwelkomen tijdens de 
gebedsavonden die gedurende de daaropvolgende week worden 
georganiseerd; hierover volgt later nadere informatie. 
 
Dit is de laatste ‘Van de Bestuurstafel’ in de huidige vorm.  
Omdat br. Age Eizema als redacteur stopt, maar ook gelet op het 
aanstaande vertrek van onze secretaris (aftredend en niet herkiesbaar) 
heeft het bestuur zich moeten beraden op andere manieren van 
informatievoorziening.  
 
Wij denken in ieder geval aan het meer gebruik maken van digitale 
media voor een maandelijkse Nieuwsbrief, maar hebben ook het idee 
dat het verstandig is een aantal taken van het secretariaat, zoals de 
website, de wekelijkse Nieuwsbrieven, het bijhouden van de roosters, 
de ledenadministratie en niet te vergeten de formele taken van het 
secretariaat (postbehandeling, notulen e.d.) niet langer bij één persoon 
neer te leggen. Dat is niet alleen heel kwetsbaar, Tjipke heeft er 
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bovendien bijna een dagtaak aan. Vele handen maken licht werk, dus 
dat is wel de richting waarin we oplossingen moeten zien te vinden.  
Als bestuur hebben we daarom begin januari een bijeenkomst gepland 
om met een aantal leden/vrienden naar oplossingen te zoeken. Een 
mooie gelegenheid om ook eens na te denken over welke informatie 
men op dit moment mist en ook wat misschien minder interessant 
wordt geacht.  
 
Dus heeft u tips, suggesties of leuke ideeën, laat het ons weten. 
Kortom een nieuwe start in het nieuwe jaar. We zullen u uiteraard van 
de ontwikkelingen op de hoogte houden, maar weten nu alleen nog 
niet hoe… 
 
Als u vragen heeft of iets wilt doorgeven aan de Raad van Oudsten of 
het Zakelijk Bestuur, neem dan gerust contact met ons op. U kunt 
mailen naar secretariaat@pleinkerk.nl, een brief sturen naar onze 
secretaris, br. Tjipke van der Veen, of natuurlijk direct één van de 
bestuursleden benaderen. 
 
Het Bestuur. 
 
 

 

Het bestuur en medewerkers 

van Unie-ABC wensen u en 

uw gemeente een heel 

gezegend Kerstfeest! 
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De Boekenkast 
 
De aanwezige boekenkast in de achterzaal biedt de 
mogelijkheid om een keuze te maken uit een gevarieerd 
aanbod 
aan 
boeken, 
die 
vervolgens 
kosteloos 
kunnen 
worden 
geleend en 
gelezen. 
Het 
merendeel 
van onze 
leden en vrienden is inmiddels op de hoogte van deze 
voorziening. 
Het is inmiddels ook wel duidelijk dat hier behoefte aan 
is, want er is  een extra kast bijgekomen en het aantal 
boeken is toegenomen. 
De uitbreiding van de boekenkast en het uitzoeken en 
toevoegen van nieuwe boeken etc. is zorgvuldig 
georganiseerd door onze zusters Gerda, Jenny en Korrie 
(zie foto), waarvoor hartelijk dank zusters! 
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Het bestuur van de Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk 
Tytsjerksteradiel (SSVT) wenst u 
 

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2026 
 

In het afgelopen jaar mochten we als SSVT van verschillende 
kerken en gemeenteleden in Tytsjerksteradiel een financiële 
bijdrage in de vorm van een collecte of donatie ontvangen. 
Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken. In het afgelopen jaar 
konden we meerdere aanvragen voor hulp financieel 
ondersteunen. Ook in 2026 hopen we voor de vluchtelingen iets 
te mogen betekenen. Dit is alleen mogelijk met uw financiële 
steun.  

Mogen we weer op u rekenen? 
 

Namens het bestuur van de Stichting Steunfonds 
Vluchtelingenwerk Tytsjerksteradiel, 
 

G. Braaksma-Wierda 
 
  

VAN HET SECRETARIAAT 
 
  

Jaarverslagen en begrotingen graag inleveren voor 31 januari 
2026 bij het secretariaat. 
De leden van de gemeente krijgen de verkiezingsbrief met 
stembiljet samen met deze “De Open Deur”. 
Het stembiljet kan worden ingeleverd tot en met zondag 18 
januari 2026. 
 
De secretaris, 
Tjipke van der Veen. 
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Een waargebeurd verhaal 

Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen 
door het park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw 
ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt 
naar de oudere vrouw en zegt: “Mijn leven is een routine. ’s 
Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik 
maak het ontbijt klaar en samen  zitten we dan te smullen. 
Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. 
Precies om 12.00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we 
picknicken als het weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, 
begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan 
gedekt en als mijn dochter dan van haar werk terugkomt, gaan 
we met z’n allen aan tafel. En zo is er dan weer een hele dag 
voorbij gegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin. 

De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te 
zeggen. De eerste vrouw zei: “En u, heeft u ook zo’n 
routinematig leven? Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u 
hier ook zo  moederziel alleen in het park zit?” 

Toen begon die oudere mevrouw te praten. “Eigenlijk heb ik 
niets om over te klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me 
elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan 
zien spelen. IK heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik 
deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed Later 
komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. 
Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook 
iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk 
niet. ’s Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te 
nemen naar mijn tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn 
gezegende dag weer voorbij. 
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Ik heb niets te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te 
danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen 
kunnen zien.” 

En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De 
man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto. De eerste 
vrouw dacht nu heel diep na. “Dat kan niet waar zijn. Ik kan 
lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en 
ik zit te klagen.” 

Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of  van die tweede? 
Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het 
zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten 
weer aanhoren? Tel je  zegeningen en vergeet ze niet. Dank God 
voor al het goede dat Hij je geeft. 

Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. 

Tel ze alle, noem ze één voor één en je ziet Gods liefde dan door 
alles heen. 

Allen een liefdevolle en gezegende dag toegewenst. 

(Ingezonen door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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AGENDA VOOR JANUARI 2026 

   

08-01 

14-01 

16-01 

19.00 u. 

19.30 u. 

14.00 u. 

Bestuursvergadering RvO en ZB 

Vrouwenochtend AZC 
Bijbelbespreking en bidstond 

De Rank 

De Rank 

De Rank 

  
Gebedsmomenten in “Week van gebed en eenheid”: 
 
 21-01      10.30 u.    Gezamenlijke gebedsbijeenkomst in “de 
 
                                   Bining” bij PKN kerk 
 
 19, 20, 22 en 23 januari gebedsmomenten om 19.30 uur in  
 
“De Rank” 
 

 

22-01 

28-01 

 

30-01 

 

14.00 u. 

19.30 u. 

 

14.00 u. 

 

OMEGA bijeenkomst 

Bijbelstudie verzorgt door 
“Bijbelse bron” 

Vrouwencontact “Lichtdragers” 

 

De Rank 

De Rank 

 

De Rank 
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KERKDIENSTEN IN JANUARI 2024 

 

Noardburgum – 10.00 uur 

  
04-01 Voorganger: 

 

 

Organist: 

Bloemen: 

 

 

Ds. Fokke Kooistra 

Viering Heilig Avondmaal en 
Nieuwjaarsreceptie 

br. Henk de Vries 

fam. Th. De Vries  

 

   

11-01 Voorganger: 

Begeleiding: 

Bloemen: 

 

 

br. Jan Zeldenrust 
 

Praisegroep 

zr. M. Wiersma-Boersma  

 

   

18-01  

 

Voorganger: 

Bloemen: 

 

 

Gezamenlijke dienst in PKN kerk 

Start “Week van Gebed “ 

br. Gerlof Wiersma  

zr. T. Djurrema-van der Meer 

   

 25-01 Voorganger: 

Organiste: 

Bloemen: 

br. Ludy Fabriek 

zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 

fam. B. Poeze 
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                                                                                                         Eben Haëzer 
 
Tot hiertoe wilde de Here  

ons dragen, elke dag,  

dat heeft elk ondervonden  

die op Hem bouwen mag. 
 

Hij gaf in blijde dagen  

ook reden tot een lied,  

er waren zegeningen,  

voor ieder die ze ziet. 
 

En in de donkere dagen  

van zorgen en van leed, 

mocht u toch ondervinden  

dat God u nooit vergeet. 
 

Ja dit ‘Eben Haëzer’  

bemoedigt telkens weer,  

het spreekt van de bescherming  

en trouw van God de Heer. 

 

Uit: Onbewerkt hout 
Van: M. Koffeman-Zijl 
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