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Kerstfeest ..

En juist toen alle mensen zwegen

in °t diepste duister van de nacht;
toen niemand zich meer kon bewegen,
Z0 moe, zo moe, en zonder kracht;

toen heeft God Zelf Zijn Zoon gezonden,
waarop de mensheid had gewacht.

Toen klonk gezang uit duizend monden,
omdat Hij vreed' op aarde bracht.

En nu, nu alle mensen zwijgen
omdat hun hart zo donker is;

nu telkens donk're wolken dreigen
en er geen stergeflonker is:

nu zendt God weér Zijn vredebode:

Hij leeft, mijn kind, Hij leeft voor jou.
Hij maakt weer levend, wat jij doodde,
Zijn licht brengt warmte in jouw kou.

Je hoeft alleen je hand te reiken.

En zie, wat donker was wordt licht.
Je zult van wanhoop niet bezwijken:
HLJ KOMT | DE DA6 IS REEDS IN ZICHT !

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https:/ /facebook.com/baptistengemeentenoardburgum

https://pleinkerk.nl
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Overdenking
Welzalig zij die in uw huis wonen... (Psalm 84:5).

Onlangs lazen we, n.a.v. bovenstaande tekst, na het eten in een
dagboekje een verhaaltje over de tijd waarin we door corona niet naar
de kerk konden. Die periode staat mij nog helder voor de geest. Als
alternatief konden we toen vanuit onze huiskamers, al of niet onder
het genot van een kopje koffie, een dienst volgen via YouTube. In het
algemeen voelde dat voor sommige mensen kennelijk zo goed dat ze
helaas niet meer teruggekeerd zijn naar de zondagse diensten en dat
is een veel gehoorde opmerking en constatering in diverse kerken en
gemeenten.

Wat ik persoonlijk in die periode zeker heb gemist besefte ik toen alles
weer normaal werd. Namelijk de ontmoeting met elkaar en het samen
zingen!

Het is, denk ik, best mogelijk om in je eentje te geloven, maar dat is
wel moeilijker. Misschien ben je niet meer zo mobiel of kun je om je
gezondheid of andere redenen niet meer op zondagmorgen met de
gemeente samenkomen. Dan is het ook heel fijn dat er tegenwoordig
diensten worden opgenomen en uitgezonden waarnaar je kunt kijken
en/of luisteren en (mee) kunt zingen en bidden voor de gemeente en
op die wijze er toch bij betrokken bent. Echter, als je wél in de
gelegenheid bent om te gaan, kies daar dan voor!

Het is een voorrecht en zegen om als gemeente - in alle vrijheid - in
Gods huis samen te komen, Zijn naam te belijden, samen te zingen,
elkaar aan te kunnen kijken en te begroeten.

Samen onderweg zijn. Dat is toch het mooie van het horen bij Gods
gezin, Zijn geloofsfamilie. Hij heeft immers niet voor niets de
gemeente in het leven geroepen.

Met een hartelijke broedergroet,

Harrie Wijma.



Van de Bestuurstafel

De Raad van Oudsten heeft op

donderdagavond 6 november A
jongstleden haar maandelijkse /Zm (e ) AN
vergadering gehouden. Na
afhandeling van de vaste —
agendapunten, zijn verschillende -~ L\
pastorale aangelegenheden en

="

gerelateerde onderwerpen

waaronder huisbezoek, uitvoerig 4 P

en vertrouwelijk met elkaar o ¢ ] 3
besproken en gedeeld.

Er werd ruimschoots aandacht
besteed aan de invulling van de
te houden ‘Eeuwigheidszondag’
op DV 23 november a.s., de komende Adventsweken en de daarop
volgende Kerstviering.

Er werd ook stilgestaan bij diverse activiteiten in de gemeente, zoals
de huiskringen, het werk met kinderen en het ouderenwerk. Vooral de
maandelijkse ‘Omega’ gespreksgroep blijkt, gezien het aantal
deelnemers, duidelijk in een behoefte te voorzien.

Er werd ook aandacht besteed aan de Bijbelstudie die vanaf januari via
‘Bijbelse Bron’ zal worden georganiseerd. Tijdens de gemeenteavond
op 23 oktober jl. presenteerde de heer Geert van der Woude uit
Broeksterwoude een mogelijke opzet, waarmee de gemeente akkoord
ging. De promotie voor deze Bijbelstudie gaat in december van start.
De eerstvolgende vergadering van de Raad van Oudsten vindt plaats
op donderdagavond 4 december aanstaande. Het Zakelijk Bestuur
vergadert op 25 november.

Dit is de laatste Open Deur van dit jaar. Een bijzonder jaar waarin op
allerlei manieren is stil gestaan bij het 140-jarig bestaan van de
gemeente. Niet alleen de boottocht en de kunstzinnige Open Kerk
zaterdagen waren een groot succes, ook over de reiinie hebben we
van de vele bezoekers uitsluitend lovende commentaren ontvangen.
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Hulde ook aan iedereen die heeft meegewerkt aan de feestelijke en
waardige viering van deze verjaardag van de gemeente. Zonder
iemand tekort te willen doen verdient br. Wijma als
eindverantwoordelijk voorzitter wat mij betreft een gouden medaille
voor zijn zorg en intense betrokkenheid. Ook dat mag best eens
gezegd worden.

Dit zou wel eens niet alleen de laatste Open Deur van dit jaar kunnen
zijn, maar mogelijk zelfs de laatste Open Deur in deze vorm. Br. Age
Eizema heeft namelijk na ruim dertig(!!) jaar aangegeven het stokje te
willen overdragen. Omdat ook onze secretaris over een half jaar
aftredend en niet herkiesbaar is zoeken wij als Bestuur naar een
nieuwe vorm van interne communicatie (en uiteraard naar nieuwe
kandidaat-bestuursleden). Wij doen daarom opnieuw een oproep aan
leden/vrienden die met ons willen meedenken over hoe we met een
steeds krappere bezetting een ieder toch zo goed mogelijk kunnen
blijven informeren over het wel en wee van de gemeente, de invulling
van de diensten en het vele werk dat achter de schermen wordt
verricht.

Nog even een paar praktische zaken:
- aan de geluidskwaliteit in de kerk wordt in overleg met PTH, de
leverancier van de installatie, met voorrang gewerkt;
- zoals u heeft kunnen zien is de heg tussen de kerk en de buren
gesloopt. Wordt binnenkort vervangen door een mooie
schutting.

Als u vragen heeft of iets wilt doorgeven aan de Raad van Oudsten of
het Zakelijk bestuur, neem gerust contact met ons op. U kunt mailen

naar secretariaat@pleinkerk.nl, een brief sturen naar onze

secretaris, br. Tjipke van der Veen, of natuurlijk direct één van de
bestuursleden benaderen.

Het bestuur.
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Kort financieel verslag t/m 16 november 2025:

Werkelijk Begroting Verschil
Vrijwillige bijdragen € 44.876,50 | € 51.750,00 | € -6.882,50
Collecten Gemeentewerk | € 12.663,67 | € 12.937.50 | € -273,83
Collecten en overige € 862,00 | € 239,58 | € 622,42
opbrengsten fondsen
Bijdr. Uniecontributie € 2.135,00 | € 2.539,58 | € -404,58
Bijdragen de Open Deur | € 722,00 | € 670,83 | € 51,67
Renteopbrengsten € - € 1.437,50 | € -1.437,50
Huuropbrengsten € 8.117,00 | € 6.037,50 | € 2.079,50
Giften € 440,00 | € - € 440,00
Opbrengst consumpties € 904,95 | € 1.150,00 | € -245,55
Overige bijdragen € - € - € -
Totaal ontvangen € 70.712,12 | € 76.762,50 | € -6.050,38
Totaal uitgaven € 5649838 | € 87.936,67 | € -31.438,29
Toevoegingen en € 3.898,68 | € 18.184,38 | € -14.285,70
onttrekkingen
Resultaat per:16-11-2025 | € 10.315,06 | €  7.010,21 | €  3.304,85

Nog één maand te gaan en dan is er weer een jaar voorbij. De vrijwillige
bijdragen lopen t.o.v. de begroting achter. Denkt u ook nog even aan de
Uniecontributie? De uniecontributie wordt niet meer per lid aan de Unie
betaald maar wordt berekend over onze begro otte inkomsten (op dit moment

3,5%). Dus eenieder mag hierin bijdragen! Bij voorbaat dank!

Uw penningmeester,
Jan Eefting.




Christelijke Stichting Misszi6 Romania is dankbaar!

Wij zijn zo dankbaar dat ons team is uitgebreid! Wij worden er écht
enthousiast van. Dank u wel Heer!

Wij hopen volgend jaar weer een Kinderkamp te organiseren. Helpt u
ons om Zijn liefde door te geven? Wilt u samen met ons bidden voor
alle voorbereidingen? Wilt u bidden dat het niet ons werk is, maar Zijn
werk!

Om het Kinderkamp voor arme (Roma) kinderen mogelijk te maken
hebben wij uw medewerking nodig (deelname aan onze acties,
donaties en/of hulp). Doet u mee?

Noordertrots oliebollen.
Ook dit jaar is er een oliebollenactie. Op verzoek van de bakker (van
de Poiesz) zijn wij er vroeg bij.

De oliebollen (naturel of met krenten) kosten € 5,00 per zakje (5
stuks). De oliebollen worden bij u thuis bezorgd op woensdag 31
december 2025. Natuurlijk hopen wij dat er veel animo voor is.

Liliana en Marco & Marianne zullen na de dienst op 30 november 2025
bij de deur staan om de bestellingen in ontvangst te nemen. De
inschrijflijsten liggen in de foyer.

Als u geen oliebollen wilt kopen, maar wel een warm hart heeft voor
ons werk, mag u natuurlijk ook een donatie doen. Onze bankgegevens
zijn: NL84 INGB 0106 7753 32 Christelijke Stichting Misszio Romania
(zonder streepjes)

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Namens Christelijke Stichting Misszié Romania,

Marianne Nieuwenhuis.



Eeuwigheidszondag

Lieve broers en zussen van de Pleinkerkgemeente,

Nog even een terugblik op de eeuwigheidszondag, 23 november. Een
dienst van herdenken. Naar aanleiding van Psalm 77 heb ik een korte
overdenking gehouden waarin ik een paar punten ook hier nog wil
aanhalen.

Niet alleen onze dierbaren mochten we herdenken, maar ook dat wat
de Heer in ons leven heeft gedaan en wat Hij doet. Asaf de dichter van
deze Psalm is onrustig, verdrietig, wanhopig en heeft het ontzaglijk
moeilijk met de dingen die om hem heen gebeuren. Hij lucht zijn hart
bij God, daar begint de psalm mee, maar in eerste instantie twijfelt hij
aan alle kanten aan God. Is God wel zoals hij altijd dacht dat God was?
Hij voelt zich ontroostbaar.

Psalm 77 verwoordt de nood van veel kinderen van God, in wisselende
tijden en in verschillende situaties. Dat kan door een verlies, het kan
ook door andere gebeurtenissen, waardoor we gaan twijfelen aan de
goedheid van God en aan zijn betrokkenheid bij ons leven. In zijn
grote moeite roept Asaf tot God, hij roept, hij schreeuwt. Je proeft de
tweestrijd. Hier is iemand die zich voluit vastklampt aan de Heer, maar
het vertrouwen is geschokt. Daar zullen velen van ons zich in
herkennen. We kunnen ons in ons vertrouwen geschokt voelen. Is God
nog steeds dezelfde God? Mensen kunnen veranderen, in de kerk kan
veel veranderen, maar God verandert niet!

Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde. (Hebreeén 13.8)

Halverwege de Psalm zegt Asaf dat hij zich de wonderen van de Here
blijft herinneren. De dichter wordt door te herdenken uitgetild boven
zijn ellende en wanhoop. Hij concentreert zich gelovig op de wonderen
van God in het verleden. In moeilijke tijden je herinneren wat God in



het verleden voor je heeft gedaan en voor je is geweest. Gedenken,
herdenken, is: Laat het op je inwerken, laat het door je heen gaan.

Zoals Max Lucado het heeft verwoord: Gedenk de Heer. Gedenk wie de
touwtjes in handen heeft. Gedenk zijn goedheid in het verleden.
Gedenk dat Hij dichtbij is in het heden. Gedenk zijn kracht voor de
toekomst. In de eerste plaats kunnen we altijd en steeds opnieuw
denken aan wat God uit liefde voor ons heeft gedaan door Jezus zijn
Zoon naar deze aarde te sturen. Jezus die voor ons stierf aan het kruis
van Golgotha.

Het kruis op Golgotha zegt: God houdt van mij! God heeft het leven
van zijn eigen Zoon in ons geinvesteerd, daarom zijn Hij en de
woorden die Hij heeft laten opschrijven, geloofwaardig en betrouwbaar.
In zijn liefde voor ons ging Hij immers tot het uiterste! Wanneer we
ons realiseren wat het kruis betekent, kunnen we ons lijden beter
dragen en verdragen.

In het vertrouwen dat God in elke situatie van ons leven erbij is.
Degenen die we liefhebben verdwijnen niet uit ons leven. Ze lopen met
ons mee. Ongezien, ongehoord, gemist, maar toch altijd geliefd, altijd
dichtbij en altijd in ons. En dan voor altijd bij God. In dat vertrouwen
kunnen we herdenken.

We hebben onze zuster Hendrikje de Vries, de broeders Thomas
Reitsma en Tinus Douma deze morgen herdacht. Herinnert! Her-
inneren betekent de persoon op een andere manier in je innerlijk
bewaren, zodat degene nooit echt dood zal zijn. Herinneringen ophalen
is in zekere zin weer een ontmoeting hebben met degene die we hier
in levende lijve moeten missen.

De zusters Afke Poeze en Griet Postma hadden weer een prachtig
liturgisch bloemstuk gemaakt en Anne Kooistra maakte voor de naaste
familie een herdenkingssteentje. De familie kon onder het zingen van
een lied een kaars aansteken en de herdenkingssteen in ontvangst
nemen. Nadat we onze zuster en broeders hadden herdacht, waarvan
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we in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen, was er gelegenheid
om een waxinelichtje aan te steken voor iedereen die iemand wilde
herdenken.

Aan het einde van ons herdenken is onderstaand gedicht voorgelezen.

Vandaag moet ik even huilen
Om wat er was

En er niet meer is

Ik voel verdriet vandaag
Omdat ik je mis

Het gemis doet pijn

Jij die hier niet meer bent
Vraagt vandaag aan mij

Of je er eventjes mag zijn

Ik noem jouw naam vandaag
Waardoor jij blijft bestaan

Ik steek een lichtje aan

Ik denk aan wie je was vandaag
Jij zult er altijd zijn

Je bent niet hier vandaag

Je bent bij God, bij Hem

In het hemels Jeruzalem
Maar ook bij mij

Voor altijd dichtbij

In mijn hart, niet alleen vandaag
Jij bent nooit van voorbij

We sloten de dienst af met het oude en bekende lied Wat de toekomst
brengen moge, mij geleidt des Heren hand. Met God aan onze zij
mogen we ondanks alle gemis de toekomst met vertrouwen tegemoet
zien , want we hebben een toekomst vol van hoop!

Liefdevolle groet,
Jan Zeldenrust.
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Van het secretariaat

e Jaarverslagen en begrotingen graag inleveren voor 31 januari 2026
bij het secretariaat.

e Oproep aan leden van de gemeente om vast na te denken over
komende bestuursverkiezingen.

De secretaris,

Tjipke van der Veen.

Agenda december 2025

04 dec | 19.30 u. | Bestuursvergadering RvO De Rank

05 dec | 17.00 u. | Vrouwencontact “Lichtdragers De Rank

11 dec | 14.00 u. | OMEGA bijeenkomst De Rank

19 dec | 17.00 u. | Kerstviering Vrouwencontact De Rank
“Lichtdragers”

23 dec | 13.30 u. | Bestuursvergadering ZB bij Tjipke
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Verslag van de AV en Missie-dag in Treebeek.

Omdat de AV dit jaar op vrijdag 7 november in het diepe zuiden werd
gehouden zijn wij, zr. Dieuwke de Vries en ik als afgevaardigden en
Froukje als gast, al op donderdagmiddag vertrokken naar het land van
het bronsgroene eikenhout. Dieuwke is een aantal dagen gastvrij
ontvangen bij een zuster van de baptisten gemeente, Froukje en ik
hadden een huisje gehuurd en zijn nog een paar dagen langer
gebleven om de vele in Treebeek wonende familieleden te kunnen
ontmoeten.

De AV zelf was als vanouds een feest van ontmoeting, gesprekken met
oude en nieuwe bekenden en uiteraard, na een viering met veel
zingen, de bespreking van de agendastukken. Veel belangwekkends
stond er deze keer niet op de agenda, de begroting werd zoals bijna
altijd zonder veel vragen goedgekeurd. De behandeling van een
tweetal voorstellen om het pionierswerk (= gemeentestichting) en het
jeugdwerk te blijven ondersteunen vroeg wat meer tijd. Niet dat de
noodzaak op zich betwist werd - in de vorige AV werd al bij ruime
meerderheid besloten deze belangrijke takken van arbeid te blijven
ondersteunen - maar wel de manier waarop een en ander gefinancierd
zou moeten worden. Met een grote meerderheid is na enige discussie
en toelichting gekozen voor een model waarbij alle gemeenten 2
collectes per jaar voor deze taken opzij zetten. Mocht dat niet
voldoende zijn dan zullen de rijkste gemeenten het tekort aanvullen.
Een mooi staaltje samen Unie zijn!

De avond na de AV werden we verrast met een voorstelling van Talitha
Nawijn. Zij trok letterlijk en figuurlijk de schoenen aan van een aantal
bekende Bijbelfiguren en dook op die manier met zang en leuke
sketches in de levens van haar hoofdpersonen. Zo kwam de vader van
de verloren zoon op klompen voorbij, Zacheus met dure merkschoenen
en aan het eind ook een man op sandalen: uiteraard Jezus zelf. De
boodschap was dat wij niet in Zijn schoenen kunnen staan, maar Hij
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wel in die van ons. Een avondvullend programma met veel humor,
maar ook met stof tot nadenken...

Zaterdag was de dag van de Missie, vroeger bekend als de landelijke
Zendingsdag. Ging het vroeger vooral over de zending vanuit
Nederland naar de “derde wereld”, tegenwoordig gaat het steeds vaker
over zending in Nederland zelf, hoewel er ook aandacht was voor een
project in Azerbeidzjan. Er konden ‘s middags meerdere workshops
bezocht worden o.a. over hoe je jongeren zou kunnen bereiken,
mogelijkheden van evangelisatie op de werkvloer, nieuwe initiatieven
voor kerkplanting, maar ook over het gebruik van digitale middelen
(online kerk-zijn). Ook was er een “markt” ingericht met standjes
over allerlei praktische (lokale) initiatieven zoals een ontmoeting bus
van het Leger des Heils, een inloophuis voor maaltijden in Sittard, de
sjoelplaats van het dorp Schinnen (sjoelen betekent in het Limburgs
ook schuilen). Wat op ons veel indruk maakte waren de Royal Rangers,
kort gezegd padvinders op evangelische grondslag: jongelui van 10 tot
20 jaar die frank en vrij vertelden over het geloof en wat dat voor hen
betekent.

Bijzonder interessant waren ook de bijdragen van Arnoud Drop van
Alpha Nederland en Gijs de Bree van de Unie. Kort samengevat ging
het over de vraag hoe je als gemeente een brug kunt slaan tussen je
kerk en je omgeving. Zijn wij als kerk uitnodigend genoeg voor
“buitenstaanders” (het woord alleen al....) of moeten ze eerst “worden
zoals wij” zoals een van de sprekers vanuit eigen ervaring had
ondervonden. Hebben wij bijvoorbeeld nagedacht over hoe we Alpha-
cursisten of andere in het geloof geinteresseerden naar onze
gemeenschap kunnen “begeleiden”?

Kees ten Cate.

14



Zeer geslaagde reiinie

De relinie op zaterdagmiddag

1 november jl. was een
succesvolle en passende
afsluiting van ons
herdenkingsjaar ter gelegenheid
van 140 jaar Baptisme in
Noardburgum en omgeving.
Ongeveer 100 broeders en
zusters hadden zich aangemeld
voor dit speciale evenement. Het
was waardevol om zowel
voormalige als huidige leden en
voorgangers te ontmoeten en
met hen in gesprek te gaan.

Door de vele tentoongestelde en
meegebrachte foto's en de oude
films en videobeelden,
samengesteld door br. Bram
Postma, kon men samen heel wat
herinneringen ophalen.
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Het was heel plezierig om, naast de
ontmoeting met elkaar en het
ophalen van herinneringen, ook
samen te zingen met begeleiding
van een speciaal voor deze relinie
uitgenodigde band, die vroeger in
Noardburgum speelde en waar Niek
de Vries over schrijft in zijn boek
‘De Baptisten’. Niek was in zijn
jeugd ook actief betrokken bij de
gemeente.
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We kijken met veel
dankbaarheid terug op deze
middag, die uitstekend was
georganiseerd door onze
‘Denktank’ commissie (Dieuwke,
Elsiena, Jacob, Marco en
Marianne). Via deze weg willen
we hen daarvoor nogmaals heel
hartelijk bedanken!

Maar bovenal gaat onze dank uit
naar onze Hemelse Vader voor
de zegeningen die we ook in dit
herdenkingsjaar van Hem
mochten ontvangen. Hem komt
toe alle glorie, eer en lofprijzing!

Harrie Wijma.



A
Nieuws van Unie-ABC b) UNlEABC

NOODHULP SOEDAN

‘(

Nu de media-aandacht voor
andere brandhaarden in de

wereld wat is geluwd, wordt “
duidelijker zichtbaar welke

humanitaire ramp zich in Stilte...
Soedan afspeelt als gevolg
van de burgeroorlog daar.
De bevolking lijdt onder
bruut geweld,
verkrachtingen, /
hongersnood... Onze partner CAMA Zending heeft contact met Iokale
kerken en zendelingen ter plaatse en hoort verschrikkelijke verhalen.
Als Unie-ABC trekken we met hen op om hulp te verlenen, met name
in de vorm van voedsel en medicijnen. Bid en help je mee? Meer
informatie: www.unie-abc.nl.

de vergeten oorlog in Soedan

UNIE-ABC-APP: VIDEOCURSUS 'GEZOND LEIDERSCHAP’

Regiocodrdinator Jaap Ketelaar maakt met Baptistengemeente Katwijk
een videoserie over 'Gezond leiderschap in de kerk'. In de Unie-ABC-
app verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering van zo'n 10 minuten.
Een aanrader voor voorgangers, oudsten en anderen met een
leidinggevende rol in de gemeente! Kijk op www.unie-abc.nl/app om
de app te downloaden en zoek in de app de groep 'Leiderschap’ op
voor de links naar de filmpjes.

MISSIEDAG — GOD DANKEN


http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/app

Er is van tevoren veel gebeden voor de Missiedagen in Limburg en veel
mensen hebben hard gewerkt aan de praktische organisatie en de
inhoud van het programma. Met dankbaarheid kunnen we terugkijken
op twee prachtige dagen, met een goede sfeer, een mooie opkomst —
zo’'n 150 broeders en zusters uit het hele land — en geweldige
getuigenissen van hoe God aan het werk is door zijn kinderen heen,
zowel dichtbij als ver weg. Een uitgebreide terugblik in woord en beeld
staat op de website van Unie-ABC. Laten we God danken voor deze
gezegende dagen!

PROJECT VAN DE MAAND

In Senegal is een tekort
aan gekwalificeerde
artsen en
verpleegkundigen, goed
uitgeruste ziekenhuizen,
medicijnen en
diagnostische
apparatuur. Vooral voor
de allerarmsten en
kwetsbare groepen is
medische zorg daarom
vaak niet beschikbaar. De (kleine) protestants-evangelische kerk in
Senegal heeft op verschillende plekken in het land gezondheidsposten
gestart. Via CAMA Zending dragen we bij aan een studiebeurs voor
medische professionals in opleiding die levende getuigen zijn in hun
werk. Dit project ‘Opleiding Senegal’ is in december ons Project van
Hoop. Help je mee? Meer informatie: www.unie-abc.nl.
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Een witte kerst

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de
rode papieren slingers die daarvoor garant zijn.
Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouween weinig
lijken, maar naderhand nog aardig meevallen.
Toen dekte hij de tafel.
Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan,
maar het zag er dan ook goed uit.
Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen
te komen.
Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een
verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
“Nee maar”, zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.”
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken
elkaar warm aan. “En nu gaan we niet alleen smullen”, zei de man,
“we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.”
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar
nergens was er plaats. Maar het kind werd tenslotte toch geboren, zij
het in een stal.
En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel
ellende in de wereld.
“Kijk"”, zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.”
En daarin had hij gelijk.
En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die
herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je
denken, zo iets kwam nu niet meer voor.
En op dat ogenblik werd er gebeld.
De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht,
verstoord weer op zijn bord.
“Dat is nu vervelend”, zei hij, “er is ook altijd wat.”
Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte
naar de voordeur.
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Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen.
Hij vroeg of hij hier mocht schuilen, want het sneeuwde zo.

Het was namelijk een witte Kerst.

De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen
werd de een door een grote drift bevangen.

“Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere avonden.”

En hij sloeg de deur hard achter zich dicht.

Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de
tulband smaakte hem niet.

“Ik ga nog eens kijken,” zei hij, “er is iets gebeurd, maar ik weet niet
wat.”

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw.

Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge
vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand
meer te zien.

Die twee leken wel door de sneeuw te zijn opgelost.

Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in
zijn ogen.

Zeg maar even niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel
weer over.”

En dat was ook zo, men moet zich over die dingen heen kunnen
zetten.

Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt
geweest.

Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd
opnieuw in een schuur geboren.

Godfried Bomans.

(Ingerzonden door zr. Riemie Huizinha-Drahn)
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KERKDIENSTEN IN DECEMBER 2025

24 dec
21.30 uur

25 dec
1¢ Kerstdag
Organist(e):

28 dec

31 dec
19.30 uur

Noardburgum — 10.00 uur

Voorganger: ds. Tjerk Bosscher

Viering H.A.
Organist: br. Henk de Vries
Bloemen: fam. A. van der Veen

Voorganger: ds. Harold ten Cate
Begeleiding: Praisegroep
Bloemen: zr. R. Stenekes-Zijlstra

Voorganger: ds. Fokke Kooistra
Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: fam. A. Kooistra

Kerstnachtdienst in de Balstien
begeleiding: Brassband “Bernlef”

Voorganger: br. Jan Zeldenrust
“Iedereen doet wat” dienst
zr. Froukje ten Cate-Booij_

Voorganger: ds. Dinand Reiling
Organiste: zr. Jellie Gjalema-Sikkema
Bloemen: zr. Jellie van der Wal

Voorganger: ds. M.]. Knoppe
Oudjaarsdienst in NGK kerkgebouw “Immanuel”
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Gebed om stilte

Ik zoek naar stilte

In mij zelf

Naar rust en ruimte

Om te bidden

Maar wat ik vind

is zorg en onrust,

een bezig zijn

met duizend dingen,
krakeel in mij zelf.

U die altijd

Een luisterend oor hebt
Voor mij,

Heb ik eigenlijk wel

Een luisterend oor

Voor U?

Vergeef mij,
Druktemaker die ik ben,
en breng mij tot bedaren,
laat mij de stilte vinden
die ik zo behoef,

de ene stem

die mij vertrouwen geeft,
en eenvoud,

De hechtheid

van de vriendschap,

de dagelijkse wandeling,
met U o God,

mijn deelgenoot, mijn
Vader..

Ingezonden door Zr. Baukje Reitsma-van der Zwaag
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