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Onze Rots  
  

Wie Jezus als zijn Heiland kent,   

die heeft een rotsvast fundament,  

waarop zijn voeten veilig staan,  

want het kan nooit ten onder gaan. 

Die rotsgrond wankelt nimmermeer,  

want onze Rots, dat is de Heer.  

  

Hij is het Die ons schuilplaats biedt,  

ons troost en sterkt in ons verdriet, 

Die altijd ons terzijde staat,  

als onze steun en toeverlaat.  

Hij schenkt volkomen zekerheid,  

reeds nu en tot in eeuwigheid.  

  

G. Fidder  

  
   

  

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:   

  

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum  

  

https://www.pleinkerk.nl  

  

  

  

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum
https://www.pleinkerk.nl/
https://www.pleinkerk.nl/
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Overdenking  
  

Lieve broeders en zusters,  

  

Voor de maand november sta ik ingeroosterd om een overdenking te 

schrijven en daar wil ik graag invulling aan geven. Toen ik de afgelopen 

week het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief las moest ik sterk aan 

onze gemeente denken. Het ontroerde mij en ik dacht, ja zo ervaar ik 

dat ook als ik voor de gemeente bid. Ik voel mij dan sterk verbonden 

met jullie allemaal. Er is veel eenheid en liefde in de gemeente maar 

daarin mogen we nog verder groeien, dat is het gebed van Paulus, maar 

ook mijn gebed. Lees maar mee.  

  

Filippenzen 1:2-6,9,10 BB  

Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat 
jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus 
Christus.  
Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Altijd als ik voor jullie 
bid, ben ik blij over jullie. Want jullie hebben het goede nieuws geloofd 
vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog 
steeds. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij 
dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus 
Christus terugkomt.   
Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien. Want daardoor zal ook 
jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter 
begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk 
belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag 
dat Christus terugkomt.   
  

Afgelopen zondag, 9 oktober, was het thema: Naastenliefde. In de 

overdenking kwam het grote gebod ter sprake. Heb God lief boven alles 

en de naaste als jezelf. Paulus bidt dat wij in liefde zullen blijven groeien. 

En Jezus doet niets anders dan de nadruk leggen op de liefde, de liefde 

van Christus. Een nieuw gebod geef Ik jullie, zegt Hij, dat je elkaar 

liefhebt zoals Ik jullie heb liefgehad (Joh. 13:34).  
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Het komt dus op de liefde aan. Hoe groeit die liefde? Als eerste is dan 

de relatie met God en met Jezus belangrijk en deze relatie bewerkt de 

liefde voor de ander. Jezus is heel duidelijk. Uit de eerste liefde komt de 

tweede liefde voort. Is de tweede liefde niet merkbaar aanwezig dan is 

het maar de vraag of de eerste liefde wel aanwezig is. Het is juist in het 

volledig liefhebben van God dat wij van andere mensen gaan houden, 

zonder aanzien des persoons. In de liefde tot God ontstaat naastenliefde. 

Het gaat God om mensen, om relaties. In de eerste plaats met Hem, 

maar in de tweede plaats met de ander. Mensen die veel van God 

houden, zijn mensen die innig meeleven met hun naasten. God heeft de 

kans gekregen hen te vormen en daardoor is het karakter van Jezus in 

hun leven zichtbaar. En dat karakter uit zich in ‘liefde’.   
 

Wij zijn er in principe altijd op uit om zelf gelukkig te zijn, we willen 

geliefd worden en geliefd zijn. De ware sleutel tot geluk is echter niet 

dat iemand ons liefheeft, maar dat wij liefhebben!! Het gaat om gevende 

liefde. De liefde van Jezus kenmerk ik wel als de OOO liefde, deze letters 

staan voor: onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, opofferend. Er zijn mensen 

in overvloed in onze omgeving die deze liefde nodig hebben. Misschien 

zijn het niet altijd mensen die we gemakkelijk lief kunnen hebben, ze 

kunnen zich zelfs tegen ons keren, ze kunnen bitter zijn en boosheid in 

zich hebben. Maar als wij werkelijk gelukkig willen zijn, dan moeten we 

op zoek naar mensen om liefde aan te geven. We zijn dan steeds minder 

ikgericht maar richten ons steeds meer op de ander. Liefde die zich uit 

in mee-lijden en mee-verblijden, uit zich in blijken van meeleven. Niet 

willen ontvangen, maar geven en dat des te meer nu de terugkomst van 

Jezus dichtbij komt. (Hebreeën 10:25). Dit is een groeiproces dat ons 

hele leven duurt. Het is nooit af.    

  

Ik sluit af met de wens van Paulus in Filippenzen 1:10 voor de gemeente 

te Filippi, maar ook mijn wens voor jullie allemaal dat door deze liefde te 

verspreiden jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus 

terugkomt.  

  

Jan Zeldenrust.  
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VAN HET SECRETARIAAT  
  

Adressenboek  

  

Op de website achter het inloggedeelte staat weer een nieuwe versie 
van het adressenboek. Mocht iemand een geprint exemplaar willen 

hebben, geef het even door aan het secretariaat.   

  

Opzeggen lidmaatschap van onze gemeente  

  

Rint en ik zijn in april verhuisd naar Surhuisterveen en gaan daar t.z.t. 

een nieuwe gemeente zoeken.  

Natuurlijk zal ik nooit de gemeente in Noardburgum vergeten, ik heb 
mij daar altijd welkom gevoeld en daar ben ik ook gedoopt en dat blijft 

voor altijd daar een verbondenheid.  

Ik wens iedereen alle goeds en bovenal Gods zegen,  

Met hartelijke groet,  

Hennie de Vries en Rint Henstra.  

  

De secretaris,  

Tj. van der Veen.  

  

Mission Possible viert 15 jaar: samen aan tafel voor Hoop  

  

Wat begon met een pan soep op een koude straathoek in Moskou, 

is uitgegroeid tot een internationale beweging van Hoop en hulp. 

Mission Possible.  
  

Nederland viert dit jaar haar 15-jarig bestaan met een bijzonder 

jubileum: een soepboek vol verhalen en recepten die symbool 

staan voor liefde,  verbondenheid en verandering. Vraag nu via 

onze website jouw gratis soepboek aan!  
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In het digitale jubileumboek zijn vijftien unieke soeprecepten 

verzameld uit de landen waar Mission Possible actief is. Van de 

vertrouwde Groninger mosterdsoep tot Armeense Khash – elke 

soep vertelt een verhaal. Niet alleen van smaak, maar van mensen 

die ondanks moeilijke omstandigheden perspectief vonden. Soep 

is voor Mission Possible meer dan voedsel; het is een gebaar van 

troost, een uitnodiging tot gesprek, en vaak het begin van 

hulpverlening.  
  

De kracht van Mission Possible ligt in de eenvoud van haar aanpak. 

Geen grote kantoren, maar lokale veldwerkers die dagelijks 

klaarstaan voor moeders, kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties. Of het nu gaat om voedselpakketten, therapie, onderwijs 

of een luisterend oor – alles begint met bewogenheid en geloof in 

herstel.  
  

Dankbaarheid staat centraal in dit jubileum. Dankbaar voor de 

steun van velen die jarenlang meeleven, bidden en geven – én 

voor nieuwe mensen die ons werk ontdekken en besluiten mee te 

doen. Mission Possible is geen organisatie op zichzelf, maar een 

beweging van verbondenheid. Samen dragen we Hoop naar 

plekken waar wanhoop vaak de boventoon voert.  
  

Met € 15 per maand sta jij naast een moeder die vecht voor haar 

kind. Dat blijft de kern van ons werk: niet toekijken van een 

afstand, maar dichtbij komen, zoals Jezus ons leerde. Ontvang nu 

een gratis pollepel als je je aansluit bij onze beweging van Hoop.  
  

Met het jubileum soepboek vieren we niet alleen 15 jaar 

betrokkenheid, maar ook de toekomst. Want elke kom soep is een 

stap richting een betere wereld. Help mee, bid mee, en proef de 

hoop – één lepel tegelijk.  
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Geslaagde Unie-ABC Regioavond ‘Noord’ in Noardburgum.  

  

Op initiatief van ds. Maurits Luth, regio coördinator Noord en 

voorganger van de Baptistengemeente te Kampen, werd op 

donderdagavond 9 oktober jl. voor het eerst een Regioavond van 

de Unie-ABC Gemeenten 'Noord' georganiseerd in ons 

kerkgebouw. De gemeente te Noardburgum is één van de 20 

gemeenten in het noorden van het land die zijn aangesloten bij de 

Unie-ABC.  

  

Uit  diverse 
gemeenten waren 

ongeveer veertig 

vertegenwoordigers, 
waaronder voorgangers, 

pastorale werkers, 

raads-leden, pastorale 

team-leden en andere 
geïnteresseerden, 

aanwezig voor deze 

jaarlijkse bijeenkomst. 
Tijdens deze avond stond het thema  

‘Pastoraat in Noo(r)d’ centraal en werd er gezamenlijk nagedacht 

en gediscussieerd over relevante vraagstukken binnen dit 

onderwerp.   

  

Na een kort welkomstwoord van ds. Maurits Luth opende br. Piet 

Luhoff, pastoraal werker bij de gemeenten in Kollumerzwaag en 

Sneek ‘De Bron’, de bijeenkomst. Onze Praisegroep begeleidde ons 

enthousiast bij het zingen van een tweetal mooie Johannes de 

Heer liederen. Vervolgens gaf br. Peter Stoter, algemeen secretaris 

van Unie-ABC, ons een update over actuele ontwikkelingen binnen 

de Unie. Ook vertelde hij alvast iets over het komende missie-
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weekend en de algemene ledenvergadering op 7 en 8 november 

a.s., die plaatsvinden in de jubilerende gemeente Brunssum-

Treebeek, die haar 100-jarig bestaan viert.  

  

Daarna gaf ds. Maurits Luth een boeiend en informatief 

minicollege over het onderwerp ‘Pastoraat in Noo(r)d’.  

  

Na een korte koffie- en 

theepauze gingen de 

aanwezigen individueel aan de 

slag met een luisteroefening, 

waarbij zij werden uitgedaagd 

om aandachtig te luisteren 

naar elkaar door middel van de 

opdracht: ‘Wat vertel je mij 

nou (echt)?’  

   

Aansluitend kregen de 

aanwezigen de mogelijkheid 

om vragen te stellen en 

ervaringen uit te wisselen met 

een panel van aanwezige 

pastorale werkers, zuster Joke 

Verboom, broeder Piet Luhoff en broeder Jan Zeldenrust.   

  

Na een gebedsmoment en het samen zingen van het ‘Onze Vader’, 

gevolgd door twee mooie Johannes de Heer-liederen onder 

begeleiding van onze Praisegroep, sprak ds. Maurits Luth zijn dank 

uit aan de aanwezigen voor hun komst naar Noardburgum en 

bedankte hij de gemeente voor haar gastvrijheid.  
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Na het aanbieden en 

nuttigen van een 

broodje knakworst, 

hetgeen door de 

aanwezigen zeer werd 

gewaardeerd, keerden 

alle deelnemers 

huiswaarts.  

  

Alles bij elkaar was het 

een geslaagde en 

waardevolle regioavond waar we met plezier en gevoelens van 

dankbaarheid op terugzien.  

  

Harrie Wijma.  

  

 

 

Samen met Het Zoeklicht uit Doorn houden we op  DV 
donderdag 13 en 27 november a.s. ’s avond om 19:30 uur 
twee interessante en leerzame Bijbelstudie avonden in ons 
kerkgebouw. Tijdens deze bijeenkomsten spreekt ds. Theo 
Niemeijer over het thema ‘Het wereldgebeuren in het licht van de 
Bijbel’.   
Op 13 november verleent de zanggroep ‘Jaïr’ uit De Westereen 
haar medewerking aan het programma en op 27 november zullen 
de ‘DoubleBrothers’ uit Kollumerzaag aanwezig zijn.  
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De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Na afloop is er een 
collecte en is er gelegenheid om nog even na te praten onder het 
genot van een kopje koffie of thee.  
Wij nodigen u/jou van harte uit hierbij aanwezig te zijn en neem 
gerust een belangstellende mee!  
  

Bedankt!!!  

  

Als bestuur willen we 
ook via deze weg onze 
dank uitspreken aan de 
zusters en broeders die 
op zaterdagmorgen 4 
oktober jl. onder 
leiding van  
schoonmaak  

coördinator zr. Sjoukje 
Wijbenga de kerkzaal, 
de foyer en de andere 
zalen in ons 
kerkgebouw weer een 
grondige 
schoonmaakbeurt 
hebben gegeven. En 
zowel binnen als 
buiten werden ook de 
ramen gelapt. Na heel 
veel poets-, sop- dweil-

lap- en veegwerk was er uiteraard ook een moment van pauze 
om even  bij te komen en gezamenlijk koffie of thee te drinken 
met wat lekkers voor de inwendige mens.  
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Het briefje in de Klaagmuur  
  

Hoe het mogelijk is begrijpt niemand, maar een Joodse jongen 

overleefde in de oorlog drie concentratiekampen.  

Hij verloor beide ouders, veel familie en kennissen, maar niet zijn 

geloof.  

Brood- en broodmager, volkomen ondervoed en ontredderd vond hij 

uiteindelijk mensen die zich over hem ontfermden.  

Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika, werd goed opgevangen, 

studeerde, trouwde en kreeg een zoon, Joey genaamd.  

Natuurlijk voedde hij zijn zoon op in het Joodse geloof.  

Hij vertelde hem ook wat er allemaal voor verschrikkelijks was 

gebeurd  met diens opa en oma, maar toen Joey ouder werd ging hij 

met vrienden om, die, het was in de hippietijd, op zoek gingen naar 

een godservaring in India.  

Ook Joey wilde zijn geluk in India  gaan beproeven. Op een dag 

vertelde hij dat aan zijn ouders. De vader schrok vreselijk.  

“Wat ga je nou doen, zoon”, riep hij uit.  

“Jij hoeft niet op te zoek te gaan naar een God. Wij zijn Joods”. Joey 

hiel echter voet bij stuk en toen hij kwaad de deur uit liep, riep zijn  

vader hem na:  

“Als jij het geloof, waarvoor onze familie zo heeft geleden, de rug toe  

keert, hoef je hier niet meer terug te komen!”  

Zo kwam er een vreselijke breuk tussen de vader en de zoon.  

Het was een paar jaar later. Joey woonde en werkte in India, maar 

de ware God had hij nog steeds niet gevonden.  

Op een dag ontmoette hij heel toevallig een oude kennis uit Amerika.  

Ze kwamen aan de praat en de man  zei: “Wat erg van je vader, hé?” 

“Wat is er dan met hem?” vroeg Joey, ‘k heb hem al jaren niet gezien. 

We hebben geen contact met elkaar.”  

De kennis vertelde, dat de vader dood was. Gestorven aan een 

hartaanval. Wat een schok voor Joey.  

Hij begreep drommels goed, dat door zijn optreden de vader van 

verdriet gestorven was. Hij kreeg flink spijt.  
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Dagenlang liep hij verdwaasd rond, alle herinneringen van vroeger 

kwamen boven. Wat had hij een goede vader en moeder gehad! Dat 

hij dat niet gewaardeerd had…  

Eindelijk nam hij het besluit om naar het land van zijn voorouders te 

gaan, Israël.  

Daar bij de Klaagmuur zou hij treuren en vergeving vragen aan God. 

Zo gezegd, zo gedaan.  Na veel omzwervingen stond hij dan op de 

heilige plaats, de Klaagmuur, waar honderden mensen dagelijks 

komen bidden en huilen. Joey herinnerde zich nog de gebeden van 

vroeger en herhaalde de  dierbare woorden.  

Van een verkoper kocht hij een Joods gebedenboek en ook papier en 

pen om zijn innigste wens op te schrijven en die, net als alle andere 

Joden, in een gaatje in de Klaagmuur te steken.  

’t Zal wel moeilijk zijn nog een plekje te vinden, meneer”, zei de 

verkoper. “Als u niets vindt, kunt u uw gebed ook gewoon op de 

grond voor de muur gooien.”  

Maar de zoon, die vreselijk veel wroeging had, wilde het zich zelf niet 

te gemakkelijk maken. Hij  zocht en hij zocht…, drie uur lang. Toen 

meende hij helemaal bovenaan nog een leeg spleetje gevonden te 

hebben.  

Hij frommelde het papiertje erin, maar het spleetje was toch niet leeg, 

want er viel een ander gebedje uit. Het dwarrelde naar de grond.  

Joey raapte het op om het terug te stoppen.  

Nu is het niet erg netjes om de intieme wensen van een ander te 

gaan lezen, maar Joey kon de verleiding niet weerstaan.  

Hij opende het en las wat er opstond.  

Dit waren woorden die hij tot zijn stomme verbazing las: “Lieve Joey, 

als je ooit nog dit briefje mocht vinden, omdat je op zoek bent naar 

de God van je voorouders, weet dan dat ik je volkomen vergeven 

heb, Afz. Je vader.”  

Vanaf dat moment wist Joey dat de God van zijn voorvaderen 

Abraham, Izaäk en Jacob, zijn God was.   

  

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)  
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Reünie Baptistengemeente Noordbergum   

1 november 2025  
  

Baptistengemeente Noordbergum bestaat 140 jaar en dat 

vieren we.   
  

Op zaterdag 1 november van 14 – 17 uur organiseert de 

gemeente een reünie voor (oud-)leden en vrienden  van 

de gemeente.   
  

Opgave kan bij Dieuwke de Vries,  

dieuwkedevries@hotmail.com , 0511-474224 of 06- 

13170745  
  

Als u een leuke anekdote/foto heeft uit vroegere tijden,   
  

dan kunt u dit ook doorgeven aan Dieuwke.  
  

We willen zoveel mogelijk tentoonstellen tijdens de reünie.    
  

Programma in het kort:  
  
14.00 uur  

- Koffie/thee en gebak  

- Welkomstwoord  
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14:30 uur – 15:30 uur   
  
- Foto's uit de oude doos en oude 

materialen bekijken  

- Filmzaal  

- Fotohoek met mogelijkheid om samen 

op de foto  

- Ruimte voor ontmoeting  
  

15:30 uur – 16:00 uur  
  
Muzikale bijdragen van o.a.:  

- Nyk de Vries (schrijver van boek 'De 

Baptisten') en band  

- Zangkoor Gezegend en Gezonden  

- Samenzang  
  

De verrassingsstoel  
  

16:00 uur – 17:00 uur  
  
- Ontmoeting  

- Soep met broodjes   
  

Rond 17.00 uur is de reünie afgelopen  
  

We laten u niet met lege handen naar huis gaan.  
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Nieuws van Unie-ABC   

  

   
MISSIEDAG – GETUIGE ZIJN IN DEZE TIJD  

 

Geweldig: vanuit het hele land komen de aanmelding binnen voor de 

unieke Missiedag ‘Nederland Zendingsland’ die de zuideljike Unie-

ABCgemeenten op zaterdag 8 november verzorgen. Met onder meer 

sprekers over het thema ‘Zoals Jezus vol genade en waarheid zijn’, 

workshops over ‘getuigen op je werk’, ‘de nieuwe generatie bereiken met 

het Evangelie’, ‘online kansen voor evangelisatie’ en ‘je geloof 

begrijpelijk uitleggen’, een missiemarkt waarop diverse organisaties en 

pioniersinitiatieven zich presenteren, en naar huis met concrete 

handvatten om in je gemeente aan de slag te gaan. Het belooft echt een 

prachtig en inspirerend evenement te worden! Tip: combineer de 



18  

  

Missiedag met de Unie-ABC-dag met Ledenvergadering op vrijdag 7 

november en blijf logeren in het mooie zuiden van het land. Op 

vrijdagavond, na de ALV, treedt Talitha Nawijn op! Lees het hele 

programma en meld je aan op: www.unie-abc.nl/alv.  

  

VROUWEN WERELDGEBEDSDAG  

  

Op 5 november is de jaarlijkse Vrouwen Wereldgebedsdag, 

georganiseerd vanuit de Baptist World Alliance Women. Het thema is 

'Leven vanuit het goede nieuws’. Alle vrouwen(groepen) in Unie-

ABCgemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te bidden. Op 

www.unie-abc.nl staat het bijbehorende materiaal met onder meer een 

Bijbelstudie over het thema en gebedspunten vanuit alle continenten.  

  

PROJECT VAN DE MAAND   

  

Binnen ons 
kerkgenootschap 

hebben we het 

Solidariteitsfonds, 
bedoeld om kleinere 

en/of financieel 
minder 

 draagkrachtige 
gemeenten  tijdelijk 

financieel te 

ondersteunen, 
bijvoorbeeld in advisering en toerusting.   

  

Een andere manier van financiële solidariteit is gericht op zendelingen 

die vanuit plaatselijke gemeenten worden uitgezonden: zij kunnen bij 

Unie-ABC onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen 

voor scholing, coaching of re-integratie. Het project ‘UnieABC-familie: 

solidair met elkaar’ is in november ons Project van Hoop. Help je mee? 

Meer informatie: www.unie-abc.nl.  

http://www.unie-abc.nl/alv
http://www.unie-abc.nl/alv
http://www.unie-abc.nl/alv
http://www.unie-abc.nl/alv
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
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 Agenda   

  2025  

   5 nov.   Vrouwen Wereldgebedsdag  

   7 nov.   Landelijke Unie-ABC-dag met ledenvergadering in   

 Brunssum  

   8 nov.   Missiedag ‘Nederland Zendingsland’ Unie-ABC in    

 Brunssum  

 12 nov.   Online Unie-ABC-gebed  

  

   AGENDA VOOR NOVEMBER 2025 

01-11 14.00 u. Reünie Baptisten Gemeente 

Noardburgum 

De Rank 

06-11 19.30 u. Bestuursverhadering RvO De Rank 

07-11 14.00 u. Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 

13-11 14.00 u. OMEGA bijeenkomst De Rank 

13-11 19.30 u. 1e Zoeklichtavond o.l.v. br. Theo 

Niemeijer 

De Rank 

20-11 19.30 u. Bestuursverfgadering ZB De Rank 

21-11 14.00 u. Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 

27-11 19.30 u. 2e Zoeklichtavond o.l.v. br. Theo 

Niemeijer 

De Rank 
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KERKDIENSTEN IN NOVEMBER 2025 

  

Noardburgum – 10.00 uur  

 02-11 Voorganger:  Br. Lammert Beuneker  

     Viering Heilig Avondmaal  

                Organist:  Br. Henk de Vries  

                Bloemen:  Zr. J. van der Wal  

      

09-11 Voorganger:        Br. Jan Zeldenrust 

         Begeleiding:        Praisegroep  

 Bloemen:  Fam. Th. De Vries  

      

16-11  Voorganger:       Br. Freerk Jan Steging  

               Organiste:           Zr. J. Gjaltema-Sikkema  

               Bloemen:   Zr. M. Wiersma-Boersma  

      

       23-11 Voorganger:  Br. Jan Zeldenrust 

   Eeuwigheidszondag  

                      Organiste:  Zr. Froukje ten Cate-Booij  

                       Bloemen:  Zr. T. Djurrema-van der Meer  

  

30-11 Voorganger:        Ds. Gert Elzen 

         Begeleiding:        “Victory by Grace”  

                   Bloemen:   Fam. B. Poeze  

      
 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 

  (december 2025) verschijnt op zondag 30 november 2025  

Copy kunt u uiterlijk 23 november 2025 inleveren bij de 

redactie, het liefst via e-mail:  

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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