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God zal de sterkste blijven

Vertrouwen is geloven,

is veilig kunnen gaan,

door hulp, die komt van boven . . .
Alleen kun je het niet aan,

wat je kan overkomen

aan onheil en verdriet,

aan veel verstoorde dromen,
gevaar, dat je niet ziet.

Maar alle angsten wijken, als je opnieuw vertrouwt:
God zal de sterkste blijken,

Hij breekt niet af, maar bouwt.

Uit: Tijd is kostbaar
Van.: Co ‘t Hart

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum

https://pleinkerk.nl
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Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Bovenstaande tekst is de eerste zin van opwekking 42. We zingen dit
lied wel met enige regelmaat. En we menen van harte wat we zingen.
Maar oh lieve mensen, wat is dat toch ontzettend moeilijk. Ik zeg het
zelf ook zo gemakkelijk dat ik Hem volledig vertrouw, terwijl ik weet
dat mijn portemonnee nog goed gevuld is. En dat ik voor (bijna) alles
wat voor mij een risico kan zijn, ik mij goed verzekerd heb.

Tot onze grote schaamte moeten we bekennen dat we meer op ons
zelf (vermogen, verzekeringen enz.) vertrouwen dat op de Here God.
Meer op eigen werk dan op Jezus.

Straks komen er weer verkiezingen. Moeten we op een christelijke
partij stemmen of in ieder geval op een partij die enkele christelijk
morele waardes nastreeft? Of vertrouwen we op de Here God, zodat
het toch een stuk minder belangrijk wordt wat we gaan stemmen?

Ook binnen de kerkelijke gemeentes, als christenen, moeten we zoveel
doen (afgezien van de bijzondere taken). We moeten omzien naar een
ander, we moeten evangeliseren, we moeten onze tienden geven, en
zo zijn er vast nog veel meer zaken die we (eigenlijk) zouden moeten
doen.

Maar in hoeverre vertrouwen we op God bij al deze dingen.

En natuurlijk is het waarheid dat “alles wat gedaan wordt uit liefde
voor Jezus, dat houd zijn waarde en zal blijven bestaan”. Maar
vertrouwen we Hem. Vertrouwen we Hem echt!!!

Ik wil geen oordeel geven. Bovenstaand zijn allemaal gewone
menselijke en herkenbare reacties.

Ik wil ons alleen maar even een spiegel voor houden. En ik moet u tot
mijn grote schaamte bekennen dat het bij mij ook nog wel eens hier
en daar aan schort. Veel meer dan mij lief is.

Maar de grote vraag is: wat wil de Here God? Wat vraagt Hij ten
diepste van ons? Moeten we echt zoveel dingen doen en goed zijn voor
iedereen?



De Here God openbaart zich in de bijbel als de Schepper van alle
dingen, die een relatie wil aangaan met ons mensen. Jezus moest
sterven en weer opstaan uit de dood, om die relatie weer opnieuw
mogelijk te maken voor de gehele mensheid.

Wat God ten diepste wil is een relatie met ons aangaan. Een liefdes
relatie. Een vertrouwens-relatie.

Een relatie zoals een vader (of moeder) en zijn kind. Een relatie zoals
huwelijksrelatie tussen een man en vrouw. Maar dan in een perfecte
vorm, in een volledig onderling en wederzijds vertrouwen.

Het christelijke geloof is dus eigenlijk geen religie meer veel meer een
relatie.

Hij wil graag dat we “heel dicht bij Hem zijn. Als een kind bij de Vader
op schoot”, zoals opwekking 581 dit zo mooi bezingt.

Zoek Hem. Zoek Zijn aanwezigheid. Waar dit dan ook zal zijn. Zoek op
de plekken waar je Hem voor het laatst een ontmoeting met Hem
gehad hebt, in Zijn aanwezigheid.

Hij wil door de Heilige Geest in je hart wonen zoals we dat dan zeggen.
Hij wil betrokken zijn bij alle facetten van je leven. En dan zal Hij Zijn
wil in jouw hart openbaren. Hij legt een verlangen in je hart. Een
overtuiging. Iets heel specifiek voor jou om te doen (heel intiem voor
jou).

En dat heeft Hij niet alleen voor enkelen van ons. Dat heeft Hij voor
iedereen die een kind van God is, of wil zijn.

Nu vraagt u zich misschien af of alle dingen die we (moeten) doen, dat
we daar dan maar mee moeten stoppen? Nee, dat is absoluut niet het
geval. Alles wat gedaan moet worden, moet ook gebeuren. Maar ze
zijn wel secundair. Het zijn bijzaken en geen hoofdzaken.

Wanneer de Here God u heeft geroepen voor een bepaalde taak, of u
een specifieke overtuiging in uw hart heeft gegeven waar u nog geen
‘handen en voeten’ aan kan geven, maak het bekend bij een broer of
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zus (of bij mij). Ik wil u er heel graag bij helpen om Gods plannen met
uw leven werkelijkheid te maken.

Vriendelijke groeten en Gods zegen en nabijheid.
Klaas Willem.

Op 3 september kwam het
bestuur weer voor het eerst na
de zomervakantie bij elkaar. Ons
bestuur bestaat zoals u weet uit
een Raad van Oudsten en een

Van de Bestuurstafel
Zakelijk Bestuur. We hebben
gemeend om ook de

a
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ook op het aantal beschikbare =
bestuursleden, zoveel mogelijk te @ @
scheiden waardoor we de ons

beschikbare tijd zo efficiént

mogelijk kunnen inzetten.

Uiteraard zijn er onderwerpen

waarover we ons gezamenlijk moeten buigen, maar waar het kan
scheiden we zoveel mogelijkheden onze verantwoordelijkheden.

Dit najaar zijn er veel bijzondere evenementen en samenkomsten,
zowel in het kader van ons jubileum, denk aan de reilnie op 1
november en de boottocht op 21 september, maar ook in Unie- en
interkerkelijk dorpsverband. Zo is er op 9 oktober een regio-avond van
de Unie in ons kerkgebouw, terwijl de jaarlijkse Algemene Vergadering
in het tweede weekend van november deze keer in Treebeek, onze
meest zuidelijk gelegen gemeente, wordt gehouden. Namens onze
gemeente gaan Kees en Froukje ten Cate daar samen met Dieuwke de
Vries naar toe.




Om alvast te noteren: op 23 oktober is een gemeentevergadering
gepland. We bespreken dan in ieder geval de mogelijkheden/wensen
om de samenwerking van/met de 3 kerken in Noord Burgum (nog
meer?) vorm en inhoud te geven; ook hopen we die avond in een
korte inleiding iets meer te horen over de mogelijkheden van de
Bijbelse Bron om een gerichte Bijbelstudie voor de gemeente te
organiseren. Verder heeft Omroep Fryslan ons laten weten dat zij
graag alsnog een (gezamenlijke) dienst willen uitzenden en wel op 1
maart 2026. Ook mooi is het initiatief om op Eeuwigheidszondag een
ieder de gelegenheid te geven om een lichtje aan te steken voor een
overleden geliefde. Wordt vast heel indrukwekkend! Heel veel
evenementen dus in het najaar van 2025.

Uiteraard heeft de RvO, samen met onze pastoraal werker, weer veel
tijd besteed aan de zieken en andere leden/vrienden die om wat voor
reden dan ook extra aandacht nodig hebben. De meer “aardse
beslommeringen”, variérend van een oplossing voor een betere
geluidskwaliteit, een verzoek van de buurman om een schutting tussen
hun en ons perceel te mogen plaatsen, de verhuur van de pastorie, de
mogelijkheid vrijwilligerswerk binnen de gemeente fiscaal aantrekkelijk
te maken (waarover later meer) en uiteraard de financiéle stand van
zaken vroegen deze keer de meeste aandacht van het ZB. Het wordt in
alle opzichten een drukke tijd...

Kees ten Cate.

Van het secretariaat

Nieuwe vrienden van de gemeente

In de dienst van 7 september mochten we de familie Algra aan u
voorstellen.

Zij hebben aangegeven om “vriend van de gemeente” te worden.
Ze werden met luid applaus welkom geheten in onze gemeente.
Adresgegevens zijn:

Jelle en Gea Algra-Venema




Eartlansreed 1

9217 VX Nijega

Tel. 06-29568696

Email: jalgral3@gmial.com

Adreswijziging

Rint Henstra en Hennie Henstra-de Vries zijn verhuisd van
Noardburgum naar:

Torenplein 71, 9231 CG in Surhuisterveen.
Telefoonnummers zijn ongewijzigd.

De secretaris,
Tjipke van der Veen.

Een Taak

Wanneer er niets meer uit je handen komt

bij 't ouder worden ook de krachten je begeven
er stille uren vallen in je leven

doordat wat wegviel ook 't geluid verstomt

Wanneer je denkt: ik heb nu afgedaan

je voelt je in je eenzaamheid vaak opgeborgen
en and’ren zijn er die nu voor je zorgen

je hebt geen vrede meer met je bestaan

Weet dan: je bent er nog, er is een taak

de wereld schreeuwt om handen die nog zijn gevouwen
om monden die nog spreken van vertrouwen

te zijn: een stille werker voor Gods zaak.

(Janny Alberts-Hofman in Terug naar de bron)

Ingezonden door Baukje Reitsma-van der Zwaag.
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Geslaagde boottocht op zondag 21 september.

In het kader van ons jubileum jaar was er zondag
21 september een boottocht voor de leden en
vrienden van de gemeente. Het was goed te
merken dat de voorbereidingen door de denktank
heel degelijk waren.

Alles was werkelijk heel goed georganiseerd. De
boot was nagenoeg helemaal vol. Een enkeling
had moeten afmelden. We vertrokken van
Oostmahorn en voeren over het Lauwersmeer met
motorschip De Vlinderbalg. Ja, er waaide een
harde wind, dus we moesten binnen blijven en
daar was het erg gezellig. Onder leiding van de
Praiseband zongen we flink wat liederen en br.
Lammert Beuneker sprak over de storm op het
meer - heel toepasselijk, maar wij voeren heel
veilig.

Aan het begin van de tocht sprak br. Jacob van
Akker een welkomstwoord en vertelde over de
bedoeling. Voor de aanwezige kinderen was er een
knutselwerkje: een vuurtoren maken en dat lukte
allemaal heel goed. Aan het einde van de tocht
sprak br. Harrie Wijma dankwoorden en zo rond
half een konden we weer huiswaarts keren.
Iedereen heeft van deze boottocht genoten.

Bram Postma.
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BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN

A
Nieuws van Unie-ABC Vb‘.); UNIE-ABC
\"

MISSIEDAG — GETUIGE ZIJN IN DEZE TIJD

Hoe kun je een levende getuige van Jezus zijn op je werk? Hoe
bereik je als gemeente de nieuwe generatie met het Evangelie?
Welke kansen zijn er online? Hoe leg je het geloof op een
begrijpelijke manier uit? Deze en andere onderwerpen komen
aan de orde tijdens de Missiedag van Unie-ABC op zaterdag 8
november (aansluitend op de ALV van 7 november) in Brunssum.
Laat je inspireren door sprekers, workshops en pioniers van
vernieuwende missionaire initiatieven, en krijg concrete
handvatten om in je eigen omgeving Gods licht uit te stralen.
Meer lezen en aanmelden: www.unie-abc.nl/alv.

NIEUW: ONLINE UNIE-ABC-GEBED

In september zijn we met een klein clubje gestart met het
nieuwe online Unie-ABC-gebed dat we maandelijks willen
houden. Het was fijn om met elkaar in groepjes te bidden voor
onder meer onze geloofsgemeenschap, de oudsten/raadsleden
van de aangesloten gemeenten, voor de verkiezingen in ons land
en voor de brandhaarden in de wereld. Wil je ook (een keer of
vaker) meebidden? De volgende gelegenheid is op woensdag 8
oktober. Als je je via de website aanmeldt, krijg je maandelijks
per mail een link om deel te nemen. Per keer kun je bekijken of
je mee wilt doen, afmelden is niet nodig.


http://www.unie-abc.nl/alv

PROJECT VAN DE MAAND

In Turkije is vrijheid van godsdienst, maar christenen vormen
een zeer kleine minderheid die het niet altijd gemakkelijk hebben
en niet in het openbaar over Jezus of de Bijbel mogen praten.
Toch heeft de protestantse kerk de afgelopen 25 jaar een
opmerkelijke groei doorgemaakt: van naar schatting 3.000 naar
zo'n 7.000-13.000 gelovigen. -

De EBMI ondersteunt zes |

baptistenkerken in Turkije die
samen de Turkse Baptisten
Unie vormen. De
gemeenteleden doen onder
meer veel diaconaal werk
onder Syrische vluchtelingen en
willen de bestaande kerk
verder ontwikkelen. Vorig jaar kregen dertien studenten van het
het Polycarpus Bijbel Seminarie hun diploma. ‘Gemeentwerk in
Turkije’ is in oktober ons Project van Hoop. Help en bid je mee?
Meer informatie: www.unie-abc.nl.

Agenda

2 okt. Regioavond Midden-Oost in Apeldoorn

6 okt. Regioavond Zuid in Weert

7 okt. Regioavond Midden-West in Vianen

8 okt. Online Unie-ABC-gebed

O okt. Regioavond Noord in Noordbergum

7-8 nov. |Landelijke Unie-ABC-dag met ledenvergadering en
Missiedag in Treebeek
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Dankbetuigingen

U als gemeente hebt ons overladen met kaarten en felicitaties
n.a.v. ons 40-jarig huwelijksjubileum. Het was hartverwarmend.
Allen hartelijk dank hiervoor. Onze trouwtekst Mat. 28:20 Zie ik
ben met u alle dagen tot aan .... Als wij terugkijken dan was
God erbij, alle dagen maar ook voor de toekomst geloven wij
dat God erbij zal zijn.

Hartelijke groeten Eelke en Jannie.

Samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen mochten wij
on 65-jarig huwelijksjubileum vieren.

We hebben er volop van genoten en werden op vele manieren
verrast. De vele kaarten die we van jullie hebben mogen
ontvangen, maakten het feest compleet.

Daarvoor hartelijk dank!
Maar in de eerste plaats gaat onze dank naar de Heer. We weten

ons gezegend dat we deze dag mochten beleven.
Geprezen zij Zijn Naam.

Age en Zusan.

Hartelijk dank voor alle kaarten en prachtige wensen voor onze

trouwdag van 30 jaar.
Het was erg mooi en wij hopen en vertrouwen op God dat Hij

onze Vader is.
Het was iets speciaal voor ons dankzij jullie mooie wensen.

Met alle liefde,
Tjeerd en Liliana Heikamp.
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Reiinie Baptisten Gemeente
Noardburgum

Baptistengemeente Noardburgum bestaat
140 jaar en dat vieren we.

Op zaterdag 1 november van 14-17 uut orhaniseert de
gemeente een relinie voor (oid)leden en vrienden van de
gemeente.

Er liggen in de foyer lijsten waarmee u zich kunt opgeven voor
de relnie.

Opgave kan ook via Dieuwke de Vries:
dieuwkedevries@hotmail.com 0511-574224 of 06-31170745.

Als u een leuke anekdote/foto heeft uit vroeger tijden,
Dan kunt u dit ook doorgeven aan Dieuwke.
We willen zoveel mogeljjk tentoonstellen tijdens de redinie.

Programma in het kort:
14.00 uur:

Koftie/thee en gebak
Welkomstwoord
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14:30 uur — 15.30 uur:
Foto’s uit de oude doos en pude magterialen bekijken
Filmzaal
Fotohoek met mogelijlheid om samen op de fotop te gaan
Ruimte voor ontmoeting

15:30 uur — 16:00 uur:
Muzikale bijdragen van o.a.:
Nyk de Vries (schijver van boek ‘De Baptisten’) en band
Zangkoor “Gezegend en Gezonden”
Samenzang

De verrassingsstoel
16:00 uur — 17:00 uur
Ontmoeting

Soep met broodjes

Rond 17:00 uus is de redinie afgelopen.
We laren u iet met lege handen naar huis gaan.
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Agenda oktober 2025

04 okt | 19.30 u | Bestuursvergadering RvO De Rank
09 okt | 19.30 u | Unie-ABC regioavond regio Noord De Rank
10 okt | 14.00 u | Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
21 okt | 19.30 u | Bestuursvergadering ZB De Rank
23 okt | 19.45 u | Gemeenteavond voor leden en vrienden | De Rank
24 okt | 14.00 u | Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
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KERKDIENSTEN IN OKTOBER 2025

Noardburgum — 10.00 uur

05 okt Voorganger: br. Theo Coppens (Chr. v. Israél)
Viering H.A.

Organiste:  zr. Jellie Gjaltema-Sikkema
Bloemen: fam. B. Poeze

12 okt Voorganger: br. Jan Zeldenrust
Begeleiding: Praisegroep
Bloemen: fam. A. van der Veen

19 okt Voorganger: zr. Ruth Kruijshoop-Wijma
Organist: br. Henk de Vries
Bloemen: zr. R. Stenekes-Zijlstra

26 okt Voorganger: ds. Fokke Kooistra
Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: fam. A. Kooistra

Het volgend nummer van ‘De Open Deur”
(november025) verschijnt op zondag 26 oktober 2025
Copy kunt u uiterlijk 19 oktober 2025 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl
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Ik dank U

Ik dank U Heer, voor al de goede dingen
waarmee U mij van dag tot dag omringt.

Ik dank U voor de vele zegeningen

en voor het lied dat door mijn leven zingt.

Ik dank U voor het zonlicht op de wegen

en voor de wind die langs mijn haren streelt.
Ik dank U voor de wolken en de regen

en voor het kind dat in mijn kamer speelt.
Ik dank U voor de bloemen en de bomen
voor alles wat er is, en eenmaal was.

Ik dank U voor gedachten en voor dromen
en voor de kleine bloemen in het gras.

Ik dank U voor het wonder van het leven,
voor ied’re lach, maar ook voor iedre traan.
Ik dank U voor Uw goedheid, mij beschreven

in alles wat ik om mij heen zie staan.

Uit; Een fluit van riet
Van: Enny IJskes-Kooger
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