N

DE OPEN DEUR

; \‘! !)g{ BAPTISTEN GEMEENTE

NOORDBERGUM e.o.

SEPTEMBER 2025




WELKOM ZEGT GOD

“Welkom”, zegt God tegen u en mij.
Wat geweldig, om dat te mogen weten.
Dat wij zo maar welkom worden geheten.

“Welkom”, zegt God tegen alle mensen.
“Kom maar tot Mij, altijd, iedere dag.
Met al uw vreugde, verdriet en tegenslag.”

“Welkom”, zegt God tegen u en mij.
Wij mogen in alle eenvoud tot Hem gaan.
Laten we Zijn uitnodiging dan niet afslaan.

“Welkom”, zegt God tegen alle mensen.
Hij maakt geen verschil tussen blank en zwart.
Hij draagt al Zijn schepselen in Zijn hart.

Waarom zouden we nog wachten.
Als God ons uitnodigt om te komen?
Hij wil ons met Zijn liefde doorstromen.

Gedicht van Fedde Nicolai

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https:/ /facebook.com/baptistengemeentenoardburgum
https://pleinkerk.nl
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Overdenking

Onrust en leugens. Er is momenteel veel gaande in de wereld.
Zeker wat Israél betreft. Dagelijks zien en horen we
verschrikkelijke beelden en berichten voorbij komen vanuit Gaza.
Van de reguliere media krijgen we alleen een eenzijdige
berichtgeving (voornamelijk anti-Israél) te zien. De leugen
regeert en veel mensen gaan hier in mee. Wanneer we
bijvoorbeeld kijken naar de pro-Palestina beweging dan lijken de
verschrikkelijke daden van de terreurbeweging Hamas en het lot
van de Israélische gijzelaars alweer vergeten te zijn. En hoe
langer het conflict duurt hoe meer de onrust toeneemt. Als ik de
beelden zie van deze beweging en zie hoe de leugenpropaganda
zijn werk doet, dan voelt dat onrechtvaardig en maakt dat mij
kwaad.

Het valt soms niet mee om de misleide en arme mens achter
deze daden en leugens van satan te zien. De Bijbel zegt in Efeze
6:12 dat we niet tegen vlees strijden maar tegen het kwaad. Tot
deze waarheid moeten we ons elke keer weer zetten anders zal
de liefdeloosheid alleen maar toenemen. Hetzelfde geldt voor de
vreemdelingen met andere culturen, godsdiensten en
denkbeelden die ons land binnenkomen. Lukt het u nog om de
misleide mens, de ziel, achter de leugens van satan te zien? Of
beschouwen we ze als vijanden van ons geloof en onze
Nederlandse tradities, normen en waarden?

In de Bergrede zegt Jezus: heb je vijanden lief en bid voor wie u
vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader
in de hemel, Hij laat Zijn (fet op dit bezittelijk voornaamwoord)
zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Mattheus 5:
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44,45). Liefde dus voor vriend en vijand, voor landgenoot en
vreemdeling, voor bozen en goeden. Dat voelt als een
onmogelijke opdracht. Voor een vriend gaat het nog wel (zolang
het een vriend is). Dat kunnen tollenaars ook (vers 46). Daar heb
je God niet voor nodig. Je broeder of zuster groeten is niet
moeilijk. Dat doen heidenen ook (vers 47). Dat is nou net wat
christen-zijn anders maakt. Want wat deed Christus: Hij genas
Zijn vijand (Lucas 22:51), Hij bad voor zijn vijanden (Lucas
23:34). Hij had Judas lief tot het einde (Johannes 13:1). Hij had
ons lief toen we nog zondaren waren (Romeinen 5:8).

We kunnen onze vijanden niet liefhebben vanuit onze oude
natuur. Het goede nieuws is dat Jezus dat in ons wil doen. Hij wil
dat we Hem volgen en leven vanuit onze nieuwe identiteit en Hij
wil onze zorgen en angsten wegnemen. Wat wij moeten doen is
onze kracht zoeken in de kracht van de Heer, in de kracht van
Zijn macht. De wapenrusting van God aantrekken om stand te
houden tegen de listen van de duivel (Efeziérs 6:10,11). De
satan heeft zijn pijlen gericht op het volk Israél, de gelovigen
maar ook op de ongelovigen! De satan bestudeert al 6.000 jaar
de mensheid en kent onze zwakheden maar al te goed. Het is
daarom zo nodig om de gehele wapenrusting (let op: alle zes!)
van God aan te trekken.

De strijd vindt voornamelijk plaats in onze gedachten, satan
probeert onze gedachten te manipuleren. We hebben Gods
kracht en waarheid nodig om onze gedachten in het perspectief
van Gods genade en het verlossingswerk van de Heere Jezus te
plaatsen en onze vijanden lief te hebben. Alleen dan zijn we
werkelijk kinderen van God, de Vader.

Jacob van Akker.



Van onze pastorale werker

Efeze 2:20-22

U staat gebouwd op de fundering die gelegd is door de apostelen en
profeten, de sluitsteen is Jezus Christus zelf. Aan Hem dankt het hele
gebouw zijn hechte constructie en door Hem groeit het uit tot een
heilige tempel. In eenheid met Hem wordt ook u mee opgebouwd tot
een geestelijk verblijf voor God.

Alweer enige jaren geleden hadden we in Frankrijk onze tent opgezet
bij La Ferté Saint Aubin, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van
Orleans. Een bezienswaardigheid in dit plaatsje was een bijzonder
kasteel. Bijzonder omdat het bewoond werd door een familie die het
kasteel ongeveer 20 jaar geleden in privé had gekocht. Het kasteel was
slecht onderhouden en moest eigenlijk helemaal gerestaureerd
worden. Een normaal mens zou de moed in de schoenen zinken, bij
het zien van een gebouw dat niet veel meer was dan een ruine, dat
bleek uit de foto’s die te zien waren. Maar zo niet de koper van dit
kasteel, hij zag het kasteel al helemaal zoals dat er in de glorietijd uit
had gezien. Hij wist dat het een levenstaak zou worden om het kasteel
weer te herstellen, maar hij had het er voor over. Hij was en is een
gepassioneerd mens met dromen en visie, die gepakt was door de
geschiedenis van dit kasteel. En hij maakte een fantastisch herstelplan.
Het La Ferté kasteel is momenteel het meest bezochte kasteel van het
departement, met zo'n 50.000 bezoekers per jaar. De droom van de
eigenaar is na dertig jaar gerealiseerd.

Mijn gedachten gingen uit naar Efeze 2:20-22. Uit dit gedeelte heb ik
vorig jaar augustus gesproken: ‘de Hoeksteen'.

God is jaren geleden, ongeveer 2000 jaar, net als de kasteelheer aan
het bouwen geslagen. Net zoals de eigenaar van het kasteel
gepassioneerd was, zo gepassioneerd is God om voor zichzelf een
geweldig imponerend huis neer te zetten. Zijn passie is om aan dit
geestelijke gebouw te werken, Hij heeft er alles voor over gehad. Hij
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heeft zijn Zoon opgeofferd voor de bouw van dat huis. Jezus Christus
is de fundering en de hoeksteen waarin het gebouw zijn vastheid vindt.
Een geestelijk huis kun je niet zomaar aanwijzen, het lijkt onzichtbaar.
Maar dat betekent niet dat je er niets van kunt zien. Want de stenen
van dat huis zijn wij, die bij Jezus horen, en die zijn door ons
waarneembaar. Wij zijn levende stenen en van die stenen bouwt God
een huis, zijn gemeente, waarin Hij wil wonen. Eén steen is nog geen
huis, daar zijn heel veel stenen voor nodig. Stenen die los op de bouw
blijven liggen, lopen de kans door voorbijgangers meegenomen te
worden. Christen zijn in je eentje is heel moeilijk en je kunt
gemakkelijk bij God vandaan getrokken worden. Maar stenen, die zijn
ingemetseld, neem je niet zomaar mee. De ene steen houdt de andere
vast. Dat huis wordt niet door ons gebouwd, ons aandeel is om ons te
laten gebruiken door God, de Meesterbouwer. Wij zijn stenen van
allerlei grootte, vorm en kleur, geen enkele steen is onbruikbaar. Als
plaatselijke gemeente, de Pleinkerk, te Noardburgum mogen ook wij
ons steentje bijdragen aan de bouw van de universele gemeente van
God.

Het is een uitdaging om, nu de vakantie voorbij is, in het nieuwe
seizoen ons meer en meer door God te laten gebruiken, ook vol passie,
zodat de tempel van God meer en meer gestalte zal krijgen in
Noardburgum en omgeving. Daar kan iedereen bij ingeschakeld
worden. Onze inspiratie krijgen we van God en we mogen biddend vol
verwachting uitzien wat Hij in en door ons heen wil doen.

Efeziers 3:22,21

God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden
of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt. Daarom is
alle eer voor Hem in de gemeente, dankzij Jezus Christus, voor altijd
en eeuwig! Amen! Zo is het!

De liefdevolle nabijheid en zegen van God toegewenst,
Jan Zeldenrust



Van de Bestuurstafel

Mede door de zomermaanden is
er weinig nieuws vanuit het
bestuur. Afgezien van enkele
korte  overlegmomenten  en
(huis)bezoekjes vonden er geen
reguliere vergaderingen plaats en
genoten we vooral van een
periode van rust en ontspanning,
iets wat iedereen soms ook nodig
heeft. Zoals de Here Jezus,
voorafgaand aan de wonderbare
spijziging het ook zei tegen zijn
discipelen: ‘Komt hier... en rust
een weinig’ (Marcus 6: 31). Jezus

nam hen mee naar een plaats om te rusten. Na een periode van
gestage arbeid even uitrusten. Jezus wist wat zijn discipelen toekwam.
Maar hun vakantie duurde niet lang: toen ze aan de overkant van het
meer aankwamen, stond een grote schare hen al op te wachten!

En zo mogen wij na een periode van rust
ook nu weer dienstbaar zijn op
verschillende terreinen met diverse taken
voor onze Hemelse Vader!

Het bestuur nam even pauze, maar ons
‘Onderhoudsteam’ werkte door aan
herstelwerk rond en in het kerkgebouw.
In de kerkzaal is het schilderwerk
bijgewerkt, aan de buitenkant is een
 kozijn deels vervangen en de stoep Dbij

de oorspronkelijke ingang is grondig
gerenoveerd.
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Heel veel dank en complimenten
broeders, voor de door jullie
geinvesteerde uren en energie bij deze
uitdagende klussen. Het resultaat mag
er zijn! Jammer dat door een Kklein
ongelukje de stoep nu weer beschadigd
is, maar gelukkig wordt dit hersteld!

Daarnaast vond er nog een mooie
activiteit plaats. In het kader van het
jaarthema ‘Levende Stenen’ van de
'Stichting Tsjerkepaad Fryslan” was het
mogelijk om op zaterdag 28 juni, 5 juli,
26 juli en 23 augustus jl. ‘s middags
een kijkje te nemen in ons kerkgebouw.

Tijdens deze ‘Open Kerk’ zaterdagmiddagen, een activiteit in het kader
van ons jubileumjaar in samenwerking met de hiervoor genoemde
stichting, bezochten verspreid over de eerste drie middagen, ruim 120
mensen ons kerkgebouw en genoten van koffie, thee of frisdrank en
bewonderden ook de meesterwerken van 38 amateurkunstenaars van

|

:!
=
|

I

—

BAPTISTEN KEpy
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Atelier Ben van Doorn uit Noardburgum.

Uitgaande van de reacties, was deze

* jubileum activiteit een schot in de roos.

Voor zowel ons kerkgebouw en met

name het doopbad was belangstelling.



En de bezoekers waren lovend
en enthousiast over de
expositie.

Een selectie van een
aantal reacties uit
het gastenboek:
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‘Prachtige kerk. Ben hier vroeger met heit geweest! En hebben hier
een fiiln gesprek gehad. Nostalgische herinneringen! ... en mooie
schilderijen!!”

'Wat zijn er prachtige schilderijen bij met mooie betekenissen! Bedankt
voor de gastvrije ontvangst!’

'Wat een mooie expositie. Mooi om te zien dat er vooral veel plezier te
zlen is in het werk met prachtige resultaten’.

'Tk ha alles bewiindere. Ik fyn it prachtig!”

Prachtige kerk met een goede sfeer. Expositie ook bijzonder. Fijn om
het mee te beleven’.

'Wij hebben genoten!!”

Al met al mogen we terug zien op een prachtige en bijzondere
activiteit!

Ook heel bijzonder was dat we vanaf zondag 20 juli tot en met zondag
31 augustus samen met de in Noardburgum gevestigde kerken (NGK
en PKN) zeven gezamenlijke diensten mochten houden, om beurten in
elkaars kerkgebouwen. Wat fijn dat we op deze wijze samen op
mochten trekken en dat de kerkzalen nagenoeg tot de laatste stoel
bezet waren. Dat het bijzonder was bleek ook uit een artikel in het
Friesch Dagblad waarin zij uitgebreid aandacht schonken aan deze
gezamenlijke kerkdiensten.

Op 8 november a.s. komen we als drie voltallige kerkbesturen bijeen
voor een evaluatie.

Komend seizoen (2025/2026) gaan we na een periode van rust weer
actief bezig met verschillende taken voor onze Hemelse Vader. We
starten op zondagmorgen 14 september met een gezamenlijke ‘Start’
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dienst (samen met NGK en PKN) met aansluitend een barbecue bij het
kerkgebouw van de NGK. Deze dienst wordt georganiseerd in
samenwerking met de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie
Noardburgum.

Op 21 september vindt onze kerkdienst plaats tijdens een boottocht op
het Lauwersmeer, waarvoor zich al 66 broeders en zusters hebben
aangemeld. Aan boord is echter plek voor 75 personen, dus meld je
snel aan bij zr. Dieuwke de Vries (06-13170745) als je nog mee wilt.
Ter ere van 140 jaar Baptisme in Noardburgum organiseert de
‘Denktankcommissie’ op 1 november een relinie; aanmelden kan ook
bij zr. Dieuwke Vries. Voor meer informatie kun je bij haar of andere
commissieleden terecht en houd ook de nieuwsbrief in de gaten.

Op de donderdagavonden 13 en 27 november a.s. verzorgt ‘het
Zoeklicht” een tweetal bijeenkomsten in ons kerkgebouw met als
thema ‘Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel’ met als spreker
ds. Theo Niemeijer. Nadere informatie volgt te zijner tijd!

Heeft u vragen of wilt u iets aan het bestuur melden, aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen Stuur dan een e-mail naar
secretariaat@pleinkerk.nl of schrijf een brief aan onze secretaris, br.
Tjipke van der Veen. U kunt ook altijd een bestuurslid aanspreken.

De eerstvolgende vergadering van de Raad van Oudsten en het
Zakelijk Bestuur is op DV donderdagavond 4 september a.s.

Namens het bestuur,
Met een hartelijke groet,

Harrie Wijma.
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Van het secretariaat

Nieuwe huurders van de pastorie!

Dirk Reitsma en zijn vrouw Gaylean Reitsma-Rolle zijn de nieuwe
huurders van de pastorie. Ze zijn van de Bahama'’s weer geémigreerd
naar Nederland en zochten met spoed huisvesting. Aangezien de
pastorie weer leeg kwam per 15 augustus, heeft het bestuur besloten
om de pastorie voor onbepaalde tijd aan fam. Reitsma te verhuren.
Dirk gaat zelf, samen met 1 van zijn jongens, de nodige updates
uitvoeren aan de pastorie. Daarnaast zal Dirk het terrein rond de kerk
schoon en netjes houden en gaat hij de tuinen en heg onderhouden.
Dit past goed bij Dirk, want hij is zelf ook tuinier.

Wij heten de nieuwe bewoners van harte welkom.

Reiinie Baptistengemeente Noordbergum
Op 1 november 2025
“Save the date!”

Lieve Broers en Zussen,
zaterdag 1 november 2025
is er een relnie ter gelegenheid van
“140 jaar Baptisten in de Friese Wouden”

Reserveer alvast de datum
Nader bericht volgt.

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij Dieuwke de Vries,
dieuwkedevries@hotmail.com,
0511-274224 of 06-13170745

De secretaris,
Tjipke van der Veen.
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Grote schoonmaakactie in en
rond ons kerkgebouw

Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (1¢ zaterdag van
april en oktober) staat nu weer gepland voor zaterdag 4 oktober
a.s. en daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig.

Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de
gemeente die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om even te
komen helpen! Immers vele handen verlichten het werk! Bovendien
is het, zo is inmiddels de ervaring, heel gezellig om op deze wijze
samen bezig te zijn in en rond het kerkgebouw!

We beginnen ‘s morgens met dit stukje gemeentewerk om 9:00
uur na een kopje koffie of thee en het is de bedoeling dat we het
gehele kerkgebouw van binnen en, als de weersomstandigheden
dat toelaten, buiten een extra schoonmaakbeurt geven, waaronder
het lappen van de ramen.

Rond 10:30 uur drinken we gezamenlijk weer een kopje koffie of
thee (uiteraard met iets erbij) en streven er naar dat uiterlijk
12:30 uur het werk is voltooid.

Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij zr. Sjoukje
Wijbenga via: e-mailadres: sjoukje-wijbenga@hotmail.com

of telefonisch via 0511-47 62 07 of 06-15 58 65 81

Vragen? Bel, App of mail gerust!

Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding!
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Beste broeders, zusters, vrienden.

Alle nieuws concentreert zich op het Midden-Oosten, juister
gezegd op en om Israél en Jeruzalem. We leven in een
bijzondere tijd. We verwachten de Heere Jezus komende op de
wolken, als Bruidegom, die Zijn bruid de gemeente thuishaalt.

Dat kan morgen zijn of over 100 jaar, alleen GOD weet het uur
en de tijd. We leven (nog) in een vrij land, waar veel dingen
gezegd en gedaan mogen worden en trouwens ook veel dingen
verzwegen worden omdat het niet in het narratief past. Het is
niet veel anders dan in het Duitsland van de jaren 30 van de
vorige eeuw. Als er een Israélische vlag wordt opgehangen dan
heb je een grote kans, dat je ruiten aan diggelen gaan. Als je het
aangeeft bij de bevoegde autoriteit heb je grote kans, dat er
gezegd wordt “Had je de vlag maar niet moeten ophangen”. .Je
hebt het zelf uitgelokt. Terwijl de straten op sommige plaatsen in
de grote steden volhangen met Palestijnse vlaggen. Je als Jood
niet met een keppeltje op kan lopen. Waar mensen met David
ster in mekaar worden geslagen. Het antisemitisme viert hoogtij.

De Heere God zij echter tegen Abram: Ik zal zegenen wie u
zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervioeken en met u zullen alle
geslachten des aardbodems gezegend worden. ( Genesis 12:3 )
En in Exodus 23:31. En Ik zal u het gebied geven van de
Schelfzee tot de zee der Filistijnen en van de woestijn tot de
rivier. De betogers keren wat de HEERE beloofd heeft om en
scanderen: From the river to the sea, Palestina will be free en de
Joden in de sea. (JUDEN VRIJ ) Waaronder ook dominee’s in
rode gewaden (zie Nederlands Dagblad). Mijn vraag: Hoezo
bezet gebied als God het beloofd heeft. Weet je waar de
betogers het over hebben namelijk: de staat Israél, de
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Palestijnse Gebieden, de Westelijke Jordaanoever, Oost -
Jeruzalem en de Gazastrook. In Ezechiél 34 vanaf vers 11: Want
z0 zegt de Here Here : Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen
en naar hen omzien; wanneer hij te midden van zijn verspreide
schapen is. Zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit
alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van
wolken en duisternis.

Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen
bijeen vergaderen en ze naar hun eigen land brengen. Ik zal ze
weiden op de bergen van Israél, bij de beekbeddingen en in alle
bewoonde streken van het land. In een goede weide zal Ik ze
weiden en op de hoge bergen van Israél zal hun weideplaats
zijn etc. En in Ezechiél 36 vers 24: Ik zal u weghalen uit de
volken en u bijeen vergaderen uit alle landen en Ik zal u
brengen naar uw eigen land. Waarom zo’n haat, er wonen 2
miljoen Arabieren in Israél. De NOS neemt dingen klakkeloos
over van AL Jazeera een tv-kanaal dat net zo klakkeloos gekleurd
is als Russia Today. AL Jazeera wordt gefinancierd door de staat
Qatar en die staat doet wereldwijd donaties aan fanatieke
moslimorganisaties. Al Jazeera is verboden of sterk begrensd in
Egypte, Jordanié, Saoedi-Arabié en de Golfstaten. Waarom? Zij
hebben een hekel aan de Moslimbroederschap.

Dat er in Gaza verschrikkelijke dingen gebeuren kan je niet
ontkennen. Maar waarom geen vrijlating van gijzelaars door
Hamas. Zij geven niets om hun eigen mensen. Misschien denken
ze we slepen er een eigen staat uit naast Israél, wij krijgen de
internationale gemeenschap mee.. In Joél 3 staat: “Want zie in
die dagen en te dien tijde, wanneer ik een keer zal brengen in
het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen
en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal aldaar met hen in

16



het gericht treden ter oorzake van MIJN VOLK EN MIJN ERFDEEL
ISRAEL, DAT ZIJ ONDER DE VOLKEN VERSTROOID HEBBEN,
TERWIJL ZIJ MIJN LAND VERDEELDEN. (2 staten oplossing).

Het internationaal gerechtshof zal niet in Den Haag staan maar
in Jeruzalem waar de GOD der goden de HERE JEZUS zal
rechtspreken. In de Volkskrant hadden ze een zogenaamde
cartoon, wat dan een meezinger zou zijn In Israél luidende: De
Palestijnen moeten verdwijnen/ De Palestijnen die moeten
dood/ Met een kogel is eeuwige zonde/ Zijn ze dood in één
seconde/De hongerdood is fijner om te zien/En veel goedkoper
bovendien/ Want wij zijn Israél/Wij zin in alle staten/ Met onze
bommen en granaten/Beschieten Libanon/ Met een groot
kanon/Bombarderen Syri€, Jemen en Iran/ Niet omdat t moet/

Maar omdat het kan/ Maar omdat het kan. .Hoe erg is het wel
niet met het antisemitisme in Nederland , dat je dergelijke onzin
afdrukt, dat is toch oproepen tot haat... Nogmaals wie Israél
zegent zal gezegend worden en die Israél vervloekt zal vervlioekt
worden. Laten wij gaan bidden voor Israél, de Gijzelaars, die
nog steeds vastzitten omdat Hamas geen vrede wil en alle
mensen die onschuldig lijden. De bijbel gaat toch over meer ,dan
dat u en ik en wij allen zalig worden (uiteraard van de
allerhoogste prioriteit) maar ook in de eerste plaats over Het land
en volk Israél en het komende vrederijk.

Met broederlijke groet,

Anne van der Veen.
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Er was eens ....

Er was eens ... een meisje dat niet wist wat wachten was. Als ze dorst
had, wilde ze onmiddellijk water. Als ze een idee had, moest het direct
uitgevoerd worden. En als ze iets niet begreep, dan kon ze er niet
tegen dat het antwoord nog even op zich liet wachten.

Ze leefde in een wereld vol schermen en knoppen, vol klokken en
agenda’s, vol snelheid en geluid. Alles moest nu. Alles was urgent.
Alles was altijd ‘aan’.

Maar diep vanbinnen voelde ze zich moe. Niet van rennen of springen,
maar van het voortdurend zoeken naar iets wat nooit leek te komen.

Op een dag liep ze zomaar een oud bos in. Ze wist niet waarom. Ze
had geen route, geen doel, geen tijd. De bomen waren hoog en krom,
alsof ze ouder waren dan alles wat ze ooit had gezien. Ze fluisterden
zachtjes in de wind, woorden die ze niet kon verstaan, maar die haar
toch raakten.

In het hart van het bos stond een houten huisje met een bordje: "Hier
woont de klokkenmaker die geen tijd maakt.”

Nieuwgierig klopte het meisje aan. De deur ging open. Daar stond een
oude man met witte wenkbrauwen als mist. Zijn ogen waren gesloten,
alsof hij de wereld niet meer nodig had om te zien.

“Ik ben op zoek naar tijd,” zei het meisje.

“Wat voor tijd?” vroeg de klokkenmaker.

“De tijd die alles meteen oplost”, zei ze.

“Ah,” glimlachte hij. "Die tijd bestaat niet. Maar ik heb wel iets anders
voor je.”

Hij nam haar mee naar een kamer vol klokken. Grote klokken, kleine
klokken, klokken met sterren en klokken met bladeren... maar geen
enkele klok had wijzers.

“Wat heb ik aan een klok zonder wijzers?” vroeg ze ongeduldig.
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“Het is geen klok zonder tijd,"” zei hij.
“Het is een klok die jouw haast niet nodig heeft.”

Ze fronste haar wenkbrauwen.
“Luister goed,“zei hij. "Soms is wachten geen verlies van tijd, maar het
groeien van iets dat jij nog niet kunt zien.”

“Zoals wat?”
“Zoals een zaadje dat denkt dat er niets gebeurt, terwijl het al wortel
schiet.”

Het meisje werd stil. Voor het eerst in lange tijd. De woorden daalden
langzaam in, als sneeuw die valt zonder geluid.

Ze koos een kleine klok uit, eentje met mosgroene randjes en een
maan in het midden. Ze nam hem mee naar huis en zette hem op haar
nachtkastje. Elke ochtend keek ze ernaar. Elke avond ook. En telkens
herinnerde de klok haar eraan: niet alles hoeft nu.

Langzaam begon haar leven te veranderen. Ze ging vaker wandelen
zonder bestemming. Ze stelde vragen zonder meteen een antwoord te
eisen. Ze keek naar anderen met zachtere ogen. En als iemand
verdrietig was, bleef ze gewoon stil naast hem zitten. Niet om het op
te lossen, maar om erbij te zijn.

En op een dag, terwijl ze onder een boom zat en luisterde naar de
wind, wist ze het ineens.

De dingen die er het meest toe doen, groeien niet onder druk, maar in
stilte. In ruimte. In vertrouwen.

We leven in een tijd die alles versnelt, maar sommige dingen laten zich
niet opjagen: liefde, trouw, inzicht, vertrouwen, herstel. Wie leert
luisteren naar de tijd zonder wijzers, leert leven in het ritme van het
hart.

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinbga-Drahn)
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T
Nieuws van Unie-ABC @ UNlEABC
-

SUMMERSCHOOL OVER EINDTIJID EN 'TUSSENTIJID’

Op donderdag 28 en vrijdag 29 augustus verzorgt het Baptisten
Seminarium opnieuw de Summerschool: twee dagen duiken in de

: theologie voor mensen
zonder theologische

De hoop nabij ' opleiding. Deze keer
' P staat de tweedaagse in

Summerschool 2025 het teken van de
) eindtijd en leven als

christen in de

‘tussentijd”: welke

' theorieén zijn er over
= de eindtijd, hoe is hier
in de kerkgeschiedenis
over gedacht en hoe
kunnen we moedig leven in tijden als deze? Aanmelden kan nog net:
www.unie-abc.nl/summerschool.Nieuw: Online Unie-ABC-gebed

In september gaan we van start met een maandelijks online Unie-ABC-
gebed. Elke tweede woensdag van de maand ben je van harte welkom
om een half uur aan te sluiten via Teams, waar we samen zullen
bidden voor onze geloofsgemeenschap, aangesloten gemeenten, ons
land en de wereld. De eerste bijeenkomst is op woensdag 10
september van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur. Als je je via de website
aanmeldt, krijg je maandelijks (vrijblijvend) per mail een link om deel
te nemen.

REGIOAVONDEN

Eind september en begin oktober organiseert Unie-ABC weer een serie
van zes regioavonden. Gemeenteleden uit alle aangesloten gemeenten
zijn van harte welkom voor een avond van ontmoeting, delen en
samen nadenken over het kerkgenootschap. De gemeenten ontvangen
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http://www.unie-abc.nl/summerschool

van hun eigen regiocodrdinator een uitnodiging met informatie over
het specifieke programma, maar reserveer de datum alvast (zie
agenda)!

PROJECT VAN DE MAAND

Van september tot en
met november is er
weer een groep van
zo'n vijftien theologie-

studenten uit Afrika,
Azié en Zuid-Amerika
in Nederland om met
een studiebeurs aan
de Vrije Universiteit te |/
studeren. Vanuit Unie- |

ABC sponsoren we
jaarlijks de komst van
één baptisten- of CAMA-student - ook dit jaar doen we dat. Zo leiden
we niet alleen voorgangers ‘voor onszelf’ op, maar dragen we ook bij
aan de groei van kerkleiders ‘ver weg'. Dit is dan ook deze maand ons
'Project van hoop'. Help je mee? Meer informatie: www.unie-abc.nl

Agenda
28-29 aug.| Summerschool, thema ‘De hoop nabij’, Baptist House

29 aug. Opening collegejaar Baptisten Seminarium, Baptist House
10 sept. | Online Unie-ABC-gebed

29 sept. [ Regioavond Noordwest in Amsterdam

30 sept. [ Regioavond Noordoost in Muntendam

6 okt. Regioavond Zuid in Weert
7 okt. Regioavond Midden-West (locatie volgt)
9 okt. Regioavond Noord in Noordbergum
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Dankbetuiging

Bedankt!!

Beste broeders en zusters,

Met gevoelens van dankbaarheid
zien wij terug op de recente
jubileumactiviteit ‘Open Kerk en
Kunst in de Kerk' ter gelegenheid
van ‘140 jaar Baptisme in

| Noardburgum en de Friese

. Wouden'. Een zeer geslaagd
evenement in samenwerking met
‘Stichting Tsjerkepaad Fryslan’ en
leerlingen en gevorderde
kunstschilders van kunstdocent-
en atelier Ben van Doorn uit
Noardburgum.

Het was fijn om op deze wijze
samen te werken. W e ontvingen fijne en lovende reacties van zowel
de bezoekers als van de 38 exponerende kunstschilders over ons
gebouw, de inrichting, de expositie en de gastvrijheid. In totaal
mochten we tijdens de vier gehouden zaterdagmiddagen 170
bezoekers verwelkomen. Voor ons als gemeente een bijzondere vorm
van evangelisatie!

Langs deze weg willen wij dan ook alle broeders en zusters die, op
welke wijze of vorm dan ook, aan deze activiteit hebben meegewerkt,
heel, heel hartelijk bedanken voor jullie energie en de tijd die jullie
hiervoor hebben vrijgemaakt. Mede dankzij jullie inzet is dit een
prachtige en bijzondere activiteit geworden en daarvoor nogmaals
dank!

Namens het bestuur,
Harrie Wijma.
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Agenda september 2025

04 sep Gezamenlijke bestuursvergadering RvO en ZB De Rank
12 sep Vrouwencontact "Lichtdragers” De Rank
26 sep Vrouwencontact "Lichtdragers” De Rank

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(oktober 2025) verschijnt op zondag 28 september 2025
Copy kunt u uiterlijk 21 september 2025 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl
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KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 2025

07 sep

14 sep

21 sep

28 sep

Noardburgum — 10.00 uur

Voorganger:

Organist:
Bloemen:

Voorganger:

Begeleiding:

Bloemen:

Voorganger:

Begeleiding:

Bloemen:

Voorganger:

Organiste:
Bloemen:

br. Rik Bouwmeester
Viering H.A.

br. Henk de Vries

zr. Jellie van der Wal

ds. Henk Wieringa

Gezamenlijke startzondag bij NGK
“Immanuél”

Brassband “Bernlef”

fam. Th. De Vries

br. Lammert Beuneker

Tijdens boottocht op Lauwersmeer
Praisegroep

zr. M. Wiersma-Boersma

ds. Fokke Kooistra
zr. Froukje ten Cate-Booij
zr. T. Djurrema-van der Meer
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Er wonen mensen in de hemel

Er wonen mensen in de hemel,

die je soms graag zou willen zien.

Al is het maar voor heel even,

al kon het maar een minuutje of tien.

Nog ene keer een berichtje sturen,
nog ene keer een laatste zoen.
Soms is het gemis zo overweldigend
en is het verdriet haast niet te doen.

Toch zijn deze mensen altijd bij je,

al is de afstand naar de hemel nog zo groot.
In je hart kun je altijd samen zijn ...

want liefde stopt niet bij de dood!

Maar Gods liefde is oneindig
groter vindt een mens niet

dan God aan hem kan schenken
en die Hij aan hen aanbiedt.
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Gods liefd” met trouw verweven
die een twee eenheid zijn
zorgen in 't mensenleven

voor vreugd’ en zonneschijn.

Geniet maar van Gods gaven
die komen uit Zijn bron

die zorgen dat ons leven

aan zegeningen won.

Want uit Gods bron blijft stromen
al 't goede wat God geeft
ons bij de hand genomen

Zijn geliefden omgeeft.

Gedicht van Justus van Tricht

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)



