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PP Pinkstergebed,  

 

De wereld is zo koud, mijn God,  

Zo vol van haat en egoïsme,  

van liefdeloosheid, van racisme,  

van eigendunk en zelfgenot. 

 

Maar als een flits schiet door mij heen:  

kon ik mijn naaste niet verwarmen?  

Brandde het vuur van Gods erbarmen 

niet in m mijn hart? Was ’t koud als steen? 

 

Ik schaam mij zo, want hoeveel keer  

liet ik een goede kans voorbijgaan  

en liep ik verder, waar ‘k moest stilstaan? 

Vuur van Gods Geest, daal in mij  neer!  

 
Uit: Sporen in het zand 

Van: Nel Benschop 

 

  
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 
https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum 

https://pleinkerk.nl 
 

https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum
https://pleinkerk.nl/


 

3 

 

DE OPEN DEUR 

Kontaktblad  
van de 

BAPTISTEN 

GEMEENTE 

NOORDBERGUM 

 
Voorganger: 
Vacant. 

 
Pastoraal werker: 
Br. J. Zeldenrust 
06-111 896 93 
j.zeldenrust@ziggo.nl 
 
Secretariaat: 
Tj. Van der Veen 

Veldmansweg 30a 

9257 VS Noardburgum 

06-22210805 

secretariaat@pleinkerk.nl 
 
Redactie: 
A. Eizema 

Schoolstraat 140 

9251 ED Burgum 

0511-465733 

deopendeur@hotmail.com 

 
 
Bankrekeningnummer:  
NL75 RABO 0349 8016 57, 

t.n.v. Baptistengemeente 

Noordbergum  

Kerkgebouw: 

Zevenhuisterweg 39 

9257 VH Noardburgum 

Telefoon 0511-474091 

 

 

Bij de voorplaat: 
 

          Pinksteren 
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Overdenking 

De Roemenië groep 

Dankbetuigingen 

Pinksterfeest Veenklooster 

Tentdienst zondag 15 juni 2025 

Kindertheater zondag 25 juni 2025 

Pinksterdankoffer 2025 

Nieuws van Unie-ABC 

Van het secretariaat 

Agenda juni 2025 

Troost 

Kerkdiensten in juni 2025  
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Overdenking 
 

De Heere, uw God is in uw midden, een Held, Die 
verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met 
blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal 
zich over u verblijden met gejuich. (Zefanje 
3:17) 
 
In de1e zin staat hier in deze tekst dat de Heere de 
oordelen over de dochter van Jeruzalem heeft 
weggenomen en dat Hij de vijand heeft weggevaagd en 
de Koning van Israël, de Heere is in uw midden. 
Daarvoor staat iets bijzonders namelijk, zing vrolijk, 
dochter van Sion. Juich Israëls, wees blij en spring op 
van vreugde met heel uw hart. 
 
Wanneer we blij zijn en vreugde vinden in de Heere 
God, dan zingt de Heere en is blij, want staat er; Hij 
verheugt zich over ons wanneer we Zijn grootheid 
bezingen in ons lied dan jubelt de Heere met ons mee. 
Wat geweldig om dat te weten, dat de Heere zich 
verblijdt over een ieder die Zijn aangezicht zoekt. En wij 
horen zo vaak dat wij als gemeente geweldig kunnen 
zingen. Laten we daar vooral mee doorgaan en ons niet 
laten leiden door negatief gepraat.  
 
Maar dat we ons realiseren, dat de gemeente al 140 
jaar bestaat en al die jaren lofliederen heeft gezongen 
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ter ere van onze Heiland en Heer. Dat we dat voor 
ogen mogen houden “dat God in ons midden is” wat 
een vreugde! 
 
In de Friese vertaling staat het nog sterker vind ik 
persoonlijk, 
De Heare, dyn God, is yn dyn fermidden de 
sterke Helper! Hy sil fan blidens om dy sjonge, 
Hy sil op ‘e nij syn leafde blike litte en syn 
opteinens oer dy útjubelje. 
 
Wij zijn als het ware, allemaal op een unieke plaats 
gezet in het harmonie orkest van de Heer. 
 
De apostel Paulus zegt in één van zijn brieven, verblijd 
u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dat 
valt niet altijd mee, wanneer we met tegenslagen 
hebben te maken. Maar als we de Heere blijven 
vertrouwen en naar Hem blijven opzien ondanks 
verdriet, ziekte of tegenslag, de Heere is getrouw en Hij 
maakt alles nieuw. 
 
Dus laten we met het lied instemmen. We hebben 
een toekomst vol van hoop. 
Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader. 
 
Met een vriendelijke broedergroet, 
Thijmen de Vries. 
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De Roemenië groep 
 

De Verbindingsreis 
2025 was top! We 
hebben veel oude 
vrienden weer 
gezien en een 
mooie middag 
gehad met de 
kinderen van 
Calimanesti.De 
kinderen hebben 
kleine cadeautjes 
gekregen en wij 
hebben samen 
gezongen en pizza 
gegeten.Ook 

hebben we weer 
opnieuw gezien hoe 
schitterend mooi 
Roemenië is. 
Dominees paar Rudi 
en Enikő in 
Sangiorgiu de Padure 
gesproken en 
voorheen dominees 
paar Istvan en 
Melinda (3 uur rijden 
met de auto naar 
hun toe)! Als groep 
hebben we 
ontzettend genoten 

van deze reis! Bedankt aan ieder die de stichting steunt!” 
 
Groetjes, Liliana 
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D a n k b e t u i g i n g e n 
 
Wy binne tige tankber foar alle stipe en meilibjen by it siikwêzen 
en nei it ferstjerren fan myn man, ús heit, pake en oerpake 
Thomas Reitsma. Dit hat ús in soad krêft en treast jûn by it 
ferwurkjen fan dit ferlies. 
 
Baukje Reitsma-van der Zwaag 
bern, pakesizzers en oerpakesizzers 
 
Feanwâlden, 16 maaie 2025 
 
 
 

 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven van 
ons 50 jarig huwelijksjubileum, hetzij door kaarten, bloemen 
e.d. Maar bovenal dank aan onze hemelse VADER. Hij was erbij 
in al die jaren, in voor en tegenspoed. 
 
Hartelijke groeten van Bert en Afke. 
 
 

 
Ik wil iedereen bedanken voor de afgelopen tijd (15 maanden). 
Er is zoveel aan mij gedacht met uw gebeden en kaarten en 
bezoekjes. 
Het heeft mij heel erg goed gedaan 
 
Hartelijke groet van Janke Bosch. 
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Kindertheater woensdag 25 juni in De Balstien 
 

Er was eens een vader en die had een zoon en een dochter. Hij 
hield heel veel van ze. Op een dag zei de zoon tegen z’n vader: 

‘Vader, mag ik mijn deel van de erfenis, want ik wil een reis gaan 
maken, naar een verre stad, naar de ‘stad van de lichtjes’. Zijn 
vader gaf hem zijn deel en hij vertrok. Toen hij daar aankwam 
leefde hij zorgeloos en genoot volop, elke dag, totdat hij geen 

geld meer had. En als je geen geld hebt in de stad van de 
lichtjes, dan gaan alle lichtjes uit. De zoon vluchtte naar de 

woestijn. Daar vond hij een baantje bij een varkenshoeder. Die 
stuurde hem het veld in om de varkens te voeren. De zoon had 

zo’n honger dat hij het voer van de varkens was gaan eten. 
Steeds vaker dacht hij aan thuis. Op een dag besloot hij om weer 

terug te gaan. 
Terug naar zijn vader. Terug naar huis. En hij ging, maar niet 

alleen… 
 

Kindertheater Simon en Zo speelt de voorstelling: 
 

Eindelijk Thuis 
 

Locatie: Dorpshuis De Balstien (Van Cronenburgweg 1) 
Tijd: 15 -16 uur 

Inloop vanaf 14:45 uur 
Voor: Kinderen vanaf 4 jaar en iedereen die zich kind voelt. 

Toegang: gratis 
 

Organisatie: 3 kerken Noardburgum 
 

Meer informatie: 06-43121612 
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Pinksterdankoffer 2025 
 
Unie-ABC-familie - Solidair met elkaar 

 
In mei staat de onderlinge solidariteit binnen onze Unie-ABC-
familie centraal als project van hoop. Als gemeenten binnen 
Unie-ABC geven we elk in onze eigen plaats en omstandigheden 
vorm aan het Koninkrijk van God. Tegelijk horen we bij elkaar en 
willen we elkaar waar mogelijk ‘tot een hand en een voet zijn’. Zo 
organiseren we dingen gezamenlijk, zoals de opleiding van 
voorgangers en sprekers, de inzet van regiocoördinatoren, 
bemiddeling in conflictsituaties in gemeenten en een heel aantal 
praktische zaken als muzieklicenties en overheidscontact. Ook 
werken gemeenten plaatselijk of regionaal samen, wordt er voor 
elkaar gebeden en kunnen we elkaar inspireren door onze 
ervaringen te delen via bijvoorbeeld de Unie-ABC-app en tijdens 
regioavonden. 
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Solidariteitsfonds 

Ook financieel krijgt onze onderlinge solidariteit gestalte. Onder 
meer via het Solidariteitsfonds dat in 2019 is opgericht na een 
voorstel vanuit de Ledenvergadering. Uit dit fonds kunnen 
kleinere en/of financieel minder draagkrachtige gemeenten 
projectmatig en tijdelijk financieel worden ondersteund, 
bijvoorbeeld in begeleiding, advisering en toerusting. Ook kunnen 
gemeenten een bijdrage ontvangen als ze bij langdurige ziekte 
van de voorganger vervangende sprekers moeten inschakelen. 
Verder wordt vanuit dit fonds dispensatie gegeven aan 
gemeenten die de Unie-ABC-bijdrage niet geheel kunnen betalen. 

Een andere manier van financiële solidariteit is gericht op 
zendelingen die vanuit plaatselijke gemeenten worden 
uitgezonden. Dichtbij, ver weg, betrokken op diaconaat of 
woordverkondiging, werkend voor allerlei verschillende 
organisaties. Zulke zendelingen kunnen bij Unie-ABC onder 
bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen voor 
scholing, coaching of re-integratie. 

Doet u mee? 

Wilt u meedoen om zo elkaar als gemeenten ook financieel tot 
steun te zijn? Met uw bijdrage kunnen we vanuit het 
Solidariteitsfonds aanvragen van gemeenten blijven honoreren. 
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 
0156 13 t.n.v. Unie-ABC o.v.v. ‘Solidariteitsfonds’.  

Als bestuur bevelen wij uw bijdrage aan bovengenoemd fonds 
van harte bij u aan. 
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Nieuws van Unie-ABC  
 

STUDIEOCHTEND ‘GEESTELIJKE OPLEVING ONDER 
GENZ?’ 

Op verschillende plekken in Nederland zoeken jongeren – vooral uit 
GenZ – naar zingeving. Veel van hen vinden hun weg naar het geloof, 
op allerlei manieren: van katholiek tot evangelisch, maar vaak ook 
buiten de kerk. Verschillende onderzoeken laten zien dat er iets 
verschuift. Ook binnen onze eigen Unie-ABC-gemeenschap horen we 
over plekken waar iets lijkt te gebeuren en opvallend veel jongeren 
zich laten dopen. Tijdens een studieochtend op vrijdag 27 juni staat 
een verkenning van deze ontwikkeling op het programma. Is dit een 
nieuwe geestelijke opleving of speelt er iets anders? Welke sociale en 
culturele dynamieken werken hierin mee? En... hoe kunnen we hier als 
kerken op inspelen? Voorgangers, raadsleden, jeugdwerkers en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen. Kijk voor 
meer informatie en aanmelding op www.unie-abc.nl. 

PUBLIEKSLEZING ‘HOOP IN TURBULENTE TIJDEN’  

 
Hoop kan kwetsbaar 
aanvoelen in een wereld van 
crises, waar oplossingen ver 
weg lijken en tegenslagen 
ons steeds terugwerpen. In 
een gratis toegankelijke 
lezing op dinsdagavond 3 
juni op de VU in Amsterdam 
(in samenwerking met het 
Seminarium) zal theoloog 

Willie Jennings hoop verkennen als een gedisciplineerde praktijk, een 

werk dat verricht moet worden. Hij laat zich daardoor inspireren 
door Martin Luther King. Van harte welkom (aanmelding is wel 

gewenst). Lees meer op www.unie-abc.nl. 

http://www.unie-abc.nl/
http://www.unie-abc.nl/
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PROJECT VAN DE MAAND  

In Senegal is een tekort 
aan gekwalificeerde 
artsen en verpleeg-
kundigen, goed uitge-
ruste ziekenhuizen, 
medicijnen en diag-
nostische apparatuur. 
Vooral voor de 
allerarmsten en kwet-
sbare groepen is 
medische zorg daarom 
vaak niet beschikbaar. De (kleine) protestants-evangelische kerk in 
Senegal heeft op verschillende plekken in het land gezondheidsposten 
gestart. Via CAMA Zending dragen we bij aan een studiebeurs voor 
medische professionals in opleiding die levende getuigen zijn in hun 
werk. Dit project ‘Opleiding Senegal’ is in juni ons Project van Hoop. 
Help je mee? Meer informatie: www.unie-abc.nl. 

 

Agenda  

  2025 

1-4 jun. Believers Church Conference 

3 jun. Publiekslezing ‘Hoop in turbulente tijden’, VU 
Amsterdam 

27 jun. Studieochtend ‘Geestelijke opleving onder GenZ?’, 
Baptist House 

28-29 
aug. 

Summerschool, thema ‘De hoop nabij’, Baptist House 

29 aug. Opening collegejaar Baptisten Seminarium, Baptist 
House  

 
 

http://www.unie-abc.nl/
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Van het secretariaat 
 

Adreswijziging 
 

Het nieuwe adres van zr. Sjoerdtje Sikkema-Boersma luidt: 
Zorgcentrum “Berchhiem”, 
Afdeling Hortinsje, Kamer 8, 
Prins Bernhardstaat 74, 
9251 GM Burgum   
 

De secretaris, 
Tjipke van der Veen.              
 

AGENDA JUNI 2025 
 

04 jun 19.30 u. Bestuursvergadering RvO en ZB 
 

De Rank 

11 jun 19.30 u. Gezamenlijke bidstond als 
voorbereiding tentdienst 

De Rank 

 

Troost 
 

Heer,  
er valt geen blad van een boom  
buiten U om. 
U bent aanwezig in alle leven  
en in de loop der dingen. 
U weet van mijn vreugden,  
van mijn beproevingen  
en van mijn tranen. 
Laat die gedachte mijn troost zijn. 
U raapt op wat is gevallen en maakt het nieuw. 
 
Uit: Toon Hermans gebedenboekje  
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   KERKDIENSTEN IN JUNI 2025 
 

Noardburgum – 10.00 uur 
 

01-06 Voorganger: 
 
 
Organist: 
Bloemen: 

Br. Jan Zeldenrust 
Viering Heilig Avondmaal 
Bevestiging br. Kees ten Cate 
Br. Henk de Vries 
Zr. M. Wiersma-Boersma 

 

08-06 
 

Voorganger: 
 
Begeleiding: 
Bloemen: 

 

Br. Lammert Beuneker 
Viering 1e Pinksterdag 
Praisegroep 
Zr. T. Djurrema-van der Meer 

 

15-06 
 
 
 
 

22-06 
 
 
 
 

29-06 

 

 
Voorganger: 
Begeleiding 
Bloemen: 
 

Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 
 

Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 

 

Gezamenlijke tentdienst 
Br. Jan Zeldenrust 
Brassband “Bernlef” 
Fam. B. Poeze 
 

Br. Peter Dekker 
Zr. Froukje ten Cate-Booij 
Fam. A. van der Veen 
 

Ds. Fokke Kooistra 
Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
Zr. R.Stenekes-Zijlstra 

 

 
 

Het volgend nummer van “De Open Deur”  
(juni 2025) verschijnt op zondag 29 juni 2025. 
 Copy kunt u uiterlijk zondag 22 juni inleveren  

bij de redactie, het liefst via e-mail:  
 deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl   

 

mailto:deopendeur@hotmail.com
mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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