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Pinkstergebed 
 
De wereld is zo koud, mijn God,  

zo vol van haat en egoïsme,  

van liefdeloosheid, van racisme,  

van eigendunk en zelfgenot. 

 

Maar als een flits schiet door mij heen:  

kon ik mijn naaste niet verwarmen? 

Brandde het vuur van Gods erbarmen  

niet in mijn hart? Was ’t koud als steen? 

 

Ik schaam mij zo, want hoeveel keer  

liet ik een goede kans voorbijgaan  

en liep ik verder, waar ‘k moest stilstaan? 

Vuur van Gods Geest, daal in mij neer! 

 

Uit: Een vlinder van God 
Van: Nel Benschop 

 

  
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 
https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum 

https://pleinkerk.nl 
 

https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum
https://pleinkerk.nl/
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Overdenking 
 

‘Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en 
onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de 
Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer 
verricht, nooit tevergeefs zijn’.  
(1 Korinthiers 15:58 – NBV21). 
 
Tijdens de diensten op Goede Vrijdag en Pasen stonden we stil bij de 
dood en opstanding van de Here Jezus. Zijn dood en opstanding 
vormen de kern van het christelijk geloof. Dankzij de Here Jezus 
ervaren we het gratis geschenk van verlossing! Zijn dood maakt niet 
alleen al ons verkeerde handelen goed, maar geeft ons ook de 
mogelijkheid om een relatie met God, onze Vader in de Hemel te 
hebben. 
 
Maar er zijn nog veel meer voordelen die het gevolg zijn van de dood 
en opstanding van de Here Jezus. Eén aspect waar Paulus zich in 1 
Korintiërs 15 op richt is de overwinning die door de Here Jezus komt. 
 
De Bijbel zegt dat de dood van de Here Jezus niet alleen ons 
zondeprobleem oploste, maar dat Hij ook de macht van de zonde 
versloeg. Dat betekent dat we overvloedig leven kunnen ervaren door 
de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. 
 
De dood en opstanding van Jezus versloegen ook het gevolg van onze 
zonde, namelijk de dood. We hoeven niet langer bang te zijn voor de 
dood omdat Jezus er macht over heeft. Hij kwam terug uit de dood en 
geeft nu eeuwig, overvloedig leven aan degenen die in Hem geloven. 
 
Daarom moedigt Paulus zijn lezers, en dus ook ons, aan om 
standvastig te blijven in het geloof. De overwinning is al behaald door 
Jezus en als christenen zijn wij deelgenoten van die overwinning. Niets 
kan Gods liefde wegnemen. Niets kan ons afhouden van zijn 
verlossingsplan. 
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Paulus moedigt ons aan om te blijven werken voor de Heer, want het 
werk van God zal nooit waardeloos zijn. Omdat Jezus al de 
overwinning heeft behaald, zal al het werk dat in Zijn naam wordt 
gedaan ook overwinning opleveren. 
 
Dus wat is het werk van de Heer? Het is de hoop en liefde van Jezus 
blijven delen met andere mensen. Het is God liefhebben en anderen 
liefhebben. We hebben allemaal gebieden van bediening, thuis, in onze 
familie, in onze kring van vrienden en kennissen, de buurt, op school 
of op het werk. En omdat Jezus overwinnaar is, moeten we vol 
vertrouwen het werk nastreven dat God ons heeft gegeven. 
 
Laten we dus uitbundig zijn in hoe we anderen in ons leven liefhebben. 
Laten we ons niet schamen om zijn goede nieuws met andere mensen 
te delen. 
 
Met een hartelijke broedergroet, 
Harrie Wijma. 
 

Van de Bestuurstafel... 
 

Op het moment van schrijven van dit 
artikel zitten we in de zogenaamde ‘Stille 
Week’ en in de aanloop naar Goede 
Vrijdag en Pasen. We gedenken dan het 
lijden, sterven en de opstanding uit de 
dood van de Here Jezus. Vanuit de dood 
naar een nieuw leven! In de natuur zie je 
dat nu ook weer gebeuren. De natuur 
ontwaakt! Bomen en struiken worden  
weer groen, terwijl ze er een paar dagen 
geleden nog bijstonden als zou er geen leven meer inzitten. Wat een 
geweldig jaarlijks terugkerend wonder van onze Hemelse Vader, de 
schepper van Hemel en aarde! Geprezen zij Zijn Naam! 
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Op woensdagavond 2 april jl. kwamen we als volledig bestuur (Raad 
van Oudsten en Zakelijk Bestuur) weer bij elkaar voor ons maandelijks 
overleg. Na zijn verkiezing en bevestiging als lid van de Raad van 
Oudsten was het voor broeder Klaas Willem Wiersma zijn eerste 
vergadering. Onze voorzitter heette hem van harte welkom en wenste 
hem Gods onmisbare zegen toe bij de uitoefening van zijn taak in de 
gemeente en dat hij er maar veel vreugde aan en voldoening in mocht 
ervaren. Ter bemoediging ontving hij uit handen van de voorzitter het 
door de Unie-ABC uitgegeven boekwerkje ‘Licht op het raadswerk’. 
 

Voor dit overleg was er die avond ook weer een goed gevulde agenda. 
De broeders Thijmen  de Vries, Harrie Wijma, Jan Zeldenrust en zuster 
Dieuwke de Vries waren maandagavond 31 maart jl. naar de Regio-
avond van Unie-ABC in Sneek geweest en brachten daar verslag van 
uit. Het was een inspirerende  avond waar ds. Mark de Jager (PKN-
predikant en pionier Missie Westerveld)  met de aanwezigen deelde 
hoe hij de hand heeft gereikt naar kerken in zijn directe omgeving  om 
zo een missionair alternatief te vormen tegen de sterk toegeslagen 
secularisatie in zijn Drentse sub regio Westerveld. Het was goed om 
elkaar tijdens deze regio-avond weer te ontmoeten, samen God te 
zoeken, maar ook om weer ingelicht, geïnspireerd en toegerust naar 
huis te gaan! 
 

Br. Tjipke van der Veen meldde het bestuur dat hij na de (Tent)dienst 
op 15 juni a.s. van de gezamenlijke kerken in Noardburgum, stopt als 
lid van de ‘Gezamenlijke Evangelisatie Commissie’ in het dorp. Wie 
gaat hem vervangen? Naast br. Bram Postma gaat br. Klaas Willem 
Wiersma de gemeente vertegenwoordigen in het plaatselijke ‘3-Kerken 
overleg’. Hij neemt daarbij de plek in van ds. Tjerk Bosscher die 
onlangs vertrok naar de Baptistengemeente te Veendam. 
 

Gelet op de oproep voor Noodhulp aan Myanmar werd besloten om via 
de kanalen van Unie-ABC en CAMA hiervoor € 500,00 beschikbaar te 
stellen. 
De uitslag van de 1e ronde voor de reguliere verkiezingen 2025 werd 
uitvoerig besproken. De drie pastorale teamleden: zr. Griet Postma, zr. 
Afke Poeze en zr. Eke van der Veen werden nagenoeg met algemene 
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stemmen herkozen. Wij wensen hen voor de komende jaren Gods 
onmisbare zegen toe. Anders was het bij de verkiezing van leden voor 
de RvO en het ZB. Niemand haalde de kiesdrempel van 10 stemmen. 
Bij extrapolatie  (bij meer ingeleverde stembiljetten) van het aantal nu 
ingeleverde stembiljetten hadden een tweetal leden deze waarschijnlijk 
wel gehaald, maar zij gaven desgevraagd aan om, voor hen 
persoonlijke redenen, niet beschikbaar te zijn voor de RvO. Br. Kees 
ten Cate gaf aan zich beschikbaar te willen stellen voor het ZB. Na 
enige discussie   gaf br. Jacob van Akker aan bereid te zijn, ter 
voorkoming van een minimale bezetting in de RvO, wel te willen 
switchen van het ZB naar de RvO. Inmiddels is door het bestuur een 
schriftelijk voorstel voor een stemming over het bovenstaande   naar 
de leden gegaan. Met belangstelling wachten we de uitslag af. 
 

Nu het bestuur (RvO en ZB) behoorlijk uitgedund is van ooit 11 en 9 
naar nu nog 6 leden wordt er binnen het bestuur ook nagedacht over 
en gewerkt aan  een andere bestuursstructuur. Daarop komen we  nog 
terug! 
 

De geplande jubileumjaar-activiteiten vroegen ook weer de nodige 
aandacht. Op zondagavond 18 mei a.s. is er in ons kerkgebouw een 
‘Praise-avond’. Deze wordt verzorgd door onze Praisegroep samen met 
leden van het Combo van de Baptistengemeente ‘Parkkerk’ te 
Leeuwarden. (Zie ook de aankondiging elders in dit contactblad). Het 
thema is ‘Dankbaarheid’. Laten we op die avond, hopelijk met vele 
anderen, in navolging van de onlangs gehouden  ‘Johannes de Heer 
Sing-in’ samen aanbiddings-en lofprijzingsliederen zingen   uit 
dankbaarheid voor 140 jaar Baptisme vanuit Noardburgum en de 
Friese Wouden (Noard-East Fryslân). Voor de komende maanden en 
gedurende de rest van het jaar staan er nog diverse activiteiten 
gepland, maar daarover later meer. 
Als bestuur willen we onze dank uitspreken aan  de zusters en 
broeders die op zaterdagmorgen 5 april jl. alle zalen in ons 
kerkgebouw weer een grondige schoonmaakbeurt gaven. 
Na heel veel  poets-, sop-, dweil- en veegwerk en het lappen van de 
ramen was er uiteraard ook een moment van pauze om even bij te 
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komen  en gezamenlijk koffie of thee te drinken, met wat lekkers voor 
de inwendige mens. (zie foto). 
We zijn dankbaar dat we regelmatig een beroep op elkaar kunnen en 
mogen doen om op deze wijze dienstbaar te zijn in de Gemeente. Dat 
geldt overigens ook voor de week- en (zondagse) hulpkosters, de 
schoon-maakteams, onze orga-nisten, de praisegroep, de pastorale 
teams, de mensen van de bloemengroet, van beeld en geluid, het 
onderhoud en degenen die spontaan kinderen opvangen en bezig 
houden tijdens een dienst. We zijn er al helemaal aan gewend en 
vinden het  eigenlijk heel 
normaal, maar ze zijn er 
dan toch steeds maar weer! 
Dus langs deze weg, lieve 
broeders en zusters, allen 
heel, heel hartelijk dank 
voor jullie bereidheid en 
inzet voor en in de 
Gemeente! 
 

Mocht u naar aanleiding van 
bovenstaande vragen 
hebben of als u iets onder 
de aandacht van het 
bestuur wilt brengen, dan 
kunt u dit schriftelijk doen 
per mail aan 
secretariaat@pleinkerk.nl of 
door middel van een brief 
aan onze secretaris, br. 
Tjipke van der Veen. 
Uiteraard mag u te allen 
tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de aandacht 
van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen. 
 

Met een hartelijke groet, 
Het Bestuur.  

mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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Van de pastorale werker 
 
Geliefde gemeente, 
 
Het is inmiddels bijna vijf maanden geleden dat ik 
begonnen ben als pastoraal werker in Noardburgum. De 
inzegeningsdienst was op 1 december 2024. 
 
Vanwege alle gezondheidsperikelen ging het niet van een 
leien dakje. Gelukkig ben ik voor het grootste gedeelte 
hersteld van de aneurysma en de gevolgen (liesbreuk) van 
de val van de trap. We zijn bijzonder dankbaar dat God 
ons voor elkaar heeft bewaard en we uit mogen zien wat 
Hij verder uitwerkt in de gemeente. 
 
Naast alle pastorale bezoeken die ik in deze periode heb 
gedaan, heb ik ook al twee keer een begrafenis geleid, 
dankdiensten voor het leven van Hendrikje de Vries en 
Thomas Reitsma. Zij zijn beide naar het hemelse huis 
verhuisd. In alle pastorale contacten verrast mij telkens 
het vertrouwen dat ik in de gesprekken ervaar, ondanks 
de korte tijd dat ik in de gemeente werkzaam ben. Dank 
daarvoor. 
 
De vijf diensten, waarin ik in de voorbije maanden voor 
mocht gaan, heb ik als vreugdevol ervaren. Zo prachtig 
om het Woord van God met elkaar te delen. De een na 
laatste samenkomst was de inzegeningsdienst van Klaas 
Willem. Het thema was ‘dienend lijderschap’ met een 
lange ij! Ik kom daar zo nog op terug. En als laatste de 
Goede Vrijdagdienst, waarin we met elkaar het lijden en 
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sterven van de Here Jezus hebben herdacht en waar we 
als gemeente rondom het kruis bijeen waren, hoe mooi! 
Wij worden allemaal opgeroepen om elkaar te dienen naar 
het voorbeeld van Jezus. In dat dienen gaat het niet om 
mijn gelijk, ga ik niet op mijn strepen staan. Daarin ben ik 
bereid om de minste te zijn en de ander belangrijker te 
vinden dan mijzelf. Het komt aan op een stukje 
zelfverloochening. Niet ik, maar Christus! Soms is het 
nodig om daartoe een moedig besluit te nemen. Zoals 
Paulus het doet in 1 Korinthe 2: Ik heb besloten niets 
anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij 
neemt het besluit om alle kennis, en hij had heel veel 
kennis, overboord te gooien. Weg ermee, als vuilnis. 
 
Alleen nog op Jezus zien, in zijn voetspoor gaan. Leven 
naar het nieuwe gebod dat Jezus ons geeft vlak voor zijn 
sterven; elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad.  
 
Het is mijn gebed dat we als gemeente in die opofferende, 
onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde zullen groeien. 
Jezus roept ons daartoe op, en dat des te meer omdat Hij 
op het punt staat terug te komen. 
Hebreeën 10:24,25b 
 
Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen God en de 
mensen lief te hebben en altijd goed te doen……… Wij 
moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu 
wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here 
Jezus terugkomt. 
 
In Christus verbonden, 
Jan Zeldenrust. 
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Pinksteren 
 
 

Het is een vreemd, ongrijpbaar feest: 
de nederdaling van de Geest. 

 
Wat vlammen en geruis van wind, 
een taal, die nieuwe woorden vindt. 

 
Nu dalen er geen eng'len neer, 
ver lijkt de opgestane Heer. 

 
Er is een wonder voor ons oog: 
uit sintels rijst een vlam omhoog. 

 
Er is een wonder voor ons oor: 
Gods Geest vindt bij de mens gehoor. 

 
Wie Hem verried getuigt van Hem, 
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem. 

 
Het is een vreemd, onzegbaar feest: 
de woord-geboorte van de Geest. 

 
En in de Geest daalt onze Heer 
voor eeuwig in ons midden neer! 
 
 
Nel Benschop (1918-2005) 
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Vele handen maken licht werk. 
 
Dit spreekwoord was zeker van toepassing op onze 
halfjaarlijkse schoonmaak ochtend. Zeventien broeders 
en zusters hadden zich 
opgegeven. Het weer 
werkte mee wat de sfeer 
ten goede kwam. 
In alle ruimtes werden de 
handen uit de mouwen 
gestoken en rond twaalf 
uur was alles gereed en 
kon iedereen moe maar 
voldaan weer huiswaarts. 
We mogen dankbaar zijn 
dat dit stukje gemeente 
werk door zo veel 
broeders en zusters wordt 
opgepakt. Hartelijk dank 
aan allen die mee hebben 
geholpen. 
 
Hartelijke groet, 
Sjoukje Wijbenga  
Coördinator schoonmaakwerk. 
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THOMAS REITSMA 

 
* Ferwert, 24 juny 1935 

 
† Feanwálden, 28 maart 2025 
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In memoriam Thomas Reitsma 
 
Naar het afscheid toe zijn de woorden dankbaar en dankbaarheid vele 
malen uitgesproken. Baukje en Thom hebben samen een heel goed 
leven gehad waar ze in dankbaarheid op terugzagen en zien.  
Thom heeft het vlak voor zijn overlijden meermaals gezegd, ik ga naar 
Jezus. En Hij is nu bij Jezus. Wat een troost voor Baukje, maar ook 
voor allen die Thom moeten en gaan missen.  
 
Thom heeft het Bijbelgedeelte dat we tijdens de ‘Dankdienst voor zijn 
leven’ lazen, waarover werd gesproken en nadachten zelf uitgezocht en 
ook de liederen. Deze dienst was een soort van nalatenschap van 
Thom en ik hoop dat we allemaal door de liederen en het Woord van 
God aangeraakt zijn. In het leven en in het sterven van Thom was 
God, was Jezus de grote aanwezige.  
 
God was de vaste rots waaraan Thom zijn houvast ontleende. ‘Vaste 
rots van mijn behoud’.  
 
Wij leven in de zogenaamde post moderne tijd. Een tijd waarin wel 
veel vraag naar religie is en waarin de mens naar een god zoekt om 
houvast te hebben. Maar er is niet veel vraag naar de enige levende 
God. Zelfs de bekende theoloog Kuitert was ervan overtuigd geraakt 
dat het leven ophoudt bij de dood.  
 
Iedereen die Thom maar een klein beetje gekend heeft, weet dat hij 
met zijn hele hart het tegenovergestelde geloofde. Hij geloofde in een 
Almachtige God, een God die alles van en over hem wist, een God die 
realiteit was in zijn leven en hij was ervan overtuigd dat het leven niet 
ophield bij de dood. Hij geloofde in een eeuwig leven, een blijvend 
leven bij God.  
 
Waar het hart vol van is daar stroomt de mond van over. Dat was bij 
Thom het geval, hij stond pal voor zijn geloof. Als het maar even kon 
dan getuigde hij van Jezus, zijn Heiland en Redder. Hij deed recht aan 
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wat in Timotheüs staat: Verkondig het woord, gelegen of ongelegen. 
Soms kon hij dan wat fel zijn en gaf hij de ander minder ruimte, maar 
hij stond pal en schaamde zich niet voor Jezus.  
 
De natuur deed ook veel met Thom, hij was diep onder de indruk van 
de schepping van God. In zijn jonge jaren, voor hij verkering met 
Baukje kreeg ging hij op avontuur. 
 
Hij is de wereld over geweest, onder andere naar Nieuw Zeeland, 
Australië en India, waar hij de schepping bewonderde en 
fotografeerde. Maar ook in ons land was de natuur het onderwerp om 
te fotograferen.   
 
Het is dan ook niet vreemd dat Psalm 139 hem erg aansprak. Psalm 
139 gaat over de almacht, alwetendheid en alomtegenwoordigheid van 
God. 
 
Ze zijn 24 jaar kostersechtpaar geweest van de Gereformeerde kerk! 
Daarna kwamen ze in Noardburgum bij de Baptistengemeente en nu 
rust hij in vrede. 
 
Jan Zeldenrust. 

 

D a n k b e t u i g i n g 
 

Na vijf dagen ziekenhuis en 8 weken thuiszitten, mocht ik Paaszondag 
weer aanwezig zijn in de dienst. Tijdens mijn ziek zijn mocht ik heel 
veel kaarten en telefoontjes en bloemen ontvangen. Hiervoor mijn 
hartelijke dank.  
 
Met een hartelijke groet, 
Age Eizema. 
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In memoriam Tinus Douma 
 
Tinus Douma werd op 16 juni 1948 geboren in Burgum en zijn 
geboortehuis aan het Noardermar is zijn hele leven lang de plek 
geweest waar hij zijn eigen leven leidde en zich thuis voelde totdat hij 
op maandag 31 maart 2025 plotseling door de Heer werd 
thuisgehaald. 
 
Tinus ging naar de lagere school in Noardburgum; de School met de 
Bijbel.  
Hij ging daarna in Dokkum naar de ambachtsschool en werkte daarna 
een jaar op de timmerfabriek in Burgum.  
 
Vervolgens werkte hij 15 jaar in de bouw maar dat hield hij vervolgens 
voor gezien, omdat dat voor hem te veel drukte was. Zoals hij zelf 
vertelde, kon hij zich wel redden met de rente, omdat hij voor zichzelf 
niet veel nodig had. Hij kluste zo nu en dan nog wat bij als 
timmerman, maar dat liep niet in de papieren. 
 
Tinus was het liefst in zijn eigen huis en in zijn tuin. Van alle kruiden 
die hij zelf verbouwde zette hij ’s morgens o.a. een kop thee. Zijn 
eigen woorden daarover in een interview waren: “It is fansels net te 
supen, mar it haldt it lichem sun.”  
 
Tinus had veel belangstelling voor kruiden; zijn systeem, zoals hij dat 
noemde, was dat hij alles zoveel mogelijk rauw at. De bedoeling 
daarbij was voor hem de weerstand van zijn lichaam te verhogen. 
Tinus had uitgesproken ideeën over een gezonde levenswijze en 
omgaan met het milieu en voelde zich daar goed bij. Hoewel hij genoot 
van zijn leven op zijn eigen stek, kon hij, zeker ook door de 
beperkingen die hij na zijn val uit de boom ondervond,  ook naar die 
heerlijke toekomst, het eeuwig Vaderhuis, verlangen. Dat verlangen is 
na zijn val uit de boom, vorig jaar, alleen maar sterker geworden.  
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Die toekomst is voor hem nu toch nog onverwacht snel werkelijkheid 
geworden.  
Zoals gezegd; het bericht van zijn overlijden kwam voor iedereen als 
een schok.  
In plaats van te verhuizen naar een zorgwoning aan het Noardermar, 
zoals de bedoeling was, mocht hij een hemelse woning binnengaan. 
 
Er is natuurlijk verdriet om de leegte die hij achterlaat, maar ook 
dankbaarheid voor wat hij in zijn leven voor velen heeft betekend. 
Want denken aan- en zorgen voor de ander deed hij zeker. Hij was 
zeer zuinig voor zichzelf, maar voor mensen in nood en het Koninkrijk 
van God gaf hij ruimhartig. 
 
Tinus was een van de markantste Burgumers van onze tijd en als de 
gezondheid het toeliet een trouwe bezoeker van de diensten van de 
VBG Burgum, waar hij ook zeker gemist gaat worden. 
 
Tinus heeft door zijn manier van leven indruk gemaakt; we hebben 
hem leren kennen als een man die zijn rotsvaste geloofsovertuiging 
had, een man die een kenmerkende visie op het leven had en daar pal 
voor stond.  
 
Zijn geloofsleven was voor Tinus rijke bron van inspiratie en kracht. Hij 
hield van de Bijbel, Gods Woord, en putte uit dat Woord steeds weer 
kracht en vond daarin wegwijzing om in zijn veelbewogen leven 
geestelijk staande te blijven.  
 
In herinnering aan Tinus werden in de ‘Dankdienst voor zijn leven’ 
liederen gezongen die voor hem van betekenis waren, waarin hij zich 
herkende, die meer voor hem betekenden dan alleen mooie melodieën. 
Het ging Tinus bij alles niet om de verpakking, maar om de inhoud. 
 
Enkele maanden terug zei Tinus dat hij het belangrijk vond dat in een 
dankdienst de reddende liefde en genade van God voor de mens 
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verkondigd zou worden en dat mensen daardoor geraakt zouden 
worden.  
 
Dat is niet iets wat wij als mens kunnen bewerken of organiseren, 
maar dat alleen God door Zijn heilige Geest ook kan en wil bewerken. 
 
Tinus heeft door zijn manier van leven indruk gemaakt; we hebben 
hem leren kennen als een man die een rotsvaste geloofsovertuiging 
had, een man die een kenmerkende visie op het leven had en daar pal 
voor stond.  
 
Een belangrijke tekst daarbij was voor hem Rom.10:9 ‘Als u met uw 
mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit 
de doden heeft opgewekt,  zult u zalig worden’. De Heere Jezus 
belijden en zijn geloof in de grootheid en almacht van God kleurden 
zijn leven. 
 
Waar wij als mens in het algemeen geneigd zijn mee te bewegen met 
de stromen van de tijd, bleef Tinus zichzelf – Tinus bleef Tinus – trouw 
aan zijn principes, wat overigens niet altijd makkelijk was voor de 
mensen die dicht bij hem stonden. 
 
Ik moest tijdens het voorbereiden van de dankdienst denken aan een 
bekend lied van Frank Sinatra waarin hij zong: I did it my way! 
 
Tinus deed het ook op zijn manier – maar hij had daarbij wel een 
belangrijk kompas – de Bijbel, Gods Woord of, zoals hij het noemde 
Het draaiboek van God voor zijn leven.  
 
Zo mogen we hem in herinnering houden. 
 
Rien Hage. 
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 Jezus’ klacht over het geloof der wereld 

 

Ik ben het licht, maar men ziet Mij niet. 

Ik ben de weg, maar men gaat die niet. 

Ik ben de Liefde, maar men houdt van Mij niet. 

Ik ben rijk, maar men vraagt naar Mij niet. 

Ik ben almachtig, maar men vreest Mij niet. 

Ik ben eeuwig, maar men zoekt Mij niet. 

Ik ben wijs, maar men hoort Mij niet. 

Ik ben adel, maar men dient Mij niet. 

Ik ben barmhartig, maar men vertrouwt Mij niet. 

Ik ben waarachtig, maar men gelooft Mij niet. 

Ik ben het leven, maar men wil Mij niet. 

Als u of jij verloren gaat, zo verwijt Mij niet. 

 

Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 

kom nu tot Hem, die redding u biedt, 

die ook voor u de hemel verliet,  

hoor naar Zijn roepstem, kom! 

 

Jezus roept ons, nu het nog kan,  

let op de tijd. 

 

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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AGENDA MEI 2025 
 
  

  

  1 mei 

  2 mei 

  6 mei 

 

  7 mei 

 

23 mei 

14.30 uur 

15.00 uur 

14.00 uur 

 

19.30 uur 

 

11.00 uur 

Omega bijeenkomst 

Slotmiddag Vrouwencontact  

Gezamenlijke Evangelisatie-
commissie ten huize van Harrie 
van der Veen 

Bestuursvergadering RvO en ZB 
1e deel is gereserveerd voor  
Unie-ABC 
 

Algemene Ledenvergadering 
Unie-ABC in “de Doortocht”  in 
Ede  

 

 

 

 

De Rank 
 

De Rank 
 
 
 
 
 
 

De Rank 
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   KERKDIENSTEN IN MEI 2025 
 
Noardburgum – 10.00 uur 

  
04-05 Voorganger: 

 
Organiste: 
Bloemen: 

Br. Lammert Beuneker 
Viering Heilig Avondmaal 
Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
Zr. R. Stenekes-Zijlstra 

 
11-05 

 
Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 

 
Br. Jan Zeldenrust 
Praisegroep 
Fam. A. Kooistra 

 
18-05 

 
 
 

25-05 
 
 
 

 
29-05 

 
Voorganger: 
Organist: 
Bloemen: 
 
Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 
 

Gezamenlijke 

 
Br. Rik Bouwmeester 
Br. Henk de Vries 
Zr. Jellie van der Wal 
 
Br. Freerk Jan Steging 
Zr. Froukje ten Cate-Booij 
Fam. Th. De Vries 
 
Hemelvaartsdienst bij NGK 

 
  

 

Het volgend nummer van “De Open Deur”  
(juni 2025) verschijnt op zondag 25 mei 2025. 
 Copy kunt u uiterlijk zondag 18 mei inleveren  

bij de redactie, het liefst via e-mail:  
 deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 

 

 

mailto:deopendeur@hotmail.com
mailto:secretariaat@pleinkerk.nl
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Als Jezus niet was opgestaan........ 
 
Lucas 24:5b 
“Waarom zoekt u Hem die leeft bij de doden? 
  Hier is Hij niet, Hij is door God opgewekt.” 
 
Als Jezus niet was opgestaan, had ons geloof geen zin! 

Dan zetten wij ons tevergeefs voor 't komend Godsrijk in. 

Dan had Zijn Woord in ons bestaan geen enk'le zeggingskracht 

omdat zijn stem toch door de dood  tot zwijgen werd gebracht. 

 

Als Jezus niet was opgestaan, zou God onvindbaar zijn.  

Dan stonden wij totaal alleen in onze angst en pijn. 

Dan was er voor de mens in nood geen enk'le reddingskans. 

Dan bleek de boodschap van het heil ontdaan van elke glans. 

 

Als Jezus niet was opgestaan dan liep ons leven stuk 

omdat er geen herstel meer was, geen hoop op nieuw geluk. 

Dan was er wel een kruis geweest maar 't had zijn doel gemist. 

God had Zijn kunnen overschat, zich in zijn plan vergist! 

 

Als Jezus niet was opgestaan..... Maar...Jezus is dat wèl!! 

De dood werd op de derde dag onttroond op Gods bevel. 

Zijn daad tot redding en behoud werd daar een tastbaar feit. 

Het leven kreeg opnieuw een kans. En ....dit voor altijd! 

 
Uit “Kostbaar in Zijn oog”  van Truus v.d. Roest 
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