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Uw wonderen

God, geef mij een geopend oog

voor al die doodgewone dingen,
waar soms een ander niet aan denkt.
Help mij mijzelf bewust te dwingen
tot aandacht voor mijn medemens,
juist in de hele kleine zaken.

Leer mij op de geringste nood

toch diep bewogen in te haken ...
Laat mij er voor de ander zijn

en help mij z4 te reageren

dat ik door wat ik zeg en ben

een sfeer van liefde zal creéren.

Dan wordt mijn kleine leven groots
en zal de wereld 't kunnen merken,
dat U door zwakke mensen heen

nog steeds uw wond ren wilt bewerken.

Van: Truus van der Roest
Uit: Geleid door een verheven hand

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

https:/ /facebook.com/baptistengemeentenoardburgum
https://pleinkerk.nl



https://facebook.com/baptistengemeentenoardburgum
https://pleinkerk.nl/
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Overdenking

Psalm 136 heeft 26 verzen en elk vers wordt afgesloten met, “Want
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig”. Eeuwig is voor altijd, dat heeft
Hij beloofd, de Heere God heeft een verbond gesloten met zijn volk.
Dat is wat anders dan de staat Israél en toch staat er in Zijn Woord dat
het hun toegezegde land is van de zee tot aan de rivier de Eufraat, wat
een veel groter gebied is dan dat ze nu hebben.

Vaak wordt gezegd door allerlei groeperingen in demonstraties de leus:
from the river to the see, ook hier worden dingen verdraaid waar
overigens de duivel heel goed in is, denk maar aan de verzoekingen in
de woestijn waar Jezus werd verzocht door de duivel, maar Jezus
pareerde dat met er staat geschreven. Jezus Zijn liefde en trouw zijn
zo onmetelijk groot dat Hij Zijn leven heeft afgelegd voor een ieder die
in Hem geloofd. De Heere houdt alles in Zijn handen, er is niets wat Hij
niet weet, alles wat wij zeggen of denken is al bij Hem bekend, niets is
bij Hem te wonderbaar. Ook in deze maand mogen wij er weer op
vertrouwen dat de Heere met ons mee gaat, en dat ervaren we ook als
gemeente Noordbergum. Dit jaar vieren we als gemeente dat de
gemeente 140 jaar bestaat. Dit jaar staat het centraal, elke maand
willen we daar aandacht aan besteden en bij stil staan, dat we
dankbaar zijn en dat we getuigen mogen zijn, in deze donkere wereld
Wij leven hier in een rustig gebied, maar hoe anders moeten onze
broeders en zusters leven waar onrecht en verdrukking is, die vaak in
het geheim bij elkaar moeten komen omdat het niet veilig is. En toch
komen ze samen ondanks het gevaar.

Wij mogen hier vrij naar de gemeente komen en worden niet vervolgd,
en toch lopen de kerken leeg in Nederland. Maar zo nu en dan zijn er
hoopvolle berichten dat jongeren weer op zoek zijn naar zingeving in
het leven. Het zou mooi zijn dat de diensten weer bezocht zouden
worden door jongeren. En God beloofd een hoopvolle toekomst en er
zijn zoals het lied verwoord tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Vooral als wij de Waarheid aannemen en dat is een andere waarheid
dan die ons wordt voorgeschoteld op de nieuwsberichten op tv. Het
Joodse volk wordt in een kwaad daglicht gezet als onderdrukker en
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wordt beschuldigd dat ze genocide plegen op het Palestijnse volk. In
een oorlog vallen er altijd onschuldige slachtoffers. Laten we vooral
bidden voor vrede die alle verstand te boven gaat. En bij het volk van
Israél staat het leven boven alles om de gijzelaars vrij te krijgen. En
dat God een schild voor hen mag zijn en dat ze onder Zijn vleugelen
mogen schuilen. Dat ze Psalm 25 steeds in gedachten mogen houden
en dat wij net zo doen.

Tot U Heere hef ik mijn ziel op mijn God, op U vertrouw ik.

Met de woorden van Psalm 25 vers 7 sluit ik deze overdenking af. Gods
vertrouwelijk” omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont, daar de
Heer aan zijn beminden zijn verbondsgeheimen toont. Ik houd, ook in
tegenspoed, steeds het oog op God geslagen, want ik weet dat Hij
mijn voet redt uit alle hinderlagen.

Met een hartelijke broedergroet,
Thijmen de Vries.

Van de Bestuurstafel... A
o (el N

Ook deze keer zijn er weer een
aantal zaken die we vanuit het 7 )
bestuur met u willen delen en/of
onder uw aandacht willen
brengen.

g | 0"
Met gevoelens van dankbaarheid o~
denken we terug aan de S

gezamenlijke kerkdienst op

zondag 19 januari jl. van de drie

in Noardburgum  gevestigde

kerken. In het kader van de ‘Week van gebed voor eenheid’ hadden
we die morgen een mooie en hartverwarmende dienst waarin br. Jan
Zeldenrust sprak over het thema ‘Geestelijke strijd’. Een inspirerende
preek, prachtige (lof)liederen en fijne gebedsmomenten. Het was heel
bijzonder om als drie kerken elkaar op deze wijze te ontmoeten en de
‘eenheid’ te mogen ervaren!



In de daarop volgende ‘Week van gebed’” werden de gebedsavonden
goed bezocht. Op de maandag, dinsdag, donderdag- en vrijdagavond
vonden deze plaats in ons kerkgebouw en waren er gemiddeld 15
broeders en zusters aanwezig. Op de al in een eerder stadium
vastgelegde gezamenlijke gebedsavond van de drie kerken op
woensdagavond 22 januari in de NGK ‘Immanuel’ konden zelfs een
dertig aanwezigen welkom geheten worden. Wat een zegen en
voorrecht (geschenk) dat we op deze wijze als broeders en zusters
gezamenlijk als één geloofsfamilie in alle vrijheid bijeen en in gebed
mochten zijn.

Op woensdagavond 30 januari was er een gemeenteavond waarvoor
alle leden en vrienden van de gemeente waren uitgenodigd. Die avond
waren er 41 broeders en zusters aanwezig en was het, naar ons
gevoel, een goede en opbouwende avond. Me elkaar bespraken we de
al in maart en april a.s. vastgelegde activiteiten in het kader van ons
jubileumjaar (100-jaar Vrouwencontact en dat 140 jaar geleden de
basis werd gelegd van het Baptisme In Noardburgum en de Friese
Wouden) en dachten we na en bespraken we de suggesties voor
eventuele nog uit te voeren ideeén welke door het bestuur werden
meegenomen voor verdere uitwerking en mogelijke uitvoering.

Een punt van aandacht en gesprek was ook het besluit vanuit het 3-
Kerkenoverleg om in de komende zomerweken gedurende een periode
van zes weken (zondag 20 juli t/m zondag 24 augustus) gezamenlijke
diensten te houden, roulerend tussen de drie kerkgebouwen. In iedere
kerk is dan dus 1 x per 3 weken een dienst. Uit een peiling onder de
aanwezigen gaf een ruime meerderheid aan zich goed te kunnen
vinden in dit besluit. Vanuit het bestuur doen wij dan ook een oproep
aan ons allen om, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk bij deze
diensten aanwezig te zijn.

Bij het bestuur zijn de ontwikkelingen binnen het bestuur een punt van
zorg. Door het tussentijds aftreden en (nog) niet ingevulde vacatures
dunt het bestuur nogal uit. We zijn dan ook dankbaar en blij dat br.
Klaas Willem Wiersma bij de recent gehouden tussentijdse
verkiezingsronde als enige kandidaat zich beschikbaar stelde en
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inmiddels met nagenoeg algemene stemmen is gekozen tot lid van de
Raad van Oudsten. De bevestiging van br. Klaas Willem zal, op zijn
verzoek, plaatsvinden op zondag 30 maart a.s. door br. Jan Zeldenrust.
Bij de aanstaande reguliere verkiezing 2025 van bestuursleden zijn
twee leden van de Raad van Oudsten aftredend en niet herkiesbaar.
Als bestuur roepen wij u op om van dit punt een gebedszaak te
maken!

Br. Kees ten Cate gaf deze avond enige uitleg over zijn rol als
aanstaande Unie-ABC ambassadeur. Onlangs heeft hij, toen vanuit het
Unie-ABC kantoor bij de aangesloten gemeenten het verzoek kwam
tot het aanstellen van ambassadeurs, bij het bestuur aangegeven wel
bereid te zijn deze rol op zich te willen nemen. Vanuit het bestuur
hebben we hem al aangemeld. De Unie-ABC ambassadeur heeft o.a.
tot taak dat hij verbinding en contacten onderhoudt. In de eerste
plaats met de regiocodrdinator door elk kwartaal even telefonisch
contact met elkaar te hebben. Wat speelt er in de gemeente en bij
Unie-ABC. Van de ambassadeur wordt verwacht dat hij zo mogelijk
twee keer per jaar de ALV (landelijke bijeenkomst, één keer op vrijdag
en één keer op zaterdag) bezoekt en meebeslist over wat ons
gezamenlijk aangaat en daarnaast bezoekt hij, indien mogelijk, twee
keer per jaar de eigen regioavonden.

Namens de ‘Pastorie Commissie’ bestaande uit de broeders Jan Eefting,
Oeds Postma en Eelke de Vries gaf br. Jan Eefting een toelichting over
de huidige ontwikkelingen. Binnenkort verlaten de huurders de pastorie
en onderzoekt de commissie een aantal mogelijkheden met de
pastorie. In eerste instantie is gekozen voor sloop en herontwikkeling
via een projectontwikkelaar. Deze gedachte is bij de gemeente
Tytsjerksteradiel aangekaart om te peilen wat de eventuele
mogelijkheden zijn. Uiteraard houden we elkaar op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Woensdagavond 5 februari jl. kwam het bestuur (RvO en ZB) weer in
een gezamenlijke vergadering bijeen en vroegen weer een aantal
belangrijke onderwerpen onze aandacht, zoals het bespreken en
doornemen van de suggesties voor diverse maandelijkse activiteiten dit
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jaar ter gelegenheid van ons jubileumjaar. Voor de maanden maart en
april liggen de activiteiten vast. Zoals al eerder aangegeven is er op
zondagmiddag 16 maart a.s. een Johannes de Heer Sing-in met
medewerking van de familie Huizinga uit Surhuisterveen en op
zondagmorgen 20 april a.s. (1°¢ Paasdag) wordt de dienst volledig
verzorgd door ‘Entheos Vocal Group’. In deze eigen themadienst ‘Child
of God’ buigen zij zich over de vraag wat het betekent om een kind van
God te zijn. Welke redenen voor dankbaarheid zijn er en welke
tegenslagen kun je bij God kwijt? De dienst wordt omlijst met
swingende gospels, ingetogen ballads en samenzang. In verband met
de nodige voorbereidingen, opbouw etc. is in goed overleg met de
betreffende partijen besloten om dit jaar geen Paasontbijt te houden.
Verder wordt er ook al nagedacht over en gewerkt aan plannen voor
een praise middag/avond voor jongeren in mei en een kindermiddag
met Kindertheater in juni. Daarnaast staat er nog het een en ander in
de steigers waarover wij u op een later moment zullen informeren.

In deze vergadering presenteerde onze penningmeester br. Jan Eefting
het financieel overzicht 2024 dat hij samen met zijn assistente zr.
Jannie de Vries-van der Meulen had opgesteld en gaf daarover een
uitvoerige toelichting. Het geheel ziet er rooskleurig en dus positief uit.
Een compliment voor Jan en Jannie voor de inzichtelijkheid en een
goed beeld van onze financién is hierop dan ook zeker van toepassing!
De begroting voor 2025 ziet er ook gunstig uit.

De jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) zal gehouden worden
op woensdagavond 26 maart a.s. Noteer deze datum dus maar alvast
in uw agenda en/of teken het aan op de kalender.

Het is ons niet helemaal duidelijk hoeveel huiskringen er op dit
moment in de gemeente actief zijn. Zr. Jellie van der Wal heeft
aangegeven dit wel te willen inventariseren. Hiervoor doen wij dan ook
een beroep op de betreffende huiskring leid(st)er(s) zich te melden bij
onze zr. Jellie (tel. 0511-464958). Dat geldt ook voor hen die (nog)
geen deel uitmaken van een kring, maar wel graag daarbij ingedeeld
willen worden. Mogelijk kunnen we het kringenwerk nieuw leven
inblazen.
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Helaas werd in ‘De Open Deur’ tot tweemaal toe het verkeerde
telefoonnummer vermeldt van onze Pastoraal werker br. Jan
Zeldenrust. Het juiste nummer is: 06- 111 896 93. Overigens, met
ingang van deze maand staat zijn nummer ook vermeldt op bladzijde 3
van ons kontaktblad.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets
onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit
schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel
van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard
mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder
de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.

God zal de sterkste blijken

Vertrouwen is geloven,

is veilig kunnen gaan,

door hulp, die komt van boven ...
Alleen kun je het niet aan,
wat je kan overkomen,

aan onheil en verdriet,

aan veel verstoorde dromen,
gevaar dat je niet ziet.

Maar alle angsten wijken,

als je opnieuw vertrouwt:

God zal de sterkste blijken,

Hij breekt niet af, maar bouwt.

Van: Co t Hart
Uit: Tiid is kostbaar
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Mooie start van het jubileumjaar

In een nagenoeg volle kerk met een aantal gasten herdachten we
zondagmorgen 16 februari jl. dat het op 19 februari 2025 140 jaar
geleden is (1885) dat de basis werd gelegd voor het Baptisme in
Noardburgum en de Friese Wouden (Zandbulten (1934/1935), nu
Kollumerzwaag en Dokkum (1937).

In deze dienst, die ook de start was van het jubileumjaar, sprak br.
Peter Dekker uit Hoogeveen, die samen met zijn vrouw Anne-Marie
uitgezonden werd voor de CAMA-zending naar Indonesié, naar
aanleiding van Nehemia 8:1-13 met als thema ‘Een dag van vreugde’
en was er medewerking van de enthousiaste zang- en muziekgroep
‘Victory by Grace’ uit Dokkum.
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! Het waren fijne

momenten met een
indrukwekkende
preek en prachtige
liederen onder
begeleiding van
‘Victory by Grace’
tijdens de samenzang
en hun eigen
bijdrage aan deze
dienst.

Tijdens een moment

van gebed hebben we onze Hemelse Vader gedankt voor Zijn liefde,
trouw en genade die we in al die jaren, in voor- en tegenspoed,

mochten ervaren.

Na afloop van de dienst was er het wekelijkse koffie- en thee moment
waarbij de aanwezigen werden getrakteerd op weer een lekker stukje

echte Friese oranjekoek.
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Met dankbaarheid zien we terug op deze dag en kijken uit naar wat dit
jaar ons zal brengen!

Harrie Wijma.
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De Unie-ambassadeur.

Om het contact tussen de Unie landelijk en de gemeenten lokaal
verder te verbeteren/versoepelen is besloten dat iedere Unie-ABC
gemeente een of twee zogenaamde ambassadeurs kan benoemen die
verantwoordelijk zijn voor de verbinding tussen de Unie en de
plaatselijke gemeente en tussen de gemeenten onderling. Ook onze
gemeente ziet het belang daarvan in en heeft mij gevraagd die rol op
me te nemen. Omdat ik de meerwaarde van de Unie al vanaf mijn
jeugd (gewestelijke jeugddagen, NBIB-kampen e.d.) heb ervaren en
ook later met enige regelmaat AV’s heb bezocht en een aantal jaren lid
van de Unie Zendings Commissie ben geweest heb ik mij beschikbaar
gesteld. De Unie zorgt niet alleen voor de opleiding van onze
voorgangers (nu ook voor de ABC-gemeenten), maar is ook actief op
het zendingsveld en, ook belangrijk in deze tijd, biedt (soms ook
financiéle) ondersteuning aan kleine gemeenten. Vanuit die
solidariteitsgedachte is ook het stimuleren en ondersteunen van
onderling contact tussen de verschillende Baptisten gemeenten
voortgekomen, niet alleen omdat we uit dezelfde geloofstraditie
stammen, maar ook bijvoorbeeld omdat we elkaar kunnen helpen bij
allerhande praktische zaken. Gemeenten, ook die van ons, hebben het
immers steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Door
elkaar op te zoeken kun je ervaringen delen, van elkaar leren en de
mogelijkheden voor samenwerking handen en voeten geven. Dat kan
uiteraard ook, zoals nu al gebeurt, in eigen dorp, maar de meerwaarde
van een landelijke (en wereldwijde!) organisatie van Baptisten heeft
zich door de jaren heen op meerdere terreinen bewezen en zal
waarschijnlijk in deze tijd van secularisatie alleen nog maar in
betekenis toenemen.

In de profielschets voor de ambassadeur staat dat hij/zij de AV’s en de
regio-avonden zoveel mogelijk bezoekt en waar nodig en/of interessant
de gemeente daarover informeert. Omgekeerd is hij voor gemeente-
leden het eerste aanspreekpunt waar het Unie-zaken betreft. Dat laat
onverlet dat formeel, net als nu, Raad en gemeente de afvaardiging
naar de AV en ook het stemadvies blijven bepalen. De ambassadeur
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heeft geen mandaat en dat is maar goed ook... Wat de onderlinge
communicatie betreft: de Unie-berichten en de AV-agenda blijven
uiteraard ook in de toekomst in de Open Deur verschijnen. Ook het
nieuwe, eigentijdse, tijdschrift “Zicht” dat een aantal keren per jaar
verschijnt en de nieuwe Unie-ABC app zijn belangrijk voor het contact
met en tussen gemeenten. Hoe de rol van ambassadeur daarbij vorm
moet krijgen zal zich in de praktijk nog moeten ontwikkelen, maar in
ieder geval is het een manier om zoals dat vroeger heette de “Unie
dichterbij” te brengen, de Unie betrekken bij de gemeente, maar zeker
zo belangrijk de gemeente betrekken bij de Unie.

Kees ten Cate.

Dankbetuigingen

Lieve broers en zusters.

Hartelijk dank voor de vele kaarten en felicitaties die we hebben
ontvangen bij ons zestigjarig huwelijk.

Onze trouwtekst; Genesis 28 : 15 is, Zie, Ik ben met u en Ik zal u
behoeden overal waar gij gaat.

Het was en is de rode draad in ons leven.

We hebben genoten van jullie aandacht en meeleven.

Met een lieve groet,

Anne en Koos Kooistra.

Wij bedanken een ieder die ons verrast heeft met een kaart, en
andere attenties, die we mochten ontvangen bij onze 55jarige
trouwdag.

Hartelijke groeten, Henk en Tet van der Weij

Naast in de eerste plaats dank aan de HERE GOD wil ik, ook namens
Betty, zusters en broeders bedanken voor de vele kaarten, telefoon-
tjes en dergelijke, die ik mocht ontvangen n.a.v. de hartkatheterisatie,
één zin uit deze kaarten “Zij die de Heere verwachten putten nieuwe
kracht”.

m.v.g. Anne van der Veen.
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Grote schoonmaakactie in en rond ons kerkgebouw

Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (¢ zaterdag van april
en _oktober) staat nu weer gepland voor zaterdag 5 april a.s. en
daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig.

Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de gemeente
die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om even te komen helpen!
Immers vele handen verlichten het werk! Bovendien is het, zo is
inmiddels de ervaring, heel gezellig om op deze wijze samen bezig te
zijn in en rond het kerkgebouw!

We beginnen ‘s morgens met dit stukje gemeentewerk om 9:00 uur
na een kopje koffie of thee en het is de bedoeling dat we het gehele
kerkgebouw van binnen en, als de weersomstandigheden dat toelaten,
buiten een extra schoonmaakbeurt geven, waaronder het lappen van
de ramen.

Rond 10:30 uur drinken we gezamenlijk weer een kopje koffie of thee
(uiteraard met iets erbij) en streven er naar dat uiterlijk 12:30 uur het
werk is voltooid.

Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij zr. Sjoukje
Wijbenga via: e-mailadres: sjoukje-wijbenga@hotmail.com

of telefonisch via 0511-47 62 07 of 06-15 58 65 81

Vragen? Bel, App of mail gerust!

Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding!
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God ontmoeten

Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist
wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus
pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en
pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie
grote flats gelopen, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een
bank in het park en staarde zo’'n beetje naar de duiven.

De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. Hij
wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen,
merkte hij dat de vrouw er hongerig uitzag. Daarom bood hij
haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en
glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij
het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje
sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was
helemaal verrukt.

Zo zaten ze daar die middag, ze aten en glimlachten, maar
spraken geen woord.

Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe
worden. Hij stond op om naar huis te gaan, maar na een paar
stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en
omhelsde haar stevig. Zij schonk hem een stralende lach.

Toen de jongen even later thuiskwam, verbaasde zijn moeder
zich over de vreugde die op zijn gezicht lag. Ze vroeg: ‘Wat heb
je gedaan vandaag, dat je zo blij bent?’

Hij antwoordde: ‘Tk heb met God gepicknickt’. Nog voordat zijn
moeder verder kon vragen zei hij: ‘En weet je, ze had de mooiste
glimlach die ik ooit gezien heb’.
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Intussen was ook de oude vrouw thuisgekomen, stralend van
vreugde. Haar zoon was verbluft toen hij de vredige uitdrukking
op haar gezicht zag. Hij vroeg: ‘Moeder, wat heb je vandaag
beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?’

Ze zei: ‘'Ik heb in het park koekjes gegeten met God'.

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)

VAN HET SECRETARIAAT

Adreswijziging

Per 17 februari 2025 is het nieuwe adres van de familie J. Eefting:
Ds. Talmasingel 111, 9251 ER Burgum.

Verkiezingen voorjaar 2025

Leden van de gemeente ontvangen samen met deze “De Open Deur”
een stembrief voor de 1° ronde voor de verkiezingen voorjaar 2025.
Stembriefjes kunnen worden ingeleverd tot en met zondag 9 maart
2025.

De secretaris,
Tjipke van der Veen.

Het volgend nummer van “De Open Deur”
(april 2025) verschijnt op zondag 30 maart 2025.
Copy kunt u uiterlijk zondag 23 maart inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl
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Johannes de Heer 'Sing-in’

Kun je Zing
nog dan met
zingen? ons mee!’

Zondag 16 maart 2025

Aanvang 16:00 uur / Inloop: Vanaf 15:30
Baptisten Kerk, Zevenhuisterweg 39 te Noardburgum.
Het belooft een prachtige 'Sing-in’ te worden,

met medewerking van de
Muzikale familie *Huizinga’ uit Surhuisterveen.

U/jif bent van harte welkom!
18



AGENDA MAART 2025

05-03 19.30 uur Bestuursvergadering RvO en ZB De Rank
14-03 14.00 uur Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
20-03 14.30 uur Omega bijeenkomst De Rank
26-03 19.45 uur Algemene Ledenvergadering De Rank
28-03 14.00 uur Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
31-03 19.30 uur Unie-ABC Regioavond Sneek
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KERKDIENSTEN IN MAART 2024

02-03

09-03

16-03

16-03
16.00
uur.

23-03

30-03

Noardburgum — 10.00 uur

Voorganger:

Organiste:
Bloemen:

Voorganger:
Organist:
Bloemen:

Voorganger:
Begeleiding:
Bloemen:

Voorganger:
Organist:
Bloemen:

Voorganger:

Organiste:
Bloemen:

Br. Lammert Beuneker
Viering Heilig Avondmaal
Zr. Froukje ten Cate-Booij
Fam. A. van der Veen

Br. Wilfred Fijnvandraat
Br. Henk de Vries
Zr. R. Stenekes-Zijlstra

Ds. Gert Elzen
Praisegroep
Fam. A. Kooistra

Joh. de Heer Sing-In m.m.v. de
familie Huizinga uit Surhuisterveen

Ds. Tjerk Bosscher
Br. Henk de Vries
Zr. Jellie van der Wal

Br. Jan Zeldenrust

Bevestiging br. Klaas Willem
Wiersma als oudste

Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema
Fam. Th. De Vries
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