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GEBED OM DE JUISTE WEG 
 

Vader, 
Help mij om uw spoor te volgen. 
Laat mij vaste stappen zetten 
op de weg, door U gebaand. 
Geef dat ik de wegwijzers opmerk 
die U ons in de Bijbel geeft. 
Dan zal ik doodlopende wegen mijden 
en in uw voetstappen gaan 
op mijn reis naar het Leven. 
(Naar Psalm 17:5)  
 
(Ingezonden door br. Harrie Wijma) 

 
 

 

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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De vrucht van de Geest 
 
De afgelopen weken is er heel wat geschreven en gezegd over de 
gebeurtenissen in Amsterdam met het antisemitisme. Iedereen heeft 
er een mening over en er wordt niet naar elkaar geluisterd. Hoe zal 
men ooit tot elkaar komen als men zijn eigen standpunt vasthoudt. 
De kerk kan een vruchtbare boomgaard zijn zodat de omgeving 
voorzien wordt van vitamines om te leven. De kerk kan ook een 
vruchtbare wijngaard zijn waar de omgeving vruchten van kan plukken 
en goede wijn van kan maken. Het getuigenis van een veranderd leven 
is belangrijk voor jezelf en voor anderen om je heen. 
In Galaten 5:22 staat de werking van de Geest, onlangs nog in een 
preek verkondigd. 
 
Liefde, blijdschap en vrede: zeggen iets over onze relatie met God. 
 
Lankmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid: zeggen iets over 
onze relatie met de ander.         
 
Trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing: zeggen iets over de 
relatie met onszelf. 
 
De werking van het vlees is het tegenovergestelde. Dan gaan we van 
eigen kracht uit en ons denkbeeld wil de Geest wegduwen. Dan 
worden we mensen die over grenzen gaan en komen we in opstand 
tegen God en vervallen in afgoderij en toverij.  De apostel Paulus roept 
ons op om door de Geest te leven en door Hem het goede spoor vast 
te houden. (Vrucht dragen is Jezus toebehoren: Galaten 5:24) 
Daarvoor is Jezus naar de aarde gekomen om het voor de mensen in 
orde te maken.  
De komende maand vieren we kerstfeest, dat Jezus als kind kwam, 
hulpeloos en klein maar Hij heeft de opdracht van de Vader volbracht 
tot aan het kruishout van Golgotha. En Hij heeft de Geest gezonden 
om ons te helpen, omdat we het niet uit eigen kracht kunnen klaren. 
Laten we dan ook de Geest de ruimte geven in ons leven hier op 
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aarde, door elkaar aan te sporen om een heilig leven te leiden. Door 
Hem groot te maken en een leesbare brief te zijn voor Hem die zijn 
leven heeft gegeven voor eenieder die in Hem geloofd.  
Als we vertrouwen op Zijn onderwijs en op de Heilige Geest, zullen we 
een opwindend leven leiden. Dat veel beter is dan geld en roem of 
succes ooit kunnen bewerkstelligen. Dat kun je alleen bereiken 
wanneer Jezus voortdurend in je gedachten is, verandert Hij jou, van 
heerlijkheid tot, hou vol! En je klaar bent  om bij Hem te wonen, 
volkomen vertrouwen zonder angst of woede. Schaamte en kritiek dat 
zijn dingen die bij dit leven horen maar dat die dingen in de hemel 
verleden tijd zijn, dus houdt Hem in gedachten dan zal je zien dat Hij 
je manier van denken verandert.  
 
Ik wens jullie allen een gezegend 
kerstfeest toe. 
 
Thijmen de Vries.  
 

Van de bestuurstafel 
 
Op woensdagavond 6 november jl. kwam het 
bestuur (Raad van Oudsten en Zakelijk 
Bestuur) weer bijeen voor een gezamenlijke 
vergadering voor de afhandeling van een, voor 
die avond, volle agenda. Het eerste deel, een 
zogenaamd ‘open deel’ waarbij naast het 
bestuur ook leden van de gemeente aan 
mogen schuiven, betrof de bespreking van de 
agenda van de te houden Algemene 
Vergadering (AV) van de Unie-ABC op 16 november jl. te Amersfoort.   
 
Naast zes bestuursleden waren vier belangstellende gemeenteleden 
aanwezig.  
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Zr. Dieuwke de Vries en br. Harrie Wijma waren bereid om als 
afgevaardigden de gemeente te vertegenwoordigen en kregen 
daarvoor, uit voornoemd overleg, de nodige besproken en besloten 
bagage mee en hen werd een goede reis naar en algemene 
vergadering in Amersfoort toegewenst. 
 
Na afronding van dit ‘open deel’ werd een aanvang gemaakt met de 
maandelijkse bestuursvergadering. Diverse verslagen en ingekomen 
stukken werden doorgenomen, besproken en werd daar, voor zover 
van toepassing, actie op ondernomen. 
 
Op 10 oktober jl. ontvingen we het verzoek van br. Marco Nieuwenhuis 
dat hij wilde stoppen als lid van het Zakelijk Bestuur. Hoe zeer het hem 
ook speet, kon hij het deel uitmaken van het bestuur van de gemeente 
niet langer combineren met zijn werk en privé. Uiteraard vinden we dit 
heel jammer, maar hebben, gelet op zijn argument, begrip voor zijn 
besluit. In ‘De Open Deur’ van november jl. kondigden we al aan dat er 
binnenkort een tussentijdse verkiezingsronde zal plaatsvinden in 
verband met de ontstane vacature in de Raad van Oudsten door het 
onlangs tussentijds aftreden van zr. Nettie Postma-Mars. De ontstane 
vacature in het Zakelijk Bestuur door het tussentijds aftreden van br. 
Marco Nieuwenhuis zal hierin nu ook meegenomen worden. Op een 
nog in overleg met br. Marco vast te stellen moment zullen we in de 
gemeente aandacht schenken aan zijn vertrek uit het bestuur. 
 
Een ander belangrijk punt was de stand van zaken rondom een beoogd 
Pastoraal werker. Tijdens de op 9 oktober jl. gehouden 
gemeenteavond gaf een ruime meerderheid aan de voorkeur te geven 
aan de optie om op korte termijn hiernaar op zoek te gaan en een flink 
aantal gaven daarbij ook al de naam van iemand aan. Het dagelijks 
bestuur van de gemeente, bestaande uit de voorzitter, secretaris en 
penningmeester, hebben op 31 oktober jl. een verkennend gesprek 
met deze persoon gevoerd. Het was een heel goed, open en positief 
gesprek waarin de betreffende persoon aangaf graag bereid te zijn 
deze taak op zich te willen nemen. De leden van de gemeente hebben 
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inmiddels een voorstel van het bestuur ontvangen met daarbij een 
toelichting en een stembrief om deze persoon te benoemen als 
Pastoraal werker van de gemeente. De uitslag hiervan hopen we 
binnenkort met u te kunnen delen. 
 

Omdat we op  1e 
Kerstdag a.s. niet de 
beschikking hebben 
over een (gast) spreker, 
wordt het een min of 
meer  ‘Ieder doet wat’ 
dienst. We gaan er 
samen een fijne 
Kerstviering van maken 
waarin we o.a. mooie 
en bekende 
kerstliederen gaan 
zingen en uiteraard 

tijdens een korte meditatie stil zullen staan bij de Kerstboodschap.  
Het mannengelegenheidskoortje is al druk bezig met het oefenen van 
een aantal liederen voor deze gelegenheid (zie foto).  
 
En als  U/jij aan deze viering ook een bijdrage wilt leveren, laat het ons 
dan z.s.m., doch uiterlijk zondag 15 december a.s., weten via onze 
secretaris, br. Tjipke van der Veen, zodat wij dit tijdig kunnen 
opnemen in de samen te stellen  liturgie, waarvoor bij voorbaat onze 
dank! 
 
Een ander belangrijk punt van aandacht is een aantal jubilea in en van 
de gemeente. Op 8 januari a.s. bestaat Vrouwencontact ‘Lichtdragers’ 
(v/h Zusterhulp) 100 jaar en  op 19 februari 2025 is het 140 jaar 
geleden (1885)  dat de gemeente (toen Vereniging voor Evangelisatie) 
in Noardburgum (Bergumerheide) bij Koninklijk besluit werd opgericht. 
Dit zijn mijlpalen waar we zeker bij stil willen staan en ook naar buiten 
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toe aandacht willen besteden. We laten dit  uiteraard niet ongemerkt 
voorbij  gaan. 
 
Uit de recent ontvangen verslagen van het 3 Kerken Overleg en de 
Interkerkelijke Evangelisatiecommissie te Noardburgum vernamen we 
dat er plannen zijn om, met name in de zomermaanden van 2025, een 
aantal gezamenlijke diensten te houden. We hopen u daarover tijdens 
een gemeenteavond cq. -vergadering nader te kunnen informeren. 
 
De Raad van Oudsten meldde dat er weer een aantal huisbezoeken 
hebben plaatsgevonden. Uit de reacties blijkt dat dit zeer op prijs 
wordt gesteld. Hoewel de planning van de bezoeken, gelet op het 
beperkt aantal oudsten en ten gevolge van andere persoonlijke 
verplichtingen, omstandigheden en activiteiten, soms enigszins 
stagneert, is de RvO wel voornemens om het huisbezoekwerk voort te 
zetten en binnenkort weer afspraken te maken. 
 
Vanuit het  Zakelijk Bestuur bracht onze penningmeester, br. Jan 
Eefting, verslag uit over de financiën. Hoewel dit een momentopname 
is, ziet de financiële ontwikkeling er  ten opzichte van de  begroting per 
november 2024 gunstig uit en is er sprake van een positief saldo. Ook 
kwamen er nog, naar aanleiding van een recent gehouden overleg 
door het onderhoudsteam, een aantal onderhoudszaken uitvoerig  aan 
de orde. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets 
onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit 
schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel 
van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard 
mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder 
de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen. 
 
Met een hartelijke groet, 
Het Bestuur. 
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Het Pocketkruisje 
 
Het kruisje dat ik bij mij draag  
herinnert mij er telkens aan  
dat ik als christen leven wil  
en op Gods weg wil gaan. 
 
Het is geen magisch stukje hout,  
geen toverbrenger van geluk,  
en het beschermt mij evenmin  
voor pijn of ongeluk. 
 
Ik draag het ook niet als een soort 
identiteitsbewijs bij mij;  
het is een teken van contact  
tussen mijn Heer en mij. 
 
Als ik mijn hand steek in mijn zak 
omdat ik geld of sleutel zocht,  
voel ik dat kruisje dat mij zegt: “Hij 
heeft je vrijgekocht!” 
 
Het zegt mij dat ik danken mag 
voor zegeningen, groot en klein,  
en dat ik steeds, in woord en daad, 
Zijn volgeling moet zijn. 
 
’t Herinnert mij ook aan het feit dat 
Christus troost en vrede geeft aan 
ieder, die zich aan Zijn zorg en 
liefde overgeeft. 
 
Zo draag ik ’t kruisje steeds bij mij 
als teken van geloof en hoop  
dat Christus ook mijn Heer wil zijn 
als ‘k Hem maar niet ontloop. 
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Van het secretariaat 
 

- Br. Jan Bosch heeft gevraagd of hij op de “Vriendenlijst” van onze 
gemeente mag worden geplaatst. Hij voelt zich erg thuis bij ons en 
het bestuur heeft van harte hiermee ingestemd. 
Het adres van Jan Bosch is: W. Jorritsmastrjitte 1, 9298 KD 
Kollumerzwaag. 
 

- Br. En zr. Jan en Jenny Eefting zijn verhuisd en wonen tijdelijk op 
het volgende adres: Smidspaed 7, 9264 TK Earnewâld. 
Ze zijn alleen via hun mobiele telefoon bereikbaar (zie 
adressenlijst). 
 
Adressenlijst is bijgewerkt en terug te vinden op onze website 
achter het inloggedeelte. 
 

- Br. Marco Nieuwenhuis stopt per direct met zijn taak binnen het 
Zakelijk Bestuur. Werk, privé en zijn taak binnen het ZB waren 
helaas niet te combineren.  
Het bestuur bedankt Marco voor zijn inzet en tijd.  
Bij de tussentijdse verkiezingen zal ook deze vacature mee worden 
genomen.  
De leden van de gemeente ontvangen binnenkort een stembrief. 
 

- Br. En zr. Rinze en Tine de Vries-Postma stoppen om gezondheids-
redenen als hulpkoster en wij zoeken vrijwilligers om hun taak over 
te nemen. 
Het bestuur bedankt Rinze en Tine voor hun inzet en 
enthousiasme. 
 

- Daarnaast zoeken we ook nog 1 of meerdere vrijwilligers voor het 
schoonmaken van de kerk. 
Zr. Sjoukje Wijbenga neemt de taak over van Harrie en Willy Wijma 
en zoekt nog een maatje om de schoonmaaktaak (plm. 1,5 uur per 
week) uit te kunnen voeren. 
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Er wordt volgens een rooster gewerkt en je bent 1 x in de 5 weken 
aan de beurt. 
Vrijwilligers voor 1 van de beide taken kunnen zich melden bij de 
secretaris. 
 

- Br. en zr Sijbren en Rinske Annema bedanken iedereen voor de 
vele kaartjes die ze hebben ontvangen ter gelegenheid van hun 55-
jarig huwelijksjubileum. 

 
- Oproep van zr. Sjoukje Wijbenga:  

We zijn op zoek naar mensen die zo nu en dan beschikbaar kunnen 
zijn voor het kinderwerk tijdens de diensten. Heb je passie voor 
kinderen en ben je af en toe beschikbaar, geef je dan op. Leeftijd 
is niet belangrijk. Opgave kan via het secretariaat of bij mij 
persoonlijk. 

 
  

AGENDA DECEMBER 2024 
  
04 dec 19.30 uur Bestuursvergadering RvO en ZB De Rank 

 
06 dec 17.00 uur Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 

 
20 dec 17.00 uur Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 
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Kerstdankoffer 2024 
 
Hoop Kliniek in Guinee 

 
Hoop Kliniek is een medisch 
centrum dat in 2003 in het 
zuidoosten van Guinee in het 
dorpje N’zao is gebouwd. Het 
biedt medische hulp aan de 
allerarmsten mensen in deze 
regio. Daarbij wordt in woord en 
daad het Evangelie uitgedragen. 
Hoop Kliniek bestaat uit een 

polikliniek, wondpoli, tandartsenpraktijk, chirurgische afdeling en 
verschillende ondersteunende diensten, zoals een laboratorium, 
röntgenkamer en medische instrumentele dienst. Ook is er een school 
voor verpleegkundigen op het terrein. Onlangs is er een kraamkliniek 
gebouwd die hopelijk eind dit jaar open kan gaan. 
In 2022 is de eerste dependance van Hoop Kliniek geopend, met 
momenteel ruim 70 werknemers, alle werknemers zijn afkomstig uit 
Guinee.  Vanuit CAMA Zending Nederland zijn Jon en Anja Erickson en 
Agaath Bakker betrokken. Jon en Anja wonen momenteel in Guinee. 
Anja werkt op de school voor verpleegkundigen, Jon bij de dependance 
van Hoop Kliniek. Agaath Bakker heeft van 2013 tot 2019 als 
verpleegkundige bij Hoop Kliniek gewerkt en komt nu jaarlijks langs 
om werknemers op te leiden en te coachen. 
 
Nieuwe aanbouw medisch centrum 
De afgelopen jaren is Hoop Kliniek enorm gegroeid. Het aantal 
patiënten dat dagelijks de Hoop Kliniek bezoekt is in de afgelopen vijf 
jaar toegenomen met ongeveer 40%. Er komen meer mensen met 
complexe wonden naar Hoop Kliniek. De wondpoli bestaat uit één 
wondkamer van ongeveer drie bij zes meter. Er past nu één 
behandelbed in. Het plan van Hoop Kliniek is om een aanbouw te 
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bouwen met twee grote kamers: één voor de wondpoli en één voor de 
medische instrumentele dienst. 
 
Woning voor arts en zijn gezin 
Aan Hoop Kliniek is algemeen arts Abraham Camara verbonden. 

Momenteel volgt 
hij de opleiding 
tot chirurg in 
Gabon. Eind 2024 
hoopt hij deze 
opleiding af te 
ronden en zal dan 
als chirurg voor 
ten minste vijf 
jaar voor Hoop 
Kliniek komen 
werken. Voor hem 
en zijn familie is 

een woning nodig op het terrein bij Hoop Kliniek. 
 
Appartement voor gasten 
Ten slotte ontvangt Hoop Kliniek ook regelmatig hulp vanuit 
Nederland, Amerika en Engeland (technici, artsen, verpleegkundigen, 
etc.). Voor gasten die voor langere of kortere tijd komen zijn twee 
appartementen nodig. Op het terrein van Hoop Kliniek is hiervoor 
ruimte. 
 
Geven en bidden 
Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL14 TRIO 0391 0156 13 
t.n.v. Unie-ABC o.v.v. ‘Kliniek Hoop’. 
Een bijdrage aan dit project bevelen wij van harte aan! 
 
Het bestuur. 
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HOE KRIJGEN WE ONZE JONGEREN WEER IN DE KERK? 
 
Geschreven door Ronald van den Oever (Jeugdwerkadviseur bij Unie-
ABC). 
 
Het valt in deze niet mee voor veel jeugdleiders en ouders om 
jongeren uit de kerk op de activiteiten van de kerk te krijgen. Er lijkt 
een strijd te zijn in de agenda’s van jongeren als het gaat om school, 
sport, vrienden, werk en uiteindelijk nog ergens de activiteiten in de 
gemeente. Toen ik deze beschrijving deelde met een aantal van de 
jeugdwerkers in ons netwerk was er veel herkenning. Er is veel aan 
activiteiten, de agenda’s zitten overvol. Hoe krijgen we de jongeren 
weer naar onze club toe? En ik heb de indruk dat dit niet alleen voor 
jongeren en jeugdleiders geldt. 
 
Andrew Root 
 
Afgelopen dagen was Andrew Root in Nederland voor twee 
studiedagen (en de Begrijpend Leven Podcast). Andrew is professor in 
Amerika en heeft veel geschreven over jeugdwerk en praktische 
theologie. Hij is veel bezig met hoe we in deze tijd van minder 
kerkgang en moeilijk geloven (secularisatie) nog kerk kunnen zijn met 
elkaar en welk boodschap hoort daar dan bij? Zijn laatste boek is 
vertaald in het Nederlands en heet ‘Wachten op God’. 
Maandag mochten wij als jeugdwerkers met hem in gesprek gaan en 
had hij eerst een lezing over Jeugd en kerk in deze seculiere tijd 
genaamd van het ding naar het verhaal. Zijn centrale boodschap is dat 
we als westerse samenleving enorm zijn geseculariseerd. Ook in de 
kerk komen we veel sporen tegen. We richten ons op thema’s en 
activiteiten waar we grote vragen bij kunnen zetten of dit niet meer uit 
een seculiere wereld komt, dan uit de waarden van het koninkrijk van 
God. Root verwijst hierbij sterk naar ‘Een seculiere tijd’ het 
indrukwekkende en prachtige boek van de katholieke filosoof Charles 
Taylor. Hij beschrijft dit proces van secularisatie en onze beperkingen 
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door het ‘immanente frame’. Tot slot wijst hij ook richtingen aan om 
hieruit te komen. Root gebruikt dit boek regelmatig. 
Maandag lag de focus op het jeugdwerk. Zowel in de kerk als in het 
jeugdwerk is deze secularisatie van grote invloed. We zijn enorm 
gericht op activiteiten, prestaties, we tellen de aantallen en we turven 
onze successen… eh zegeningen. Andrew Root is hier heel kritisch op. 
Hij nodigt ons uit om hier anders naar te kijken. Maar hoe moeten we 
dan kijken? Wat kunnen we hieraan doen? 
 
Van het ding naar het persoonlijk verhaal 
 
Volgens Andrew Root doen we er goed aan om ons niet te richten op 
wie er niet zijn, maar op wie er wel zijn. Ons niet te veel te richten op 
aantallen en dingen, maar op de verhalen die we met elkaar kunnen 
delen als we bij elkaar zijn. De jeugdavonden en de kerk zit vol met 
verhalen, waarom geven we dit niet alle ruimte om zo te laten zien wat 
er wel is. En dit hoeven geen succesverhalen te zijn of verhalen die 
alleen vertellen hoe we door God zijn gered. Dat is natuurlijk niet 
verboden, maar het moet geen hoge standaard worden. 
Juist de verhalen van moeite, kwetsbaarheid, gebrokenheid en soms 
ook radeloosheid breng ons allemaal bij een diep besef van onze 
kwetsbaarheid als mens. En juist in deze tijd worden veel jongeren (en 
ouderen) geconfronteerd met hun kwetsbaarheid. Het delen hiervan en 
het zoeken naar hoopvolle tekenen kan enorm samenbinden. 
 
Van het ding naar Gods verhaal 
 
Behalve ons persoonlijke verhaal hebben we ook iets te vertellen over 
het goede leven met God. In plaats van onze vorming door de dingen 
die we doen, kunnen we ook worden gevormd door verhalen over het 
goede leven met God (the Good life). In plaats te vertellen over wat 
we allemaal doen, kunnen we ook vertellen over wat onze motieven en 
drijfveren zijn. Waar doen we het voor en wat is voor ons de zin van 
datgene wat we doen. Op die manier laten we iets zien wat voor ons 
van waarde is. Zo gaan we van presteren en resultaten naar motieven 
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en diepere waarden. Een stap verder is dan om ook de vraag te stellen 
hoe God in deze verhalen aanwezig is? Hoe komen we God op het 
spoor? Waar laat hij iets van zichzelf zien? Iets van zijn liefde, hoop, 
ondersteuning, humor, wijsheid? Hoe kunnen we wakker worden in 
Gods wereld? 
 
De geheimen van het koninkrijk van God 
 
Dit verhaal van Andrew Root doet mij denken aan Mattheus 13 waar 
de leerlingen aan Jezus vragen waarom hij verhalen vertelt aan de 
mensen, antwoord Jezus: Omdat het de bedoeling is dat jullie de 
geheimen van het Koninkrijk van God zullen begrijpen (vs.11). Soms 
kunnen we zelfs in de kerk enorm bezig zijn met dingen die minder 
belangrijk zijn in de ogen van God. Een belangrijk kenmerk van deze 
dingen is dat ze op korte termijn misschien nog wel iets kunnen 
bieden, maar op langere termijn spanning geven, strijd veroorzaken, 
moedeloos maken en uiteindelijk veel hoop wegnemen. Net als alle 
dingen in de samenleving die leeg blijken te zijn en ons oververmoeid 
of overspannen maken.   
Hoe mooi is het dan om ons te richten op de verhalen die verwijzen 
naar onze diepere vragen en verlangens die onze kwetsbaarheid 
oproept. Hoe mooi is het dan om ook het verhaal van Gods Koninkrijk 
te blijven vertellen en te blijven voorleven. Om telkens weer wegen te 
vinden uit het ‘immanente frame’ dat ons belemmert. 
 
Licht schijnt in en uit onze gebrokenheid 
 
Het verhaal van het koninkrijk van God die in Jezus tot ons is gekomen 
en die in ons leven steeds meer vorm mag krijgen. Door ons zwakheid 
heen als een gebarsten kruik waarin een licht zit dat voorzichtig naar 
buiten schijnt, zegt Paulus (2Kor.4:7). Als we vertellen over de barsten 
in ons leven, kunnen we ook het licht opmerken wat er doorheen 
schijnt. En soms zien de mensen om ons heen dit licht beter schijnen 
dan dat we dit van ons zelf zien. Dat maakt het delen met elkaar extra 
waardevol. 
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Ik hoorde van één van onze jeugdleiders dat ze in hun gemeente meer 
nadruk hebben gelegd op de kleinere groepen voor de jongeren. Op 
die manier lukt het beter om een band op te bouwen met elkaar, echt 
te delen wat hen bezighoudt en om elkaar te steunen in deze tijd vol 
met uitdagingen. Dit inspireerde mij weer, want verhalen met 
kwetsbaarheid komen niet heel makkelijk in een grote groep of vanaf 
het podium. Soms hebben we de vertrouwdheid nodig van de kleinere 
groep. 
 
Ik hoop dat we dit in onze jeugdgroepen en onze gemeenten steeds 
meer zullen ontdekken. De kracht van het verhaal wat we elkaar 
vertellen en voor leven, het laten zien van het goede leven met God 
door alle barsten van moeite en twijfel heen zodat we de geheimen 
van het Koninkrijk van God op het spoor komen. Jezus heeft beloofd 
dat zijn Geest ons daarin zal leiden. Ik wens onze jeugdleiders onze 
jongeren en ook de anderen in de gemeente dit spoor toe, in de 
gezamenlijke hoop dat Christus terugkomt en zijn koninkrijk volledig 
werkelijkheid zal worden.  
 
Oh ja… De vraag in de titel is dus geen belangrijke vraag. De 
belangrijkste vraag waar Root ons op wijst is de vraag: ‘waar beweegt 
God in ons leven en in de levens van de mensen om ons heen. Hoe 
komen we Hem op het spoor en hoe kunnen we dit met elkaar delen 
en dit zichtbaar maken in de verhalen van al onze generaties? En hoe 
mooi is het als we iets van deze verhalen ook binnen en buiten de 
gemeente vertellen op onze regiodagen, ledenvergaderingen, 
gebedsmomenten en de unie-abc app bijvoorbeeld. Ik zie hier naar uit. 
 
Ronald van den Oever is regiocoördinator en jeugdwerkadviseur bij 
Unie-ABC. 
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Geboortebericht 
 
Van harte feliciteren we Maria  Davids nu zij, juist gedurende een 
verblijf in ons midden, ongehuwd moeder is geworden van een 
prachtig kind. In het geboortebericht dat ik ontving, staat als zijn naam 
Joshua genoemd. De Heer redt, betekent die veelzeggende naam. 
De eerlijkheid gebiedt me te zegen dat het niet duidelijk is wie de 
vader van Maria’s kind is. 
Hier en daar wordt gefluisterd dat het een meubelmaker betreft uit één 
van de noordelijke provincies, maar van diverse zijden wordt dot 
krachtig tegengesproken. Er zijn er die aan de hand van profetische 
uitspraken men te kunnen aantonen dat het kindje de beloofde Redder 
is. Ook hoorde ik dat er wetenschappers uit oostelijke streken op 
kraambezoek zijn geweest. Zij zouden menen dat een bepaalde stand 
van de sterren de geboorte van een koningszoon beduidt. 
Naar men zegt, hebben verschillende waarnemers al het een en ander 
over deze geboorte op schrift gezet. Een probleem daarbij schijnt te 
zijn dat de een met geen woord rept over wat voor de ander blijkbaar 
van het grootste belang is. 
Over genoemd bezoek van de sterrenkundigen bijvoorbeeld zwijgen 
enkele waarnemers in alle talen, terwijl een andere getuige juist met 
overtuigingskracht wil aantonen dat hun komst van grote betekenis is. 
Merkwaardig is dat verschil beslist, maar ik heb volle vrede met de 
gedachte dat ik de feitelijke toedracht later nog wel eens te horen 
krijg. 
Toen ik een eerste bezoekje bracht aan de jonge moeder en ook de 
man ontmoette van wie men betwijfelt of hij wel de heuse vader van 
de jonggeborene is, was het mij eerlijk gezegd onmogelijk nadere 
inlichtingen in te winnen. Het was alsof in de kleine kamer, waarin een 
eenvoudig wiegje stond opgesteld, elke behoefte aan 
wetenschappelijker duiding van deze bijzondere geboorte versmolt als 
sneeuw voor de zon. Ik zag het kleine kindje en was onder de indruk 
van zijn haast onaardse, buitengewoon vriendelijke uitstraling. 
Maar misschien werd die indruk wel erg gekleurd door wat mij werd 
verteld over een soort visioen dat enkele schapenboeren op het 
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platteland aanschouwden, juist in de nacht waarin het kind geboren 
werd. Zij hoorden en zagen engelen die zongen en zeiden dat ze naar 
de stadsherberg moesten gaan, waar in een vertrek achteraf een 
hemels geschenk was te bewonderen. 
Zonder veel te zeggen of te vragen heb ik iets gedaan wat ik anders 
beslist nooit doe: ik heb eerbiedig mijn knieën gebogen voor het 
wiegje. Het was alsof ik diep van binnen wist; hoe dit kind dan ook ter 
wereld mag zijn gekomen en welke geruchten er over Hem ook mogen 
gaan, de liefde dit uitstraalt, is niet van deze wereld. Zijn liefde is uit 
de wereld van de Eeuwige, geprezen zij Zijn Naam. En als er ooit een 
Messias op aarde zal zijn (en net als mijn vader in Jeruzalem geloof ik 
van harte dat ooit zo’n Redder de aarde zal regeren), wie beter dan dit 
kind zal die Heiland kunnen zijn? 
Nogmaals, wij wensen Maria (en natuurlijk ook haar verloofde) van 
harte geluk, ook al zal het ouderschap van zo’n kind weleens als een 
zwaard door de ziel gaan. Moge het ons allen gegeven zijn in dit kind 
niet zomaar een bijzonder kind te ontwaren (in zekere zin is immers 
elk kind een bijzonder kind), maar meer dan dat: de Afdruk van Gods 
Wezen, de Beelddrager van Hem die onze eeuwige Vader is. 
 
Rabbi Nachum ben Simeon. 
 
(Ingezonden door zr. Riemie Huiizinga-Drahn) 
 
 
 

 
Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 

(januari 2025) verschijnt op 29 december 2024. 
Copy uiterlijk 22 december 2024 inleveren 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 
deopendeur@hotmail.com of baptisten@pleinkerk.nl 

 
 
   



20 
 

KERKDIENSTEN IN DECEMBER 2024 
    
  

Noardburgum – 10.00 uur 
 
 
 
 
01 dec  Voorganger: br. Jan Zeldenrust  
1e Advent   Viering H.A.  
  Organiste: zr. Froukje ten Cate 
  Bloemen: zr. Jellie van der Wal                               
 
 
 
 
 

08 dec  Voorganger: br. Lammert Beuneker 
2e Advent Begeleiding: Praisegroep 
  Bloemen: fam. Th. De Vries 
 
 
 
 
 

15 dec  Voorganger: br. Sven Dekker 
3e Advent Organiste: zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
  Bloemen: zr. M. Wiersma-Boersma   
 
 
 
 
    
22 dec  Voorganger: ds. Jacob Paas   
4e Advent Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij      
  Bloemen: zr. T. Djurrema-van der Meer    
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24 dec  Gezamenlijke kerstnachtdienst in ‘De Balstien’. 
21.30 uur Met medewerking van Brassband ‘Bernlef’ 
 
 
 
 
 
25 dec  “Iedereen doet wat” dienst m.m.v. Mannen 
1e Kerstdag  Gelegenheidskoor, met korte overdenking door  
                     br. Klaas W. Wiersma 
  Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij   
 
 
 
 
 

29 dec  Voorganger: br. Jan Zeldenrust 
  Organiste: zr. Hanneke Postma  
  Bloemen: zr. Jellie van der Wal 
 
 
 
 
 

31 dec  Voorganger: ds. Fokke Kooistra  
19.00 uur   Oudejaarsdienst 
  Organist: br. Jan Beihuizen  
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Kerstreis 
 
Ik kwam op weg naar Bethlehem  
door dorpen en door steden. 
Ik heb er leed en dood gezien. 
Er werd veel angst geleden. 

 
Ik werd op weg naar Bethlehem 
bestormd door zoveel vragen. 
Heeft het wel zin om nog te gaan? 
Zal er ooit vrede dagen? 

 
Heb je de eng’len ooit gezien? 
Is er je één verschenen? 
Het Kind werd toch als man vermoord? 
Zijn macht is toch verdwenen? 

 
Ik moet, op weg naar Bethlehem, 
in dorpen en in steden, 
vertellen, dat het zinvol is, 
dat God op mijn gebeden, 

 
gekomen is en komen zal,  
dat ik Hem blijf verwachten,  
dat Hij mijn sterkte is geweest,  
in bang doorwaakte nachten. 
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Als ik dan kom in Bethlehem,  
na ’t dagenlange reizen,  
ontmoet ik daar; ik wist het wel,  
de Herders en de Wijzen. 

 
Maris, Jozef en het Kind.  
Ik hoor de eng’len zingen. 
Ik vind geen woorden in dit uur,  
al mijn herinneringen, 

 
zijn toegespitst op dit moment,  
hiertoe werd ik geboren,  
dat ik met alles wat ik heb,  
dit Kind zou toebehoren. 

 
Ik moet weer weg uit Bethlehem,  
mijn weg gaat nog steeds verder.  
Het Kind wordt man en sterft aan ’t Kruis,  
Hij is de Goede Herder, 

 
die stierf opdat ik leven zou,  
van Hem is al het Zijnde, 
Zijn Naam en Raad en Wonderbaar  
en sterkt mij tot het einde. 

 
Uit: Bloemen in de Zon 
Door: Co ‘t Hart 

 
(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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