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Jezus, ik dank U dat U anders bent

Jezus, U bent anders:

U nam het op voor de echtbreekster toen allen zich van haar afkeerden.

U nam Uw intrek bij de tollenaar toen allen hem verachten.

U riep de kinderen tot U toen allen ze wilden wegsturen.

U vergaf Petrus toen hij zichzelf veroordeelde.

U prees de offervaardige weduwe, toen zij door iedereen over het hoofd
werd gezien.

U beloofde de moordenaar het paradijs toen allen hem verwensten.

U maakte Paulus tot Uw werktuig toen allen hem als vervolger schuwden.

U ontvlood de roem toen allen U koning wilden maken.

U hield van de armen toen alleen de rijken in tel waren.

U genas zieken die door allen waren opgegeven.

U zweeg toen allen U aanklaagden, bespotten en mishandelden.

U stierf aan het kruis toen allen hun Pascha vierden.

U stierf voor mij toen ik nog in zonde leefde.

U stond op uit de dood toen alleen meenden dat het einde gekomen was.

Jezus, ik dank U, dat U anders bent.

(Ingezonden door zr. Riemie Huizionga-Drahn)

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum

https://www.pleinkerk.nl
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Het gebed van een rechtvaardige

Onze Rebecca bracht van een jeugdkamp een scheurblokje met
bijbelteksten mee naar huis toen ze negen jaar was. We hebben
sindsdien ieder kwartaal een nieuwe. Het ligt in de wc. Zo leest
iedereen het. Op dat blokje is nu het weekthema “Het gebed van een
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet”. In het fries: “In
kréftig gebet fan ‘e rjuchtfeardige kin folle” (Jacobus 5:16b). Dat vond
ik altijd een lastige: - rechtvaardige- ik ??!!
De brief van Jacobus is wel heel praktisch en dat trekt mij wel aan. Een
‘geen woorden maar daden’ type. Als je gelooft moet het ergens uit
blijken. Een geloof plus- met goede werken. Een goede boom brengt
goede vruchten voort.
Maar nu — een rechtvaardige — wanneer ben je dat? Het is goed om te
doen wat God van u vraagt lees ik (Jacobus 2:8). Heb u naaste lief als
uzelf. Mijn opa Mars zei eens “Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat
dan ook een ander niet”. De Here Jezus scherpt dat zelfs nog aan “Doe
voor een ander wat jezelf ook graag zou willen in zulke
omstandigheden”.
Jacobus 2:15 en 16 zijn duidelijk genoeg: Het boek (vertaling) Als uw
vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt
“Het beste ermee hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert”.
In het fries: "As in broer of sister nou ris neaken binne, en forlet
hawwe fen deistich fiedsel, en ien fan jimme scoe tsjin harren sizze:
Gean hinne yn frede, wird warm en wird séd, mar jimme scoene
hjarren hjar gerak net jean ta it lichem, hwet nut hat dat?” Dat is
duidelijk niet de bedoeling.
Mijn schoonzus in Engeland, Janneke, zamelde kleren in voor haar
verre naaste, en ze keek alles na; knopen ritsen, zomen. Het moet
vreugde brengen voor degene die het krijgt.
Jacobus 4:8 Als u dichterbij God komt, komt God dichter bij u. Dat
klopt natuurlijk als een bus. Dan zal ons geweten het ook beter doen
en onze liefde zal ook toenemen. Het geweten van iemand die ‘van
God los is” werkt beduidend minder goed.
Een rechtvaardige is iemand die dichter bij zijn Heiland en Heer is én
een betere naaste. En waar u te kort schiet voorziet de Heer — u kunt
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niet de hele wereld redden, Hij wel. Een verticale lijn dus én een
horizontale. Hé dat is toch eigenlijk een kruis?

Door het offer van Christus mogen wij vrijelijk tot de Vader gaan en in
Hem zijn wij rechtvaardig.

Zr. Nettie Postma-Mars.
Van de Bestuurstafel ...

Op woensdagavond 13 maart jl. kwam het bestuur
voor het eerst bijeen in de gewijzigde samenstelling
onder leiding van br. Harrie Wijma als nieuw
gekozen voorzitter van de Raad van Oudsten en als ° 63 £}
opvolger van br. Bram Postma. Ook hij was die
avond bij de vergadering kort even aanwezig om
met een traktatie onder het genot van een kopje koffie of thee
afscheid te nemen van het bestuur. Als bestuur en gemeente zijn we
br. Bram Postma heel veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij
gedurende vele jaren deel uitmaakte van het bestuur. De laatste jaren
als voorzitter van de Raad van Oudsten en dus de gemeente, maar ooit
als lid van het Zakelijk Bestuur als secretaris en in het verleden als
penningmeester. Na zijn vertrek uit het bestuur blijft hij zich, samen
met zijn vrouw Boodske, inzetten voor de gemeente als hulp- en
weekkoster. Ook blijft hij de gemeente vertegenwoordigen in het 3-KO
(Drie Kerken Overleg) in Noardburgum. Een woord van welkom was er
aan br. Jacob van Akker als nieuw gekozen lid in het Zakelijk Bestuur.
Hoewel we als bestuur (RvO en ZB) onlangs hebben besloten om
voorlopig niet meer afzonderlijk maar gezamenlijk te vergaderen onder
leiding van de RvO-voorzitter, dient het ZB volgens artikel 6.2.2 van
het Huishoudelijk Reglement uit haar midden wel een voorzitter te
kiezen die ook vicevoorzitter van de gemeente is. Na enig overleg was
br. Jacob van Akker bereid deze taak op zich te nemen. Daarnaast
kwam een herverdeling van de bestuurstaken cq. verantwoordelijk-
heden aan de orde. Als voormalig lid van het ZB was br. Harrie Wijma
aanspreekpunt voor het ‘Onderhoudsteam’ en de ‘Kosterteams’. Vanuit
het ZB is br. Jacob van Akker dat nu voor het ‘Onderhoudsteam’ en br.
Marco Nieuwenhuis voor de ‘Kosterteams’. Naast de hiervoor
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genoemde taken verzorgt br. Jacob van Akker ook al een aantal jaren
het vastleggen van gastsprekers voor spreekbeurten in de gemeente.
Met algemene instemming van het bestuur blijft hij dit ook doen. We
zijn blij en dankbaar dat deze broeders deze taken op zich nemen en
op deze wijze dienstbaar willen zijn in en voor de gemeente. Wij
wensen hun daarbij Gods zegen en Zijn nabijheid toe.

Van de Vrije Baptisten Gemeente (VBG) te Burgum ontvingen we
bericht dat zij samen met de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) te
Burgum het tienerwerk in Burgum (nieuw) leven inblazen en geven
tieners uit onze gemeente de mogelijkheid om zich eventueel bij hen
aan te sluiten.

Het is u wellicht al bekend dat de voormalige ‘Roemenié Werkgroep’
overgegaan is in de zelfstandige ‘Stichting Misszi6 Romania’ en
inmiddels beschikt over een eigen bankrekening. Echter, de stichting
komt voorlopig nog niet aanmerking voor een ANBI-status (algemeen
nut beogende instelling). Daarom hebben zij het verzoek ingediend of
wij als gemeente nog een poosje voor hen donaties en bijdragen etc.
willen blijven incasseren. Bij monde van het bestuur heeft onze
penningmeester br. Jan Eefting hen deze toezegging gedaan. Het
streven van de stichting was om met ingang van 1 april 2024
zelfstandig te incasseren, maar dit wordt voorlopig een jaar uitgesteld.

Op 27 februari jl. had een delegatie van het bestuur weer overleg met
een aantal bestuursleden van onze zustergemeente (Parkkerk) te
Leeuwarden. Over en weer werd informatie uitgewisseld over het werk
en ontwikkelingen van en in de gemeenten en werden de
voorgenomen bezoeken op 17 maart te Noardburgum (Johannes de
Heer zangdienst) en de op 5 mei te houden gezamenlijke dienst en
viering van het Heilig Avondmaal in de Parkkerk met elkaar besproken.
Opgemerkt werd dat er voor parkeerruimte bij de Parkkerk eventueel
gebruik gemaakt kan worden van een royaal parkeerterrein bij een
school achter het kerkgebouw.

Op 18 maart jl. waren zr. Dieuwke de Vries, br. Thijmen de Vries en br.
Harrie Wijma te gast op de regioavond Noord van de Unie-ABC
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gemeenten in stadskerk ‘De Wijngaard’ te Leeuwarden. Ze werden
welkom geheten door Regio codrdinator Noord, ds. Wouter Bandstra.
‘De Wijngaard’ kent een bijzondere vorm van kerkzijn, wat tijdens een
rondleiding door het gebouwencomplex, best interessant was om te
horen. Wat een mooi gebouw. De stadskerk beschikt over meerdere
zalen en ook de grootste zaal van Leeuwarden met ruim 900
zitplaatsen. De kersverse voorganger, ds. Anne Velema, stelde zich
persoonlijk voor en hield een korte maar inspirerende toespraak naar
aanleiding van Johannes 17:20 t/m 23 (Het Hogepriesterlijk gebed)
over eenheid en samenwerking, waarna in kleine groepjes hierover
verder werd gepraat en nagedacht. Br. Peter Stoter, Algemeen
Secretaris van Unie-ABC gaf tenslotte een toelichting over
ontwikkelingen etc. binnen de Unie-ABC gemeenschap.

Woensdagavond 20 maart jl. was er een algemene ledenvergadering
waar naast leden ook vrienden (geen stemrecht) welkom en aanwezig
waren. We kunnen terugzien op een inhoudelijke goede vergadering
waarin de (jaar)verslagen over 2023 werden doorgenomen en
vastgesteld, met dank aan br. Age Eizema, secretaris br. Tjipke van
der Veen en andere medewerk(st)ers voor het aanleveren van
verslagen. Penningmeester br. Jan Eefting presenteerde via een
beeldscherm het financieel verslag over 2023 met een uitvoerige en
een voor iedereen begrijpelijke toelichting op de diverse posten bij de
inkomsten en uitgaven. Zr. Dieuwke de Vries en br. Jacob van Akker
maakten dit jaar deel uit van de Financiéle Controle Commissie. Zr.
Dieuwke de Vries bracht namens de commissie verslag uit van de door
hen uitgevoerde controle en stelde de vergadering voor het bestuur
decharge te verlenen over het gevoerde financiéle beleid. De
vergadering stemde hiermee in, met dank aan de penningmeester en
zijn assistente zr. Jannie de Vries-van der Meulen. Samen vormen zij
het financiéle team. In de FCC is br. Jacob van Akker dit jaar
aftredend. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolg(st)er voor
hem. De begroting voor 2024 werd, evenals het verslag over 2023, via
een beeldscherm door de penningmeester gepresenteerd en uitvoerig
toegelicht waarna deze met algemene goedkeuring door de
vergadering werd aangenomen. Ook het MIOP (meer jaren

7



onderhouds plan) werd door de penningmeester gepresenteerd en
toegelicht. We kwamen tot de conclusie dat de gemeente momenteel
financieel gezond is, maar hoe zit het met onze geestelijke
gezondheid? Dit naar aanleiding van een opmerking van onze
voorganger, ds. Tjerk Bosscher, over zijn worsteling met de vraag of
en in hoeverre er in de gemeente nog behoefte is voor deelname aan
de maandelijkse Bijbelbespreking en Bidstond, gelet op het gering
aantal bezoekers tegenover het flink aantal deelnemers bij de
maandelijkse Omega bijeenkomsten. Een onderwerp dat zeker onze
aandacht nodig heeft.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets
onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit
schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel
van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard
mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder
de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.

Op zondag 17 maart 2024 hadden we om 15.00 uur een Johannes de Heer
zangmiddag met o.a. begeleiding van het Combo "Victory by Grace”
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Het bewijs dat God bestaat.

Wat menselijkerwijs onmogelijk is, is toch gebeurd: Van hoogbejaarden
die nog een kind krijgen tot een slaaf die onderkoning wordt; van een
zee die uiteensplijt tot een koning die alle jongetjes onder de 2 jaar
laat doden; van allerlei grootmachten, die eeuwenlang hun best
hebben gedaan ze uit te roeien tot de climax, de Holocaust, waarin 6
miljoen mensen vermoord werden...maar God! Israél is
hét bewijs dat God bestaat. Ondanks alles, wat er al geprobeerd is en
nu weer geprobeerd wordt, zal het niet lukken het volk van God uit te
roeien. Ook al lijkt de tegenstand te groot, de vijand te sterk, het zal
nooit lukken om ze uit te roeien. Ze zijn Zijn volk, de Here Jezus zal
terugkomen op de Olijfberg en heersen vanuit Sion, wat de duivel ook
zal proberen om dat te voorkomen!

From the river to the sea, Israél belongs to Me!

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’
Lucas 18:27

VAN HET SECRETARIAAT

Beamerteam:

Bij het beamerteam zijn we dringend op zoek naar versterking! Wij
zoeken iemand die de pc/beamer en iemand die de camera kan
bedienen. Uiteraard wordt je goed begeleid. Meer informatie is
verkrijgbaar bij Jan Eefting of Tjipke van der Veen.

BHV:
Ook in onze gemeente hebben we een BHV team, die bij een eventuele

calamiteit handelend op gaat treden. Het BHV zoekt versterking op
meerdere vlakken. Meer informatie kunt u/jij krijgen bij Marco
Nieuwenhuis.

De secretaris,
Tj. van der Veen.



Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

Ik weet niet hoe u het ervaart, maar er staan allerlei maten in de
bijbel, metreten, ellen, talenten, etc. Nu weet ik wel wat een ellenlang
verhaal is, maar wat is bijvoorbeeld een el ? In de bijbel is dat de
lengte vanaf het puntje van de elleboog tot het topje van de
middelvinger. Ongeveer 44 cm of 52 cm of 69 cm? Ik denk dat de
elleboog van broeder Kees meer lengte heeft dan die van zuster
Theresia.

En talenten? Zijn dat bedragen of gaven? Nu las ik een stukje over de
twee schuldenaren en een koning (Matthels 18 : 21-35) Het gaat over
kwijtschelding en vergeving. Het stuk vertaalt het naar de nu-tijd, dat
maakt het wat duidelijker. Schuldenaar 1 heeft een schuld van 4,5
miljard (wat zou hij er mee gedaan hebben). Schuldenaar 2 heeft een
schuld van 7000 euro, peanuts dus vergeleken bij de nummer 1.

F ¢ N

Wat schets onze verbazing? De 4,5 miljard

’ ‘ ;, wordt kwijtgescholden door de koning. Wat
. zal die man blij geweest zijn en met een
\- % lichte tred naar huis zijn gegaan. Maar dan

ziet hij de nummer 2 die hem 7000 euro

— schuldig is. Hij bedenkt zich geen moment

r : en laat de schuldenaar nummer 2 in de bak
slingeren. Snapt u dat nou?

= - 4 Als de koning dat hoort zijn de rapen gaar.
Als de koning zo'n grote schuld vergeeft

dan had schuldenaar 1 daar van moeten leren. Die mildheid moeten

wij ook hebben naar elkaar toe. De Heer giet zijn liefde niet in een pot,

maar in een buis. Die liefde moet doorgegeven worden. Wat u graag

wilt dat u geschiedt doe dat dan ook de ander.

Vergeven is het enige dat werkt. Succes!

Zuster Nettie Postma — Mars
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KRANS GELEGD BlJ HOLOCAUST HERDENKING

Nieuws van Unie-ABC

Bij de Nationale Holocaust Herdenking op 28 januari in
Amsterdam heeft be-stuursvoorzitter Robert Bezemer namens
ons kerkgenootschap een bloemstuk gelegd bij het Auschwitz-
monu-ment. “Een extra beladen gebeurtenis in deze tijd waarin
Joden zich zelfs in Israél niet meer helemaal veilig voelen, en in
Nederland het antisemitisme hand over hand toeneemt”, schrijft
hij in een verslag. “De tekst op de linten spreekt van een diep
verlangen, een diep gebed dat ons allemaal bezighoudt: 'Vrede,
vrede! Jes. 57:19'. Lees het hele verslag op www.unie-abc.nl.

APP: STEL JE VRAAG AAN ANDERE GEMEENTEN

Wat als je gemeente dit jaar niet voldoende Opwekkingsgangers
heeft om een eigen 'straatje' te kunnen reserveren? De
Baptistengemeente Siloam in Ede ontdekte dat de Unie-ABC-app
in zo'n geval uitkomst biedt: zij kunnen na hun oproepje in de
groep ‘#durftevragen’ bij maar liefst vier andere Unie-ABC-
gemeenten aansluiten dit jaar!

Andere vragen die in de groep al langs zijn gekomen gingen
onder meer over liedbundels, een avondmaalstel, inrichting voor
een nieuw gebouw en oefenruimte voor een band. Leuk om te
zien hoe we elkaar als gemeenten zo ook praktisch tot een hand
en een voet kunnen zijn! Informatie over de app: www.unie-
abc.nl/app.

PROJECT VAN DE MAAND

[ERN
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Armoede, terugke-rende natuurrampen en de wijdverbreide ver-
spreiding van HIV vormen een grote last voor de bevolking van
Mo-zambique. In maart steunen we als Unie-ABC het sociaal
centrum in de plaats Macia. Dit centrum biedt intensieve zorg
aan meer dan vijftig kinderen, veelal met een beperking.
Honderd kinderen en hun families worden daarnaast regelmatig
bezocht en krijgen ondersteuning met schoolwerk, eten,
pastorale zorg en gebed. Binnen dit centrum zit ook een
baptistengemeente. De Spaanse missionaris Sara Marcos helpt
en ondersteunt het team daar. Geef en bid je mee?

OPEN DAG SPREKERSROUTE

Ben jij een beginnende spreker of zou je spreker willen worden
en heb je behoefte aan meer tools voor hoe je een verantwoorde
én aansprekende preek houdt? Het Baptisten Seminarium en het
Evangelisch College verzorgen de tweejarige Sprekersroute
rondom Bijbel, theologie en spreekvaardigheid. Met het
vakkenpakket leer je niet alleen de Bijbel te lezen en te
bevragen, maar ook uit te leggen en over te brengen aan
anderen. Interesse? Bezoek dan op 26 april de open dag in het
Baptist House in Amsterdam. Meer informatie en aanmelden:
www.evangelisch-college.nl/studie/sprekersroute/.

APP: ZENDINGSNIEUWS

Steeds meer mensen uit de gemeenten weten onze Unie-ABC-
app te vinden. Het is leuk om vanuit het hele land berichten
voorbij te zien komen: zowel nieuwtjes en inspirerende ideeén
als hulpvragen en gebedspunten.

Er is ook een groep ‘Zending’, waar onder meer nieuws en blogs
over projecten en zendelingen worden gedeeld. Zo stonden we

12


http://www.evangelisch-college.nl/studie/sprekersroute/

onlangs stil bij twee jaar noodhulp aan Oekraine en konden we
lezen over de bij velen welbekende Hans en Aisha Oosterloo
(met wie het goed gaat), terwijl er ook aandacht was voor twee
overlijdens op het zendingsveld. Goed om ons zo, in goede en
moeilijke tijden, verbonden te weten met broeders en zusters die
het Licht op andere plekken in de wereld verspreiden. Informatie
over de app: www.unie-abc.nl/app.

PROJECT VAN DE MAAND

Jaarlijks arriveren er grote aantallen vluchtelingen in Italié. De
voor-zieningen in de opvangcentra zijn vaak minimaal. Onze
christelijke partnerorganisaties in de regio laten Jezus’ liefde zien
door hulp te bieden. Denk aan het uitdelen van kleding, eten en
andere eerste levensbehoeften, maar ook aan het aanbieden van
taal- en computerlessen. Mensen die op straat leven worden
opgezocht met een camper en krijgen eten en een warme
douche aangeboden. Verder is er jaarlijks een zomerkamp voor
vluchtelingenkinderen en kinderen van Italiaanse gezinnen die in
armoede leven. In april steunen we dit project. Geef en bid je
mee?

Agenda

9 april | Regioavond Middenoost in Zutphen
10 april | Regioavond Noordoost in Hoogezand
11 april | Regioavond Zuid in Eindhoven
16 april | Regioavond Midden-zuidwest in Zoetermeer
23 april | Emeritidag in Baptistengemeente Ede Op Doortocht
26 april | Open dag Sprekersroute in Amsterdam
24 mei | Algemene Ledenvergadering in Kampen
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AGENDA VOOR APRIL 2024

08 apr | 14.00 u Interkerkelijke Bij Tjipke

Evangelisatiewerkgroep thuis
10 apr | 09.30u Vrouwenochtend AZC De Rank
10 apr | 19.30u Bestuursvergadering RvO en ZB De Rank
18 apr | 15.00 u | Bijbelbespreking en bidstond De Fank
19 apr | 14.00 u Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
25apr | 15.00u OMEGA bijeenkomst De Rank




Wat zou ik gedaan hebben?

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 'k leefde in die tijd

waar Hij als Kind al weten moest

van d’ helse zware strijd.

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 'k in Gethsemané

Zijn knechten daar zag slapen,
misschien sliep ik wel mee.

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 'k wist wat komen ging.

Zou 'k net als Hem vertrouwen op

Zijn Vaders zegening?

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben,
zou 'k net als Judas zijn?

Zou 'k vriendschap met Hem sluiten —
al was 't bij hem maar schijn. —

Of ... zou ik zoals Petrus zijn

die daar Zijn Heer verried?

Zou ‘k net als hem daar zeggen:

Nee écht, ik ken Hem niet!

't Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als ik het kruis zou zien

dat Christus daar moest dragen,

weet jij het wel misschien?
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'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
toen Hij die woorden zei:

Ach Vader, God, vergeef het hen,

‘k nam ook hun kruis op Mij!

‘k Weet niet wat ik gedaan zou hebben,
zou 'k als Maria zijn

die alles schrijnend aan moest zien,

- haar hart vervuld van pijn? —

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben
als 't midden op de dag

ineens volledig donker werd,

'k geen hand voor ogen zag.

Zou ‘k angstig zijn als ik daar was
waar Hij Zijn laatste kracht

bewaarde om te roepen:

Mijn God, het is volbracht?

Ik zou het echt niet weten,

‘k weet wel dat Hij nu leeft

en dat Hij door die zwarte dag

weer 't eeuwig leven geeft,

aan ieder die Hem liefheeft,

die zingt met hart en stem:

'k Weet niet wat ik gedaan zou hebben,
maar toch ... ik hoor bij Hem!

Jolande Vlastuin.

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)
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KERKDIENSTEN IN APRIL 2024

Noardburgum — 10.00 uur

07-04 Voorganger: Br. Jan Zeldenrust
Organiste: Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema
Bloemen: Fam. B. Poeze

14-04 Voorganger: Ds. Fokke Kooistra
Begeleiding:  Praisegroep
Bloemen: Fam. A. van der Veen

21-04 Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher
m.m.v. Jolien Damsma
Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: Fam. A. Kooistra

28-04 Voorganger:  Br. Jan Zeldenrust
Organist: Br. Henk de Vries
Bloemen: Zr. Jellie van der Wal

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’
(mei 2024) verschijnt op zondag 28 april 2024
Copy kunt u uiterlijk 21 april 2024 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl
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Ik droom

Ik droom: een nieuwe wereld,
een land vol wuivend graan,
rivieren vol van vrede —

mag ik daar binnengaan?

Ik zie een stad met straten
vol zonlicht, glanzend goud,
en in die lichte straten
weer mensen, jong en oud:

ze dansen en ze lachen,
ze zingen dat het schalt —
ze dragen duizend vlaggen
en geen soldaat die valt.

Ik droom: een nieuwe wereld,

geen wapens, geen geweld,

geen bommen, geen granaten,

geen mens die schreeuwt of scheldt;

geen angst meer en geen tranen,
geen pijn, geen woede meer,
een stad met groene lanen -
gebroken elk geweer.

Mijn hemel, laat die komen,

die dag, die dageraad,

maak waar waar wij van dromen:
dat liefde leven laat!

André F. Troost

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)
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