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Logos 
 

Woorden, neergeschreven  
rechtstreeks uit het hart,  
kunnen vreugde geven,  
troost in pijn of smart. 
 

Woorden, weergegeven  
en tot jou gericht,  
sprekend van nieuw leven,  
schenken heilzaam licht. 
 

Woorden, neergeschreven  
in het kostbaar BOEK  
zijn door God gegeven,  
voor wie naar Hem zoekt. 
 

Woorden, vol van waarheid,  
woorden vol van kracht,  
schenken licht en klaarheid  
aan wie Hem verwacht. 
 

Uit: Veelkleurigheid 
Van: Jelly Verwaal 
 

 
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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DE OPEN DEUR 

Kontaktblad  
van de 
BAPTISTEN 
GEMEENTE 
NOORDBERGUM 

 
Voorganger: 
Ds. Tj. Bosscher 
Marijkepaed 53, 
9257 VB Noardburgum 
0511-401569  
voorganger@pleinkerk.nl 
 
Secretariaat: 
Tj. Van der Veen 
Veldmansweg 30a 
9257 VS Noardburgum 
0511-475326  
secretariaat@pleinkerk.nl 
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A. Eizema 
Schoolstraat 140 
9251 ED Burgum 
0511-465733 
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Bankrekeningnummer:  
NL75 RABO 0349 8016 57, 
t.n.v. Baptistengemeente 
Noordbergum  

Kerkgebouw: 
Zevenhuisterweg 39 

9257 VH Noardburgum 

Telefoon 0511-474091 
 
 

Bij de voorplaat: 
 

       Winters plaatje    
 

  INHOUDSOPGAVE: 
 

Logos 

Inhoudsopgave 

Schatten verzamelen … 

Van de bestuurstafel 

Van de penningmeester 

Opiniestuk (2) 

Van het secretariaat 

Waar liefde woont … 

Gods Volk (Israël) 

Nieuws van de Unie-ABC 

Agenda voor februari 2024 

Kerkdiensten in februari 2024 

Geheim van vreugde 

 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 
 

 
 
   



 

4 
 

Schatten verzamelen…. 
 
Onlangs hebben wij een interne verhuizing doorgemaakt. Dat wil 
zeggen: de slaapkamer is nu op de begane grond en mijn ‘werkkamer’ 
boven ingericht. Velen zullen het wel al eens meegemaakt hebben: wat 
er dan tevoorschijn komt…. Het voornemen was er wel om dan gelijk 
maar wat te schiften en weg te doen. Ik moet toegeven, dit laatste 
moet nog grotendeels gedaan worden. Ja, zo hechten wij aan onze 
spullen. Ik zal u de beschrijving van de dingen besparen. Ja, dát boek 
moet ik ook nog lezen enz. In deze periode kwam ook de tekst bij mij 
boven over het niet verzamelen van schatten hier op aarde. Na wat 
zoeken kwam ik erachter dat dit in Mattheüs 6:19 staat. 
‘Vergaar u geen schatten hier op aarde, waar mot en roest ze 
aantasten en waar dieven inbreken en ze stelen. Vergaar liever 
schatten in de hemel, waar mot en roest ze niet aantasten en waar 
dieven niet inbreken en ze stelen. Want waar uw schat is, daar is ook 
uw hart’. (6:19-21) 
Als ik dan naar mijn bewaarde schatten kijk zijn ze niet van grote 
waarde en misschien ook niet allemaal zo functioneel meer (oude 
camera’s of projectoren) en er ligt nog veel onbewerkt materiaal, om 
nog eens wat mee te doen. In feite vele fijne en goede herinneringen 
waar ik veel plezier aan heb beleefd. Dan ben ik ook erg dankbaar voor 
al die belevenissen. Naast die ‘aardse’ schatten was er ook het 
bijeengaren van schatten in het hart, over alles wat ik in vele mooie 
boeken gelezen en daaruit geleerd heb. En zo mochten de schatten 
zich vermeerderen. Dan denk ik ook aan het derde vers van Psalm 1. 
De boom aan waterstromen. Eigenlijk is het meer een verlangen om 
zo’n boom te zijn, dan een tevreden constatering: Zo’n boom ben ik 
nu. Kijk maar eens naar waar Jezus voor waarschuwt in Matt. 12: 35 
‘Iemand die goed is haalt uit zijn voorraadkamer goede dingen 
tevoorschijn; iemand die slecht is, haalt uit zijn slechte voorraadkamer 
slechte dingen tevoorschijn’.  
Wat ligt er in jouw voorraadkamer en wat haal je daaruit tevoorschijn? 
Goede of slechte dingen? In het boek (weer zo’n schat) wat ik 
momenteel aan het lezen ben, gaat het o.a. over de tijd waarin we 
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leven en wat er op ons ligt te wachten. In Mattheüs 24:37 spreekt 
Jezus: ‘Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan 
wanneer de Mensenzoon komt’. Het is nu verleidelijk om hier verder 
over te schrijven, maar dat doe ik niet. Wat mij aanspreekt is de 
gelegenheid die Noach met zijn familie kreeg om in de ark te gaan. 
Een bescherming tegen al het vreselijke dat er in de toekomst stond te 
gebeuren. Dat doet mij denken aan wat ons in de gemeente geboden 
wordt. Onze redding ligt in het geloof in Jezus Christus en wat we daar 
verder mee doen. Maar midden, of liever gezegd vanuit de wereld met 
alle zelfzuchtigheid en onveiligheid mogen wij bescherming bij elkaar 
vinden in de gemeente – de ark- in afwachting van de volledige 
verlossing en het samen met onze Heer zijn. En hoeven we niet rustig 
zitten af te wachten, maar we mogen van elkaar leren om te volharden 
in de Hoop en zo samen schatten verzamelen die ertoe doen in de 
hemel. Of misschien wel beter gezegd: In Zijn Koninkrijk. Dat maakt 
mij dankbaar en blij, om zo samen onderweg te zijn. Maar wel 
getuigend, om zo velen uit te nodigen om ook in de ark te komen. 
 

Bram Postma. 
 

Van de Bestuurstafel … 
 

Tijdens de eerste vergadering in het nieuwe jaar 
waren er alweer een flink aantal punten om te 
bespreken. Schrijver van dit artikel kon er helaas 
niet bij zijn, dit vanwege een al een tijdje durende 
storende hoest. Maar dankzij de uitstekende 
notulering van onze secretaris is het toch goed mogelijk om er een 
aantal punten uit te lichten. 
 

In de vergadering werd er ook teruggeblikt op de diensten van 
december en met dankbaarheid vastgesteld dat het steeds fijn was om 
samen te komen, zeker ook in de dienst van 1e kerstdag, samen met 
de VBG van Burgum. In de gemeenteavond van donderdag 8 februari 
zijn we van plan daar over verder te praten. Een van de komende 
zondagen kunt u de uitnodiging met agenda op de nieuwsbrief lezen. 
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Neem u alvast maar voor om daar heen te gaan. Het zal vast een 
boeiende avond worden, die u eigenlijk niet mag missen. 
 

In feite buiten het kader van de bestuursvergadering, maar toch heel 
fijn om het samen met elkaar als gemeente te beleven: De opname in 
de gemeente van broeder Jacob Zuidema uit Feanwâlden. Wat zijn we 
blij met zo nu en dan een nieuw lid, die zich invoegt in onze gelederen. 
 

Daartegenover is het verdrietig dat een ander lid afscheid neemt: 
Zuster Griet Veenstra-Wijnia heeft middels een brief bedankt voor de 
gemeente. Zij bezoekt de diensten van de VBG in haar woonplaats 
Burgum. Toch fijn dat zij in een andere gemeente doorgaat. 
 

Bloemetje bij huwelijksjubilea. 
Was het voorheen meestal de gewoonte dat de voorganger met een 
bloemetje en de felicitaties namens de gemeente naar huwelijksjubilea 
ging, na het verminderen van het aantal uren (van de voorganger) te 
besteden in de gemeente, zal dit nu door de RvO leden gedaan 
worden. Dan weet u dat ook weer. 
 

Bankrekening voor de Stichting Roemenië. 
De vorige maand schreven we er al over, dat het erg moeilijk ging om 
de financiële middelen van deze stichting bij een bank onder te 
brengen. Nu kunnen we u melden dat het nu toch is gelukt. Ze hebben 
een eigen bankrekeningnummer bij de ING-bank. Hierdoor zal er voor 
donateurs met een automatische machtiging wel iets veranderen, maar 
daar hoort u binnenkort wel meer over. 
 

Sprekerskosten. 
Soms duurt het een tijdje dat bepaalde zaken aangepast worden. In dit 
geval betreft het de vergoeding aan de gastsprekers, met de 
reiskosten: Dit noemen we de sprekerskosten. Zo kom je dan ineens 
tot de ontdekking: We lopen al een tijdje achter. Daarom is het besluit 
genomen om dit per 1 januari van het nieuwe jaar op het peil te 
brengen van de adviezen die hiervoor gelden. Dit betreft dan ook de 
reiskostenvergoeding volgens de norm van de belastingdienst. 
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Tot slot dan nog het voornemen van de raad om dit voorjaar weer een 
zgn. ‘Heidedag’ te houden. Dit betekent een hele dag vergaderen en 
dan vooral over onderwerpen die gewoonweg maandelijks niet aan de 
orde komen, maar ook wat meer tijd vragen. De datum is DV zaterdag 
16 maart a.s. in De Rank. 
 

Is dat wat we hier schrijven voor u aanleiding om hierop te reageren? 
Laat het ons weten. Met een mailtje naar secretariaat@pleinkerk.nl is 
het gemakkelijk om te doen. 
 

Met hartelijke groet, 
Het bestuur. 
 

Van de penningmeester… 
 

De Unie-ABC contributie. 
 
Met ingang van dit jaar (2024) verandert de 
berekening van de door ons af te dragen 
uniecontributie aan de Unie-ABC. 

 

Voorheen werd er per lid contributie afgedragen. 
Nu moeten we per jaar 3,5% van onze begroting (inkomsten) als 
contributie afdragen. 
De achterliggende gedachte daarbij is dat de grotere gemeenten iets 
meer en de kleinere gemeenten iets minder gaan betalen. Bijdragen 
naar draagvlak. 
 

Op dit moment is onze begroting voor 2024 nog niet klaar, maar de 
raad heeft besloten het voorlopig maar te schatten op  € 30,-- per 
persoon per jaar. 
 

Let wel: Niet alleen leden, maar ook de vrienden van de gemeente 
mogen daaraan bijdragen. Later dit jaar zien we dan wel hoe het loopt. 
 

Voor eventuele vragen kunt u altijd bij mij terecht. 
 

Uw penningmeester, 
Jan Eefting 
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                                 Opiniestuk (2) 
 
De Bijbel staat vol van profetieën. Iemand zei eens: “Profetie is 
geschieden die nog zal plaatsvinden.” Je kan het ook zo zeggen: 
GODS beloften worden heerlijk vervuld. In Jesaja 46 staat het zo 
“IK immers ben GOD, en er is geen ander GOD en niemand is MIJ 
gelijk. IK die immers van den beginne de afloop verkondig en 
vanouds wat nog niet is geschied.” Als je naar de wereld van 
tegenwoordig ziet dan is er veel wetteloosheid (Lak hebben aan 
GODS wetten), oorlogen, onrust, vervolging van christenen, 
tendentieuze en onjuiste berichtgeving, ziekte, invaliditeit (ook door 
oorlogen ).Het gaat snel allemaal in 2 generaties is de afval sterk 
toegenomen in de kerk. Lees 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Ook de 
wetten van de overheid worden niet meer geïnspireerd op de Bijbel. 
Alles gaat democratisch ook de Christelijke partijen laten zich niet 
meer leiden door wat de Bijbel zegt. Laodicea : betekenis het volk 
regeert. N.a.v. het vorige stukje in de Open Deur wil ik nog enige 
gedachten met u delen over het antisemitisme, wat een groot 
kwaad is duidelijk blijkend, door de tijden heen. Wist u trouwens 
dat naast de bekende kreet:  from the river to  the sea, Palestine 
will be free. Hamas in 1988  een handvest publiceerde, waar één 
van de beruchtste anti-Joodse ideeën in de Islamitische traditie 
wordt geciteerd: “De dag des oordeels zal niet komen, totdat de 
Joden zich achter bomen en rotsen verstoppen, die zullen zeggen 
(dus de bomen en rotsen spreken): “O moslims, o Abdullah, achter 
mij zit een Jood, kom hier en dood hem. De rotsen en bomen 
waarschuwen de gelovige moslims. Dat handvest zal bestaan totdat 
de Islam het zal vernietigen, net zoals het anderen daarna zal 
vernietigen. Die anderen zijn de Christenen. (Vraag: In hoeveel 
Islamitische landen is daadwerkelijk vrijheid van Godsdienst?) Enige 
duidelijke voorbeelden van antisemitisme in Nederland. De 
universiteit van Leiden, waar luidkeels geroepen en geschreeuwd 
werd “Say it loud, Say it clear, we don’t want no zionist here” (Zeg 
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het luid en duidelijk, wij willen hier geen zionisten). Van de 
christelijke partijen in Nederland stelde alleen de SGP hier vragen 
over te samen met de BBB aan de kamer en vroegen hoe het 
mogelijk was dat students of Palestina nog meer activiteiten op 
universiteiten konden ontplooiden. Hierop volgde een nietszeggend 
antwoord. Een Leidse docent met aandachtsgebied het Midden 
Oosten liep  mee in een pro-Palestijnse betoging,waarin hij in het 
Arabisch  Hamas opriep Tel-Aviv met Quasam raketten te bestoken. 
Joodse studenten worden niet in bescherming genomen. En dichtbij 
in de” Westereender” huis aan huis krant stond een interview met 
ds. Herman de Vries, die sinds een jaar predikant is van de PKN  
gemeenten  Feanwalden, Feanwaldsterwal en ook van Ljussens en 
Moarre, hij is voorzitter van de “vrienden van Israël” in de regio 
Dokkum. Hij vertelde: Ik durf mijn Israël vlag niet meer op te 
hangen, was voorzichtig tijdens de herdenking van de Kristallnacht 
en ben zelf met de dood bedreigd op social media. De Bijbel zegt 
“Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël: Verwoeste 
steden zullen zij herbouwen en bewonen, wijngaarden zullen zij 
planten en de wijn ervan drinken, boomgaarden zullen zij 
aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal IK hen planten in 
hun grond en zij zullen niet meer uitgerukt worden uit de grond, die 
IK hen gegeven heb, zegt de HERE, uw GOD. Weet u in de 2e 
wereldoorlog werden bijna 700  Joden uit Leeuwarden weggevoerd 
naar de vernietigingskampen, de Nederlandse overheden werkten 
zonder protest mee evenals de spoorwegen enkele uitzonderingen 
daargelaten. Weinigen van de 700 zijn teruggekomen. Laat ons 
waakzaam zijn en GODS WOORD als leidend en als uitgangspunt 
nemen:  Bid Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben rust 
genieten; Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.                                                                                   
 
Anne van der Veen. 
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VAN HET SECRETARIAAT 
 

Tijdens het Avondmaal van 7 januari mochten wij een nieuw 
gemeentelid verwelkomen. 
 

Br. Jacob Zuidema, neef van wijlen br. Jaap Zuidema, heeft te kennen 
gegeven dat hij graag lid van onze gemeente wil worden en na een 
huisbezoek is hij welkom geheten op 7 januari 2024. 
Br. Jacob Zuidema woont aan de Tjipke Postmastrjitte 67, 9269 WN in 
Veenwouden. 
 

Telefonisch is hij bereikbaar via 0511 – 401996 en onze broeder is 
geboren op 10-08-1950. 
 

Wij hopen en bidden dat hij een goede tijd in onze gemeente mag 
hebben. 
 

Verkiezingen 2024: 
 

De 1e verkiezingsronde is geweest en helaas zijn er geen kandidaten 
gevonden voor de openstaande bestuursfunctie bij de Raad van 
Oudsten.  
 

Het bestuur denkt nu na over een mogelijke oplossing en de leden van 
de gemeente krijgen of samen met deze De Open Deur of in de week 
daarna een voorstel van het bestuur, waarover zij mogen stemmen. 
 

Project Adana: 
 

Onze gemeente heeft in 2023 een financiële bijdrage gedaan voor het 
stichten van een Christelijke gemeente in Adana in Turkije via CAMA 
zending, onderdeel van Unie-ABC. 
Helaas is de voorganger van deze nieuw te stichten gemeente in 
Adana overleden en heeft de Turkse Unie besloten om niet verder te 
gaan met het stichten van een gemeente in Adana.  
CAMA zending heeft daarop besloten om de financiële ondersteuning 
per 31-12-2023 stop te zetten. Dit betekent voor ons dat ook wij geen 
bijdrage meer geven. 
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CAMA zending ondersteund meerdere projecten over de hele wereld, 
maar als bestuur hebben we er (voorlopig) voor gekozen om geen 
financiële bijdrage meer te geven. 
Op de website van Unie-ABC (https://unie-abc.nl) onder het kopje 
“Zending” kunt u meer informatie over het zendingswerk van CAMA 
zending vinden. 
 

Beamerteam: 
 

Bij het beamerteam zijn we dringend op zoek naar versterking! Wij 
zoeken iemand die de beamer en iemand die de camera kan bedienen. 
Uiteraard wordt je goed begeleid.  
 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Jan Eefting of Tjipke van der Veen. 
 

De secretaris, 
Tj. van der Veen. 
 
 Waar Liefde woont gebiedt de Heer zijn Zegen. 

 
Vroeger, als de kinderen ziek waren en pappa aan het werk was en 
mamma ook, hadden we de volgende oplossing. Een Danoontje met 
paracetamol, en dan met een dekentje op de bank voor het kleine huis 
op de prairie. Daar liep altijd alles goed af en de mensen hielden van 
elkaar. 
Daar was één gebouw, door de week school en op zondag was het 
kerk. Een kleine gemeenschap paste goed op elkaar. Dat is, denk ik, 
nog steeds de bedoeling. Geen grote dure gebouwen maar Ere zij God 
en omzien naar je naasten als belangrijkste. 
God houdt van je naaste net zoveel als dat Hij van jou houdt. Heb je 
ooit op school de leer van communicerende vaten gehad? Giet er zijn 
liefde in en ……….. 
 
Zr. Nettie Postma – Mars. 
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                         GODS VOLK (ISRAËL) 
            DIT VOLK STAAT IN GODS HAND GEGRIFT 

 
Dit volk is ’s werelds zondebok,  
door alle eeuwen heen.  
en hoe lang dat nog duren zal,  
dat weet hun en onze God alleen. 
 

Dit volk staat in Zijn hand gegrift,  
dat heeft Hij Zelf gezegd,  
en iedereen die Hem verguisd,  
staat eens voor Hem terecht. 
 

De zee van bloed en tranen die,  
hen steeds is aangedaan,  
hun angstkreten, waar ook ter wereld,  
niets is aan Hem ontgaan. 
 

Heel hun verleden wordt ontkend,  
’t bestaansrecht hen ontzegd, 
wat over hen geschreven staat,  
als leugen uitgelegd. 
 

Maar de Messias, Davids Zoon  
gaf Zijn verlossend bloed,  
hun schuld verzoenend maakt Hij waar:  
ik maak het kwade goed. 
 

Dat is mijn troost wanneer ik zie  
hoe het hen nu vergaat… 
Het heil is uit hun, komt door hen,  
omdat God met hen gaat. 
 

Gedicht van Co ’t Hart 
 

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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Nieuws van Unie-ABC    

NIEUWE SERIE REGIOAVONDEN 
In maart en april worden er weer zes regioavonden gehouden, waarin 
de regiocoörinatoren de aanwezigen bijpraten over ontwikkelingen in 
Unie-ABC en in gesprek gaan over voorstellen die in mei op de agenda 
van de Algemene Ledenvergadering staan. Ook is er ruimte voor een 
inhoudelijk onderwerp en voor onderling gesprek tussen 
vertegenwoordigers van de gemeenten. Een avond van ontmoeting, 
opbouw en samen zoeken naar richtingen voor onze 
geloofsgemeenschap dus. Niet alleen raadsleden of officiële 
afgevaardigden zijn welkom, ook andere gemeenteleden die zich 
hiervoor interesseren. Vraag de informatie op bij je secretaris en 
noteer de datum voor jouw regio (zie de agenda hieronder) alvast in je 
agenda. 

APP: OOK JOUW GEMEENTE IN ‘GEMEENTENIEUWS’? 
Een van de groepen in de Unie-ABC-app is ‘Gemeentenieuws’. Daarin 
kun je mooie, leuke of ook juist zorgelijke berichten over je gemeente 
delen. Een mooie manier om elkaar beter te leren kennen in onze 
gemeenschap, met elkaar mee te leven en voor elkaar te bidden. Wat 
is er uit jouw gemeente te melden? Informatie over de app: www.unie-
abc.nl/app. 

RUIM 2 TON VOOR ZENDING IN 2023 
Als Unie-ABC-gemeenschap hebben we afgelopen jaar ruim 200.000 
euro kunnen afdragen voor zendings- en noodhulpprojecten in o.a. 
Turkije, Syrië, Marokko, Oekraïne, India en Cuba. Een geweldige 
manier om samen handen en voeten te geven aan het wereldwijde 
getuigenis van de liefde van Christus. Hartelijk bedankt, iedereen die 
hier een bijdrage aan heeft geleverd! Een uitgebreid verslag staat op 
www.unie-abc.nl. 
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PROJECT VAN DE MAAND 
In februari steunen 
we als gemeen-schap 
het project Envision, 
en onder-deel van 
CAMA Zending dat 
korte uitzendingen 
voor jongeren en 
jonge-rengroepen 
organi-seert. Tijdens 
een missie- of 
oriënta-tiereis, stage 
of tussenjaar werken 
jongeren samen met de zendelingen of Mission Partners van CAMA 
Zending. Terwijl zij proeven van het zendingsleven en zelf aan de slag 
zijn, werken ze tegelijk aan hun persoonlijke groei en missie en zijn 
van betekenis op de plek waar ze zijn. Voor de begeleiding en 
organisatie hiervan collecteren we deze maand. Geef en/of bid je mee? 
 

Agenda  

  2024 
11-12 
mrt 

Leidersconferentie Unie-ABC in Deurne (LET OP: DATA 
GEWIJZIGD) 

15 maart Regioavond Noordwest in Zaanstad 
16 maart Regioavond Noord in Leeuwarden 
9 april Regioavond Middenoost in Zutphen 
10 april Regioavond Noordoost in Hoogezand 
11 april Regioavond Zuid in Eindhoven 
16 april Regioavond Midden-zuidwest (locatie volgt nog) 
24 mei Algemene Ledenvergadering (LET OP: DATUM 

GEWIJZIGD) 
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AGENDA VOOR FEBRUARI 2024 
 
02-02 14.00 u. Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 

08-02 09.30 u. Gemeenteavond voor leden en 
vrienden 

De Rank 

14-02 15.00 u. Bijbelbespreking en bidstond De Rank 

14-02 19.30 u. Bestuursvergadering RvO en ZB De Rank 

15-02 19.30 u. 2e Bijbelstudie Oeds en  

  Nettie 

16-02 14.00 u. Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank 

22-02 15.00 u. OMEGA bijeenkomst De Rank 

28-02 09.30 u. Vrouwencontact AZC De Rank 
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KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 2024 
 

Noardburgum – 10.00 uur 

  
04-02 Voorganger: 

 
Organiste: 
Bloemen: 

Ds. Tjerk Bosscher 
Viering Heilig Avondmaal 
Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
Zr. M. Wiersma-Boersma 
 
 

11-02 Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 

Br. Jan Zeldenrust 
Praisegroep 
Zr. T. Djurrema-van der Meer 
 
 

18-02 Voorganger: 
Begeleiding: 
Bloemen: 

Ds. Tjerk Bosscher 
Victory bij Grace 
Fam. B. Poeze 
 
 

25-02 Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 

Ds. Fokke Kooistra 
Zr. Froukje ten Cate-Booij 
Fam. A. van der Veen 
 

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
  (maart 2024) verschijnt op zondag 25 februari 2024 

Copy kunt u uiterlijk 18 februari 2024 inleveren 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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               Geheim van vreugde 
 
Laat mij vast blijven geloven,  
in U Heer, die mij eens zag,  
dat mijn liefde niet zal doven,  
geen moment, geen enk’le dag.  
Door in stille tijd te buigen,  
steeds maar weer voor elke nood,  
kan ik openlijk getuigen,  
van een vreugde, wondergroot. 
 
Dat die vreugde niet zal wijken,  
is mijn bede, keer op keer,  
uit die vreugde zal het blijken,  
wie U voor mij bent, o Heer. 
Elke dag wil ik U vragen:  
blijf nabij in zorg en pijn,  
elke last is dan te dragen,  
zelfs dán zal er vreugde zijn. 
 
Daarom ben ik ondanks zorgen,  
altijd veilig in Uw hand,  
dag en nacht, ja elke morgen,  
tot in ’t hemels Vaderland. 
Mijn geheim in ’t daaglijks leven,  
is de blijdschap in de Heer,  
die Zijn leven wilde geven,  
diepe vreugde, meer en meer. 

 
Van: Aagje Lingen 
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