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Ik ben met u, al de dagen

Weer ging een levensjaar aan ons voorbij.
Weer hebben wij een drempel overschreden.
Weer hebben wij gedankt; en weer gebeden:
‘Blijf Heer ons in dit nieuwe jaar nabij.’

Het antwoord ligt al eeuwen voor ons klaar,
en ied're dag komt God het ons weer zeggen.
Hij wil Zijn woord in onze harten leggen

en eeuwig blijft voor ons Zijn uitspraak waar:

'Ik ken je zitten en je opstaan, kind
en reeds van verre ken Ik je gedachten.
Ik zie je in de dagen en de nachten,
Ik weet waar jij je elk moment bevindt.

Al vluchtte je naar 't uiterste der zee,

ook daar nog zou Mijn hand je begeleiden,

want niets kan jou meer van Mijn liefde scheiden,
Ik reis je hele leven met je mee.’

Uit: Als glas in de zon
Van: Enny IJskes-Kooger

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum

https://www.pleinkerk.nl
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Overdenking

Psalm 42:5 Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik
meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God — een
feestende menigte, juichend en lovend

Rond oud en nieuw ga je vaak eens even terugkijken en vooruitkijken.
Af en toe bekruipt mij dan nog wel eens dat fijne gevoel van vroeger.
De zondagsschool met als hoogtepunten de kerstviering en het
uitdelen van het zakje paaseitjes tijdens Pasen. Ook dat gevoel in de
diensten. De doopdiensten waarin we God mochten loven en de
Johannes de Heer liederen uit volle borst meezongen. Als jongere
overigens niet om de tekst, maar om de kracht die van het zingen
uitging. Ook de goede herinneringen aan een jongensclub en op 2°
Paasdag de toogdagen met de jeugd. Hoe het ook zij, ik zou de
letterlijke geur van de kerk waarin ik ben opgegroeid nooit vergeten.
Ze roepen gevoelens bij mij boven die warm zijn. Zelfs dat gevoel toen
we als jongens eens midden in de preek werden toegesproken door de
dominee omdat we te veel aan het giechelen waren.

Gek eigenlijk dat je je vooral de dingen herinnert die je fijn hebt
gevonden. Ze kunnen zelfs zo sterk worden dat je er naar
terugverlangt. Beelden, geluiden, geuren en smaken van vroeger
kunnen ineens weer een schat aan warme herinneringen bij je boven
halen. De Psalmschrijver moet denk ik ook diezelfde ervaring hebben
gehad. Verlangen naar vroeger is blijkbaar iets wat al vanuit het volk
Israel en door de kerkgeschiedenis heen is gegaan. Op één of andere
manier proberen we die sfeer die we vroeger zelf hebben beleefd ook
weer opnieuw terug te halen. We menen voor mensen in een andere
tijd te kunnen invullen wat fijn is om te beleven. Heimwee en
weemoed worden dan ineens de dragende emoties die ons kerkelijk
leven en ons geloofsleven gaan bepalen.

Laat ik eerst mijn waardering uitspreken voor datgene wat onze ouders
aan ons hebben overgedragen. Ook wat onze kerkelijke generaties aan
ons hebben overgelaten. Het zijn vormen die ons dichter bij God
hebben gebracht en die ons geloof daarin vorm hebben gegeven.
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Zonder die vormen hadden we die warme gevoelens voor vroeger
nooit gehad. Het gaat echter mis als de weemoed overslaat in
bitterheid en volharding. Als we uit heimwee naar vroeger onze
kinderen niet meer de vrijheid en de ruimte geven om God te
ontdekken en te loven in andere vormen. Het zou een ontkenning zijn
van de grootheid van God die door de geschiedenis heen steeds zich
van andere vormen heeft bediend. Vreemd genoeg heeft elke vorm
ook hierin zijn waarde bewezen en hebben mensen er weemoedig
warme gevoelens voor gekoesterd. Als we gelovigen worden van “nu
nog wel” maar “straks niet meer” dan wordt alles wat we vanaf nu
doen verlies. Als we niet oppassen gijzelen we de gemeente met ons
heimwee naar vergane glorie en zal bitterheid over al het nieuwe gaan
overheersen.

Christenen zijn geen mensen van gisteren en eergisteren. Datgene wat
we belijden gaat niet over datgene wat we “nog” geloven. Een
eredienst is geen verzameling van gewoonten waar we “nog” aan
vasthouden. Het grootste verlangen van de schrijver van Psalm 42 was
God zelf! De psalm eindigt met een vooruitziend verlangen: “Vestig je
hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en
redt.” Christenen zijn mensen die vandaag hopen op datgene wat
morgen komt. Als ze terugkijken zien ze Gods trouw. Als ze terugkijken
zien ze ook alle eigenaardigheden van alle vroegere tijden.
Vooruitkijkend worden christenen mensen van de hoop. Dat zullen ze
dan ook naar buiten en naar elkaar uitstralen. Ik ben dan ook
benieuwd naar alle vormen die onze kleinkinderen later als “warm”
zullen gaan bestempelen. Vormen die we krijgen om hetzelfde
evangelie en dezelfde boodschap uit te drukken in nieuwe woorden. Uit
te drukken in nieuwe liederen en in nieuwe vormen van gemeente-zijn
met elkaar. Nieuwe inspiratie die we mogen ontvangen vanuit Gods
Geest. Ik ben razend benieuwd over de dingen waarover mijn zoon en
dochter en onze zondagsschool en jeugden zich druk zullen gaan
maken. Hoe God hen gaat gebruiken, want Hij zal doorgaan met zijn
werk en Zijn plan met de wereld tot uitvoering brengen. Het is dan ook
spannend als je ziet hoe God nieuwe wegen bewandelt met landen als
Brazili€, China, Korea. We horen daar vandaan prachtige geluiden
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waarin we onze Heer herkennen. Nieuwe geluiden die ons doen
optrekken naar het huis van God, Hem lovend en prijzend voor Zijn
redding. Ik hoop op het werk van de Heer die ons nieuwe vormen
geeft om samen met onze kinderen Zijn boodschap van redding uit te
dragen en Hem te loven. Zo mogen we ook over ons leven heen kijken
naar al die prachtige vormen waar we nu nog geen weet van hebben
maar het nu al warm van mogen krijgen. Een verrassend en zegenrijk
2024 toegewenst!

Ds. Tjerk Bosscher.

Van de Bestuurstafel ...

Voor de laatste vergaderingen van RvO en ZB leek er

niet zo'n lange agenda te zijn, daarom werd er in ™

overleg met elkaar besloten om samen één

vergadering te houden. En dat is goed bevallen. En

er is aan het eind van de vergadering het besluit ¢ A
genomen om voortaan als gehele raad samen te W
vergaderen.

Aan het begin van de vergadering maakte de voorz. van het ZB br.
Harry Wijma bekend dat hij na veel twijfel en gebed het besluit heeft
genomen om zich bij de aanstaande verkiezingen beschikbaar te
stellen voor een tweede termijn. U kunt zich voorstellen dat we dit met
vreugde hebben begroet.

Bij de ingekomen stukken kwam een oproep aan de orde om op 2°
adventszondag de tweede kaars niet aan te steken. Deze 2¢ kaars staat
n.l. voor vrede en omdat er bij lange na geen vrede in de wereld is,
dacht men er een statement mee te maken. We hebben het besluit
genomen om hier geen gehoor aan te geven. Vrede is er eigenlijk nooit
in de wereld en met de 2¢ kaars kunnen we ook uitdrukken dat er een
verlangen en hoop is op vrede. Maar zeker ook dat we vrede in het
hart mogen hebben nu we de genade door onze Heiland Jezus Christus
hebben ontvangen. Wist u overigens dat de vier adventskaarsen de
volgende betekenis hebben?



Week van gebed: 21-28 januari. Tijdens deze week is er gelegenheid
om samen als 3 kerken gebedsmomenten te hebben. Let u maar op de
mededelingen daarover in de Nieuwsbrief. We beginnen deze week
van gebed met een gezamenlijke dienst op zondagmorgen 21 januari
in ons kerkgebouw.

Onze penningmeester br. Jan Eefting kon ons meedelen dat het tekort
op de begroting voor dit jaar inmiddels is afgenomen naar 10.782
euro. Nog wel een aanzienlijk bedrag, maar we hopen dat er in de
maand december nog wat positiefs tot stand komt en het tekort nog
wat lager zal worden en we dus minder uit de algemene reserve
hoeven te halen.

U zult het vast nog wel weten: De Roemenié werkgroep is in een
zelfstandige stichting overgegaan. Het blijkt echter voor hen erg
moeilijk om een eigen bankrekening daarvoor te openen. Bij de banken
zit er kennelijk een rem op om dit soort instanties als klant aan te
nemen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de angst voor
‘witwaspraktijken’. Voor een dergelijke stichting bijna ondenkbaar,
maar toch. Om die reden loopt een deel van de financién van de
stichting nog via de penningmeester van de gemeente.

Dan nog iets over de onderhoudswerkzaamheden. Er is houtrot aan de
kozijnen van de gevel van De Rank geconstateerd. Dit is het gevolg
van lekkage, wat veroorzaakt wordt door een constructiefout. Er had
een betere afdichting tussen beton en kozijnen gemaakt moeten
worden. Er wordt naar een oplossing gezocht.

De bestrijding van de houtworm in het dak van de kerkzaal is inmiddels
gedaan. Ook is er een ‘stroompunt’ buiten gemaakt (momenteel voor
de verlichting). Het mag duidelijk zijn dat de onderhoudsgroep flink
bezig blijft.



Tot slot laten we u weten dat er voor donderdag 8 februari een
gemeenteavond gepland staat. Dan kunt u er vast rekening mee
houden.

Is bovenstaande voor u aanleiding om hierop te reageren? Laat het
ons weten. Met een mailtje naar secretariaat@pleinkerk.nl is het
gemakkelijk om te doen.

Met hartelijke groet,
Het bestuur.

KOFFIE
(ofwel ruimhartig geven)

Het oude zwarte koffieblik was weer eens leeg. Ik haal een pondspak
uit de voorraadkast en knip het pak open. Het vullen is altijd een
geduld werkje want er past precies een pond in het blik. Je moet het
met beleid doen, schudden en dan nog weer een beetje koffie, lichtjes
aandrukken, schudden.... Ik sta dat te doen bij het aanrecht en opeens
komt mij die tekst weer in de zin: (Lucas 6-38) “Geeft en u zal
gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat
zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet,
zal u weder gemeten worden”. Onze Heer is in ieder geval gul.

Nettie Postma-Mars.
Opiniestuk

Ook bij christenen is er veel misverstand over Israél en onkunde en
afkeer over het Joodse volk. Niet alleen nu maar voortdurend en door
de geschiedenis heen. Bij de aanslag 9/11 in de USA kwamen er 2.753
mensen om. Er zijn ca 1400 Joden vermoord en bruut verkracht zowel
baby’s/kleine kinderen/ouden van dagen etc. In vergelijking met het
inwonertal van Israél zouden dat ca 50.000 mensen in de USA
geweest zijn. Hamas terroristen belden trots naar huis, dat zij velen
hadden verkracht en vermoord, waarop zij gefeliciteerd werden door
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hun ouders en familie en een beloning hadden verdiend van hun
leiders. De Palestijnse vlaggen gingen uit ook in Europa en in
Rotterdam en andere plaatsen in Nederland en vlaggen van IS en
Taliban. WAT EEN ANTISEMITISME. Zij roepen Allah Akbar. Onze god
is groter dan de GOD van Israél. In mijn mening moet de kerk niet
politiek correct zijn maar kleur bekennen. Maar steeds hoor je weer. Ja
allemaal goed en wel en dan komt het maar. Steeds maar weer maar
Israél is dit en dat en een bezettingsmacht.

In psalm 83 staat: O GOD houdt u niet stil, zwijg niet en blijf niet
werkeloos, 0 GOD. Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het
hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en
beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt laten wij
hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israél niet meer wordt
gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een
verbond gesloten .En in Jesaja 17:14 over de plunderaars van Israél:
Ten Tijde des avonds, zie daar is verschrikking; voordat het morgen
wordt zijn zij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons plunderen en
het lot van hen die ons beroven.

GOD heeft de landsbelofte al aan Abram gegeven: Ik zal aan u en uw
nageslacht het land, waar gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land
Kanaan, tot een ALTOOSDURENDE bezitting geven en IK zal hun tot
een GOD zijn. Op de Joodse kalender zijn we in het jaar 5784. De
Joden hebben 2500 jaar in he gebied gewoond . Israél is bezet
geweest onder het Mamelukse, Romeinse, Byzantijnse en Ottomaanse
Rijk tot ca 1922 en daarna kwamen de Britten. Onder de Turken en de
Britten was er geen Palestijnse staat. Weet u trouwens dat het
zogenaamde bezette Westoever het oorspronkelijk hartland Judea en
Samaria is. In 1948 is Jordanié het gebied binnen gevallen, heeft het
geannexeerd en Westoever genoemd. Wij zien profetieén in vervulling
gaan. In Ezechiél 36 staat: IK ZAL U WEGHALEN UIT DE VOLKEN EN
U BIJEENVERGADEREN UIT ALLE LANDEN EN IK ZAL U BRENGEN
NAAR UW EIGEN LAND EN GIJ ZULT WONEN IN HET LAND DAT IK
UW VADEREN GEGEVEN HEBT,GIJ ZULT MIJ TOT EEN VOLK ZIJN EN
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IK ZAL U TOT EEN GOD ZIIN. IK ZAL U VAN ALLE ONREINHEDEN
VERLOSSEN. Lees AUB ook eens Amos het eerste hoofdstuk.

In 1967 in de zesdaagse oorlog werd ook geprobeerd Israél in de zee
te drijven door omringende landen. Er is een strijd bezig in de Hemelse
Gewesten en de strijd wordt steeds heviger. Het is een strijd tussen
het KWADE en HET GOEDE. Het antisemitisme is in volle hevigheid
terug, het zit heel diep in de mensen. Waarom worden kleine
kinderen van Joodse ouderen tegenwoordig in Nederland bespuwd.
Moet er marechaussee bij Joodse scholen staan. Durven Joodse
mensen hun keppeltje niet meer te dragen. Durven mensen Joodse
vlaggen niet op te hangen, bang dat ze een baksteen door de glazen
krijgen. De vraag is zijn we koud of warm?

Zacharia 1 vers 14: Predik : Zo zegt de HERE der heerscharen: IK ben
voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar IK ben zeer
toornig op de overmoedige volken, die terwijl IK maar een weinig
vertoornd was, meehielpen ten kwade.

Anne van der Veen.
Alpha Cursus najaar 2023.

Lieve broeders en zusters wij hebben inmiddels een mooie en
bijzondere Alpha cursus afgerond dit afgelopen najaar. Bijzonder
doordat we weer bijzondere mensen mochten ontmoeten en een tijdje
samen met hun optrekken. Maar het meest bijzondere is wel de manier
zoals de Here God dit allemaal heeft geleid. Ik zal proberen om u even
mee te nemen naar begin oktober.

Op maandag 9 hadden we de 1¢ avond gepland. Maar toch hadden we
op de zaterdag ervoor nog geen enkele aanmelding. We hebben toen
samen besloten dat we op maandag sowieso samen gingen komen, en
dat het alleen nog de vraag was: met hoeveel personen dat dan zou
zijn. Immers, het moet Gods werk zijn en niet ons werk. Op deze wijze
hebben wij de Alpha cursus als het ware terug gelegd in Gods handen.
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En dan???? Toen mochten wij op deze 1¢ avond 5 gasten ontvangen.
En omdat we dit graag in een huiselijke sfeer willen laten gebeuren,
we hadden een huis vol.

Heel bijzonder om de Here God op deze manier te ervaren.

En wat natuurlijk ook heel bijzonder is, dat we mogen zien hoe God
aan het werk is in mensen levens. Wij zitten als het ware met de
armen over elkaar en aanschouwen wat Hij doet.

U begrijp wel dat dit ook onze eigen relatie met de Here God weer
opnieuw verstevigd en ons bemoedigd.

Wij zijn enorm dankbaar en willen ook u allemaal heel erg bedanken
voor al uw gebeden. Maar natuurlijk ook voor al de maaltijden welke
door u allen voor ons zijn klaar gemaakt. Afgezien van het feit dat
iedereen dit zich heerlijk heeft laten smaken, heeft men ook veel
bewondering voor het feit dat u zich zo inzet op deze manier. En ook
voor ons als leiding is dit een hele bemoediging.

Dank aan u allen maar bovenal dank aan God onze Vader, Zoon en
Geest.

Alpha groep

Klaas en Renata Wiersma
Elsiena Poeze

Tjeerd de Jong

VAN HET SECRETARIAAT

De leden van de gemeente ontvangen samen met deze “De Open
Deur” een stembrief in verband met de verkiezing of herverkiezing van
bestuursleden.

Stembrief kunt u inleveren tot uiterlijk 14 januari 2024.

De secretaris,
Tj. van der Veen.
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Johanna de Vries - de Vries

1936 - 2023
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Diegene die ik lief heb verlant ik
ont degene die ik lief had terug te vinden.

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen,
hebben wij na een liefdevol en zorgzaam leven, afscheid moeten nemen
van onze lieve mem, beppe en oerbeppe

Johanna de Vries - de Vries

<% Zwaagwesteinde, 1 mei 1938 T Noardburgum, 30 november 2023

Sinds 15 augustus 2018 moest zij zonder haar grote liefde Oeds de Vries verder.
In alles leefde hij door in haar bestaan,
De leegte werd elke dag gevuld met herinneringen.

Gerrie en Ymie
Hinke en Alle
Wim en Tiny
Henk en Gerda

Beppe- en oerbeppesizzers

Correspondentieadres:
H. Westra, Hanegraaffweg 6, 9257 VV Noardburgum

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 4 december
om 13.30 uur in de Baptistenkerk, Zevenhuisterweg 39 in Noardburgum,

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats
in Noardburgum.

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.
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T

Leijntje Martine Zuidema-van Sorge
1933 - 2023
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‘Wees niet verdrietig, want de vreugde in de Here,
die is uw toevlucht.’
Nehemia 8:11

Wees niet verdrietig

Wees niet verdrietig als ik er niet meer ben
Weet dat ik Jezus zal ontmoeten
Dat ik mijn Heiland en Verlosser ken
En Hem persoonlijk mag begroeten

God zal je troosten bij verdriet en zorgen

Hij is een toevlucht, bouw gerust op Hem

Wacht maar geduldig op de grote morgen
Als wij ons weerzien in Jeruzalem
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‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’
Romeinen 8:35

In Jezus omslapen

Leijntje Martine Zuidema-van Sorge
& Lefty =

“ Rotterdam, t Feanwilden,
10 juni 1933 28 november 2023

Sinds 13 december 2012 weduwe van Jacob Zuidema

[aap
Nikki en Marvin
Bequt

Joke en Ruud
Wendy en Parrick
Melissa
Savannah

en verdere familie

Correspondentieadres:
Nieuwendamlaan 224, 2547 [N 's-Gravenhage.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op dinsdag 5 december

om 13.00 uur in de Baptistenkerk, Zevenhuisterweg 39 te Noardhurgum.
Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaars
te Feanwilden.

Er is gelegenhelid (ot condoleren van 12.30 tot 13.00 uur voorafgaand dan de
dienst.
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Het levensverhaal van Letty Zuidema-van Sorge

Hier een stukje hoe mijn leven verlopen is. Mijn moeder was
ongehuwd wat in die tijd een schande was. Zij is uit Middelburg
vertrokken en opgevangen in Rotterdam bij een gezin zonder
kinderen die ook later heel goed voor ons zijn geweest. In een
kliniek in Rotterdam ben ik geboren. Mijn leven verliep anders
dan kinderen die in een gezin opgroeiden. Mijn familie wilde mij
niet en vernederde mij. Daarom heeft mijn moeder de band met
sommigen verbroken. Mijn moeder trouwde, maar die man ging
bij de N.S.B. waar zij niet mee leven kon. Dus scheidde zij. Zij
ging in een pension werken, waar veel mensen op mij paste. Een
opa en oma had ik ook niet, want die waren overleden. Later
ging mijn moeder een oude dame verzorgen zonder kinderen en
heel goed voor ons was. Maar een zuster van die vrouw ging met
pensioen, dus zij zou de taak van mijn moeder overnemen. De
dame zelf beschuldigde mijn moeder dat zij gestolen had om
haar kwijt te raken. Later heeft zij dat herroepen, maar toen
wilde mijn moeder niet meer terug. Wij zijn uit Ede naar Den
Haag gegaan. Mijn moeder moest werken, dus kwam ik altijd
alleen thuis. Gelukkig had ik een kat als gezelschap. Mijn jeugd
was wel eenzaam. Wel had ik vriendinnetjes, maar kon ze niet
thuis vragen, maar ik ben op school niet geplaagd. Mijn moeder
zorgde dat ik veel te lezen had. Wij woonden in een volksbuurt,
daar zorgden mensen wel voor elkaar. Ik wilde nooit ziek zijn en
ging dan toch naar school en dan werd ik naar huis gestuurd. De
buurvrouw die dat ontdekte zorgde dan voor mij. Ook mensen
van de gereformeerde kerk zorgden goed voor ons. De
hongerwinter was heel erg, een half broodje per week kregen
wij. Ik plukte er altijd stukjes af. Mijn moeder zei er nooit iets
van. Ook aten wij rauwe suikerbieten en gebakken bloembollen.
De predikanten gingen gezamenlijk naar het Westland en wat zij
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gekregen hadden verdeelden zij onder de mensen die helemaal
niets hadden.

Even iets over de eenzaamheid. Toen ik 12 jaar was en het
oudejaarsavond was, was ik alleen omdat mijn moeder in het
ziekenhuis lag. Af en toe ging ik even buiten kijken of ik wat
mensen zag. Een overbuurvrouw die twee jongetjes had zag dat
en nodigde mij uit. Wij deden daar samen spelletjes.

Ik ben op de huishoudschool geweest en in de atelierklas
opgeleid en heb een jaar in een atelier gewerkt. Daarna 6 jaar in
een gezin gewerkt waar ik ook mee naar het buitenland ging.
Daarna 4 jaar bij de Shell gewerkt als leiding in de koffiekamer
waar ik met veel mensen te maken had. Daarna anderhalf jaar
een opleiding in een kliniek voor kraamzorg gevolgd. Toen ik
geslaagd was veel bevallingen thuis in de gezinnen gedaan. Heel
fijn en 2x per dag moeder en kind verzorgd. Soms 4 gezinnen
per dag. Ik heb 30 jaar in de kraamzorg gewerkt plus mijn
moeder verzorgd die zwaar reuma had. Bij elkaar heb ik 40 jaar
gewerkt.

In 1975 Jaap op de kerkenraad leren kennen waarna wij
hetzelfde jaar gingen trouwen en 37 jaar samen zijn geweest.
Heel fijn. Een groot gemis dat hij overleed in 2012. Op 10 juni
2001 zijn Jaap en ik gedoopt in de Baptisten Kerk. Jaap en ik
hadden beiden ons geloof in God en Jezus en voelden ons thuis
in de Baptistengemeente. Het was gewoon onze familie.

Letty Zuidema-van Sorge.
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Morgen

Morgen is voor ons verborgen.
Morgen dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
kan ook maar één dag of uur,
blikken in Gods raadsbestuur.
Morgen is voor ons verborgen,

is het vreugde of ongeval?

Ach wij weten niet met al,
wat de dag van morgen geven

of wat hij ons nemen zal.
Morgen is voor ons verborgen.

Maar Hij, die het heelal omspant,

houd ook morgen in Zijn hand.

God wijst ons de weg!

Dit gedicht werd tijdens de afscheidsdienst van zr. Letty
Zuidema-van Sorge voorgelezen door zr. Sjoukje Wijbenga.
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UNIE-ABC

BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN

Nieuws van Unie-ABC

©

STUDIEDAG ‘THEOLOGIE IN TIJDEN VAN CRISIS EN
CONFLICT’

Op donderdag 25 januari organiseert het Baptisten Seminarium samen
met het International

Baptisten Seminarium en IBTS organiseren ; an T \ Baptist Theological Study
~‘ ' Centre  (IBTS) een
studiedag over

fs, 'Theologie in tijden van
T === crisis en conflict. Hoe

AN N ben je getui t
Theologie in tijde ctekent. de_weg va

betekent de weg van

van crisis en conflict Jezus volgen als de

: wereld om je heen in
Studiedag voor voorgangers, studenten en andere belan’g_;ftguﬂ.de_ brand Staat? Dat iS
bepaald geen theoretische gedachte als je bijvoorbeeld in Oekraine,
Armenié of het Midden-Oosten woont... Met theologen en studenten uit
de bredere Euro-Aziatische regio gaan we daarover in gesprek. Want
bezinning op dit onderwerp is nodig, om vanuit onze bronnen met
tegengif tegen haat en uitsluiting te komen. Sprekers zijn: Katja
Tolstoj, Henk Bakker, Fernando Enns en David Gushee. De dag wordt
gehouden in de Vrije Universiteit in Amsterdam en is geheel
Engelstalig. Voorgangers, studenten en andere belangstellenden

UPDATE: AL RUIM 300 DEELNEMERS UNIE-ABC-APP

Unie-ABC heeft sinds kort een eigen app en binnen een maand waren
er vanuit heel Unie-ABC-land al meer dan 300 deelnemers! Zij delen
nieuws uit hun gemeente of specifieke taakveld, bijvoorbeeld in de
groepen ‘Gemeentenieuws’, ‘Dank en Bid’, ‘Discipelschap’ en ‘Zending’,
blijven tegelijk op de hoogte van het laatste nieuws uit de
gemeenschap en kunnen doorklikken naar inhoudelijke blogs en vlogs.
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Probeer het ook eens! Kijk op www.unie-abc.nl/app voor meer

informatie en download de app in je appstore.

PROJECT VAN DE MAAND

Eén op de vier mensen
met honger in de
wereld woont in India.
Hoewel de economie
in dat land snel groeit,
plukt niet iedereen
daar de vruchten van:
veel mensen komen
elke dag eten te kort.
Via het Melk en Eieren-
project worden 800
kinderen en honderd
moeders in  vijftien
dorpen twee keer per week ondersteund met producten die eiwitten en
andere belangrijke voedingsstoffen bevatten. In aanvulling daarop
worden honderden boeren in de dorpjes ondersteund met trainingen,
zaden en kleine leningen. Omdat dit door lokale kerken wordt
georganiseerd, geven christenen hiermee ook een sterk getuigenis af.
Bid je deze maand mee voor dit project?

Agenda
25 januari Studiedag ‘Theologie in tijden van crisis en conflict” in

IAmsterdam (VU)

11-12 maart Leidersconferentie Unie-ABC in Deurne (LET OP:
DATA GEWIJZIGD)

24 mei Algemene Ledenvergadering Unie-ABC (LET OP:
DATUM GEWIJZIGD)
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AGENDA VOOR JANUARI 2024

03-01 | 19.30 u. | Bestuursvergadering RvO De Rank
en ZB

10-01 | 09.30 u. | Vrouwenochtend AZC De Rank

17-01 | 15.00 u. | Bijbelbespreking en De Rank
bidstond

19-01 | 14.00 u. | Vrouwencontact De Rank
“Lichtdragers”

25-01 | 15.00 u. | OMEGA bijeenkomst De Rank

31-01 | 09.30 u. | Vrouwenochtend AZC De Rank

KERKDIENSTEN IN JANUARI 2024
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Noardburgum — 10.00 uur

07-01 Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher
Viering Heilig Avondmaal
Organiste: Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema
Bloemen: Fam. A. van der Veen

14-01 Voorganger: Ds. Fokke Kooistra
Begeleiding: Praisegroep
Bloemen: Fam. A. Kooistra

21-01 Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher
Gezamenlijke dienst vanwege
“Week van Gebed”
Organiste: Br. Henk de Vries
Bloemen: Zr. Jellie van der Wal

28-01 Voorganger: Ds. Harold ten Cate
Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: Fam. Th. de Vries

Het volgend nummer van 'De Open Deur’
(februari 2024) verschijnt op zondag 28 januari 2024
Copy kunt u uiterlijk 21 januari 2024 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl

Gebed om moed
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Ik vraag U niet om vreugde en geluk,

hoewel 'k ernaar verlang met heel mijn wezen.
Ik weet te goed: de zoetste vreugd breekt stuk,
en er zijn wonden, die nooit meer genezen;

Ik tracht te zeggen: Wat Gij doet is goed -
Maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag niet om een leven zonder strijd:

De vrede is het waard, ervoor te vechten.

Als in mijn hart maar groeit de zekerheid

dat 'k mij door alles meer aan U ga hechten.
Want als ik bij U ben is alles goed -

Maar geef mij toch een heel klein beetje moed!

Ik vraag U niet dat ik begrijpen mag

waarom Gij déze weg mij hebt gewezen;

Mijn denken is verward en elke dag

brengt nieuwe twijfel, doet opnieuw mij vrezen.
En toch geloof ik: Gij maakt alles goed -

Maar geef mij alstublieft een beetje moed!

Uit: Gouddraad uit vlas
Van: Nel Benschop
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