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Vader zorgt

Wij weten niet hoe onze weg zal zijn.
Wij behoeven het niet te weten.

De Vader die zijn Zoon ons gaf,

Zal nimmer ons vergeten.

Hij baant een weg zelfs door de zee
voor wie Hem toebehoren.

Hij heeft ons, schuilend achter 't bloed,
tot kinderen verkoren.

Mijn vader heeft de weg al klaar:
voor ons is het verborgen,

maar 'k weet dat Jezus Zelf ons leidt
—op God werpen wij onze zorgen.

Zo kunnen wij van die last bevrijd
blijmoedig voorwaarts treden.

God zorgt ook morgen weer voor ons
wij leven dankbaar bij het “heden”.

Toch laat Hij ons de toekomst zien

in 't Vaderhuis hier boven.

Waar al Gods kinderen voor Zijn troon
Hem eeuwig dankbaar loven.

Als wij aan die toekomst denken,
kunnen wij ons aardse leven

met vast vertrouwen op Zijn zorg

in Vaders handen geven.

(Ingezonden door br. H. Wijma)

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum

https://www.pleinkerk.nl
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Broeders en zuster hebben jullie ook zo’n moeite met wat er de
laatste tijd gebeurd? De politieke partijen zijn weer volop in het nieuws
nu de verkiezingen er weer zijn. De één weet het nog beter dan de
ander en de regeringspartijen die het voor het zeggen hadden de
afgelopen tijd, beloven nu ook dat het allemaal anders moet. Er zijn
fouten gemaakt, dat erkennen ze nu ook, om de kiezers maar weer
aan zich te binden en dan na de verkiezingen is het vaak weer van het
zelfde laken een pak. Als iedereen nu maar heeft gestemd op zijn
politieke voorkeur en zich niet laat beinvioeden door allerlei mooie
praatjes die ze niet waar kunnen maken, omdat er veel al in Brussel
wordt beslist. We zijn nu eenmaal een klein land in deze wereld, maar
er wordt hier in de lande gedacht dat wij de hele wereld kunnen
redden en dat is natuurlijk niet zo.

Er is er maar één die deze wereld kan redden en dat is Jezus Christus,
Hij is naar deze wereld gekomen om haar te redden en niet om haar te
veroordelen. Hoe vaak zijn wij niet oordelend bezig omdat we door de
sociale media worden beinvlioed door wat zij zeggen. Maar laten wij



ons vast houden aan wat er in de Bijbel beschreven staat. Eens zal
alle knie zich buigen voor onze God.

Ik zag op internet dat een zoon van een oprichter van Hamas zich tot
het Christendom had bekeerd, zijn naam is Mosab Hassan Yousef . Hij
zegt dat de Gaza oorlog een afschuwelijke oorlog is: maar Israél is niet
begonnen. Hamas deed dat. En het resultaat moet het einde
betekenen van de heerschappij van Hamas in Gaza. Jaren geleden
keerde Mosab, Hamas de rug toe. Nadat hij de wreedheid van Hamas
met eigen ogen had gezien, kon hij geen deel meer uitmaken van de
beweging. Hij vluchtte naar Israél en bekeerde zich tot het
christendom. Hij zegt dat Hamas niet het Palestijnse volk dient en dat
we Gaza moeten bevrijden van Hamas. Hij zegt verder dat Israél het
Palestijnse volk de grootste dienst bewijst door dit te doen. (interview
Fox News)

En als wij de beelden zien is het verschrikkelijk wat zich daar af speelt
in Gaza. Maar beelden zeggen niet alles, de terreur die Hamas pleegt
ten opzichte van hun eigen bevolking is afschuwelijk door ze te
gebruiken als een menselijk schild. Toen wij in 2020 in Israél waren,
begon net de intifada en zagen we dat jongetjes van 4 & 5 jaar al met
stenen stonden te gooien en de grote knapen erachter stonden. Die
jongetjes van toen zijn nu 27 & 28 jaar waar al zoveel haat in is
gebracht. Er wordt gezegd een kind begint geen oorlog maar als de
moeders al bidden tot hun god dat de joodse jongetjes moeten worden
omgebracht net als in de tijd van Mozes dan vraag ik mij wel dingen
af. Onze God is een andere God dan hun god, want onze God vraagt
van ons om voor de vijanden te bidden.

Onze God zegt dat Israél zijn oogappel is, Hij zal het ook beschermen,
Hij gaat met hen mee in de strijd, hoe vaak hebben ze al niet
geprobeerd het volk uit te roeien, de geest van Amalek is nog steeds
aanwezig. Het antisemitisme viert weer hoogtij, de Joden voelen zich
niet meer veilig.

Doen de Joden dan niks verkeerds, natuurlijk wel maar het is wel onze
oudere broer. Maar als een familielid iets wordt aangedaan, zijn wij er
ook om te helpen, ook al hebben we niet altijd intensief contact met
elkaar. Zo moeten wij ook omgaan met onze oudere broeder omdat we
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op die stam geént zijn. De stam moet gezond blijven dat is ook voor
ons beter.

In Genesis 12:3 lezen we de belofte aan Abram , Ik zal zegenen wie
jou zegenen, wie jou vervloekt, zal ik vervioeken. In jou zullen alle
volken op aarde gezegend worden.

Wij leven nu in de adventstijd wat betekent dat we gedenken dat Jezus
naar deze aarde is gekomen, om ons te redden van de eeuwige dood.
We mogen zeggen Immanuél God met ons. Dat we Hem mogen
vastgrijpen als we angstig zijn. Leven voor God is het beste wat je kunt
doen vooral in deze donkere en onzekere tijd. Ons lied mag zijn Ere zij
God in mensen welbehagen. We mogen uitzien naar vrede op aarde
ook al lijkt die ver weg maar God is nabij wat er ook gebeurt.
Gezegende Kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toegewenst.

Thijmen de Vries.

GINNUM

In week 31 stond ik te schilderen in het kerkje in Ginnum. De drempel
van het kerkje was uitgesleten door gelovige voeten en sommigen
daarvan lagen nu onder mals gras en grafstenen rondom de kerk.

Het was stralend weer en in mijn kleine pauze kon ik buiten genieten
van Hollandse luchten. Witte wolken kwamen aanzeilen vanuit het
zuiden.

Het heeft mij altijd zeer bedroefd als er een kerk opgeheven werd —
vooral als er een nachtclub voor in de plaats kwam. Zo'’n eeuwen oud
kerkje heeft toch een bijzondere uitstraling. Ook al zijn er geen stoelen
of preekstoel meer aanwezig.

Ik legde mijn zeiltje neer over de avondmaalstafel en legde al mijn
schilderspullen klaar. Komt dan want alle dingen ......

De Heer heeft het allemaal niet nodig bedacht ik en Hij is er altijd en
overal en eeuwig is Hij dezelfde.



Nu is het november en koude regen slaat tegen het raam. Onze tijd
verstrijkt en in Ginnum tikt braaf een enorme klok in een lege kerk de
seconden weg.

Nettie Postma-Mars.

Van de Bestuurstafel ...
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DORCAS actie 2023. l‘
Bij de nieuwsbrief van zondag 12 november
kreeg u een machtigingsformulier voor een financiéle bijdrage aan
Dorcas. Er is een tijd geweest dat we hiervoor boodschappen konden
meebrengen naar de (oogst)dankdienst, maar de Dorcas organisatie
brengt deze niet meer naar de armen in Oost Europa. Zij gaan nu de
beschikbare financiéle middelen aldaar aanwenden bij de hulp — dat
scheelt ook weer in de transportkosten. Dus nu de oproep om zelf een
bedrag aan onze penningmeester over te maken voor dit doel of het
machtigingsformulier in te leveren, zodat hij middels een eenmalige
machtiging het genoemde bedrag van uw rekening kan afschrijven.
Dan heeft u er verder geen drukte van. Het is nog altijd nodig om de
armen daar te helpen om de winter door te komen.

Het is altijd weer even zoeken naar
onderwerpen die we aan de orde willen stellen.
Sommige zaken staan nog ‘in de week’, ze
hebben nog wat aandacht nodig. Dat volgt dan
wellicht later. Voor nu de punten waarvan het

goed is, dat u er kennis van neemt. oy

A

Hoge bankkosten.

De kosten die aan de bank betaald moeten worden voor de financiéle
dienstverlening lopen langzamerhand flink op. Voor het storten van
cashgeld van o.a. de collecten moet betaald worden en dat is eigenlijk
jammer. Gelukkig zijn er al heel wat bezoekers van de diensten die de
collectebonnen gebruiken, dat scheelt. Maar omdat we niet meer apart
voor de verschillende doelen collecteren — alles in één pot — van
waaruit een verdeling wordt gemaakt. Om die reden worden collecte
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bedragen al door een aantal overgemaakt. Dat scheelt de
penningmeester vanzelf veel werk en minder kosten. In het ZB is er
ook over gesproken om naar een andere bank te gaan, waar je zomaar
even kunt binnenlopen. Maar dit brengt nogal wat geregel met zich
mee. Er is daarom besloten het eerst nog zo te laten.

Bijbelgesprek- en gebedsmomenten.

De verandering in het moment van samenkomen is kennelijk niet
voldoende bekend gemaakt of het is door u niet goed opgemerkt. Voor
alle duidelijkheid: Het is verschoven van de avond, naar de middag. Dit
omreden dat een aantal bezoekers liever ‘s avonds niet meer de deur
uit gaat. En dat is begrijpelijk. En toch zal het voor hen die overdag
nog flink bezig zijn wat lastiger zijn.

In de vorige DOD schreven we over de noodzaak van samen bidden.
De ‘gebedsmomenten’. Vanwege de ernstige situatie in het midden
oosten, met name rond Israél, is de vraag vanuit de gemeente gesteld
om het mogelijk te maken om zondagsmorgens voorafgaande aan de
dienst, in een ruimte van De Rank een gebedsmoment te hebben. Dit
zou om 9.15 uur kunnen zijn. Op het moment van schrijven is het nog
niet helemaal rond, let u maar op de nieuwsbrieven.

Nieuwe mogelijkheid.

Voor een aantal taakgroepen in de gemeente is er een oudste
verantwoordelijk en voor het contact met de deelnemers. In dit geval
gaat het om het Kinder- en jeugdwerk. Zr. Nettie Postma-Mars is
hiervoor aanspreekbaar.

Maar nu dit allemaal stil ligt — er zijn geen kinderen en/of jongeren die
komen — valt er voor zr. Postma wat weg.

Zij heeft nu het voorstel gedaan om bij haar thuis in een huiselijke
sfeer, een Bijbelstudie te houden. Als u hier belangstelling voor heeft,
neem dan contact met haar op. De eerste keer is op donderdag 18
januari om 19.30 uur. Zevenhuisterweg 56.

Kerstochtenddienst.
Regelmatig spreekt onze voorganger Ds. Tjerk Bosscher met Ds. Kees
Postma van de VBG te Burgum. Daaruit is het voorstel voortgekomen
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van de VBG om samen als beide gemeenten de kerstochtenddienst in
ons kerkgebouw te houden. Dat vinden we als raad een prima voorstel
en de ‘Denktank’-groep van onze gemeente is al druk in overleg met
de VBG om zo samen het tot een feest te maken. Ook nu schrijven we
weer: Laat u verrassen!

Geen echte kaarsen meer.

Onlangs bleek op dinsdagmorgen dat de twee echte kaarsen in de
foyer, na de dienst van zondagmorgen niet gedoofd waren. Dit was
aanleiding om te besluiten voortaan geen echte kaarsen meer te
gebruiken, maar om over te gaan tot batterijkaarsen. Het is overigens
door de brandverzekering ook niet toegestaan om ‘open vuur’ in de
gebouwen te hebben. (Ja, daar kun je nog wel over debatteren). Voor
ons is het wel duidelijk: Geen echte kaarsen meer.

Verkiezingen.

Tijdens de laatstgehouden vergadering keken we ook naar de roosters
van aftreden voor Pastorale Teams- RvO en ZB leden. In het voorjaar
gaan we verkiezingen houden. De volgende leden zijn dan aftredend,
maar kunnen herkozen worden als zij zich weer beschikbaar stellen.

Op dit moment is het nog niet bekend wie zich voor een volgende
termijn beschikbaar stelt, maar dat staat wel in de brief met het
stembiljet die de leden dan krijgen.

Pastorale Teams:

Br. H. Wijma Aftredend en niet herkiesbaar
Zr. W. Wijma-Eekema Aftredend en niet herkiesbaar
Raad van Qudsten:

Br. B. Postma (vz.) Aftredend en niet herkiesbaar
Zakelijk Bestuur:

Br. Tj. Van der Veen (secr.) Aftredend en herkiesbaar

Br. H. Wijma (vz.) Aftredend en herkiesbaar

Is dit geschrevene voor u aanleiding om hierop te reageren? Laat het
ons weten. Met een mailtje naar secretariaat@pleinkerk.nl is het
gemakkelijk om te doen.
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Met hartelijke groet,
Het bestuur.

Kerstcollecte 2023 voor Open Doors.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd
versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.
Dit doen ze door:

» Het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen en
andere communicatiemiddelen.

« Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze
praktische hulp.

« In bedreigde en instabiele gebieden bereiden ze
christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.

« Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over
christenvervolging, zodat ze met vervolgde christenen
meevoelen en hen actief helpen.

Dit alles vanuit het geloof in Jezus’ opdracht om alle volken
tot Zijn leerlingen te maken en vanuit de overtuiging dat alle
deuren open staan voor het evangelie.

Door onze ondersteuning maken wij dit werk mede mogelijk
en nemen we ook de opdracht van Jezus serieus.

Namens de Zendingswerkgroep,
Froukje ten Cate-Booij.

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ (januari 2024) verschijnt
op zondag 24 december. Copy kunt u uiterlijk 17 december 2022
Inleveren bij de redactie, het liefst via e-mail: deopendeiur@hotmail.com
of secretariaat@pleinkerk.n/

11




Van het secretariaat

- Op onze website staat weer een bijgewerkte adressenlijst.
De inlogcode is verkrijgbaar bij het secretariaat.

De verkiezingen voor 2024 zitten er weer aan te komen met de
nodige wissels:

- Bij Pastorale teams stoppen Harrie en Willy Wijma, maar
daar hebben we reeds 2 kandidaten voor.

- Bij de Raad van Oudsten is Bram Postrma herkiesbaar,
maar hij stelt zich niet kandidaat voor een 2¢ periode.
Daarnaast is er ook nog 1 openstaande vacature.

- Bij het Zakelijk Bestuur heeft secretaris Tjipke van der
Veen de 2°¢ periode erop zitten, maar hij stelt zich
herkiesbaar voor een vervolgperiode. Harrie Wijma is
herkiesbaar, maar weet nog niet of hij zich herkiesbaar wil
stellen voor een 2¢ periode. Ook bij het Zakelijk Bestuur is
er nog 1 openstaande vacature.

Denk vast na over mogelijke kandidaten of kandidates, zodat
we de vrijgekomen vacatures weer kunnen invullen. De leden
van de gemeente zullen in januari of februari de stembriefjes
ontvangen met hopelijk voldoende kandidaten of kandidates.

Adreswijziging

Per 16 december 2023 verhuis ik naar:
Ds. Talmasingel 36,
9251 EP Burgum

Hartelijke groet,
Janny Annema-Veenstra.

12




13






Tk slach myn eagen op nei de bergen
Wer moat myn hﬂp weikomme?
Myn help komt fan de Heare,

dy't himel en ierde makke hat.

Psalm 121:1, 2




Advent 2023

Een nieuw begin! Dat is het thema van het adventsproject welke we
in de kerk willen volgen. De tijd van advent is namelijk een nieuw
begin. Een nieuw begin wat God wil maken in relatie met ons en
met de wereld. Een nieuw begin op weg naar een prachtige
toekomst vol van hoop die is ingezet met de geboorte van Jezus.
Het woord ‘advent’ betekent ‘komst”: de komst van een nieuwe tijd
die aanbreekt met de komst van Jezus. We zien uit naar zijn
geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst.
Traditiegetrouw kijken we ook vooruit naar de nieuwe tijd dat Hij
terugkomt uit de hemel. De Bijbel staat vol van mensen voor wie er
een nieuwe toekomst aanbreekt. Denk aan Abraham, Mozes, David,
maar ook Johannes die mag vooruitkijken naar de nieuwe hemel en
de nieuwe aarde. Door de komst van Jezus is er ook een nieuwe
tijd van herstel aangebroken voor de mensen. De komst van God
zelf als mens verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods
nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart
wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken
van Gods goede nieuwe wereld.
In de kerk hangen we elke week een papieren kerstbal op, is er een
adventsmoment en zingen we het themalied.
Goed om te weten is dat we in de adventsperiode ook een aantal
bijzondere diensten in de planning hebben staan:
Op 1¢ advent (3 december) zullen we na 12 november opnieuw
aandacht besteden aan alle overvloed die we mogen hebben
ontvangen. Stond toen het geven vanuit 2 Korinthe 8 centraal, nu
zal ook het effect van ontvangen via Filippenzen 4:10-20 centraal
staan. We hopen dan ook producten te verzamelen die we vanuit
een “weggeefkast” in de Balstien in Noardburgum weg mogen
geven aan minder draagkrachtigen.
Op 3¢ advent (17 december) is er een kerstpraise gepland waarin
we kerstliederen zingen onder begeleiding van “Victory by grace”.
16



Deze dienst is vanzelfsprekend laagdrempelig bedoeld om ook
gasten mee te nemen. Zou u iemand in gedachte willen nemen
waarvoor u dagelijks bidt en diegene willen uitnodigen?

Op 24 december willen we ook weer ‘s avonds de gezamenlijke
kerstnachtdienst houden in de Balstien. Het thema is “"Daar hoorden
zij engelen zingen”. De Brassband Bernlef zal ons weer begeleiden
bij de liederen.

Op kerstmorgen 25 december hopen we dan samen met de VB
Burgum de dienst te vieren. Ook daarvoor wordt er al weer druk
voorbereid en het belooft heel bijzonder te worden. Nieuwsgierig?
Mooi zo! Ik verklap in ieder geval nog niets.

En vergeet u niet...ook dit jaar willen we op kerstochtend weer
zingen in de tehuizen waar gemeenteleden van ons wonen die niet
meer in de dienst kunnen komen. Een hele bijzondere beleving
waarmee we dmv een kleine daad iets groots kunnen betekenen
voor ouderen. Houdt u dus de nieuwsbrief in de gaten.

Een fijne adventstijd toegewenst!

Toelichting Advent

December is de maand van advent. De periode voor Kerst. We
tellen af naar 25 december en vervolgens naar het einde van het
kalenderjaar. Aftellen naar “de Komst” van Jezus Christus. Want dat
is eigenlijk de betekenis van advent. Toch wil ik dit keer rondom dit
thema niet vooruitkijken, maar eens achterom kijken. Dat doet de
bijbel immers ook als het gaat om de komst van Jezus.

Neem nu Mattheus. Mattheus begint zijn evangelie met een
geslachtsregister. Hij kijkt terug naar de herkomst van Jezus
Christus. En eigenlijk is dat helemaal niet zo gek. Als wij willen
weten wie iemand is dan begrijpen we die ander vaak beter als we
zijn of haar achtergrond kennen. Wie ben je? Van wie ben jij er
één? Welke vooropleiding heb je gehad? Naar welke kerk ga je?
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Ben je ook gedoopt? Het zijn allemaal vragen die voor ons relevant
kunnen zijn om iemand beter te leren kennen en te begrijpen.

In de kerst en adventsperiode past het beleven van vroeger ook
heel goed bij de kerstbeleving op straat. Het werkt tegenwoordig
sfeer-verhogend om een moment van terugkijken te beleven. De
kerst moet een zo nostalgisch mogelijk gevoel geven. Daar waar de
stad in de Dickens-sfeer wordt aangekleed stromen de mensen toe.
Gliihwein en chocolademelk doen ook mee. Alles wat van vroeger
is wordt dan ook als sfeer-verhogend ervaren. Het maakt de
mensen warm tijdens de koude decemberdagen.

Ook de bijbel daagt ons uit om rondom de geboorte van Jezus eens
terug te kijken naar vroeger. Staan er immers in het Oude
Testament al niet verschillende profetieén die de komst van de
Messias al hebben voorzegt? Vooral Mattheus neemt ons daarin
volop mee terug in de oude profetenboeken.

Weet u, die momenten van terugkijken in de bijbel zouden prima
passen binnen deze beleving. Het zijn aanwijzingen van God waar
we ons aan kunnen verwarmen als een knapperend haardvuur. Ik
wens u toe dat u zich richting de kerst steeds meer en meer mag
opwarmen en verwonderen over het plan van God. Het plan van
God om mens te worden om als redder van de mensen onder ons
te komen wonen. Het is een mooi kerstverhaal. Het is het echte
kerstverhaal! Probeer maar eens op te letten welke beloften God al
had gegeven. Zijn plan lag al klaar. Zo kan ook in de kerk een kijk
op vroeger de sfeer van kerst verhogen. Omdat we Gods liefde
gaan zien die er al die tijd al was en ook nu voor ons is.

Ik wens u alvast een fijn advent en gezegende kerstdagen!

Ds. Tjerk Bosscher
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Mission Impossible

Door Bert Dokter, directeur Mission Possible Nederfand

“We hebben een groot tekort aan brandhout” vertelt Lousine me. “En
we hebben bedden met beddengoed nodig”. Samen met Lousine, de
burgemeester en Albert van Mission Possible Armenié zit ik aan een
tafel in het gemeentehuis van Ranchpar. Ranchpar is een Kklein
Armeens dorpje heel dicht bij de grens met Turkije.

Lousine codrdineert, net als drie jaar geleden tijdens de oorlog van
2020, de ondersteuning aan de vluchtelingen uit Nagorno-Karabakh.
Bijna 400 vluchtelingen hebben hier onderdak gevonden. Voor een
dorp met 1.200 inwoners is dat heel erg veel.

Lousine heeft een lijst opgesteld met het aantal personen en de
samenstelling van de gezinnen van de vluchtelingen. “119 gezinnen.
398 personen, waarvan 101 kinderen. Zij hebben onderdak gevonden
op 71 adressen. Er wonen meerdere gezinnen per adres samen.”
Nadat we een goed beeld hebben gekregen van de hulp die er nodig
is, gaan we op huisbezoek.

Het huis vol

In het huis dat we bezoeken is het druk. Er wonen momenteel
negentien mensen. “De eerste dagen hebben hier zelfs 42 mensen
overnacht. De mannen sliepen de eerste nachten in hun auto’s omdat
er geen ruimte in het huis meer was. We eten in drie shifts; de
mannen, de vrouwen en de kinderen.” vertelt Artak. In het huis woont
Artak met zijn vrouw. Zelf is hij met zijn vrouw en zoon ruim veertig
jaar geleden gevlucht uit Bakoe. “"Wij weten wat het is om te viuchten,
het was voor ons vanzelfsprekend om ons huis open te stellen voor
vluchtelingen”.

Het is een bonte verzameling van mensen die ik hier ontmoet.
Verschillende generaties en gezichten, hun gezichten zijn getekend
door het leven. De oudere mannen hier zijn de oorlogsveteranen van
de jaren '90. De jongere mannen hebben meegevochten in de
apriloorlog van 2016 en in de oorlog van 2020. De vrouwen en
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kinderen zijn voor de tweede keer in drie jaar tijd gevlucht en hebben
weer alles achter moeten laten.

Toekomst

Als ik hen vraag hoe ze naar de toekomst kijken, wijzen ze naar de
spelende kinderen. “Onze kinderen hebben in hun leven al veel te veel
moeten meemaken. Voor sommige kinderen is dit de tweede keer dat
ze vluchten. De blokkade van de Lahin-corridor was een traumatische
ervaring voor hen. We stonden ‘s nachts om 12 uur in de rij voor 200
gram brood. Er was niet genoeg te eten, er waren geen medicijnen en
er was veel stress. En ook de vlucht was verschrikkelijk. De paniek was
overal en we stonden in de rij met nauwelijks iets te eten of te
drinken. Het welzijn van de kinderen is nu allereerst belangrijk. Zij zijn
onze prioriteit. Zij zijn onze toekomst en we bidden voor een leven
voor hen zonder oorlog.”

Hulpprogramma

Ik bezoek nog een paar huizen en luister naar de verhalen van de
vluchtelingen. Ze maken indruk op me. Als we teruggaan naar onze
auto, ben ik in gedachten verzonken. Wat moeten deze mensen veel
meemaken en wat hebben ze al veel klappen te verwerken gekregen.
Samen met Albert van Mission Possible Armenié werk ik op de
terugweg ons hulpprogramma verder uit. Het brandhout is inmiddels
besteld en zal deze maand worden geleverd en uitgedeeld. Voor de
gezinnen die niet genoeg bedden en beddengoed hebben, schaffen we
dit aan. Voor elk kind stellen we een kleding bon beschikbaar, zodat de
ouders voor elk kind zelf warme winterkleding kunnen aanschaffen. En
de komende twee maanden krijgen de vluchtelingen regelmatig
voedsel- en hygiénepakketten uitgedeeld. Zo komen de vluchtelingen
in dit dorp eerst de komende winter door. En daarna? Daarna gaan we
verder kijken naar wat er nodig is.

Wil je weten wat alles kost en meehelpen? Dat kan:
Doos met voedsel € 70,-
Doos met hygiénemateriaal € 30,-
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Bed met matras € 100,-

Kledingkaart voor één kind € 120,-

Set beddengoed € 50,-

Brandhout per kuub € 100,-

Brandhout per gezin € 300,-

(Per gezin per winter is er zon 6 @ 7 kuub nodig, we hebben besloten
de helft beschikbaar te stellen zodat er voor iedereen iets is)

Maak je gift over op NLO7 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible
0.v.v. Winterhulp Armenié of gebruik de QRcode.of de link (voor
digitale kerkbladen)

Hartelijke groet,

Bert Dokter en Gerande Sikkema

Team Mission Possible Nederland

Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl

Kerstpraise

/o/ﬁﬁk o\
]

met

Victory by Grace

Zondag 17 december, 10.00 uur
Baptisten Gemeente Noardburgum,
Sanhdsterwei 39
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Seniorenverjaardagen (65 jaar en ouder)

DOOPVERJAARDAGEN

HUWELIJKSJUBILEUM

AGENDA VOOR DECEMBER 2023

01 dec | 17.00 u | Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
Sint Nicolaasavond met stamppot maaltijd
06 dec | 19.30 u | Bestuursvergaderingen RvO en ZB De Rank
08 dec | 14.00 u | Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
13 dec | 09.30 u | Vrouwenochtend AZC De Rank
14 dec | 15.00 u | OMEGA bijeenkomst De Rank
20 dec | 15.00 u | Bijbelbespreking en bidstond De Rank
22 dec | 17.00 u | Vrouwencontact “Lichtdragers” De Rank
23 dec | 17.00 u | AZC kerstviering De Rank
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Dankbetuigingen

Hartelijk bedankt voor alle medeleven, die wij mochten
ontvangen na het overlijden van onze mem Sjoerdje. Het heeft
ons goed gedaan dat jullie om ons heen stonden.

Fam. Sikkema.

Heemskerk, 7 november 2023
Lieve zusters en broeders,

Nadat mijn man, Pieter Jager, op 27 augustus getroffen werd
door een herseninfarct, heeft hij een lange weg afgelegd. Na 2
dagen bleek zijn linkerkant verlamd. Daarmee kwam ons leven
even stil te staan.

Na een week ziekenhuis werd hij op 4 september opgenomen
in het revalidatie centrum Heliomare in Wijk aan Zee. Daar
begon een intensieve revalidatie. Het was hard werken voor
hem en hij maakte soms lange dagen. Hij ging van rolstoel
naar rollator, van rollator naar vierpoot. En van vierpoot naar
stok. Inmiddels loopt hij in huis alweer los. Na 8 weken
Heliomare is hij op 1 november thuisgekomen. Nu gaat hij voor
verdere therapie 2 keer per week naar Heliomare.

Al die weken werden we overstelpt met kaarten, appjes en
telefoontjes.

Maar bovenal wisten we ons gedragen door de vele gebeden.
Heel hartelijk dank voor al jullie medeleven in welke vorm dan
ook. We hebben dat erg op prijs gesteld. Het heeft ons
bemoedigd en gesterkt.

Voor onszelf geldt, dat we ons gedragen weten door Gods
liefde en kracht.

Ook voor het verdere herstel mogen we op Hem blijven
vertrouwen.

Wij wensen jullie als gemeente Gods zegen toe.

In Christus verbonden,
een hartelijke groet van Pieter en Ina Jager.
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Kerstlied

Wat zou het mooi zjjn als het Kind
in Staphorst was geboren,

alwaar men Oude psalmen zingt

en Oude leer doet horen.

Het zou dan fijn een Bonder zijn

en tot Gods Volk behoren.

Maar, spijtig werd het kind als Jood
in Bethlehem geboren...

Wat zou het mooi zijn als het Kind
in Venlo was geboren,

waar men Ave Maria’s zingt

en Paapse leer doet horen.

Het zou dan fijn een Roomse zijn
en tot de Mis verkoren.

Maar, spijtig werd het Kind als Jood
in Bethlehem geboren...

Wat zou het mooi zjjn als het Kind
in Alkmaar was geboren,

alwaar men uit het Liedboek zingt
en Lichte leer doet horen.

Het zou dan fijn Vrijzinnig zijn,

Zich niet aan regels storen.

Maar, spijtig werd het Kind als Jood
in Bethlehem geboren...

Wat zou het mooi zijn als het Kind
in Holland was geboren,

waar elk zijjn Eigen wijzen zingt
en Eigen leer wil horen.

Het zou dan wel erg zuinig zijn

en Zich aan ons niet storen.
Gelukkig maar! Het werd als Jood
in Bethlehem geboren.
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BAPTISTEN GEMEENTE NOORDBERGUM

Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Baptisten
Gemeente Noordbergum om van onderstaande bankrekening
eenmalig af te schrijven:

een bedrag van: € wegens:

Kerstdankoffer 2023 — voor Open Doors

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 5 januari 2024

Eenmalige machtiging SEPA

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum

Adres: Zevenhuisterweg 39

Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum

Land: Nederland Incassant ID: NL 12777082096759257
Kenmerk machtiging: nr Kerstdankoffer 2022

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze
eenvoudig laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:
Land: Nederland

Rekeningnr. (IBAN)

Datum: Handtekening:

Dit formulier kunt u in een envelop in de collectezak deponeren,
afgeven aan of opsturen naar de penningmeester van de
gemeente: Postbus 10, 9250 AA Burgum.
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KERKDIENSTEN IN DECEMBER 2023

Noardburgum — 10.00 uur

03 dec Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher

1¢ Advent Viering H.A.
Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: Zr. Jellie van der Wal

10 dec Voorganger: Br. Jaap Dijkstra

2¢ Advent Organist: Br. Henk de Vries
Bloemen: Fam. Th. De Vries

17 dec Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher

3¢ Advent Kerstpraise
Begeleiding: Combo “Victory by grace”
Bloemen: Zr. M. Wiersma-Boersma

24 dec Voorganger: Br. Jan Zeldenrust

4¢ Advent Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: Zr. T. Djurrema-van der Meer

24 dec Gezamenlijke Kerstnachtdienst in

21.30 u Dorpshuis “De Balstien”

Begeleiding: Brassband “Bernlef”

25 dec Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher

1¢ Kerstochtenddienst

Kerstdag Begeleiding: Praisegroep

31 dec Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher

Oudjaarsdienst
Machiel Keekstra
Fam. B. Poeze
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