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Eeuwigheidszondag

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,

voor wie zij waren voor ons

en voor de wereld.

Mens waren zij, schepping naar God's beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,

onvervangbaar blijven zij,

déze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons.

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
wij mogen hen geborgen weten

in de eeuwige liefde van God,

begin en einde, dragende grond,

God die de tranen droogt en leven geeft.

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum

https://www.pleinkerk.nl
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De overdenking

Hebreeén 10: 19-25
Waarom zou je naar de kerk gaan?

Zoals het volk Israél in de tempel samen kwam, zo komt ook de
gemeente van Jezus Christus telkens weer samen in eigen
bijeenkomsten. Op zondag gaan we naar de kerk!

Sommige Joden-Christenen zien daarvan het nut niet meer.

Ze verzuimen nog wel eens een keer!

Waarom zou je naar de kerk gaan?

Wat koop je daar eigenlijk voor? Vooral ‘s winters, als de dagen steeds
korter worden en het op zondagmorgen nog donker is en koud, lokt
het bed sterker dan de kerk. Ach, wat geeft het... je slaat gewoon een
keertje over.

Je moet oppassen voor sleur! Het moet geen domme gewoonte
worden, dat naar-de-kerk-gaan! En dat gepreek van die dominees
haalt ook weinig uit; de mensen veranderen toch niet. Nee, als je er
behoefte aan hebt, dan moet je natuurlijk gaan, maar je moet niet
overdrijven...

De schrijver aan de Hebreeén kent die opmerkingen. Zoals het nu vaak
gaat, ging het toen ook al. Er is niets nieuws onder de zon!

Vandaar zijn aansporing: Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet
verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn...” over gewoonten
gesproken...!

Waarom zou je naar de kerk gaan? In het Bijbelgedeelte dat we lazen
staat een antwoord op die vraag. Om elkaar aan te vuren tot liefde en
goede werken!

Je zou zeker nog veel meer antwoorden kunnen geven op die vraag.
We gaan ook naar de kerk omdat God er behoefte aan heeft!
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Hij wacht op onze lofprijzing! Maar wat hier gezegd wordt is zeker ook
van belang. Ik ga naar de kerk om aangevuurd te worden tot liefde en
goede werken. Want een vuur dat niet wordt opgestookt, gaat

langzaam maar zeker uit!

Gebed: Vader help ons trouw te zijn tot het aanvuren van elkaar, laat
de gloed van Uw liefde ons verwarmen, telkens weer.

(A.F Troost Gaandeweg Hem tegemoet.)

Jacob Ykema.

Van de Bestuurstafel...

In de afgelopen maand zijn we
overgegaan van mooie nazomerse
dagen naar de duidelijke intrede van de
herfst. De klok moest alweer een uur
teruggezet worden en dat is duidelijk
merkbaar. De meeste activiteiten in de
gemeente zijn inmiddels in gang gezet.
En de spanning in de wereld om ons
heen nam opeens vreselijk toe na het
begin van de oorlogshandelingen in
Israél. Waar zal dit toe leiden? Eindtijd
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gedachten en verwachtingen kunnen ons dan zomaar helemaal
bezighouden. Laten we ons maar troosten met de wetenschap dat God
een plan heeft met deze wereld en onze levens. En daarin zal

overwinnen.

Ondertussen zijn we als raad gewoon doorgegaan met onze bestuur-

lijke taken.

Toekomstige diensten.



In de RvO bespraken we de diensten voor het laatste stukje van dit
kalenderjaar. We laten u alvast weten dat de kerstpraise dit keer in
de ochtenddienst van 17 december is. Er wordt ook gewerkt aan de
plannen om in de kerstmorgendienst wat bijzonders te laten
plaatsvinden. U mag zich laten verrassen. Daaraan voorafgaande zijn
er de adventszondagen, waarin we steeds een themalied gaan zingen.
Op zondag 3 december is er aandacht voor dankzegging. Dit past
vanzelf goed bij de viering van het avondmaal, maar het zal dan ook
gaan over het uiten van onze dank in praktische zin. Wacht maar af.
Nu onze voorganger minder tijd aan de gemeentelijke activiteiten kan
besteden is het ook nodig om in 2024 meer gastsprekers in te
schakelen. Br. Jacob van Akker, die hiervoor zorgt, heeft inmiddels de
opdracht gekregen om nog 7 maal hierin te voorzien. Zoals u in het
verslag van de gemeenteavond van 28 september kunt lezen blijft Ds.
Bosscher ca. 25 diensten zelf doen.

Omega- bijbelgesprek en gebedsmomenten.

De data voor deze bijeenkomsten zijn ook vastgesteld. U kon in de
bijlage van de zondagse Nieuwsbrief al over de Omega lezen. De zgn.
bijbelgesprekken zullen deels gaan over de preken van de zondagen
erna. Aansluitend daaraan kunnen we samen in gebeden de dingen die
ons bezighouden aan de Heer van de gemeente voorleggen. U kent
vast wel de uitdrukking: ‘Het gebed is de kurk waar de gemeente op
drijft’. En ook wel: ‘God troont op de lofzangen van zijn kinderen’. We
roepen u op om onze taak (opdracht) hierin niet te verzaken. We
zeggen het nog maar eens: Het is niet nodig dat iedere deelnemer
hardop een gebed uitspreekt, met uw aanwezigheid mag u in uw hart
of gedachten instemmen met de vragen en lofprijzingen aan God, van
de anderen.



Regioavond Noord en andere Unie-ABC zaken.

Regelmatig worden er door de regiocodrdinatoren van de Unie-ABC
avonden georganiseerd. Voor de regio Noord, waar wij onder vallen,
was er op 2 oktober een avond te Steenwijk. Wij, dat zijn zr. Dieuwke
en de brs. Thijmen en Bram waren te gast bij de Baptistengemeente
aldaar. Deze gemeente is sinds kort gehuisvest in een voormalig
verenigingsgebouw van de PKN kerk. In een aantal jaren is dit al hun
7° plek. En het is na wat aanpassingen een gezellig onderkomen
geworden, met veel mogelijkheden. Algemeen Secretaris van de Unie-
ABC br. Peter Stoter informeerde ons over het afgeronde fusieproces
en de voorbereidingen voor het fusiefeest/AV te houden op 18
november te Veenendaal. Co6rdinator br. Wouter Bandstra sprak met
ons over ‘Fris blijven bij het leiding geven in de gemeente’. In kleine
groepjes konden we daar over doorpraten en onze eigen ervaring
daarin delen. Een vruchtbare avond zo was onze gedachte na afloop.
In het kader van samenwerken en ondersteunen in de Unie-ABC
kunnen we u ook melden dat het project Ardana in Turkije wordt
afgerond. Het ging om het financieel ondersteunen van dit
evangelisatieproject. Maar door het overlijden van de voorganger
aldaar is doorgaan niet mogelijk. Wij deden ook mee aan dit project,
wat nu per 31 dec. stopt.

Samenspreken met Baptistengemeente Parkkerk.

Onlangs was er een 2° gesprek met vertegenwoordigers van de raad
van de Parkkerk te Leeuwarden. Dit overleg was bij ons in De Rank.
Doel hiervan is om na te gaan of we elkaar kunnen helpen in een tijd
van kleiner wordende gemeenten. Net als bij ons heeft de Parkkerk
daar ook mee te maken. Waar het in de 1° ontmoeting vooral ging
over hoe het bij elk gaat, probeerden we nu al wat concreter te
worden en mogelijke manieren te beschrijven om die aan de overige
raadsleden en gemeente voor te stellen. Zo is er gedacht aan een
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dienst samen te houden, een Joh. de Heer zangmiddag te organiseren
en een uitwisseling van ouderen/senioren contact, eventueel samen
met Omega. Dit samen overleggen is heel prettig verlopen. We kunnen
u nog geen precieze voorstellen melden, maar wie weet wat ervan
komt.

En als we dan toch schrijven over samenwerking of elkaar helpen: aan
de kortgeleden van start gegane Vrije Baptisten Gemeente te Burgum,
hebben we een aantal van onze doopkleden kunnen uitlenen. Is dit
niet prachtig?

Een aantal praktische zaken.

Zondag 22 oktober konden we de koffie proeven uit het nieuwe
koffieapparaat. Ja, er is een nieuw apparaat geplaatst. De contractduur
voor onderhoud en leverantie van de koffie e.d. was verstreken en was
er de mogelijkheid om een nieuw apparaat te plaatsen. Er is nu
gekozen voor een lease(huur) overeenkomst met gunstige
voorwaarden en daarmee ook minder storingen e.d. Aan de buitenkant
ziet u geen verschil en de koffie smaakt ook even voortreffelijk.

De BHV'ers — u mag ook zeggen EHBO’ers - die in onze gemeente
functioneren moeten regelmatig een bijscholing volgen. Om dit een
beetje betaalbaar te houden kun je dat het beste doen met een groter
aantal. Daarom wordt er bij andere gemeenten in het dorp en regio
navraag gedaan over het samen organiseren van een cursus

QR-code voor collecteren e.d.

We hebben er al vaker wat over gezegd of geschreven: collecteren met
een zgn. QR-code. Omdat de kosten voor de afwikkeling hiervan toch
nog wel aardig zijn, heeft het ZB besloten om dit (nog) niet in te
voeren. Het goedkoopste voor de gemeente is gewoon om uw collecte
bijdragen over te maken, want contant geld bij de bank storten brengt
ook kosten met zich mee.



Verschuiven van taken.

Soms komt een bestuurslid tot de ontdekking: ‘Ik heb wel heel wat
taken en/of verantwoordelijkheden op mijn bordje liggen’. Als dit tot
gevolg heeft dat er lichamelijke klachten door ontstaan is het wel nodig
om er wat aan te doen. Tot deze ‘ontdekking’ kwam ook de voorz. van
het ZB, br. Harrie Wijma. Zo sluipende weg ontstaat zoiets. Maar dat
moet niet. Daarom heeft er een herschikking plaatsgevonden.
Waarschijnlijk zult u er niet zo veel van merken, maar het geeft voor
onze broeder wel de nodige verlichting en hopelijk ook een betere
gezondheid.

Is bovenstaande informatie van de raad voor u aanleiding om hierop te
reageren? Laat het ons weten. Met een mailtje naar
secretariaat@pleinkerk.n| is het gemakkelijk gedaan.

Met hartelijke groet,
Het bestuur.

Van het secretariaat

Verhuizing

Jacob en Helena van Akker zijn met hun kinderen op 21 oktober
verhuisd naar een andere woning en hun nieuwe adres is:

fam. J. van Akker,

Zomerweg 67,

9257 ME Noardburgum.

De secretaris,
Tj. van der Veen.




-V
< %\\ Van de penningmeester...
=) o
<§<—<\J> Kort financieel verslag t/m 23 okt. 2023:
Werkelijk Begroting Verschil
Vrijwillige bijdragen € 50.290,34 € 50.077,00 | € + 213,34
Collecten Gemeentewerk | € 10.454,09 € 949040 |€ + 963,69
Collecten en overige € 2.620,50 € 1.61538 |€ + 1.005,12
opbrengsten fondsen
Bijdragen Uniecontributie | € 1.874,57 € 197885 |€ - 104,28
Bijdragen de Open Deur | € 776,00 € 726,92 | € + 49,08
Rente opbrengsten € 0,00 € 0,00 | € 0,00
Huuropbrengsten € 6.960,00 € 6.905,77 | € + 54,23
Giften € 561,23 € 0,00 | € + 561,23
Opbrengst consumpties € 1.061,05 € 484,62 | € + 576.43
Overige bijdragen € 586,84 € 0,00 | € + 586,84
Totaal ontvangen € 75.184,62 € 71.278.94 | € + 3.905,68
Totaal uitgaven € 85.760,42 € 90.764,42 € - 5.004,00
Toevoegingen en
onttrekkingen € 1.023,30 € 4.846,15 | € - 3.822,85
Resultaat per € 11.599,10 € 24.331,63 | € - 12.732,53
23-10-2023 neg. neg.

Het resultaat is nog wel negatief, maar veel minder dan was begroot.
Nog twee maanden te gaan en dan is er weer een jaar voorbij.
Denkt u nog even aan uw Uniecontributie? Bij voorbaat dank!

Uw penningmeester,
Jan Eefting.
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Ingezonden:

Soms is “loslaten” de volgende stap in je gebed. Loslaten is een
altaar van de ziel, een specifieke tijd en plaats waar we onze wil
aan God overgeven of onderwerpen, en de uitkomst onder Zijn
controle laten. Op deze momenten leggen we de dierbaarste
dingen van wie we zijn en van degenen die we liefhebben vor
God neer en doen we een stap achteruit - niet wetend wat er
daarna zal gebeuren.

Dit eenzame moment van stilstand kan onbehagelijk bedreigend
aanvoelen.

Loslaten is een relationeel gebed, gestoeld op een liefdesrelatie
met Jezus. Hij weet dat het pijnlijk kan zijn als we gaan loslaten
wat wij voor onszelf willen, of voor degenen die we liefhebben.
Hij weet dit uit persoonlijke ervaring — daarom ondersteunt Jezus
ons te midden daarvan. Wanneer we loslaten, schenkt de Geest
ons een golf van genade, en Zijn aanwezigheid wordt de
zegening. Prijs Zijn naam! Loslaten is een vrije val in Zijn armen
van Liefde.

Laten we hier even pauzeren en denken aan de helden uit de
Bijbel, helden uit de geschiedenis en hedendaagse helden - zij
die de meeste invloed hebben gehad op ons leven. Een van de
opmerkelijkste  overeenkomsten van degenen die we
bewonderen, is hun altaar-ervaring. Op die momenten komt hun
vooraf bepaalde wil tot stilstand tegen Gods hogere doel voor
hun leven. Zij kiezen ervoor om zichzelf te onderwerpen - zelfs
als dat opoffering of lijden betekent. Het lijdt geen twijfel dat de
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pijn van hun overgave hun mooiste uur is en dat de
gebeurtenissen die volgen, blijvende invioed hebben. Op
dezelfde manier, wanneer wij onze vooropgezette wil inleveren
en de wil en roeping van God overnemen, sluiten we ons aan bij
dat grote heldhaftige verhaal, een Koninkrijk-avontuur dat ons
voorbij onszelf zal voeren.

Maar wat gebeurt er als we wél de waarde van het gebed van
overgave inzien, maar — voorlopig nog - te bang zijn om het te
bidden? Het eerstvolgende beste gebed is dan: "Heer, ik ben
bereid om gewillig gemaakt te worden." Deze middenweg zal
Gods kracht ontketenen die de volledige stap om los te laten
mogelijk zal maken. "God is onder u aan het werk. Hij zorgt
ervoor dat u Hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat
Hij van u vraagt.

Zo bereikt Hij zijn doel." (Filippenzen 2:13). We kunnen God
vertrouwen in elke fase van overgave. Niets is te moeilijk voor
Hem en alles wat ons dierbaar is, is veilig bij Hem.

Bjj het dageljjks lezen in de Bijbelapp "YouVersion” uit het
leesplan "Gesprekken met God” kwam ik bovenstaande tegen en
het heeft mij aan de nadenken gezet.

Ik wil dit niet voor mezelf houden en graag met jullie delen.

(Ingezonden door br. Tjipke van der Veen).
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God sprak door een drugsverslaafde

(Een waargebeurd verhaal)

Het is vreselijk voor een moeder als ze ziet dat haar zoon aan de drugs
gaat. Op het moment dat je het hoort stort je wereld in elkaar. Eerst
ga je twijfelen of het wel waar is, dan ga je hopen dat het voorbijgaat
en tenslotte wordt je hart uit je lijf gerukt als je ziet hoe je viees en
bloed te gronde gaat, lelijk wordt en onbetrouwbaar. Het is een van de
ergste dingen die ouders kan overkomen.

De moeder van Clint, een vrouw uit Afrika, overkwam dit allemaal.
Haar kind, dat zo'n leuke vrolijke baby was geweest en waarop ze zo
trots was als hij op school hoge cijfers haalde, was een junk geworden.
Haar woorden konden hem niet meer bereiken. Het was begonnen met
verkeerde vrienden en veel van huis gaan, geld, dat op onverklaarbare
wijze uit haar portemonnee verdween, leugens, en het eindigde in
dranklucht en brutaliteit.

Gelukkig kende Chloe de Heer en bij Hem stortte ze heel haar hart uit.
Dagelijks zette ze tijd apart om onder tranen en smeken Hem aan te
roepen, die in staat is om boven bidden en denken te doen.
"0, Vader, red mijn jongen toch!”

Het werd haar ademhaling, ze stond er mee op en ze ging er mee naar
bed.

Op zeker moment ervoer ze dat de Heer haar gebed had verhoord. “Je
zoon zal prediker worden!” hoorde ze Hem zeggen, niet met een
hoorbare stem, maar als een echo in haar hart.
Een grote blijdschap overviel haar. Hier kon ze zich aan vastklemmen
als een drenkeling aan een reddingsboei.

Maar in een ziekenhuis in de stad werd een brancard binnengebracht.
Een hevig bloedende jongeman werd met spoed naar een
operatiekamer gereden. Zijn hoofd bloedde uit twee kogelwonden, zijn
borstkast was in stukken gescheurd door een dodelijk mes... Dokters
renden af en aan, handen werden gewassen, de anesthesist deed zijn
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werk. De grote operatielampen beschenen een tenger en uitgemergeld
lichaam van een tiener, verslaafd, vervuild.

Ondanks alle moeite die de artsen deden bleef het resultaat pover. De
kogels in het hoofd waren niet te verwijderen en de wonden op zijn
borst konden slechts gehecht worden. Op de intensive care overleed
Clint, het kind van zoveel gebeden.

Zijn moeder werd door twee agenten op de hoogte gebracht. “"Dat kan
niet!” riep Chloe toen ze het vreselijke nieuws hoorde. “Dat kan echt
niet. God beloofde, dat Clint prediker zou worden.”

Het was een logische reactie, iedereen zou zo gesproken hebben en
zich later erbij hebben neergelegd, dat de stem van God dus toch niet
van God was gekomen.

Maar zo was Chloe niet.

Ze nam de telefoon en belde naar de Intensive Care."Zet de intercom
eens aan, alstublieft” vroeg ze aan de telefoniste. In Nederland zou zo
iets niet kunnen, maar in Afrika kon dat wel. De telefoniste deed wat
de door het noodlot getroffen moeder vroeg.Luid en duidelijk klonk het
in de zalen: “Clint Matulo, Jezus wil dat je leeft!"Het klonk ook in de
Intensive Care afdeling, waar ze bezig waren om de jongeman af te
leggen.

“Clint Matulo!”

Tot ieders grote verbazing sloeg Clint zijn ogen op en begon weer te
ademen.Hoewel de kogels nog in zijn hoofd zaten genas hij
volkomen.En nu verwacht je dat Clint uit het ziekenhuis gekomen
direct naar een bijbelschool zou gaan.

Mis.

Nadat de eerste beduusdheid over was verviel hij weer in zijn oude
leven. Hij werd de held van een groep misdadigers, die hij voorging in
heroine spuiten, overvallen plegen, vrouwenhandel en bankovervallen.
Hij zwom in het geld, waar hij niet netjes aan kwam.Natuurlijk snapte
Chloe hier niets van. Had ze dan toch Gods stem verkeerd verstaan?
En die wonderbaarlijke opstanding dan?Ze bleef de Heer aanroepen en
hem houden aan zijn belofte..
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Het liep weer tegen kerst. Clint had een groot feest georganiseerd in
een prachtig penthouse boven in een flat van stinkend rijke mensen. Er
werden allerlei dingen gedaan die God verboden had. De heroine werd
flink gebruikt en velen wisten van voren niet meer of ze van achteren
leefde.

Een van de meiden die erbij was ging echter flippen. Ze werd gek van
de drugs en wilde van het balkon springen.

“Dat moet ik proberen te voorkomen!” schoot het door de dronken kop
van Clint. “Straks komt de politie en dan zijn we er allemaal bij. Ik
moet proberen om haar tegen te houden.”

Met een stel vrienden probeerde hij het meisje uit alle macht vast te
houden en op haar in te praten, maar ze was sterk en wilde niet
luisteren. Steeds rende ze weer naar het balkon en trok de deur open.
Clint dacht slim te zijn en zei: “Jane, als je braaf blijft zitten krijg je
geld van me.”"Rot op met je geld,” zei Jane en vioog weer naar het
balkon.Wat moest Clint doen? Drugs beloven, dat hielp altijd, want
daar waren ze allemaal tuk op.

“Je krijgt deze heroine!” riep hij en toonde een zakje met aardig wat
heroine erin.

“Rot op met je heroine!”schreeuwde Jane, die door het dolle was. “Ik
moet die troep niet.”

Nu dacht Clint dat er maar een ding opzat en dat was haar een flinke
mep te geven, zodat =ze buiten westen zou raken.
Hij hief zijn vuist op en riep....

Ja wat kwam er uit zijn mond?

“Zal ik voor je bidden?”

Dat had hij helemaal niet willen zeggen, maar toch had hij het gezegd!
Jane keek hem aan en zei: “Ja, graag.”

“Hé,” riepen de vrienden van Clint, “Zeg dat nog eens... Het helpt!”
Clint zei het nog eens en hij ging het ook doen.

Op dat kerstfeest werd hij bekeerd. Wat was zijn moeder blij. Haar
kind werd werkelijk wat God had beloofd: een prediker van het goede
nieuws!
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Een voorganger uit Nederland ontmoette hem pasgeleden op een
vliegveld. Hij begon een praatje met hem.

“Toen ik vermoord was...."zei Clint.Wat zeg je nou toch? “ riep de
voorganger.“Ja, ik was dood, maar nu leef ik.” lachte de ex gangster
en hij vertelde zijn verhaal."En weet je wat er nu zo grappig aan is?
Telkens als ik op een vliegveld door de scan moet, gaat de
metaaldetector af en kan ik mijn verhaal weer opnieuw vertellen. De
twee kogels in mijn hoofd zullen mij er altijd aan blijven herinneren,
dat God op kerst door mij, een drugsverslaafde heen sprak.”

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn)

Dankbetuigingen

Beste gemeenteleden,

Omdat velen vragen hoe het met mij gaat even een berichtje van
mij. Ik ben heel verdrietig maar ik voel Gods nabijheid.

Ik weet dat Hij mij helpt in deze moeilijke tijd.

Bedankt voor jullie gebeden, lieve kaartjes en telefoontjes.

Hartelijke groet,
Janny Annema - Veenstra.

Hartelijk dank voor alle telefoontjes, kaarten, bloemen en
bezoekjes, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na
het overlijden van Jouke.

Het heeft ons als gezin heel goed gedaan dat er zoveel aan je
gedacht wordt.

Nogmaals hartelijke dank.

Eelkje de Vries en kinderen.
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Nieuws van Unie-ABC

UNIE-ABC

BAPTISTEN- & CAMA-GEMEENTEN

‘@‘

OTTO DE BRUIJNE EN LEV OP FUSIEFEEST

Het is bijna zover: op zaterdag 18 november ben je van harte welkom
op het fusiefeest van Unie-ABC in Veenendaal. Enkele bijzondere
gasten hebben hun medewerking toegezegd, onder wie de band LEV,
spreker en kunstenaar Otto de Bruijne en Andries Knevel. Het
programma staat in het teken van ontmoeten en vieren. Kom ook!
Aanmelden kan gratis via www.unie-abc.nl/alv.

Fusiefeest Unie-ABC

met o.a. LEV, Otto de Bruijne en Andries Knevel

zaterdag 18 november
in Veenendaal

WERELD VROUWENGEBEDSDAG |

Op 6 november wordt wereldwijd weer de Baptisten Vrouwen
Wereldgebedsdag gehouden. Dit is sinds de Tweede Wereldoorlog een
jaarlijks terugkerend gebedsevenement waarvoor via Baptistenunies op
alle continenten gebedspunten worden gedeeld, zodat plaatselijke
vrouwengroepen hiervoor kunnen danken en bidden. Het is daardoor
een dag van verbondenheid en onderlinge steun van christenvrouwen
over de hele wereld. Dit jaar is het thema ‘Levensadem’.
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Op onze website vind je het programma met
onder meer een overdenking en alle
gebedspunten. We moedigen alle
vrouwen(groepen) in onze gemeenten van harte
aan om zich op of rond 6 november aan te sluiten
bij dit wereldwijde gebed. Dat kan met een
bijeenkomst, maar ook individueel. (Uiteraard zijn
ook de niet-baptistengemeenten in onze
gemeenschap warm uitgenodigd om deel te

nemen!)
Agenda
2 nov | Emeritidag Unie-ABC in Ede
6 nov | Wereld Vrouwengebedsdag
18 nov | Fusiefeest en Algemene Ledenvergadering in Veenendaal
11-13 | Leidersconferentie Unie-ABC in Deurne
mrt

Hart voor Kinderen

Hallo Allemaal,

Op zondag 15 oktober kwamen wij, van Pebbles, bij elkaar. Voordat
we met elkaar gingen lunchen, zagen we twee regenbogen! God is
erbij! We hebben een hoopvolle toekomst!

We hebben besproken dat we niet verder gaan als Pebbles, omdat er
te weinig kinderen komen. Wel hebben we een nieuwe Whatsapp-
groep geopend: "Hart voor Kinderen". Hierin mag iedereen die
betrokken is bij kinderen deelnemen. Om samen te bidden voor de
kinderen in de omgeving. En bij bepaalde gelegenheden of bijzondere

18



diensten waar kinderen kunnen komen, kunnen we dan een oproep
doen wie die zondag er voor de kinderen wil zijn of eventueel wil
voorbereiden. Ook kunnen we, bijvoorbeeld, op "gewone" zondagen
"stand-by" staan.

Opgeven voor de app kan bij Dieuwke de Vries, 06-13170745. Ook als
je, bijvoorbeeld, kinderen meeneemt. En als u geen mobiele telefoon
hebt. We gebruiken dan onze andere manieren van contact.

In de Pebbles-app deelde Jellie een keer een regenboog met gedicht.
We sturen de foto, én die van de andere twee regenbogen, hierbij
graag aan jullie mee.

Met hartelijke groet,
Pebbles/Hart voor Kinderen a/p/hvk/231029/ddvy/ 1




AGENDA VOOR NOVEMBER 2023

01-11-2023 Vrouwenochtend AZC

01-11-2023 Bestuursvergaderingen RvO en ZB

08-11-2023 Bijbelbespreking en bidstond

10-11-2023 Vrouwencontact “Lichtdragers”
Baptisten Vrouwen Wereldgebedsdag

22-11-2023 Vrouwenochtend AZC
23-11-2023 Omega bijeenkomst voor ouderen
24-11-2023 Vrouwencontact “Lichtdragers”

Sint Nicolaasavond met stamppotmaaltijd
29-11-2023  Bijbelbespreking en bidstond
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KERKDIENSTEN IN NOVEMBER 2023

05-11-2023

12-11-2023

19-11-2023

26-11-2023

Noardburgum 10.00 uur

Voorganger:

Organiste:
Bloemen:

Voorganger:
Begeleiding:

Bloemen:

Voorganger:

Organiste:
Bloemen:

Voorganger:

Organist:
Bloemen:

br. Jan Zeldenrust

Viering H.A.

zr. Froukje ten Cate-Booy

zr. T. Djurrema-van der Meer

ds. Tjerk Bosscher
Praisegroep
fam. B. Poeze

ds. Klaas Stap
zr. Jellie Gjaltema-Sikklema
fam. A. van der Veen

ds. Tjerk Bosscher
Eeuwigheidszondag
br. Henk de Vries

fam. A. Kooistra

Het volgend nummer van ‘De Open Deur”
(december 2023) verschijnt op zondag 26 november 2023.
Copy kunt u uiterlijk 19 november 2023 inleveren

bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl
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