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Moest het om mij dan zo ver komen? 
 
Hij was Gods Zoon, Zijn welbehagen,  

dat heeft de Vader Zelf gezegd. 

Waarom dan kwam Hij in ’t gerecht,  

Moest Hij de toorn van God verdragen? 

 

Hoe heeft God Hem toch kunnen binden, 

Hem prijs gegeven in de dood? 

Was dan Gods liefde zelfs zó groot,  

dat Hij dat deed om mij te vinden? 

 

Moest het om mij dan zo ver komen? 

O God, wat heeft dat U gekost,  

voordat de zondaar werd verlost  

en in genade aangenomen! 

 
Uit: Volle vrede 
Van: J.Ph. Buddingh 

 
 
  

 

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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            De overdenking  
 
Genesis 5:21-24 (HSV) Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte 
Methusalach. En Henoch  wandelde met God, nadat hij Methusalach 
verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al 
de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch 
wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg. 
 

"Wandelen met God" 
Vanaf de startzondag zijn we begonnen met het thema “Wandelen met 
God” Bij de voorbereidingen valt dan ineens op hoeveel er in de bijbel 
wordt gewandeld! Voor een gemeente van Jezus Christus is dat 
eigenlijk ook wel logisch omdat ons geloof in Handelingen regelmatig 
“de Weg” wordt genoemd (bv. Hand 9:2) Maar wat is nu dat 
wandelen? 
Als je aan wandelen denkt komen er verschillende gedachten bij mij 
boven. Wandelen is ontspannend. Zeker in onze jachtige wereld, waar 
alles snel en sneller moet. Wandelen is onthaasten. Er worden steeds 
weer nieuwe routes uitgestippeld voor mensen die van doelgerichte 
wandeltochten houden. Dan kun je alle rust genieten van het mooie 
natuurschoon waar je langs komt. Wandelen als kind met je vader en 
moeder, zomaar naar de eendjes in de vijver. Misschien denk je er wel 
aan terug, aan je kinderjaren. Onbezorgd en ontspannen. Wandelen is 
ook in gesprek zijn met elkaar. Al wandelend laat je vaak meer los dan 
in een huiskamer om de tafel. Wie heeft er niet al wandelend zijn hart 
wel eens uitgestort tegenover iemand met wie je op weg bent ? Je 
komt nader tot elkaar. Sterker nog…voor mij persoonlijk is een 
wandeling bepalend geweest in mijn keuze voor Jezus en het 
aanvragen van de doop!  
Van Henoch lezen we in Genesis 5 twee keer dat hij wandelde met 
God.  Dat kenmerkte blijkbaar zijn leven. Van alle anderen die in dat 
hoofdstuk worden genoemd wordt verteld dat ze geboren worden, 
zoveel jaar leefden en dan stierven. Maar bij Henoch staat er iets 
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totaal anders. Hij wandelde met God, en was niet meer, want God nam 
hem weg. Fascinerend vind ik!  
Het "wandelen" van Henoch met God is een uitdrukking die betekent 
dat hij een nauwe relatie heeft met God. Zijn naam spreekt daar ook 
van. De "toegewijde" betekent het letterlijk. Hij is toegewijd aan God. 
Leeft tot eer van God. Houdt in alle dingen rekening met God. Daar 
kunnen wij al veel van leren. Het is ook een hele eer om met God te 
wandelen. Wandelen met een voornaam persoon hier op aarde zouden 
we al geweldig vinden. Een hele eer om bijvoorbeeld met de koning of 
de koningin te mogen wandelen. Wat zouden we er vol van zijn! Maar 
wandelen met God is van een veel hogere orde. Het is best bijzonder 
dat mensen met God mogen wandelen ook na de zondeval.  Van huis 
uit, zoals we geboren zijn is er een diepe kloof tussen God en ons door 
de zonde. Maar God heeft in Christus de kloof overbrugd. Bethlehem, 
Golgotha, het Open Graf. Zo heeft Jezus de relatie hersteld tussen God 
en ons. 
         In Hebreeën 11 : 5 staat dat hij God behaagde. Dat betekent 
niet dat hij door eigen verdienste de hemel verdiende. Nee, wel dit. 
Een vader en een moeder hebben er een behagen in, plezier in, als 
hun zoon of dochter wandelt in het spoor van de christelijke 
opvoeding. Zo heeft God er vreugde in als wij wandelen met Hem, als 
we leven tot Zijn eer. Geweldig als je de liefde van God, die altijd de 
eerste is in je leven, mag beantwoorden met wederliefde. Dan is er 
vreugde in de hemel, ook vreugde bij diegenen die je hebben 
opgevoed in het christelijk geloof. Vreugde als je ziet dat de vonk 
overslaat. 
        Er staat nog iets bijzonders van Henoch. Hij is niet gestorven 
zoals de anderen in Genesis 5. En hij was niet meer, want God nam 
hem weg. Zijn graf bleef leeg. Net als Elia werd hij opgenomen in de 
hemel. Ik denk hier aan de woorden van Jezus gesproken bij het graf 
van Lazarus: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al was hij gestorven. Voor elk mens die in Jezus gelooft 
geldt dat hij of zij niet sterft ( want sterven is straf dragen) maar 
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inslaapt om straks wakker te worden in de eeuwige heerlijkheid. De 
dood wordt een doorgang naar het eeuwige leven.   Dat betekent voor 
ons dat de toekomst, een rijke toekomst is. Het Vaderhuis met zijn 
vele woningen. Dat is het uiteindelijke reisdoel van ieder die met God 
wandelt. Dat betekent niet dat het altijd gemakkelijk is in je leven. 
Zeker niet. Door perioden van eenzaamheid kan het stormen in je 
leven, maar je houvast ligt in Christus die je staande houdt. Hij geeft je 
een paraplu en een wandelstok en beschutting wanneer het nodig is. 
En je reisroute vind je in de Bijbel. Waar je vandaan komt, het  
verloren Paradijs, waar je heengaat, het nieuwe ongestoorde 
hemelleven. Ook waar je langs komt, zijn punten van houvast, het 
kruis, het open graf. Onze levenswandel is van iedereen verschillend 
door Gods Geest die ons wil leiden, maar deze vaste punten daar kan 
niemand omheen. Oriënteer je telkens weer opnieuw aan de 
lichtbakens en zoek je weg samen met de Weg.   
 

Ds. Tjerk Bosscher. 
 

Van de Bestuurstafel… 
 
 

Op zondagmorgen 3 september zijn we 
samen begonnen aan een nieuw 
winterseizoen. Nou ja, er volgden 
daarna nog prachtige en warme 
nazomerdagen. Tijdens deze startdienst 
werd ook duidelijk wat het thema voor 
de komende tijd is: ‘Wandelen met God’. 
En dat is een flinke uitdaging voor ons 
allen. Maar door de diensten en alle 
andere activiteiten die we samen mogen 
ondernemen, zal dit wel steeds 
terugkomen zodat het ons gaandeweg eigen zal worden. In alles wat 
we mogen doen, ook in onze persoonlijke en huiselijke situaties mogen 
we met onze Heer onderweg zijn. Hem bij alles betrekken wat ons 
bezig houdt en wat we ondernemen. 
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ZB in gesprek met het Onderhoudsteam. 
Diezelfde week kwamen de leden van de raad (het bestuur) al bijeen 
in een vergadering. Het ZB ging van start met een overleg met de 
leden van het onderhoudsteam. Dit is een enthousiaste groep die erg 
goed is in het uitvoeren van klussen voor wat het onderhoud betreft. 
Ze zijn momenteel bezig met het aanbrengen van een werkvloer in de 
nok van de kerkzaal. Dat is van onderen af niet zichtbaar, want het is 
boven het plafond maar het is nodig zodat er binnenkort veilig gewerkt 
kan worden bij de behandeling/bestrijding van de houtworm, of wat 
het ook mag zijn. Het is ook nog niet helemaal zeker of de 
(vermoedelijke) steenmarter ons gebouw al heeft verlaten. 
De dakdekkers hebben inmiddels nieuw dakleer op het oude gedeelte 
van De Rank aangebracht. Dus kunnen we nu weer tegen een buitje. 
Zo zijn er steeds wel klusjes die opgepakt moeten worden en is de 
inzet van het team nodig. En daar zijn we erg dankbaar voor. 
 

Aandacht voor de financiën. 
De ZB leden krijgen ook elke keer een inkijkje in de financiën van de 
penningmeester. Dit wordt vanzelf nauwlettend in de gaten gehouden. 
U weet van de jaarbegroting die in het voorjaar is vastgesteld en een 
flink tekort vertoonde en daar zijn best wel zorgen over, maar als u 
verder leest zult u merken dat we samen naar verbetering blijven 
zoeken. 
 

Hulpmiddelen. 
Misschien heeft u tijdens een dienst al opgemerkt dat er een rollator in 
de kerk aanwezig is. Deze kan gebruikt worden als zelfstandig lopen 
moeilijk is. Zo is het ZB ook nog op zoek naar een rolstoel…. Dus als u 
er nog eentje ongebruikt weet staan, even een tip aan het ZB. 
 

Geen kinderen – geen Pebbles. 
Er komen nagenoeg geen kinderen naar de zondagmorgendiensten. 
Dan kan er dus ook geen Pebbles gehouden worden. Het is voor de 
Pebbles leiding erg frustrerend om je er wel op voor te bereiden, maar 
dat het niet nodig blijkt te zijn. Zij hebben daarom het besluit genomen 
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om vooreerst niet een jaarprogramma te maken. Achter in de kerkzaal 
staat er nu een tafel met spullen voor als er wel kinderen meekomen. 
Zij kunnen daar dan tekenen of een (bijbel)verhaal lezen. 
 

Bijbelgesprek en gebedsmoment. 
Een precieze datum hiervoor is nog niet vastgesteld, maar in oktober 
zal er een start mee gemaakt worden. 
 

Omega(cursus). 
Ja, de toevoeging ‘cursus’ is wel wat confronterend. Het gaat gewoon 
om een gespreksgroep voor met name ouderen die over levensvragen 
gaan nadenken en informatie hierover krijgen. Echt de moeite waard 
om aan mee te doen. Let ook hiervoor op de Nieuwsbrief, waarin 
duidelijk gemaakt wordt wanneer we beginnen. 
Gemeenteavond (28 sept.) over vermindering van het 
dienstverband met de voorganger. 
In het gezamenlijk deel van de RvO-ZB vergadering is dit onderwerp, 
uitvoerig besproken – we schreven er al over in de vorige uitgave van 
De Open Deur. We zijn tot het besluit gekomen om dit in een 
gemeenteavond nader toe te lichten en aan u voor te leggen. Deze 
avond is op donderdag 28 september. Het is een avond voor leden en 
vrienden. We verwijzen hierbij naar de brief die u inmiddels wel 
ontvangen en gelezen zult hebben. Het is een belangrijk onderwerp 
wat ons allen aangaat. Dus we roepen u dringend op om, als het 
enigszins mogelijk voor u is, naar deze avond te komen. 
 

Tot slot willen we graag met u delen dat we op zondagmorgen 10 
september een mooie openluchtdienst met de andere kerken uit het 
dorp mochten houden. Het was warm en zonnig, maar toch de moeite 
waard om erbij te zijn. 
 

Is een of ander uit dit schrijven voor u reden om extra vragen te 
stellen, schroom dan niet, maar doe dit dan via de mail aan: 
secretariaat@pleinkerk.nl Met een briefje kan vanzelf ook of spreek 
een van de bestuursleden aan. 
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Met hartelijke groet, 
Het bestuur.   

 Omega voor ouderen 
 

Na het succes van het afgelopen jaar wil ik ook dit jaar graag met u 
nadenken over levensvragen en praktische vragen waar je na 
verloop van tijd tegenaan loopt. Deze middagen heten Omega 
bijeenkomsten met een knipoog naar de Alphacursus. De 
bijeenkomsten zijn laagdrempelig waardoor er ook gelegenheid is 
om anderen mee te nemen, die niet naar een kerk gaan en met 
dezelfde vragen zitten.  
 

Wat is het?  
OMEGA voor ouderen gaat over uw vragen die opkomen bij het 
ouder worden. Door de tijd waarin wij leven zijn die vragen soms 
ingewikkeld of nieuw. Ouderen kunnen jongeren adviseren omdat 
zij ook jong zijn geweest, maar wie adviseert ouderen uit ervaring? 
Senioren doen deze ervaring gaandeweg op. OMEGA wil op deze 
route tot een gids zijn. OMEGA wil met u in gesprek. Samen leren 
en het geleerde doorgeven aan anderen. OMEGA voor ouderen 
bestaat onder andere uit: lessen, presentaties, Bijbelstudies, blogs 
en informatie die nuttig kan zijn voor ouderen. Wilt u meer weten? 
Kijk verder op https://www.omegavoorouderen.nl . 
 

OMEGA gaat in op (levens)vragen van ouderen 
Jezus heet de Alpha en de Omega (Openbaring 21,6). Hij is de 
Eerste en ook de Laatste. Hij omvat alle tijden, vragen, weet van 
alle zorgen, enzovoorts. Zonder Hem kunt u geen dag, ook niet als 
u ouder wordt. 
Wat de ALPHA-cursus is voor jongeren, beginnende gelovigen en 
hen die interesse hebben in het geloof, is OMEGA voor ouderen. 
OMEGA wil de oudere generatie helpen bij het vinden van 
antwoorden op allerlei levensvragen. 
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De materialen die we gebruiken zijn gericht op bezinning, 
bemoediging, verbinding. Om te ontdekken, samen met 
leeftijdgenoten, jongeren, deskundigen, leden van de gemeente. 
OMEGA gaat over geloof en zekerheid, schuld en hoop, zorg en 
afhankelijkheid, relaties en verdriet, voltooid leven en de 
wederkomst, (gebrek aan) contact met familie en kinderen, 
eenzaamheid en isolement, de (afnemende) vitaliteit van ouderen, 
en  meer. Wanneer nieuwe onderwerpen zich aandienen, wordt ook 
daar weer aandacht aan besteed. 
Voor een indruk van de mogelijke thema’s verwijs ik u naar 
internet. U kunt deze thema’s vinden op 
https://www.omegavoorouderen.nl/lessen/  
 

Ik hoop van harte dat OMEGA u helpen zal bij het vinden 
van antwoorden op belangrijke vragen die u hebt. 
 

Mocht het u wat lijken en nog niet deelnemen, dan kunt u dit 
aangeven bij Ds. Tjerk Bosscher. Voorlopig is het plan om elke 
maand weer een bijeenkomst te plannen. Het is niet nodig dat u al 
eerder hebt deelgenomen. Elke les staat op zich, maar voor de 
groep is het het mooiste om zo veel mogelijk aanwezig te kunnen 
zijn. Bij het uitkomen van deze Open Deur is het nog niet duidelijk 
wanneer we de eerste les kunnen houden. Doordat er in het rooster 
van mijn lessen op de scholen nog iets gaat veranderen is het nog 
niet duidelijk op welke dag we de middagen plannen. Zeker is dat 
dit op woensdag- of donderdagmiddag zal zijn. We starten dan om 
15.00uur tot uiterlijk 16.30uur. Nodigt u ook gerust anderen 
hiervoor uit. De eerstvolgende bijeenkomst zullen we stilstaan bij 
“Grenzen aan het medisch handelen” en omgaan met “Palliatieve 
sedatie”.  
 
Ds. Tjerk Bosscher. 
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Gezondheid ds. P. Jager 

Als oud-bestuurslid van de Unie Bouwstichting (UBS) ontving br. 
Harrie Wijma onderstaand bericht, van zr. Ina Jager, echtgenote 
van onze oud-voorganger ds. Pieter Jager en oud-voorzitter van 
de UBS. Wij hebben gemeend via ‘De Open Deur’ u hierover te 
informeren: 
In de maand augustus waren wij op een boerencamping in 
Drenthe. Vooral bedoeld om familie en vrienden te bezoeken en 
veel te fietsen. 
Op zondagmorgen 27 augustus waren wij in de kerkdienst in 
Stadskanaal Noord. 
Tijdens de dienst werd Pieter niet goed. Verpleegkundigen in de 
dienst aanwezig grepen direct in. 
112 werd gebeld en 10 minuten later lag Pieter al in de 
ambulance met een herseninfarct. 
Hij werd daarna opgenomen in het UMCG. 
Een dag later is hij al vervoerd naar het Rode Kruis ziekenhuis in 
Beverwijk. 
Maandag 4 september is hij overgeplaatst naar het 
revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee. 
Zijn linkerkant is uitgevallen en zijn spraak is wat aangetast. Al kan ik 
hem goed verstaan. 
Het zal een lange weg van herstel worden. 
Tot dat moment was hij kerngezond. Hij rookte niet, dronk niet, 
gebruikte geen medicijnen. 
En we waren nog zeer actief.  
Hij is zelf vol goede moed. Al zal ons leven totaal anders worden. 
We vertrouwen op onze Heer en Heiland. 
Hij laat jullie hartelijk groeten. 
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Zijn adres is: 
Heliomare 
3A, 2 re. 
Relweg 51 
1949 EC Wijk aan Zee. 
 
Met een hartelijke groet, 
Harrie. 
  

Van het secretariaat 
 

Verhuizing 
 
Zr. Sjoerdje Sikkema-Hoekstra is verhuisd naar Bennema State in 
Hurdegaryp. 
Haar nieuwe adres is: 
Bennema State, afd. 167-C kamer 2, 
Rijksstraatweg 165, 9254 DE Hurdegaryp 
 

Omega bijeenkomsten 
 
Nieuwe datums voor OMEGA bijeenkomsten zijn nog niet bekend 
vanwege de lesuren van onze voorganger. Vermoedelijk gaat de 
bijeenkomst naar de donderdagmiddag. Zodra er meer bekend 
is, wordt dit via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
  
 
De secretaris, 
Tj. van der Veen.     
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Ik heb een kop thee in mijn handen. Zwijgend kijk ik eroverheen 
naar de overkant van de ontbijttafel. Daar is Bert in gesprek met 
Tanya. Een kleine, vrolijke en vriendelijke jonge vrouw. Mijn 
directe collega uit Odessa, Oekraïne. Ze spreken Russisch, de 
taal die ze beiden beheersen. Af en toe versta ik een woordje, 
maar ook zonder dat ik het gesprek kan verstaan, weet ik hoe 
het met haar gaat. De diepe wallen onder haar ogen spreken 
genoeg.  
 
Ze vertelde me dat ze eerst dacht dat de oorlog een week zou 
duren. Daarna hoopte ze op drie weken. Nu zijn we al anderhalf 
jaar verder. Anderhalf jaar diepe onzekerheid. Vrienden zijn 
gevlucht. Families zijn verscheurd. Haar nachtrust wordt steeds 
vaker onderbroken door gillende sirenes. De aanvallen op haar 
stad nemen toe. En dan heeft ze daarnaast dagelijks te maken 
met allerlei praktische problemen als onstabiele elektriciteit. Als 
ik eraan denk om zo te moeten leven, duizelt het me al. Ze lacht 
als ik haar vraag: “Hoe houdt je dat vol?” 
 
Volgende week wordt ze ingezegend tot leider van haar kerk. De 
mannen zitten aan het front. Daarnaast heeft Tanya de leiding 
over Mission Possible Oekraïne. Ze vertelt me dat als ze ’s 
ochtends wakker wordt, ze dankbaar is voor weer een nieuwe 
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dag. ‘In de Bijbel staat: elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
last. Ik kende dit Bijbelvers goed, maar pas nu weet ik écht wat 
het betekent. Deze tekst is echt voor mij gaan leven.’ Ze lijkt zo 
sterk als ze getuigt van de kracht die God haar elke dag geeft.  
Maar ze is ook eerlijk. Af en toe slaat de hopeloosheid en de 
moedeloosheid toe. “Als je bidt en er lijkt niets te veranderen, is 
dat heel erg zwaar. Ik overtuig mezelf er af en toe van dat we 
echt de kracht van de Heer mogen verwachten. Ik moet heel 
bewust op die momenten mijn vertrouwen op de Heer stellen.” 
Ze vertelt dat de steun van de gelovigen uit de rest van Europa 
ontzettend belangrijk is op die momenten.  
 
En dan kijkt ze weer vrolijk: ‘ik was zo blij met de hulpgoederen 
die jullie uit Nederland hebben gestuurd. Ze waren echt een 
antwoord op mijn gebed.’ Vrijmoedig vraagt ze of ze nog meer 
spullen mag. Ze zijn zo hard nodig. Met name de 
thermoskannen, thermoskleding, warme hoodies en het 
elektrische apparatuur zijn erg goed bruikbaar. Zonder dat Bert 
en ik overleg hebben, knikken we allebei. Uiteraard sturen we 
meer deze winter. Gaan we regelen.  
‘Hoe zit het met de literatuur die we hebben gestuurd? De 
gewone Bijbels en de kinderbijbels?’ vraag ik via Bert als tolk. 
Tanya ogen gaan glimmen. ‘Ja, heel graag! De mensen nemen 
de Bijbels vaak aan en ik kan regelmatig in gesprek over het 
geloof. Het geeft me elke keer weer moed, dat juist in deze 
omstandigheden zoveel mensen over Jezus mogen vertellen. 
Uiteindelijk is dat onze échte Hoop!’ 
 
Inmiddels ben ik weer thuis. Veilig bij mijn gezin. Tanya is ook 
weer thuis. Ons dagelijkse werk wacht. Ik ga bellen om het 
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transport te regelen. En als we straks gaan eten, bidden mijn 
kinderen. Voor de mensen in de Oekraïne. Ik bid mee, en in 
gedachten zie ik Tanya.  
 
Halverwege oktober gaat er een transport naar Oekraïne. Omdat 
we merken dat mensen ook graag zelf inzamelen en/of 
boodschappen doen, hierbij een gericht boodschappenlijstje. Je 
kunt ook een inzameling starten in je kerk, je school, of je 
familie. Laten we er samen voor zorgen dat Tanya en haar team 
vol vreugde de vrachtauto uit kunnen pakken! Lees hier over 
onze ontmoeting met Tanya. 
Let op: in verband met het invoeren in de Oekraïne, de douane 
regels en het uitdelen aan mensen die al niets hebben, willen we 
alleen nieuwe spullen. Zo laten we zien dat we echt om deze 
mensen geven en dat ze niet onze afdankertjes krijgen. 

 Nieuw ondergoed maat 104 – 176. Ook hemden! 
 Warme sokken. Diverse maten 
 Nieuwe warme pyjama’s. Maat 86 – 176 
 Nieuwe tandenborstels, deo, shampoo, tandpasta etc. 
 Nieuwe set muts/sjaal/handschoenen. Diverse maten 
 Nieuwe warme hoodie of een dik vest. Diverse maten 
 Nieuwe fleecedekens 
 Knutselspullen voor de kinderbijbelclubs. Denk aan 

kraaltjes, veertjes, stickers, gekleurd karton etc 
 

Je kunt het inleveren of opsturen voor 12 oktober 2023 naar: 
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Gerande Sikkema / Hoofdweg 11 / 9796 PA Sint Annen. Een leuk 
kaartje voor onze collega’s in de Oekraïne erbij in wordt zeker 
door ze gewaardeerd! 
 
Een financiële gift is ook van harte welkom. Voor het transport 
en voor het inkopen van materialen. Maak uw gift over naar 
NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland 
o.v.v. Oekraïne transport of scan het tikkie! 
 
Uw gift is belasting aftrekbaar. Wil je op de hoogte blijven van 
onze activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld je dan 
aan voor onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar 
info@missionpossible.nl 

 

 
HET BRIEFJE IN DE KLAAGMUUR 

(Waar gebeurd verhaal) 
 
Hoe het mogelijk is begrijpt niemand, maar een Joodse jongen 
overleefde in de oorlog drie concentratiekampen. 
Hij verloor beide ouders, veel familie en kennissen, maar niet zijn 
geloof. 
 
Brood- en broodmager, volkomen ondervoed en ontredderd, 
vond hij uiteindelijk mensen die zich over hem ontfermden. 
 
Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika, werd goed 
opgevangen, studeerde en trouwde en kreeg een zoon, Joey 
genaamd. 
Natuurlijk voedde hij zijn zoon op in het Joodse geloof. 
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Hij vertelde hem ook wat er allemaal voor verschrikkelijks was 
gebeurd met diens opa en oma, maar toen Joey ouder werd ging 
hij met vrienden om, die, het was in de hippietijd, op zoek 
gingen naar een godservaring in India. 
 
Ook Joey wilde zijn geluk in India gaan beproeven. Op een dag 
vertelde hij dat aan zijn ouders. 
 
De vader schrok vreselijk. 
 
‘Wat ga je nou doen, zoon,’ riep hij uit, “Jij hoeft niet op zoek te 
gaan naar een God. Wij zijn Joods!” 
Joey hield echter voet bij stuk en toen hij kwaad de deur uit liep, 
riep de vader hem na: 
“Als jij het geloof, waarvoor onze familie zo heeft geleden, de 
rug toe keert, hoef je hier niet meer terug te komen!” 
Zo kwam er een vreselijke breuk tussen de vader en de zoon. 
 
Het was een paar jaar later. Joey woonde en werkte in India, 
maar de ware God had hij nog steeds niet gevonden. 
Op een dag ontmoette hij heel toevallig een oude kennis uit 
Amerika. 
Ze kwamen aan de praat en de man zei: “Wat erg van je vader, 
hé?” 
“Wat is er dan met hem?” vroeg Joey, “k heb hem al jaren niet 
gezien. We hebben geen contact met elkaar.” 
 
De kennis vertelde, dat de vader dood was, gestorven aan een 
hartaanval. Wat een schok voor Joey. 
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Hij begreep drommels goed, dat door zijn optreden de vader van 
verdriet gestorven was. 
Hij kreeg flink spijt. 
Dagenlang liep hij verdwaasd rond, alle herinneringen van 
vroeger kwamen boven. 
Wat had hij een goede vader en moeder gehad! Dat hij dat niet 
gewaardeerd had… 
Eindelijk nam hij het besluit om naar het land van zijn 
voorouders te gaan, Israël. 
Daar bij de Klaagmuur zou hij treuren en vergeving vragen aan 
God. 
 
Zo gezegd, zo gedaan. Na veel omzwervingen stond hij dan op 
de heilige plaats, de Klaagmuur, waar honderden mensen 
dagelijks komen bidden en huilen. Joey herinnerde zich nog de 
gebeden van vroeger en  herhaalde de dierbare woorden. 
 
Van een verkoper kocht hij een Joods gebedenboek en ook 
papier en pen om zijn innigste wens op te schrijven en die, net 
als alle andere Joden, in een gaatje in de Klaagmuur te steken. 
 
”t Zal wel moeilijk zijn nog een plekje te vinden, meneer,” zei de 
verkoper. 
“Als u niets vindt, kunt u uw gebed ook gewoon op de grond 
voor de muur gooien…” 
 
Maar de zoon, die vreselijk veel wroeging had, wilde het zichzelf 
niet te gemakkelijk maken. Hij zocht en hij zocht…, drie uur lang. 
Toen meende hij helemaal bovenaan nog een leeg spleetje 
gevonden te hebben. Hij frommelde het papiertje erin, maar… 
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het spleetje was toch niet leeg, want er viel een ander gebedje 
uit. 
 
Het dwarrelde naar de grond. Joey raapte het op om het terug te 
stoppen. 
 
Nu is het niet erg netjes om de intieme wensen van een ander te 
gaan lezen, maar Joey kon de verleiding niet weerstaan. Hij 
opende het en las wat er op stond. 
Dit waren de woorden die hij tot zijn stomme verbazing las: 
 
“Lieve Joey, als je ooit nog dit briefje mocht vinden, omdat je op 
zoek bent naar de God van je voorouders, weet dan dat ik je 
volkomen vergeven heb. Afz. Je vader.” 
 
Vanaf dat moment wist Joey dat de God van zijn voorvaderen 
Abraham, Izaäk en Jakob, zijn God was.   
 

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
 
    
 
   Nieuws van Unie-ABC 

 

OTTO DE BRUIJNE EN LEV OP FUSIEFEEST 
 

Op D.V. zaterdag 18 november vindt in Veenendaal ons 
fusiefeest plaats, waarin we met belangstellende gemeenteleden 
willen vieren dat Unie en ABC één zijn geworden. Het 
programma duurt van 13.30 tot 21.00 uur en inmiddels is er al 
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meer bekend over het programma. Zo zal de bekende spreker en 
kunstenaar Otto de Bruijne een bijdrage leveren tijdens het 
avondprogramma en heeft ook de band LEV zijn medewerking 
toegezegd! Ook zullen we vanuit verschillende gezichtspunten 
kijken naar het thema ‘De kerk heeft de toekomst’. Zo belooft 
het echt een bijzonder evenement te worden! 
Aan de dag en het diner zijn geen kosten verbonden. Een 
vrijwillige bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten 
o.v.v. ‘fusiefeest’. Er is plaats voor 500 personen, dus als je dit 
feest niet wilt missen, geef je dan snel op via het formulier op 
www.unie-abc.nl. 

NOODHULP NA AARDBEVING MAROKKO 
 

Op 8 september werd 
Marokko getroffen door 
een zware, verwoestende 
aardbeving. Het zwaarst 
getroffen is een gebied in 
het Atlasgebergte dat 
zeer ontoegankelijk is. 
Duizenden mensen 
kwamen om het leven, er 
zijn veel gewonden en 
vermisten, complete dorpen zijn weggevaagd…  
Via onze partner CAMA Zending komen we als Unie-ABC in actie 
om via het netwerk ter plekke slachtoffers te voorzien van onder 
meer water en voedsel, babyvoeding, tenten, dekens en kleding. 
De hulpverlening in het gebied is moeilijk, maar omdat er direct 
contact is met mensen in de betreffende regio, kunnen we via 
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hen goederen vanuit de steden naar getroffen dorpen laten 
komen. Je bijdrage kun je overmaken naar rekeningnummer 
NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten 
o.v.v. ‘Noodfonds’. Vanuit het Noodfonds dragen we aan deze 
hulpverlening bij. Wil je ook bidden voor de slachtoffers en voor 
de christenen in ons netwerk die vanuit de liefde van Christus 
hulp verlenen? 

REGIOAVONDEN 
 

In oktober vinden er overal in het land weer regioavonden van 
Unie-ABC plaats. Gemeenteleden uit alle aangesloten gemeenten 
zijn van harte welkom voor een avond van ontmoeting, delen en 
samen nadenken over het kerkgenootschap. Tijdens de 
regioavonden praten we vaak over een voor de gemeenten 
actueel, inhoudelijk onderwerp en bespreken we ontwikkelingen 
en plannen binnen ons kerkgenootschap. De reacties van de 
aanwezigen helpen het bestuur bij de voorbereiding van 
voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering. Wil je hier ook 
eens bij zijn? Vraag de secretaris van jouw gemeente dan om de 
meer informatie. 
 

  Agenda  
2023 

   2 okt  Regioavond Noord (locatie volgt nog) 
   4 okt  Regioavond Midden-Zuidwest in Gouda 
   5 okt  Regioavond Noordoost in Musselkanaal 
 11 okt  Regioavond Noordwest in Amsterdam 
 12 okt  Regioavond Zuid in Merselo 
 18 nov  Fusiefeest en Algemene Ledenvergadering in   

 Veenendaal 
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AGENDA VOOR OKTOBER 2023 
 

 
 

04-10-2023 09.30 u   Vrouwenochtend AZC                         De Rank 

04-10-2023 19.30 u    Bestuursvergaderingen RvO en ZB       De Rank 

13-10-2023 14.00 u    Vrouwencontact “Lichtdragers”           De Rank 

27-10-2023 14.00 u    Vrouwencontact “Lichtdragers”           De Rank 

 

 VASTE AKTIVITEITEN 
 

 
Zondag 10.00 uur  Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar                   De Rank 
 

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten 
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KERKDIENSTEN IN OKTOBER 2023 
 
  Noardburgum 10.00 uur 
 
01-10-2023 Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher 
    Viering H.A. / Israëlzondag 
  Organist: br. Henk de Vries 
  Bloemen: fam. A. van der Veen 
 

08-10-2023 Voorganger: br. Jan Zeldenrust 
  Begeleiding: Praisegroep 

Bloemen: fam. A. Kooistra 
 

15-10-2023 Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 
  Organiste: zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
  Bloemen: zr. Jellie van der Wal 
  

22-10-2023 Voorganger: br. Lammert Beuneker 
  Begeleiding: ?? 

Bloemen: fam. Th. De Vries 
 

29-10-2023 Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 
  Organist: br. Henk de Vries 
  Bloemen: zr.M. Wiersma-Boersma 
 
 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
 (november 2023) verschijnt eerste week november 2023. 

Copy kunt u uiterlijk 29 oktoer 2023 inleveren 
bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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Wees niet bezorgd 
 

Wees niet bezorgd kind, voor de dag van morgen,  

heeft iedere dag niet aan zijn kwaad genoeg? 

Laat elke dag maar voor het zijne zorgen,  

voor ’t kwaad van morgen is ’t vandaag te vroeg.  

 

Wees niet bezorgd, zie hoe de bloemen bloeien,  

zie hoe ze wiegen in de lentewind,  

zou God zich met de bloemen wél bemoeien  

en niet meer zorgen voor Zijn eigen kind? 

 

Wees niet bezorgd, hoor hoe de vogels zingen, 

God zorgt zelfs voor de mussen in de goot,  

zou Hij dan niet vér boven alle dingen 

Zijn kinderen willen bijstaan in hun nood? 

 

Wees niet bezorgd, God zal ons nooit beschamen. 

Verdoe geen tijd met bang gelamenteer. 

God is getrouw! Zijn woord is ja en amen. 

Wees niet bezorgd, verlaat je op de Heer. 

 
      Uit: Een lied in de morgen 

                            Van: Enny IJskes-Kooger 


