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Een welgevulde lamp 
 
Wij mogen samen gaan 
de weg die voor ons ligt. 
U reikt ons Woorden aan 
die spreken van het licht 
dat er zal zijn 
wanneer wij daarom vragen. 
Een welgevulde lamp 
in ’t komen van de dagen.                                                      
 
De toekomst nog gesluierd 
kent geen zorgen. 
Wij wandelen met U, 
zijn onderweg naar 
morgen. 
Wij mogen weten,  
wij, die met U reizen 
Uw lamp, Uw licht 
zal ons het pad wel wijzen.   
 
Uit: Zingen in de morgen 
Van: Wim Plomp 
 

   

 

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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Rekkelijken en Preciezen 
 
Ze zijn er altijd geweest, mensen die niet overal een punt van willen 
maken en mensen van het vingertje – zó is het en niet anders !  
Er is soms voor beiden wat te zeggen.  
Ik lees op dit moment Ezra, een roman van Lynn Austin.  
Ezra mag terugkeren vanuit Babylon naar Juda.  
Het volk Israël is meerdere malen weggevoerd uit het Beloofde 
land.  
Altijd was dat na een tijd van afvalligheid.  
Als kind dacht ik vaak: “jammer dat Israël zo ongehoorzaam was, 
wij zouden het beter doen”.  
Vele jaren van vele fouten hebben mij een nieuw inzicht gegeven. 
Ezra kende de wet maar hij kende ook de almachtige als een God 
van genade.  
Het is nu in de tuin een tijd van zaad oogsten.  
Het is verbluffend hoeveel één zo’n zaadje produceert.  
De Here Jezus gebruikt die gedachte ook in zijn gelijkenis in Marcus 
4.  
Ook onkruid heeft veel zaad.  
Achter onze kas hebben we een siergrassentuin aangelegd á la Piet 
Oudolf.  
Laatst nam ik een dame mee over de tuin en daar aangekomen zei 
ze: “mooie bloemen maar dat gras moet er uit”.  
Iemand zei ooit: “onkruid is een plant die staat daar waar jij die niet 
wil hebben”.  
Het zal een Rekkelijke geweest zijn, ik weet het niet precies.  
 
Nettie Postma. 
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Van de Bestuurstafel… 
 
 
 

Eigenlijk is er vanuit het bestuur op dit 
moment niet zoveel te melden. 
Gedurende de zomermaanden juli en 
augustus wordt er gewoonlijk niet 
vergaderd en proberen we wat afstand 
en rust te nemen door op vakantie te 
gaan of gewoon te genieten van de 
vrije tijd door verminderde werk-, 
regel- en/of vergaderdruk. Op het 
moment van schrijven van dit artikel is 
het, na een regenachtige periode, buiten weer prachtig zomers 
weer, en genieten sommigen onder ons nog van een welverdiende 
vakantie in binnen- of buitenland. Voor de meesten van ons is de 
vakantie alweer voorbij en gaan onze gedachten en verwachtingen 
uit naar het nieuwe seizoen en worden de nodige voorbereidingen 
getroffen.  
 
 

Maar eerst nog even een korte terugblik. Op zondag 18 juni was er 
weer een tentdienst georganiseerd door de drie kerken in 
Noardburgum. We kunnen terugzien op een mooie dienst waarin 
ds. Marco Buitenhuis, voorganger van de ‘Immanuel’ kerk, voorging 
en sprak n.a.v. Matheus 28:16-20 over het thema ‘Around te world’. 
Voor de kinderen was er een speciaal programma en onze 
praisegroep begeleidde de samenzang. Het was fijn dat er vanuit de 
drie kerken een goede opkomst was. 
 
 

Op zondag 25 juni vond de bevestiging plaats van br. Marco 
Nieuwenhuis als lid van het zakelijk bestuur en zr. Meta Reitsema 
als lid van het pastoraal team. Wij wensen beiden veel wijsheid en 
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Gods zegen toe in de aan hen toevertrouwde taken in de gemeente. 
In deze dienst werd afscheid genomen van zr. Boodske Postma 
(pastoraal team), zr. Jellie Gjaltema en br. Aernold Hiemstra 
(beiden als lid van het zakelijk bestuur). Br. Thijmen de Vries, 
voorzitter van het pastoraal team, bedankte zr. Boodske Postma  
voor de wijze waarop zij gedurende vele jaren de gemeente heeft 
gediend als pastoraal bezoekster en overhandigde haar als blijk van 
waardering een waardebon. Zr. Jellie Gjaltema en br. Aernold 
Hiemstra waren beiden afwezig omdat ze elders op vakantie waren. 
Op een later moment zijn zij persoonlijk door een bestuurslid 
bezocht en zijn ook zij bedankt voor de wijze waarop zij zich de 
afgelopen jaren hebben ingezet voor de gemeente als 
respectievelijk penningmeester en lid van het zakelijk bestuur. Ook 
zij ontvingen hiervoor een waardebon. Hetzelfde gold ook voor 
broeder Simon Vriesema. Onlangs nam hij afscheid als lid van het 
onderhoudsteam. Ook hij heeft zich gedurende een lange reeks van 
jaren belangeloos ingezet voor een belangrijk stukje gemeentewerk. 
 
 

Op zondag 3 september a.s. is de ‘startzondag’ waarin het 
jaarthema voor het nieuwe seizoen wordt bekend gemaakt. Via de 
wekelijkse ‘Nieuwsbrief’ heeft de ‘Denktankcommissie’ al een tipje 
van de sluier opgelicht. Het belooft een bijzondere en verrassende 
startzondag te worden. We hopen dat velen van u/jullie daarbij 
aanwezig zullen zijn. De startzondag is altijd weer een mooie 
gelegenheid voor een nieuwe (her)start voor het bijwonen van de 
diensten. 
De raad van Oudsten en het Zakelijk Bestuur vergaderen het 
komende seizoen op de eerste woensdagavond van de maand, 
voor het eerst op 6 september a.s. 
 
 

Op zondag 10 september a.s. wordt er door de drie 
gezamenlijke kerken in Noardburgum een ‘Openluchtdienst’ 
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gehouden op het terrein aan de Hanegraaffweg met medewerking 
van de brassband ‘Bernlef’. Het verzoek is om een eigen 
zitgelegenheid (stoel of kleed) mee te nemen. Kinderen zijn ook van 
harte welkom. Voor hen is er een verrassende  kinderdienst. Als de 
weersomstandigheden ongunstig zijn wordt uitgeweken naar de 
GKV kerk ‘Immanuel’ aan de Rijksstraatweg. 
 
 

Dan vragen wij ook uw aandacht voor het volgende. Zo’n 10 
minuten voorafgaand aan de dienst op zondagmorgen is er altijd 
een moment van ‘voorzang’. Er worden dan een tweetal liederen 
opgegeven en gezongen met daar tussen in korte mededelingen, 
met name over de zieken, en een gebed. Nu wordt er vanuit de 
gemeente weleens een opmerking gemaakt over de mogelijkheid 
om voor dit voorzangmoment een verzoeknummer aan te vragen. 
Uiteraard geven wij hiervoor graag de gelegenheid. In het verleden 
gebeurde dit ook wel. Als u een verzoeknummer uit één van onze 
bundels (Liederen voor de Gemeentezang, Opwekking of Johannes 
de Heer) wilt aanvragen, dan dient u dit uiterlijk op de woensdag 
voorafgaand aan de zondag door te geven aan onze secretaris br. 
Tjipke van der Veen, zodat uw/jouw verzoek kan worden 
meegenomen in de betreffende liturgie en  ter voorkoming van 
mogelijke doublures. 
 
 

Wellicht is het u opgevallen dat er achter de schermen achter in de 
kerkzaal houten platen en balken liggen opgeslagen. Binnenkort 
zullen deze aangebracht worden in de nok van de kerkzaal  als 
veilige  (werk)vloer, zodat een behandeling kan plaatsvinden van de 
onlangs geconstateerde houtworm in de dakconstructie door een 
daarin gespecialiseerd bedrijf. 
 
 

Het is wellicht ook nog wel bij u bekend dat we in het voorjaar bij 
het financieel verslag over vorig jaar ook de begroting voor 2023 
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presenteerden. Deze begroting vertoond een flink tekort, maar is 
toch aangenomen en vastgesteld. De grootste uitgavenpost is 
uiteraard die van de personeelskosten. Om deze post te verlagen 
kan alleen door het verminderen van de werkzaamheden van onze 
voorganger. We hadden daarbij in gedachten om dit stapsgewijs te 
doen, omdat het voor de voorganger anders ook een te grote 
achteruitgang in een keer zou zijn. Nu is er min of meer onverwacht 
de mogelijkheid voor onze voorganger om meer uren in het 
onderwijs te krijgen waardoor de wat grotere stap (van 75 naar 
50%) in een keer mogelijk is. Onlangs is dit met onze voorganger 
besproken en is er een plan gemaakt hoe we dit kunnen gaan doen. 
In de eerstvolgende vergadering zal dit binnen het bestuur 
besproken worden en u kunt er van uit gaan dat we dit eind 
september a.s. met u in een gemeenteavond willen bespreken. 
Waarschijnlijk zal dit donderdag 21 of 28 september a.s. zijn. De 
bijzonderheden over dit voorstel laten we u na de raadsvergadering 
van 6 september a.s. weten. 
 
 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u 
iets onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit 
schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door 
middel van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen.  
Uiteraard mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets 
wat u onder de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon 
wilt vragen. 
 
 

Met een hartelijke groet, 
 
Het Bestuur.   
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In memoriam br. Jouke de Vries 
 

Heit is op 15 januari 1937 geboren en op 1 augustus 2023 overleden. 
Heit is 86 jaar geworden en is ruim 61 jaar getrouwd geweest met 
onze Mem. Gezondheid. Heit en mem zijn tot het einde samen thuis 
blijven wonen. Ondanks dat Heit hart- en suikerpatiënt was, was hij tot 
een paar jaar terug redelijk gezond en fit. Heit was samen met Mem 
gedisciplineerd bezig met de gezondheid. O.a. door te fietsen, mee te 
doen met Nederland in Beweging en door goede persoonlijke 
verzorging. Zo’n drie jaar terug werd er blaaskanker geconstateerd bij 
Heit. Dit was een kantelpunt. Het ging langzaam achteruit met Heit. 
Toen Heit in oktober vorig jaar werd getroffen door een herseninfarct 
ging het nog sneller achteruit met Heit. Een lange periode van 
revalidatie in het ziekenhuis en in de Waadwente volgde. Het was heel 
zwaar voor ons om te zien om je, eens zo sterke, Heit zo achteruit te 
zien gaan. Maar Heit is een taaie. Een longontsteking en een 
coronabesmetting doorstond hij, echter werd er kanker in de longen en 
de lever geconstateerd. Heit bleef, zoals altijd, positief. Hij deed goed 
zijn best met de oefeningen die hij kreeg. En rond de kerst mocht Heit 
weer naar huis. Dit vond Heit prachtig! Geweldig hoe Mem, samen met 
de Thuiszorg hem thuis hebben verzorgd. Bedankt dames van de 
Thuiszorg hiervoor! Voor Mem was deze periode van zeven maanden 
heel zwaar. Zeker omdat de gezondheid van Heit steeds verder 
achteruit ging. We hebben voor zijn overlijden op een mooie manier 
afscheid kunnen nemen van Heit. Daar zijn we heel dankbaar voor. 
Jonge jaren Heit is geboren als het één na jongste kind van Kees en 
Dieuwke de Vries. Heit is vernoemd naar zijn oudste broer Jouke, die 
op 10-jarige leeftijd is verongelukt. Heit vond het een eer om zijn 
naam te dragen en hij was hier trots op. Pake Kees was timmerman en 
Beppe Dieuwke zorgde voor het gezin. Een gezin met acht kinderen. In 
de ooms en tantes en neven en nichten herken je vaak de 
kenmerkende eigenschappen van de De Vries familie: een groot 
rechtvaardigheidsgevoel, intelligente mensen, met veel liefde en vol 
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emotie. Onze Heit was gek op en enorm trots op zijn Heit, Mem, 
broers en zussen, met wie hij een goede band had. Heit heeft zijn 
jonge jaren, tot aan zijn huwelijk, gewoond op de Zevenhuisterweg 21 
in Noardburgum. Heit zat zijn lagere schooltijd op de Christelijke 
Nationale School in Noardburgum. Het rapportenboekje is bewaard 
gebleven. De hoogste cijfers scoorde hij op Gedrag en Vlijt, belangrijke 
eigenschappen, die ook in zijn verdere leven terugkomen. Verder 
scoorde hij hoog op Versjes en Zang, zelfs een keer een tien. Zijn 
liefde voor muziek zat er al vroeg in. Daarna ging Heit naar de Lagere 
Technische School in Dokkum. Later volgde Heit in de avond een 
opleiding tot leerkracht voor het nijverheidsonderwijs. 2 Voor zijn 
dienstplicht ging hij bij de Marechaussee als trompettist. Hij had hier 
een mooie tijd en speelde o.a. bij het Defilé van de Taptoe Delft. Werk 
Heit begon zijn werkbare leven bij Hoekema Bouwbedrijf in Burgum. 
Daarna werkte hij 2 jaar bij Halbertsma in Grou. Vanaf 1971 werkte 
Heit bij Waghenbrugghe als opzichter. De laatste 7 jaren werkte Heit 
als calculator/werkvoorbereider. Heit wilde altijd leren en zich verder 
ontwikkelen. Dat zie je ook terug aan de vele certificaten van 
opleidingen, trainingen en cursussen, die we hebben gevonden. Heit 
vond het belangrijk om om te kijken naar minder bedeelden. Het werk 
als opzichter in de sociale werkvoorziening paste daarom perfect bij 
Heit. Hij zag de mannen staan en hij had respect en een zwak voor zijn 
mannen. Hij keek goed naar ze om. Heit deed het werk met veel 
passie en was altijd enorm betrokken. Met oud-collega’s heeft hij heel 
lang contact gehouden. Ook vandaag zijn er nog oud  collega’s 
aanwezig. En het mooie is: Heit heeft in heel Zuid-West-Friesland veel 
mooie bouwwerken achter gelaten: de meeste houten bruggen en 
klokkenstoelen in de regio zijn door Heit en zijn team van 
Waghenbrugghe gebouwd. Vanaf 1994 maakt Heit gebruik van de 
ATV-regeling. Hij ging een dag minder werken en had zo meer tijd 
voor ontspanning, de tuin, muziek en om te zwemmen. Eind december 
1997 stopte hij, na een dienstverband van 26 jaar en was de 
afscheidsreceptie van Waghenbrugghe. Huwelijk Heit ontmoette mem 
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op tweede kerstdag 1956 in Kukherne. Het was gelijk raak. Ze bleven 
bij elkaar en stapten op 22 juni 1962 in het huwelijksbootje. De 
kerkelijke inzegening was hier, in de baptistengemeente in 
Noardburgum. Ome Fokke en ome Jelle waren de getuigen. Mem was 
de oudste dochter van Bauke en Anne Wijbenga. Een familie, waar het 
geloof een grote rol speelde, vaak verkopers, met makkelijke praters 
en die houden van gezelligheid. Heit en Mem zijn een bijzondere 
combi. Heel verschillend en toch vullen ze elkaar heel goed aan. Ze 
hebben het mooi en goed gehad samen. Tot op het laatst altijd bij 
elkaar. We hebben allemaal diep respect en waardering hoe Mem Heit 
tot op het laatst liefdevol heeft verzorgd in hun mooie eigen 
appartement in Dokkum. Juni vorig jaar mochten we het 60-jarig 
huwelijksfeest vieren op Stania State. Wat was dit een prachtige dag. 
Het was stralend weer en iedereen was aanwezig. Een doedelzakspeler 
kwam spontaan een paar liedjes spelen, de bruidstaart werd gesneden 
door het bruidspaar, er werd heerlijk gegeten en gedronken en in de 
grote tuin gespeeld. Tante Thea las nog een mooi gedicht voor over 
het ouder worden en de kleinkinderen deden een stukje over een 
familiereis met het vliegtuig. 3 De feestvreugde kwam tot een 
hoogtepunt, toen kleinzoon Jelmer live kwam zingen. We zaten buiten, 
maar anders ging het dak eraf. Er werd gedanst en volop 
meegezongen. Jelmer vond het eerst spannend om voor eigen familie 
te zingen, maar wat was hij achteraf blij dat hij dit gedaan heeft voor 
Pake en Beppe. En wat was Pake trots op zijn kleinzoon. Heit heeft het 
nadien nog vaak over het mooie feest gehad. En wat zijn we nu blij dat 
we deze dag een mooie fotorapportage hebben laten maken. Gezin In 
april 1963 werd Kor geboren in Noardburgum op de Looxmaweg. Een 
jaar en een dag later volgde Bauke. Anneke werd in januari 1967 
geboren. Heit en Mem waren toen verhuisd naar de Hanegraaffweg, 
ook in Noardburgum. En ik volgde heel wat jaren later in augustus 
1973. Heit en Mem noemden dit zelf een toegift. We woonden toen in 
Sneek in de Partuurstraat. Vrij snel daarna verhuisden we in Sneek 
naar de Gerbrandystraat, waar we ruim 25 jaar met elkaar hebben 
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gewoond. We zijn als kinderen allemaal gezond en we zijn goed 
terecht gekomen en hebben gezorgd voor acht kleinkinderen, Jos was 
de eerste in 1989. Stuk voor stuk unieke en mooie kinderen en 
kleinkinderen, waar onze Heit zo ontzettend van kon genieten samen 
met Mem. Hij was heel erg trots op ons. Dit stak hij niet onder stoelen 
of banken. Als gezin hebben we vele mooie herinneringen. Te veel om 
op te noemen. Toch wil ik jullie een paar vertellen. Ten eerste de 
vakanties naar o.a. de Roggenberg in Appelscha en de Noordster in 
Dwingeloo. Wat was het een geklungel met de tent, en het weer liet 
ons vaak in de steek. Dit kon ons allemaal niet deren. We maakten er 
het beste van. We maakten liederen - waarvan we de teksten nu nog 
kennen-, we deden mee met optochten met versierde wagens, 
verkleedpartijen en jeeptochten door het bos. Later gingen we ook nog 
wel eens verder weg, bijv. naar het Harzgebergte en Luxemburg en 
zelfs één keer met de bus naar Spanje. We deden thuis vaak spelletjes 
met elkaar. En dit ging er fanatiek aan toe. Met Scrabble moest het 
woordenboek er vaak aan te pas komen en op de camping moest de 
buurman of buurvrouw er wel eens bij komen om als jury te fungeren. 
Er zat veel structuur in ons gezin. Op zondagochtend was het vaste 
prik: na de kerk koffiedrinken met het gezin. Koffie met zelf geklopte 
slagroom en wat lekkers erbij. Vooral de kiwi-kwarktaart was 
legendarisch. Daarna volgde altijd een borrel met lekkere hapjes. Op 
vrijdagavond was er patat. Daarna gingen we met z’n allen plat voor 
de TV. In die tijd waren er nog maar 2 zenders, maar er was altijd wel 
wat leuks op. Een revue van Andre van Duin of een grote show. We 
hadden het altijd heel erg leuk en gezellig met elkaar als gezin. 4 
Muziek Heit speelde graag op blaasinstrumenten, meestal op de 
cornet. Hij zat ook jarenlang bij een muziekkorps. Eerst bij Euphonia in 
Oppenhuizen en later bij De Harmonie in Sneek. Hij was een echte 
liefhebber. Hij was fanatiek met oefenen. Vaak alleen, maar ook met 
zijn kompanen. We gingen vaak naar zijn uitvoeringen. En hij was diep 
ontroerd door de film Brassed Off. Een film, die wij ook beslist moesten 
zien. En hij mocht ook heel graag orgel spelen. De nummers van 



 
 

14 
 
 

Johannes de Heer waren zijn favoriet. En dat zien jullie ook wel terug 
in de liturgie. Zijn orgel stond bij ons in huis. En wat vond hij het 
prachtig als de kinderen liederen met hem kwamen zingen. Hij heeft 
de passie voor muziek proberen over te geven aan alle kinderen. We 
moesten allemaal verplicht op muziekles. Alleen Kor had talent en 
heeft doorgezet. Hij heeft het geschopt tot organist van onze 
baptistenkerk in Sneek. En Heit is ook nog bandleider geweest van een 
bandje van de baptistengemeente in Sneek. Van de Young Hornians, 
waar Bauke en Kor ook in speelden. De uitstap van Heit naar de 
panfluit is, gelukkig voor iedereen, maar van korte duur geweest. En 
hij speelde thuis veel muziek en dit moesten wij dan ook meeluisteren 
op zondagochtend. De muziek, die hij mooi vond hebben we ook 
gedraaid voorafgaand aan deze dienst. Anekdotes Er zijn veel mooie 
anekdotes over Heit. Hij heeft veel beleefd. Een aantal hiervan houden 
we binnenkamers en een deel willen we graag met jullie delen. Zo reed 
Heit op een keer in een busje van het werk met een verfbus achterin. 
Helaas zat het deksel niet goed op de verfbus. Toen deze verfbus ook 
nog eens omviel stroomde de verf over de vloer. Maar daar bleef het 
niet bij. Het lekte ook door tot onder de auto op de weg. Heit reed 
nietsvermoedend heel Sneek door. De verfsporen hebben nog lang op 
de wegen in Sneek gestaan. Samen met twee buren heeft hij voor Kor, 
Bauke en twee vrienden 4 kano’s gemaakt van hout. Echt heel 
bijzonder. En nog eens prachtig uitgevoerd ook. Deze moesten 
uiteraard uitgeprobeerd worden in de vijver. Het is maar goed voor 
Heit dat er toen nog geen mobieltjes waren om het vast te leggen, 
want Heit ging om. En hij ging helemaal kopje onder. Toen hij 
bovenkwam zat hij onder de kikkerdril. Het leek Heit en Kor een goed 
idee om eens te gaan oefenen om met de auto te rijden, toen Kor zijn 
rijbewijs moest halen. Dit scheelt ook weer rijles en Heit kan dit net zo 
goed. Ze hadden het idee opgevat om dit op het Veemarktterrein te 
doen. In het weekend stonden hier immers toch nauwelijks auto’s in 
die tijd. Mem vond dit geen goed idee, maar dit advies werd in de wind 
geslagen. Na een paar rondjes rijden op het terrein, waarop exact één 
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auto stond leek het Heit een goed idee om hier het fileparkeren te 
oefenen. Jullie snappen het al: de hele zijkant van beide auto’s lag in 
de kreukels. 5 Karakter Heit is bescheiden en houd er niet van om op 
de voorgrond te treden. Hij is zorgzaam, heeft een luisterend oor en is 
hiermee vaak verbindend. Wat Heit ook kenmerkt is dat hij uiterst 
precies is, zeer dankbaar en dat hij nooit klaagt. En Heit doet alles wat 
hij doet met passie, hij is fanatiek, heeft een hoog rechtvaar-
digheidsgevoel en zit vol emotie. Geloof speelde een hele belangrijke 
rol in het leven van Heit. In de gesprekken de laatste tijd en ook in de 
liederen, die hij graag luisterde of zong merkte je dat hij heel erg bezig 
was met het naderende einde. Heit zag de grootsheid van de natuur. 
De wolken, een mooie zonsondergang, een regenboog. Kleinkinderen 
Heit was ook heel geliefd bij de kleinkinderen. Ik heb ze gevraagd hoe 
ze hun Pake zagen. Robin noemde hem altijd kameraad. Dat vond Heit 
geweldig en hij nam dit later zelf ook over. Robin schreef “Kame-
raadschap draait niet om leeftijd, maar om wat je voor diegene voelt. 
Pake was mijn kameraad!” De andere kleinkinderen schreven of zeiden 
soortgelijke zaken. Heit was altijd hartelijk. Als ze langs kwamen 
toverde hij een glimlach op zijn gezicht en kregen ze een stevige hand 
of een knuffel. Pake gaf de kleinkinderen het gevoel dat ze er mochten 
zijn en dat hij enorm trots op ze was. Als één van de jongens bij Pake 
en Beppe kwam zei hij vaak “Beppe: haal eens een biertje voor die 
jongens!”. Hij ging ook graag met de kleinkinderen op pad en altijd 
had hij zijn fotocamera, die hij in een soort van sok meenam, bij zich 
om mooie foto’s van zijn kleinkinderen te maken. Wat zullen de 
kleinkinderen Pake missen! Dank! Wat zijn we dankbaar dat Heit tot op 
het laatst samen met Mem in hun eigen appartement in Dokkum 
woonden. We zijn dankbaar voor de mooie leeftijd, die hij in relatieve 
gezondheid heeft mogen bereiken. Heit heeft een mooi leven gehad. 
We willen Heit danken voor wat hij voor ons heeft betekend. En we 
zijn dankbaar voor wat we van hem mee hebben gekregen: liefde en 
omkijken naar andere mensen, hard werken, normen en waarden en 
dankbaar zijn. En we willen jullie bedanken dat jullie er zijn om met 
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ons afscheid te nemen van Heit. Heit!: Het is mooi geweest. Het is 
goed zo. We zijn trots op Heit. We houden van Heit. Heit blijft voor 
altijd in ons hart. 
 
 

Startzondag 3 september 
 

Op zondag 3 september starten we het nieuwe seizoen en het nieuwe 
jaarthema zal dan worden onthuld. 

Op deze ochtend willen wij u vragen om een broek en sokken aan te 
doen, waar best een vlekje op mag komen. 

Hopelijk is hiermee uw nieuwsgierigheid geprikkeld. 

Na de ochtenddienst is er iets lekkers bij de koffie en nodigen wij u uit 
om aan te schuiven voor de maaltijd. 

Vorig jaar heeft u allemaal een gebedskaartje ontvangen. 

Wij zijn benieuwd of er ook broeders/zusters zijn die iets met ons 
willen delen, nadat u bent begonnen te bidden voor een 
persoon/onderwerp wat u op uw gebedskaartje heeft geschreven. 

Is er bijvoorbeeld iets veranderd nadat u voor een persoon bent 
begonnen te bidden? 

Vult u maar in …, als u iets wilt delen, horen wij dit graag. 

U kunt dit aangeven bij iemand van de denktank (Tjerk en Ingrid 
Bosscher, Dieuwke de Vries, Marco en Marianne Nieuwenhuis, Elsiena 
Poeze). 

Wilt u anoniem iets met ons delen?  

Dat kan ook, we zetten de stembus op de toonbank van de foyer, 
waarin u uw verhaal kunt doen. 

De werkgroep. 
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Grote schoonmaakactie in en rond ons 
kerkgebouw 

 
Deze twee keer per jaar terugkerende activiteit (1e zaterdag van april 
en oktober) staat nu weer gepland voor zaterdag 7 oktober a.s. en 
daarvoor zijn natuurlijk weer vrijwilligers nodig. 
Daarom doen wij een beroep op broeders en zusters in de gemeente 
die in de gelegenheid zijn en bereid zijn om te komen helpen! Want… 
vele handen verlichten het werk! Bovendien is het, zo is inmiddels de 
ervaring, heel gezellig om op deze wijze samen bezig te zijn in en rond 
het kerkgebouw! 
We beginnen ’s morgens met dit stukje gemeentewerk om 9:00 uur 
na een kopje koffie of thee en het is de bedoeling dat we het gehele 
kerkgebouw van binnen en, als de weersomstandigheden dat toelaten, 
buiten een extra schoonmaakbeurt geven, waaronder het lappen van 
de ramen. 
Rond 10:30 uur drinken we gezamenlijk weer een kopje koffie of thee 
(uiteraard met iets erbij) en streven er naar dat uiterlijk 12:30 uur het 
werk is voltooid. 
Voor deze gezamenlijke activiteit kunt u zich opgeven bij br. Harrie 
Wijma. 
 
Opgeven kan via: e-mailadres: h.wijma9@upcmail.nl 
of telefonisch via 06 – 22 03 44 21 of 0511 – 44 55 56. 
 
Vragen? Bel, App of mail gerust! 
 
Bij voorbaat dank voor uw/jouw aanmelding! 
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Alpha cursus 
 

Geliefden van God,  
 

Ook voor komend najaar staat er weer een Alpha cursus gepland 
samen met de 3 kerkelijke gemeentes in ons dorp.  
Een Alpha cursus is voor iedereen die graag iets meer wil weten van 
het christelijke geloof, of met  zijn geloof weer even terug wil naar de 
basis. Waar gaat het nu eigenlijk om. Wie is God, Jezus en / of de 
heilige Geest. En hoe wil deze dan relevant voor jou zijn in je huidige 
leven. Maar…. We beginnen bij het begin, de vraagstelling: Is er 
meer???  
We starten vermoedelijk begin oktober en beginnen de avonden met 
een gezamenlijke warme maaltijd (ergens rond 18.00 – 18.30 uur). 
Dan bekijken we een inleidend filmpje en gaan deze vervolgens 
bespreken in kleine groepjes van 4 tot 8 personen. Rond 21.00 – 21.30 
uur is het programma afgerond voor deze avond.  
De avonden zijn wekelijks op een vaste dag, en hopen het geheel af te 
kunnen ronden voor de kerst.  
Het is iedere keer opnieuw bijzonder mooi te zien wat de Here God 
doet tijdens deze cursus en hoe levens worden veranderd voor zowel 
de leiding als voor de cursisten.  
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden en / of vragen hebt, of wilt 
meedraaien met de cursus; of  
indien u dit een warm hart toedraagt; wil ik u met nadruk vragen om 
de warme maaltijd een keer voor ons te verzorgen.  
Voor opgave of info: Klaas Willem 0651.352.364.  
Omdat dit iedere keer voelt als een avontuur welke wij aangaan samen 
met de Here God, wil ik u vragen om voor ons te bidden. 
 Bid voor de kandidaten. 
 Bid voor Gods leiding in de voorbereidingen en de avonden zelf.  
 Bid voor ons, dat wij Gods leiding en nabijheid ook mogen ervaren.  
 

Met vriendelijke groeten, Klaas Willem, Elsiena en Tjeerd de Jong.  
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Mission Possible 

Elke ochtend komt ons team uit Odessa bij elkaar om gemotiveerd te 
worden. Samen openen ze de Bijbel en bidden ze. Om vervolgens 
aan het werk te gaan. Praktische hulp verlenen, juist daar waar de 
nood hoog is. 
In dertig dorpen in de Odessa regio verlenen we deze broodnodige 
hulp. Via deze link ziet u een video van afgelopen zomerkamp. 
Ondanks de oorlog konden we deze zomerkampen houden voor de 
kinderen. Wat ontzettend fijn voor de kinderen. Ze konden, dankzij 
onze donateurs, een poos middenin de natuur bijkomen van alle 
spanningen die ze dagelijks ervaren. De kinderen mochten leren over 
de Here Jezus. We hebben van verschillende kerken afgelopen jaar een 
gift ontvangen die dit werk mogelijk maakte. Dank u wel. 
We krijgen van onze collega's te horen dat er honger is, naar Gods 
Woord. Wij verspreiden het Evangelie van de Here Jezus. We 
zaaien in de harten van de mensen die we tegenkomen. Door middel 
van de goederen en de hulpverlening komen we in gesprek met 
mensen. Zo hebben we niet alleen oog voor de korte 
termijnoplossingen, maar bieden we ook Hoop voor de Toekomst. 
Het komende jaar willen we onze hulpverlening doorzetten. We gaan 
kinderbijbelclubs organiseren, we verspreiden voedselpakketten, 
medicijnen, brandhout en repareren oorlogsschade aan huizen. 
Een nieuw kerkelijk jaar ligt weer voor ons. Wat zal dit jaar brengen? 
Het is in Gods hand. We mogen op Hem vertrouwen. Hij zal ons 
alles geven wat we nodig hebben om Hem te dienen. En ook dit 
nieuwe kerkelijk jaar blijven we erop vertrouwen dat God ons zal 
voorzien van alles wat wij voor deze missie nodig hebben.  
Vrijmoedig willen we vragen of u en uw gemeente, kerk, voor ons wil 
bidden. En mocht u in de gelegenheid zijn om ook financieel bij te 
dragen, dan houden we ons van harte aanbevolen! Zodat de wijsheid 
van God, die openbaar geworden is, ieder mens bereiken mag! (1 
Korinthe 2) 
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Hartelijke broedergroet, 
 
Bert Dokter, directeur Mission Possible 
 
www.missionpossible.nl 
 
NL07RABO0158045424 – o.v.v. Kerken helpem 
 
 
 

 
 

 
 
  

Van het secretariaat 
 

Adreswijziging 
 
Zr. Eke van der Veen-Kloetstra is op 15 juli verhuisd van De Streek 4 in 
Veenwoudsterwal naar de Tsjibbe Geartsstrjitte 5E, 91251 BR Burgum. 
 
De secretaris, 
Tj. van der Veen.     
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Roemenië Werkgroep 
 

Kort verslag van dag 1: 
(gisteren waren we alleen maar aan het reizen en waren we écht heel 
erg moe, dus vandaag de eerste dag): 
Vanochtend zijn we met Rudi in de bus vertrokken naar Călimănești. 
We hebben de boel versierd en klaargezet en al gauw kwamen er wat 
kinderen, bekende kopjes, maar ook veel nieuwe kinderen. Toen we 
begonnen met het programma heeft Enikő de kinderen geteld, het 
waren er 43! Gaandeweg de dag zijn er nog meer bij gekomen! 
We zouden tussen de middag warm eten met de kinderen, met behulp 
van een cateringbedrijf, we hebben de bestelling dus moeten verhogen 
naar 50. 
Het thema was vandaag: Jezus is het brood des levens. 
Na het zingen en Bijbelverhaal van Rudi en Enikő hebben de kinderen 
brood gehapt en het werkje gemaakt. Dit was nog wel een uitdaging 
met zoveel kinderen en weinig leiding, maar het was geslaagd! Ze 
hebben een bordje versierd en kregen er een (nep) stukje brood bij 
met de Bijbeltekst en die konden ze beleggen. Het eten kwam later, 
omdat ze meer moesten maken. Dus hebben we eerst het spel 
gedaan: het smokkelspel, wat we ook in 2014 in Har Ghita hebben 
gedaan. Dit was een klein beetje chaotisch, maar wel leuk! Daarna 
gingen we eten. Ze hebben er heerlijk van gesmuld en wat overbleef, 
hebben we meegegeven. 
Tot slot heeft Rudi nog een verhaaltje gedaan en hebben we 
afgesloten. Al met al vertrokken we bijna 2 uren later dan wat de 
bedoeling was. 6 uur begon de dienst in San Georgiu de Pădure en 
daarna hebben we bij Rudi en Enikő gegeten en de voorbereiding voor 
morgen gedaan. Het was een intensieve dag, maar wat was het mooi 
om de kinderen weer te zien en er weer te zijn! Op naar morgen. 
 

Verslagje van de tweede dag. 
Het thema was vandaag: Jezus is het Licht. We zijn weer begonnen 
met zingen en het Bijbelverhaal over Bartimeüs. Het werkje was 



 
 

22 
 
 

voorbereid door Enikő, een waxinelichthouder met de Bijbeltekst erop. 
Ze kregen er ook een lichtje in. 
Ondertussen hebben Marco en Marianne het heel druk gehad met het 
klaarzetten van het spel van vanmiddag, waar ze het ook thuis al heel 
erg druk mee hebben gehad! 
We gingen namelijk na het eten de Elfstedentocht schaatsen! We 
'schaatsten' per groepje van stad naar stad en bij elke stad hoorde een 
spel/opdracht, die paste bij iets wat de stad typeert. Het was echt tot 
in de puntjes voorbereid. 
En natuurlijk ook niet onbelangrijk, we hebben ze een beetje van ons 
mooie Fryslân kunnen laten zien. Als afsluiting hebben we ballonnen 
losgelaten met een tekst over Gods liefde eraan. Zo hebben de 
kinderen misschien ook nog wat zaadjes in de omgeving geplant! 
We bidden dat Jezus ook echt het Licht mag zijn in de levens van al 
deze kinderen! 
Na het programma hadden we net even wat tijd om iets voor onszelf 
te doen, voordat we om 19.30 uur naar Rudi en Enikő gingen. Een 
paar zijn naar het meertje geweest en een paar hebben wat rust 
gepakt en een ijsje gegeten. 
Bij Rudi en Enikő hebben we gebarbecued en daarna nog 
pannenkoeken van Marco gegeten. 
Weer een intensieve, maar mooie dag! Zoals Froukje ook zegt, 
voldoening geeft ook vleugels. 
Wat is het mooi trouwens dat Froukje en Hennie nog in de app zitten. 
Dikke tùt vanuit San Georgiu de Pădure! 
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Bemoedigingen (Arie van der Plas – Waargebeurd verhaal) 
 

De Parel 
 
David Morse, een Amerikaans missionaris in India, was daar goede 
vrienden geworden met de parelduiker Rambhau. Vele avonden bracht 
hij door in Rambhau’s hut terwijl hij hem voorlas uit de Bijbel en hem 
Gods grote verlossingsplan probeerde uit te leggen. 
Rambhau vond het fijn om te luisteren naar Gods Woord, maar telkens 
wanneer de missionaris hem zover probeerde te krijgen om Jezus als 
zijn Verlosser aan te nemen, dan schudde hij zijn hoofd en zei: “Jouw 
christelijke weg naar de hemel is te makkelijk voor mij. Ik kan dat 
gewoon niet accepteren. Als ik ooit op deze manier toegang zou 
krijgen in de hemel, dan zou ik mij maar een bedelaar voelen die er 
alleen maar ingelaten was uit medelijden. Ik kan dan wel trots zijn, 
maar ik wil het gewoon verdienen, dus ik wil er gewoon voor werken. 
Niets wat de missionaris zei, scheen enig effect te hebben op de 
beslissing van Rambhau, en zo gingen een aantal jaren voorbij. Op een 
avond echter, hoorde hij een klop op de deur, en toen hij opstond om 
hem te openen, stond Rambhau daar. “Kom binnen, lieve vriend”, zei 
Morse. “Nee”, zei de parelduiker. “Ik zou willen dat je eventjes met mij 
meekwam naar mijn huis, Sahib, ik wil je graag iets belangrijks laten 
zien. Zeg alsjeblieft geen nee, en kom even met me mee.” “Natuurlijk 
ga ik met je mee”, antwoordde de missionaris. 
Toen ze vlak bij Rambhau’s huis waren, zei Rambhau: 
“Over een week ga ik werken aan mijn plaats in de hemel. Dan vertrek 
ik naar Delhi, en ik ga daar naartoe op mijn knieën.” 
“Man! Dat kun je niet menen! Het is vijftienhonderd kilometer naar 
Delhi, en je zou geen huid op je knieën houden, en je gaat vast 
bloedvergiftiging of lepra krijgen!” “Nee, ik moet écht naar Delhi”, 
antwoordde Rambhau ferm, “en de onsterfelijken zullen mij ervoor 
belonen. Het lijden zal zoet zijn, want het voorziet in een plaats in de 
hemel voor mij.” 
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“Rambhau, mijn vriend, dit kan ik je toch niet laten doen, wetende dat 
Jezus al heeft geleden en gestorven, en daarmee al heeft voorzien in 
een plaats in de hemel voor jou!” Maar de oude man was niet te 
vermurwen. “Jij bent mijn liefste vriend op deze aarde, Sahib Morse. 
Door al de jaren heen stond je mij bij in ziekte, in nood … er waren 
tijden dat je zelfs mijn énige vriend was, Maar zelfs jij kan mij niet 
afhouden van mijn verlangen om de eeuwigheid te verdienen … ik 
moet naar Delhi.” 
Eenmaal binnen, in de hut, nam Morse plaats in de stoel die Rambhau 
ooit eens voor hem gemaakt had, en waarin hij hem zo vaak uit de  
Bijbel had voorgelezen. Rambhau verliet de kamer om even later terug 
te komen met een klein kistje. “Ik heb dit kistje al jaren”, zei hij, “en ik 
bewaar er maar één ding in. Ik zal je er nu over vertellen, Sahib 
Morse. Ik had ooit een zoon … “ “Een zoon! Rambhau, waarom heb je 
mij dat nooit eerder verteld?” “Nee, Sahib, ik kon het niet.” De ogen 
van de oude duiker werden vochtig toen hij dit zei, 
“Je weet dat ik snel zal vertrekken, en wie weet of ik ooit terug zal 
keren? Mijn zoon was ook een duiker. Hij was de beste parelduiker 
langs de hele kust van India. Hij kon het snelste duiken en had de 
scherpste ogen, de sterkste armen en een langere adem dan ieder 
andere duiker die ooit naar parels heeft gezocht. 
Wat een vreugde bracht die jongen mij! Je weet dat de  meeste parels 
kleine gebreken hebben die alleen voor het kennersoog te zien zijn, 
maar mijn zoon droomde altijd over het vinden van de perfecte parel 
… zoals nog nooit een parel was gevonden. En op een dag vond hij 
die! Maar hij was toen eigenlijk al te lang onder water geweest … 
De parel koste hem zijn leven, Sahib.” 
De oude man boog zijn hoofd en voor een kort moment schudde zijn 
lichaam, maar er kwam geen geluid. “Al deze jaren”, ging hij verder, 
“heb ik deze parel bewaard, maar nu ga ik, om niet meer terug te 
keren, en aan jou, mijn vriend wil ik graag deze parel geven. 
Hij opende de slotjes van het kistje en haalde voorzichtig een 
zorgvuldig ingepakt pakketje uit. Zachtjes opende hij het katoenen 
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doekje, haalde er een heel mammoetparel uit, en legde die voorzichtig 
in de hand van de missionaris. Het was een van de grootste parels die 
ooit was gevonden langs de kusten van India, en het glansde met een  
schittering die nog nooit in gecultiveerde parels was gezien. Het zou 
een fabelachtig bedrag op welke markt dan ook hebben opgebracht. 
Een kort moment was de missionaris sprakeloos en staarde betoverd 
naar de parel. Toen riep hij uit: “Rambhau, wat een parel!” 
“Deze parel, Sahib, is perfect”, antwoordde Rambhau stilletjes. De 
missionaris keek op en kreeg ineens een heel nieuwe gedachte: Was 
dit niet de gelegenheid waar hij al zo lang voor had gebeden, om 
Rambhau de waarde van Christus offer te laten zien? 
Dus zei hij gedecideerd “Rambhau, Dit is een wondermooie parel, 
ongelooflijk gewoon. Laat me hem van je kopen. Ik geef je er 
tienduizend dollar voor.” “Sahib, wat bedoel je?” 
Oké, dan geef ik je er vijftienduizend dollar voor, of nog meer als het 
moet. Ik zal er voor werken.” “Sahib”, zei Rambhau ontsteld, “aan 
deze parel kun je geen prijs verbinden! Niemand ter wereld heeft geld 
genoeg om te betalen wat deze parel mij waard is. Op de markt kan 
een miljoen dollar hem nog niet betalen. Ik wil hem je niet verkopen. 
Ik geef hem je.” “Nee Rambhau, dat kan ik niet accepteren. Hoe graag 
ik de parel ook wil, ik kan hem op deze manier niet aannemen. 
Misschien ben ik dan trots, maar het is te makkelijk. Ik moet hem 
betalen, of er voor werken …” 
De oude duiker was verbijsterd. “Je begrijpt er niets van Sahib.Zie je 
het dan niet? Mijn enige zoon heeft zijn leven gegeven voor deze 
parel, en ik wil hem voor geen geld ter wereld verkopen. Ik kan hem 
niet verkopen … ik geef hem jou. Accepteer het alsjeblieft als een 
teken van mijn liefde en genegenheid voor jou. ”De missionaris moest 
slikken en voor een kort moment kon hij niets uitbrengen. Toen greep 
hij de hand van de oude man. “Rambhau”, sprak hij zachtjes, “zie jij 
het zelf niet? Wat ik net tegen jou zei, dat zeg jij al jaren tegen God. 
De duiker keek lang en onderzoekend naar de missionaris, en 
langzaam begon hij het te begrijpen. “God geeft jou het offer van 
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verlossing gratis en voor niets”, vervolgde de missionaris. “Het is zo 
groot en van onschatbare waarde dat geen man ter wereld het kan 
kopen. Miljoenen dollars zijn te weinig. Niemand is goed genoeg om 
het te verdienen. Het kostte God het leven van Zijn zoon om jou 
toegang te verschaffen tot het eeuwig leven, samen met Hem. In geen 
miljoen jaar of duizend pelgrimsreizen zou jij deze toegang kunnen 
verdienen. Het enige dat je, als zondaar, kan doen, is het accepteren 
als een teken van Gods liefde en genegenheid voor jou. 
Lieve Rambhau, natuurlijk wil ik deze parel accepteren in  
dankbaarheid, bidden tot God dat ik jouw liefde waardig mag zijn. 
Maar Rambhau, wil jij ook niet Gods geschenk van de hemel aan jou, 
in diepe dankbaarheid accepteren? Wetende dat het Hem het leven 
van Zijn zoon heeft gekost om jou te redden?” 
Tranen rolden over de wangen van de oude man. Beetje bij beetje 
werd de sluier verder opgetild. “Sahib, ik zie het nu. Ik geloofde 
eigenlijk al een aantal jaren in Gods Woord, maar dat van Jezus … dat 
kon ik gewoon niet geloven. Ik begreep het niet. Nu wel. Sommige 
dingen zijn niet met geld te betalen of te verdienen. Sahib, ik ga toch 
maar niet naar Delhi … “ 
“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet 
verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16” 
 

Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirre of goud; 
moede kom ik, arm en naakt,” 
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet. 

  
 

(Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn) 
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 Nieuws van Unie-ABC 

FUSIEFEEST OP 18 NOVEMBER: KOM OOK! 
 

Na jaren van zorgvuldige voorbereidingen hebben de aangesloten 
gemeenten van Unie en ABC in juni tot een definitieve fusie besloten! 
Op zaterdag 18 november hopen we dit heugelijke feit te vieren met 
een fusiefeest in Veenendaal, waar alle belangstellenden uit de 
gemeenten voor zijn uitgenodigd.  
Het feest duurt van 13.30 tot 21.00 uur. Na de zomer zullen we het 
complete programma bekendmaken, maar we kunnen al beloven dat 
we een aantal mooie verrassingen aan het organiseren zijn. Tijdens 
het middagprogramma zal ook de Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt er een alternatief 
programma aangeboden voor de overige gasten. Aan de dag en het 
diner zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage kan worden 
overgemaakt op rekeningnummer NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie 
van Baptistengemeenten o.v.v. ‘fusiefeest’. Er is plaats voor 500 
personen, dus als je dit feest niet wilt missen, geef je dan snel op via 
het formulier. op www.unie-abc.nl 
 

SEMINARIUM: SUMMERSCHOOL EN OPENING 
COLLEGEJAAR 

 
Ben je altijd benieuwd geweest 
naar waar theologie mee bezig is? 
Verlang je naar meer begrip over 
de Bijbel? Ben je op zoek naar 
kennis over je geloof rondom de 
actuele vragen van vandaag? Of 
wil je specifiek meer weten over 
het werk van de Geest in de 
gemeente? Dan is de 
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Summerschool theologie 2023 op 31 augustus en 1 september wat 
voor jou!  
Gedurende twee dagen krijg je les van inspirerende docenten die je 
vanuit hun vakkennis meenemen door de theologie. De Summerschool 
richt zich op gemeenteleden binnen Unie-ABC-gemeenten zonder 
theologische opleiding (hbo-denkniveau) die graag eens willen proeven 
aan de theologie. De dagen vinden plaats in het Baptist House in 
Amsterdam en worden afgesloten met de jaarlijkse opening van het 
collegejaar (ook los te bezoeken), dit jaar in de vorm van een 
studiemiddag met als thema ‘Vurig verlangen en charismatische 
vernieuwing’. De kosten van deelname aan de Summerschool 
bedragen voor Unie-ABC-leden 150 euro, inclusief maaltijden. 
 

Kijk voor het volledige programma op  
www.unie-abc.nl/seminarium/summerschool-2023. 
 

U leest er meer over op www.unie-abc.nl. 
 

 Agenda  

2023 
 31 aug- 
 1 sep 

 Summerschool Seminarium in Amsterdam 

 1 sep  Opening collegejaar Seminarium met studiemiddag ‘Vurig 
 verlangen en charismatische vernieuwing’ in Amsterdam 

 2 okt  Regioavond Noord (locatie volgt nog) 
 4 okt  Regioavond  Midden-Zuidwest in Gouda 
 5 okt  Regioavond Noordoost in Musselkanaal 
 11 okt  Regioavond Noordwest in Amsterdam 
 12 okt  Regioavond Zuid in Merselo 
 18 nov  Fusiefeest en Algemene Ledenvergadering in Veenendaal 
 
 

AGENDA VOOR SEPTEMBER 2023 
 
 

    O6 sept.  19.30 u   Bestuursvergadering RvO/ZB                     De Rank 
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KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 2023 
 
  Noardburgum 10.00 uur 
 
03-09-2023 Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher 
    Startzondag 
  Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij 
  Bloemen: fam. T. de Vries 

 
10-09-2023 Voorgangers: ds. Tj .Bosscher en ds. M. Buitenhuis 
  Openluchtdienst feestterrein Hanegraaffweg 
  Thema: Verlangen en vertrouwen 

Begeleiding: Brassband Bernlef 
Bloemen: zr. M. Wiersma-Boersma 

 
17-09-2023 Voorganger: br. Rik Bouwmeester 
  Organist: br. Henk de Vries 
  Bloemen: zr. T. Djurrema-van der Meer 

  
24-09-2023 Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 
  Begeleiding: Jeugdcombo uit Dokkum 

Bloemen: fam. E. Poeze 
 
 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
 ( oktober 2023) verschijnt op zondag 24 september 2023. 

Copy kunt u uiterlijk 17 september 2023 inleveren 
bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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Verbonden met Hem 
 
Verbonden Heer met U alleen,  
verbonden met elkander, 
U reikt Uw woord van liefde ons aan  
naar mij en naar die ander. 
 
Zo zijn wij Heer met U verbonden  
en mogen wij Uw kinderen zijn. 
Als zusters, en als broeders  
verbonden met diezelfde lijn. 
 
Soms zijn wij wel eens eigenwijs  
en gaan wij eigen wegen,  
maar altijd weer is daar die lijn  
en komen wij U weer tegen. 
 
Daarom willen wij U vragen,  
misschien wel overbodig … 
Houdt U ons stevig vast? 
Uw leiding hebben wij broodnodig 
 
Verbonden Heer met U. 
En allen die U vonden. 
Laat door Uw geest ons voelen  
wij zijn met U verbonden.. 
 
 
(Ingezonden door zr. J. Bosch-Blom) 

 



 
 

31 
 
 

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


