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     Amen 
 

Nu alleen maar: ‘Amen’ zeggen,  
al is ’t met gebroken stem;  
dan je hand in Gods hand leggen  
en op weg gaan, achter Hem. 
 
Nu alleen maar blijven lopen  
in het voetspoor van je Heer;  
blijven strijden, blijven hopen,  
wachtend op Zijn wederkeer. 
 
Nu alleen Zijn woord vertrouwen:  
‘Altijd zal Ik met je zijn’,  
als een kind je handen vouwen,  
Zijn getuige willen zijn. 
 
Al je twijfel af te leggen  
en alleen maar ‘Amen’ zeggen. 

 
Van: Nel Benschop 
Uit: Geloof je dat nog? 

 
  

 

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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Tentdienst zondag 18 juni 2023 
 

Tijdens deze dienst werd het kindermoment verzorgd door Hanna 
Holwerda. Op verschillende plaatsen in de tent hingen letters en de 
kinderen (klein en groot) mochten deze naar voren brengen en in de 
juiste volgorde gaan staan, zodat er te lezen viel: 
 

JEZUS LEEFT 

 
De wensen van uw hart. 

 

‘Zoek je vreugde bij de Heer, dan vervult Hij iedere wens’ 
 

Ps. 37:4 (Groot Nieuwsbijbel) 
 

Onze relatie met God zou ons meer vreugde, bevrediging en plezier 
moeten brengen, dan welke andere relatie, activiteit of bezitting ook. 
De bijbel spoort ons aan om ons in de Heer te verlustigen, dat wil 
zeggen dat we onze grootste vreugde in Hem vinden en daarvan 
afgeleid, de dingen die voor Hem dierbaar zijn. 
In een boekje van Derek Prins las ik de vraag: ‘Geniet jij van je 
godsdienst (geloof in God) of is het een kwestie van verdragen?’ 
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Ja, geef daar maar eens een goed antwoord op. Soms heb ik het 
gevoel dat het een combinatie van die twee is. En wellicht is daar ook 
niks mis mee: Vanuit je traditie of opvoeding doen we onze dingen – je 
mag het ook plichtsbesef noemen. Een voorbeeld: Toch naar de dienst 
van de gemeente gaan – ook al verlang je eigenlijk naar een 
rustmoment. Maar is dit wel de rust die we nodig hebben? Kan het 
samen met andere gelovigen ons verheugen in de liefde en genade 
van de Heer ons niet meer rust en vrede in het hart geven?  
In een andere Bijbelvertaling dan hierboven staat: ‘Dan zal Hij u geven 
de wensen van uw hart’. We hebben toch wensen? Het kan daarbij 
gaan om onze gezondheid, de mooi materiële dingen die te krijgen 
zijn, of verlangen naar een fijne vakantie en ga zo maar door. Al deze 
dingen kunnen ons vreugde geven, we kunnen er blij mee of blij om 
zijn. En dat mag. 
We lezen toch ook: ‘Al het goede komt van God’. Zou God er ook niet 
van genieten?  
Maar wat is de vreugde die we mogen ervaren als we weten of 
beseffen dat God hiervan geniet?  Het is nodig dat we leren zien zoals 
God de dingen en ons mensen beziet. Dat kunnen we ons eigen maken 
door onze omgang met God. Onze vertrouwelijke omgang met Hem.  
God in alles laten delen waar we mee bezig zijn. Dat kun je ook 
noemen: tijd doorbrengen met Hem. Dan zal het ook gebeuren dat wij 
plezier beginnen te krijgen in de dingen waar God van houdt. Wanneer 
we zo vertrouwelijk met Hem omgaan, of kunnen we beter zeggen: 
Dat Hij vertrouwelijk met ons omgaat om zo te ontdekken hoe God ons 
leven en onze dingen beziet. Wanneer wij ons dan zo aan Hem 
aanpassen zal het zijn dat wij op dezelfde wijze gaan verlangen zoals 
God dat ook (van ons) verlangt. 
Als we dan gaan bidden, gaan we de dingen vragen die God verlangt. 
Dingen (zaken) - die centraal staan in het hart van God – gaan dan 
ook bij ons een belangrijke rol spelen. Het verhogen van de Naam van 
God en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.  
Een koning regeert bij de gratie (welwillendheid) van zijn onderdanen. 
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Het Koninkrijk van God kan zich alleen manifesteren wanneer wij als 
ingezetenen Hem de lof en de eer toekennen en dus de inzettingen (de 
grondwet) respecteren en deze ten uitvoer brengen.  
Dat kan betekenen dat we niet altijd met onze eigen verlangens 
beginnen, maar zoeken wat Hij voor ons op het hart heeft. 
Wat zijn de prioriteiten van onze Hemelse (Koning) Vader? En laten we 
die dan ook tot de onze maken. 
Je kunt je afvragen: Hoe ver zijn we daarin al geslaagd? Is de 
zichtbaarheid of de merkbaarheid van Zijn Koninkrijk al beter 
geworden door ons geloven en handelen? Als we ons verheugen 
(verblijden) in de Here, zullen we vast en zeker tot de ontdekking 
komen wat in ons geloof en leven echt belangrijk is. En dan ook gaan 
verlangen naar die dingen. 
  

Verblijdt u in Jezus uw Heer, 
  u allen, oprechten van hart…  (Joh. de Heer 654) 
 
Een gezegende zomertijd toegewenst! 
 
Bram Postma. 

Van de Bestuurstafel… 
 

Op dinsdagavond 6 juni jl. kwamen we als Raad 
van Oudsten (RvO) en Zakelijk Bestuur (ZB) weer 
bijeen voor ons maandelijks overleg. Het eerste 
deel van de avond afzonderlijk van elkaar en later 
op de avond voor een gezamenlijk deel.  
 

In de RvO, en later op de avond ook nog tijdens 
het gezamenlijk overleg met het ZB, werd 
uitvoerig het voornemen van basisschool ‘De Klimstien’ besproken om 
geen schoolkerkdiensten meer te houden en naar aanleiding van het 
advies van de identiteitscommissie aan de medezeggenschapsraad, te 
stoppen met het Godsdienstvormend onderwijs. Als bestuur vinden we 



 
 

7 
 
 

dit een kwalijke zaak en betreuren dit. Daarom hebben we besloten 
om samen met de andere kerken in Noardburgum via een brief aan het 
schoolbestuur, de identiteitscommissie en de medezeggenschapsraad 
kenbaar te maken dat we grote moeite hebben met dit voornemen. 
 

Naast dit punt besprak de RvO de gehouden diensten in de voorbije 
weken, de invulling van de diensten voor de komende tijd, de 
pastorale zaken en diverse activiteiten van en in de gemeente. 
 

Het ZB besprak de stand van zaken over de financiën en het 
onderhoud van  de gebouwen. Volgens de penningmeester is het 
huidig (nadelig) saldo aanzienlijk lager dan voor 2023 is begroot. Een 
positieve ontwikkeling waar we met dankbaarheid kennis van namen. 
De overdracht van het penningmeesterschap van zr. Jellie Gjaltema-
Sikkema naar br. Jan Eefting is voor een groot deel zo goed als 
afgerond. 
 

Aan het oplossen van het probleem van de geconstateerde houtworm 
in de dakconstructie van het kerkgebouw wordt gewerkt. Voordat met 
de behandeling hiervan kan worden begonnen, dienen er eerst nog 
wat (veiligheid) aanpassingen aangebracht te worden in de nok van de 
kerkzolder. Het onderhoudsteam is hiermee bezig. Het rapport, naar 
aanleiding van de onlangs gehouden scan op advies van de Provincie 
Fryslân over een mogelijk verduurzamingsproces, hebben we 
ontvangen. Hierin staan een aantal adviezen waarvan een aantal voor 
ons niet haalbaar zijn. Voor eventuele nog uit te voeren aanpassingen 
is er een mogelijkheid tot subsidie. Het informatiekastje bij het           
toegangshek is voorzien van een nieuw slot. 
 

Tijdens het gezamenlijke deel werden de notulen van het vorige 
overleg en de ingekomen stukken behandeld en besproken. 
 

Vanuit het ZB vond op maandagavond 5 juni jl. een overleg plaats met 
de broeders en zusters die deel uitmaken van de week- en hulpkosters 
en de schoonmaakteams. Tijdens dit overleg werd de afgelopen 
periode geëvalueerd en werd van gedachten gewisseld over 
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aandachtspunten en werden de uit te voeren taken en werkzaamheden 
besproken. Ook werden de roosters voor het 2e halfjaar 2023 
doorgenomen en vastgesteld. Als bestuur zijn we dankbaar voor en blij 
met de inzet en betrokkenheid van allen die op deze wijze dienstbaar 
zijn in de gemeente. 
 

Op uitnodiging van de ‘Parkkerk’ (Baptistengemeente Leeuwarden) 
vond op 7 juni jl. een oriënterend en informeel gesprek plaats door een 
delegatie van het bestuur met een vertegenwoordiging van hun raad 
over wat we als zustergemeenten qua samenwerking etc. eventueel 
regionaal voor elkaar kunnen betekenen. Eenzelfde gesprek vond op 
14 juni jl. plaats met een vertegenwoordiging van de onlangs gestarte 
Vrije Baptisten Gemeente te Burgum. Met beide gemeenten is een 
vervolgafspraak gemaakt. Te zijner tijd hopen wij u te informeren over 
de inhoud van de gesprekken en eventuele ontwikkelingen. 
 

Zoals al eerder aangegeven houden we, min of meer ter afsluiting van 
het seizoen, op DV zondag 9 juli a.s. de slotdienst van het jaarthema 
‘Van U is de toekomst’. We hopen velen  van u hierbij te ontmoeten. 
 

Zoals gebruikelijk vergadert het bestuur, in verband met de zomer- en 
vakantieperiode, niet in de maanden juli en augustus tenzij dit om wat 
voor reden dan ook noodzakelijk is. Op woensdagavond 6 september 
a.s. is het eerstvolgend RvO en ZB overleg. 
Als bestuur wensen wij u een goede zomer- en/of vakantieperiode toe.  
 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets 
onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit 
schriftelijk doen per mail aan secretariaatrk.nl of door middel van een 
brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te 
allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de 
aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen. 
 

Met een hartelijke groet, 
Het Bestuur.  
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LEERING DOOR VOORBEELD 
 

 

Onlangs reden wij op een lentedag Veenhuizen in, en ik las op 
een gevelsteen ‘Flink en Vlug’. Ik melde dit aan Oeds en hij zij: 
“Ja, dit is Veenhuizen, heel veel huizen hier hebben een 
gevelsteen. Hier was een gevangenis. Nou, dat bleek: Bitter en 
Zoet, Zorg en Vlijt, Kennis is Macht, enz. Wij deden bij 
‘Zunneschien’ een koffietje en ik kreeg daar een papier met de 
hele collectie gevelstenen. De thee- en koffie dame vertelde dat 
er vlakbij een huis was dat ‘Helpt Elkander’ heet, een twee onder 
één kap woning, maar dat er vroeger mensen woonden die 
elkaar zelfs geen gedag zeiden. Nu kan ik me in een hoop vinden 
hoor. Ik geloof ook in vrede en recht en verdraagzaamheid. Maar 
lieve deugd bij Flink en Vlug word ik al onzeker, laat staan: 
Werken is Leven! Na al deze stevige teksten bedacht ik bij de 
koffie dat de mooiste en effectiefste toch wel ‘Leering door 
Voorbeeld’ is. Dat legt wel druk op de ketel. Hulde aan het 
voorgeslacht dan maar. Op de achterzijde van het blaadje las ik 
dat Geestkracht, Leerlust, Leerplicht en Nauwgezetheid zijn 
afgebroken. Dacht ik al, gelukkig is ‘Werk en Bid’ nog wel 
aanwezig.  

 

Dus gemeente: BID EN WERK 

 

Nettie Postma-Mars. 
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Open Doors 
 
 
 

Kerkbladbericht 
 

t.a.v. Gemeenteleden van Noardburgum 
 

Hartelijk dank voor de collecte van uw gemeente 
 

Op 29 januari 2023 heeft iemand van Open Doors gesproken in jullie 
kerkdienst. De collecte heeft € 285,46 opgebracht. Dit bedrag is 
verdubbeld door een anonieme ondersteuner, zodat wij een 
totaalbedrag van € 570,92 kunnen inzetten om christenen te helpen op 
de gevaarlijkste plaatsen ter wereld. 
 

Uw geestelijke broers en zussen in Nigeria, Noord Korea, Afghanistan, 
Irak, enz. hebben vooral uw gebed nodig. Tegelijk is daadwerkelijke 
steun belangrijk voor hen. Opdat ze merken dat ze niet alleen of 
vergeten zijn. 
 

U gift wordt gebruikt voor christenen die om hun geloof worden 
vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur 
naar landen dir daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors 
training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg 
en noodhulp. 
 

Uw steun is hard nodig, want christenvervolging neemt helaas toe. Dit 
jaar wordt het aantal vervolgde christenen wereldwijd geschat op meer 
dan 360 miljoen. Een huiveringwekkend groot aantal! 
 

Met u steun blijven we ons inzetten voor deze broers en zussen in het 
geloof. 
 

Open Doors Nederland 
 

Opendoors.nl/doe-mee 
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ABC Gemeenten en Unie  
van Baptistengemeenten  
fuseren  
 
16 juni 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 juni 2023 kan in de boeken als de datum dat twee 
kerkgenootschappen definitief besloten te fuseren: De 
Unie van Baptistengemeenten in Nederland en de 
Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC). In 
november zal dit heugelijke feit landelijk worden 
gevierd. Al eerder waren de besturen en de 
werkorganisaties samengevoegd, en nu hebben de 
leden ook ingestemd met het juridisch samengaan van 
beide verbanden. De Unie stemde hierover op 12 mei 
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tijdens de algemene ledenvergadering in Arnhem. De 
ABC gemeenten deden dat met een schriftelijke 
stemming tot 15 juni. Daarmee wordt de fusie definitief 
en gaan beide kerkgenootschappen samen verder 
onder de voorlopige naam Unie ABC. Algemeen 
secretaris Peter Stoter reageert enthousiast op de fusie: 
“Vanuit beide richtingen is het verlangen gegroeid om 
samen in eenheid op te trekken. Niet uit noodzaak, 
maar primair in reactie op het verlangen naar en gebed 
om eenheid van Jezus zelf in Johannes 17. Daarnaast 
kunnen we samen meer betekenen voor elkaar en voor 
onze omgeving. Dit belangrijke besluit mag gevierd 
worden en dat hopen we samen met onze leden later 
dit jaar te doen.” Het nieuwe kerkverband bestaat uit 
135 lokale Baptisten, CAMA en evangelische 
gemeenten. Naast Nederlandstalige gemeenten zijn dat 
ook Ghanese, Chinese, Arabische, Braziliaanse en 
Birmese gemeenten. Samen hebben ze zo’n 25.000 
leden en 7.500 jongeren en kinderen. Het landelijk 
kantoor en het seminarium zijn gevestigd in het Baptist 
House in Amsterdam. Unie-ABC is internationaal 
verbonden met Baptisten en Alliance/CAMA 
gemeenschappen wereldwijd, waarbij lokale gemeenten 
partnerschappen kunnen aangaan met 
gemeenten(stichters) verder weg. Binnen Unie-ABC 
mogen gemeenten elkaar inspireren en helpen. Dat 
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gebeurt deels lokaal in de zes regio’s en deels landelijk 
met opleidingen voor voorgangers en leidinggevenden. 
Praktische (werkgevers)zaken worden ook landelijk 
gefaciliteerd. Voorzitter van het bestuur Robert 
Bezemer voegt daaraan toe: “De aangesloten 
gemeenten weten elkaar in de regio’s steeds beter te 
vinden en te inspireren. ‘Bloedgroepen’ doen daarbij 
minder ter zake. Wél dat we dezelfde Heer willen 
volgen. Ik ben daar erg blij mee: zo kunnen we met 
elkaar de toekomst in! Bovendien biedt het samengaan 
grotere mogelijkheden om zustergemeenten verder 
weg te ondersteunen, ook in noodsituaties zoals in 
Turkije/Syrië en Oekraïne.” Het geloofsverband staat 
open voor gemeenten die zich herkennen in deze 
christelijke geloofsgemeenschap en belang hechten aan 
het samen optrekken. Belangrijke en onderscheidende 
kenmerken zijn het geloof in Jezus Christus als Heer en 
Verlosser, de centrale rol van de Bijbel, de persoonlijke 
toewijding en doop van gelovigen, de zelfstandigheid 
van de plaatselijke gemeente en de missionaire 
gerichtheid. 
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De impact van kinderbijbelclubs in Oekraïne 

Mission Possible is een organisatie die zich inzet voor moeders en 
kinderen in Oost-Europa en Rusland. Kinderbijbelclubs spelen een 
belangrijke rol in ons werk. Wekelijks is er contact met honderden 
kinderen bezocht tijdens clubbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten 
vinden plaats in Albanië, in de moslimwijk Bathore, in Bulgarije in 
verschillende Romadorpen en ook in Oekraïne. Lyudmila, een collega 
van ons uit Oekraïne, deelt een verhaal over de impact van het werk 
op de kinderen:  

"Wanneer de kinderen ons busje in het dorp zien aankomen, rennen ze 
opgewonden naar ons toe. Terwijl we samen naar het clubterrein 
lopen, delen de kinderen wat er gedurende de week is gebeurd. Nu de 
oorlog gaande is, bevatten deze updates details over explosies en het 
geluid van luchtaanval sirenes. Dit is de realiteit waarin we leven. Te 
midden van al deze enge dingen bieden we positieve activiteiten voor 
de kinderen, bieden we hen steun en de geruststelling dat ze er niet 
alleen voor staan; er is een God die van hen houdt en hen nooit zal 
verlaten of in de steek zal laten.  

Een klein meisje zei: 'Als jullie komen, ben ik zo blij dat ik begin te 
springen en te dansen!' In de Bijbelclub voelen de kinderen zich veilig 
genoeg om deel te nemen aan de lessen en luisteren ze aandachtig. 
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Ook is er aandacht voor ontspanning met sport en spel. In deze 
dorpen is er voor kinderen niet veel te doen. Wij geloven dat zelfs de 
kleinste stappen in de goede richting belangrijk zijn. Elke 
clubbijeenkomst brengt de kinderen dichter bij God terwijl ze meer 
leren over Zijn liefde voor hen." 

Een van de kinderen die deelneemt aan de clubs is Alina, een 
twaalfjarig meisje. Ze verloor haar moeder toen ze nog erg jong was 
en haar vader zit in de gevangenis. Alina woont bij familieleden en 
leeft constant in angst om naar een weeshuis gestuurd te worden. Er 
is voor haar gebeden."Wat betekent de Bijbelclub voor jou?" vroeg 
Lyudmila aan Alina."Het is hier heel fijn en er zijn goede mensen die 
me gelukkig en veilig laten voelen", antwoordde ze.  

We hebben duidelijke veranderingen in Alina gezien sinds ze tijd met 
ons doorbrengt. Toen we haar voor het eerst ontmoetten, was ze erg 
verlegen en sprak ze niet in het bijzijn van anderen. Nu is ze socialer 
en zelfverzekerder. Het is een voorrecht om kinderen te laten weten 
dat ze geliefd zijn, en het is geweldig om de transformatie in hun leven 
te zien wanneer ze zich dat gaan realiseren!”  

Voor het werk van de verschillende kinderbijbelclubs is geld nodig. 
Voor o.a. lesmateriaal, benzine voor de bus en voor eten en drinken 
tijdens de lessen. Voor € 100 steunt u één van onze kinderclubs voor 
een week. Wilt u dit werk steunen? Elke gift is welkom! Maak uw gift 
over naar NL07 RABO 0158 0454 24 t.n.v. Mission Possible Nederland 
of scan het tikkie! 

Uw gift is belastingaftrekbaar. Wil je op de hoogte blijven van onze 
activiteiten in Oekraïne en in andere landen? Meld je dan aan voor 
onze nieuwsbrief en stuur een mailtje naar info@missionpossible.nl 
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9 september is het zo ver !!! 
RUN Winschoten voor stichting Als kanker je raakt 

 

In 2011, 2012 en 2013 heeft een groep hardlopers vanuit verschillende 
kerken uit de regio de RUN van Winschoten gelopen. De hardlopers 
hebben toen met de estafetteloop van 10 x 10 km meegedaan. Dat 
betekent dat er 10 lopers 10 kilometer hardlopen. Naast dat het een 
gezellige en sportieve dag was, hebben ze voor verschillende goede 
doelen gelopen. 
Als regioteam Noord van stichting Als kanker je raakt, willen we graag 
meer naamsbekendheid en daardoor hopelijk meer donaties verkrijgen. 
Voor de landelijke activiteiten en ook de plek in de regio voor mensen 
die geraakt zijn door kanker. 
Daarom lijkt het ons mooi om met een team of teams mee te doen aan 
de Run van Winschoten (meer informatie www.runwinschoten.nl) 
Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 september. 
 

Waarom deze stichting?  
Eerst wil Jacob Lohof, lid van Regioteam Noord van stichting Als 
kanker je raakt vertellen waarom we voor deze stichting willen lopen. 
In januari 2018 kreeg hij de diagnose wekedelenkanker, stadium 4. Na 
vele bestralingen en een operatie kon de tumor verwijderd worden. 
Nog altijd is er kans op het terugkomen van de kanker. De gevolgen 
van de kanker en de behandelingen ervaart hij nog steeds. Hij kan niet 
meer werkzaam zijn in het arbeidsproces. Tijdens zijn verwerking van 
dit alles, kwam hij in aanraking met de stichting Als kanker je raakt en 
heeft veel aan deze stichting gehad. 
 

De stichting Als kanker je raakt, is 11 jaar geleden opgericht door 
onder andere Ds. Arie van der Veer. Ook hij kreeg te maken met 
kanker. Het motto van de stichting is: wat doet kanker met jezelf (en 
met je geloof). Het is een christelijke stichting, maar zeker niet alleen 
voor christenen bedoeld. Vandaar dat ‘en met je geloof’ tussen haakjes 
staat. 
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De stichting is er voor mensen die kanker hebben (gehad), maar ook 
voor naasten en nabestaanden. Het is een plek van erkenning, 
herkenning, ondersteuning en ontmoeting. 
Ontmoeting door middel van ontmoetingsdagen met lezingen en 
workshops. Alles in een ontspannen sfeer met een lach en soms een 
traan. Zo zal er op 27 januari 2024 een ontmoetingsdag plaatsvinden 
in Veendam. Voor alle activiteiten, ondersteuning, lotgenotencontact 
en meer verwijs ik u graag naar de website www.alskankerjeraakt.nl. 
 

Regioteam Noord hoopt een plek te zijn voor mensen uit de regio op 
diverse manieren, zoals er nu al activiteiten plaatsvinden in 
samenwerking met inloophuizen in Friesland. In de toekomst zouden 
we graag nog meer samen willen werken met kerken, verenigingen 
etc. Kortom: om dit allemaal te verwezenlijken hebben we dus 
hardlopers nodig!! Daarnaast mensen die willen helpen, zodat dit een 
onvergetelijke dag wordt voor iedereen!  
 

Wij vragen van de hardlopers 25 euro inschrijfgeld. Dit bedrag is voor 
de inschrijving, organisatie van de RUN en verzorging. Opgeven kan 
via het mailadres regionoord@slskankerjeraakt.nl. We hebben hulp op 
verschillende manieren nodig: verzorging, kraam bemannen van de 
stichting, ondersteunen met organisatie en andere werkzaamheden. 
  
Daarnaast willen we graag donaties ophalen voor de stichting.           
U kunt alvast doneren via de volgende link:  
https://www.alskankerjeraakt.nl/donations/run-winschoten/ 
 

Voor opgave als hardloper, vrijwilliger en voor meer informatie kunt u 
mailen naar regionoord@alskankerjeraakt.nl , ovv RUN Winschoten. 
 

We hopen op een gezellige, sportieve dag met veel (loop)plezier!! 
Toeschouwers en aanmoedigers zijn uiteraard die dag ook onmisbaar 
en meer dan welkom! 
 
Regioteam Noord van stichting Als kanker je raakt 
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KERKDIENSTEN IN JULI 2023 
 
  Noardburgum 10.00 uur 
 
 
02-07-2023 Voorganger: da. Joke Verboom-Schotanus 
    Viering H.A. 
  Organiste: Froukje ten Cate-Booij 
  Bloemen: fam. A. Kooistra 
 
 
 
09-07-2023 Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 
  Organist: br. Henk de Vries 
  Bloemen: zr. Jellie van der Wal 
 
 
16-07-2023 Voorganger: br. Lammert Beuneker 
  Organiste: zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
  Bloemen: fam. T. de Vries 
  
 
 
23-07-2023 Voorganger: ds. Tjerk Bosscher 
  Organist: br. Henk de Vries 
  Bloemen: zr. M. Wiersma-Boersma 
 
 
 
30-07-2023 Voorganger: br. Jaap Dijkstra 
  Organiste: zr. Froukje ten Cate-Booij 
  Bloemen: zr. T. Djurrema-van der Meer 
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KERKDIENSTEN IN AUGUSTUS 2023 
 
  Noardburgum 10.00 uur 
 
06-08-2023 Voorganger: ds. Wieger Sikkema 
    Viering H.A. 
  Begeleiding: ? 
  Bloemen: fam. B. Poeze 
 
 
13-08-2023 Voorganger: ds. Gert Elzen 
  Organist: zr. Froukje ten Cate-Booij 
  Bloemen: fam. A. van der Veen 
 
 
20-08-2023 Voorganger: br. Dick Mollema 
  Organist: br. Henk de Vries 
  Bloemen: fam. A. Kooistra 
  
 
27-08-2023 Voorganger: br. Jan Zeldenrust 
    Viering H.A. 
  Organist: zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
  Bloemen: zr. Jellie van der Wal 
 
 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
  (september 2023) verschijnt op zondag 27 augustus 2023 

Copy kunt u uiterlijk 20 augustus 2023 inleveren 
bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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De beste verzekering 
 
Bent u verzekerd tegen inbraak? 
Bent u verzekerd tegen brand? 
Je móet wel een verzeek’ring hebben,  
want leven zónder is riskant. 
 

Wie kan er in de toekomst kijken? 
Wie weet wat hem of haar geschiedt? 
Je kunt je door verzekeringen  
beveiligen op elk gebied. 
 

U kunt uw léven zelfs verzeek’ren,  
zodat uw partner, als u sterft,  
toch onbezorgd kan verder leven,  
die dan een flink bedrag verwerft. 
 

Doch elk van die verzekeringen  
is waardevol zolang u leeft. 
Maar er is ook nog een verzeek’ring  
die zekerheid ná ’t leven geeft. 
 

Als u de Here Jezus liefheeft  
– want Die staat boven elk terrein –  
dan mag u daarvan zijn verzekerd  
altijd bij Hem te zullen zijn! 
  

Van: A.W. Neef-Top 
Uit: De morgen tegemoet 


