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De trein des levens 
 
Het leven is als een treinreis, met al zijn stations en omwegen. 
Wij stappen in, treffen onze familie, en denken dat zij altijd met ons 
zullen meereizen. Maar op een of ander station zullen zij uitstappen, 
En wij moeten onze reis zonder hen voortzetten. 
 
Weer andere passagiers zullen instappen, onze vrienden, buren, 
collega’s. Geliefden en misschien ook de liefde van ons leven. 
Sommigen zullen weer uitstappen, en een grote leegte achterlaten. 
Van anderen zullen we nauwelijks merken dat zij de trein hebben 
verlaten. 
 
De reis is vol vreugde, verdriet, begroeting en afscheid. 
Het gaat erom dat je met velen een goede band opbouwt. 
Het belangrijkste is dat wij de aanwezigheid van ieder mens in onze 
levenstrein als kostbaar geschenk en waardevol voor onszelf ervaren. 
 
Het grote raadsel is dat wij nooit weten op welk station wijzelf zullen 
uitstappen. Laat ons daarom leven, liefhebben, vergeven en altijd het 
beste geven. Immers dan, wanneer het moment gekomen is dat wij de 
trein moeten verlaten, en onze plaats leeg zal zijn, zullen enkel goede 
herinneringen aan ons blijven. 
En de trein van het leven zal voor altijd daarmee verder reizen. 
 

(Ingezonden door br. Harrie Wijma) 
  

  
 

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 
 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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Woord en Geest  
  
2 Korinthiërs 3:18 => 18 Wij allen die met onbedekt gezicht de 
luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest 
van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 
 
Bovenstaande tekst kwam ik tegen in de voorbereiding op Pinksteren. 
Een tekst die mij deed beseffen dat we sinds Pinksteren niet alleen 
maar veranderde mensen zijn door de Geest van de Heer maar vooral 
“veranderende mensen”. Dat deed mij terugdenken aan mijn eigen 
leven en mijn eigen ontwikkeling van mijn geloof. Hierin spelen het 
Woord en de Geest een belangrijke rol. En het is interessant om te 
bedenken hoe het vele lezen en bestuderen van de Bijbel mij heeft 
veranderd.  
 Zo had ik een tiental jaren geleden nog het idee dat mensen die de 
bijbel getrouw lezen over het algemeen een nauwere opvatting hebben 
over ethische zaken als niet Bijbelgetrouwen. Tot mijn verrassing las ik 
in het gerenommeerde Engelstalige blad “Christianity today” dat een 
onderzoek in de Verenigde Staten een ander beeld lijkt te geven. 
Bijbellezen werkt namelijk twee kanten op. Het bleek dat bij de 
frequente Bijbellezers de tegenstand tegen het homohuwelijk en 
vroegtijdige levensbeëindiging toe nam. Aan de andere kant bleek juist 
de steun voor strengere straffen en de doodstraf aanzienlijk af te 
nemen. Ook viel op dat bij frequente Bijbellezers het vertrouwen in de 
wetenschap als ondersteuning voor het geloof toe nam. Op veel 
punten blijken de Bijbellezers een mildere visie te ontwikkelen op 
diverse ethische onderwerpen.  
Laat ik eerst met de vaststelling beginnen dat Bijbellezen blijkbaar je 
gedrag beïnvloedt. Ik zou zeggen gelukkig maar! Als Bijbellezen alleen 
maar tot een bevestiging zou leiden van hetgeen wij al wisten dan 
heeft het helaas weinig zin de Bijbel te lezen. Wij schieten er immers 
niets mee op in het ontdekken van de rijkdom die onze Heer aan ons 
geeft. Vaker Bijbellezen leidt er dan ook toe dat we onze visie op 
sommige zaken vaak wat moeten aanpassen. En nog 
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belangrijker…Bijbellezen leidt ertoe dat we ook anders in het leven 
gaan staan en andere keuzes maken als we voorheen hebben gedaan. 
In die zin is Bijbellezen gevaarlijk voor mensen die al een mening 
hebben over iets en hier niet van af willen wijken. Gek genoeg zou 
deze conclusie betekenen dat mensen die “hardliners” worden 
genoemd op het gebied van ethische standpunten (vrijzinnig of 
orthodox) of hun bijbel niet goed lezen of de bijbel al van kaft tot kaft 
kennen. Ik meen de vrijmoedigheid te hebben om te concluderen dat 
het eerste waarschijnlijker is dan het tweede.  
Natuurlijk hebben we allemaal onze eigen visie op bepaalde 
standpunten. Mogelijk hebben we er ook een serieuze studie naar 
gedaan in de bijbel en onze conclusies getrokken. Dat kunnen dan ook 
hele terechte en ware conclusies zijn. Bijbellezen kan echter alleen als 
we ons ook willen laten verrassen door Gods geest. In dat opzicht 
bevestigt het onderzoek “het gevaar” van de bijbel dat je ineens iets te 
lezen krijgt waardoor je het ineens allemaal niet meer zo zeker weet. 
Ik ben van mening dat dit de houding is die God van ons vraagt. 
Ondanks dat het geloof iets is wat een Waarheid is en een zekerheid is 
in ons leven mogen we ook twijfelen over onze levenswandel. Ik denk 
zelfs dat dat een teken is dat Gods Geest met ons leven bezig is en ons 
wil wijzen op onze zwakheid. Dat is immers de boodschap van het 
evangelie, dat Jezus is gestorven voor onze zwakheden. Ook valse 
zekerheden kunnen in het geloof leiden tot momenten waarop veel 
kapot wordt gemaakt binnen het Koninkrijk van God. Gelukkig wil God 
telkens weer ons aanraken in Zijn genade. Door onze zwakheid heeft 
Hij de mogelijkheid om ons te vormen en te heiligen zodat we steeds 
meer mensen mogen worden naar het beeld van Christus.  
Een ander aspect wat een rol speelt is dat de Bijbel in onze 
samenleving een boek is met een sterke rol. Veel maatschappelijk 
zaken zijn gesticht vanuit een christelijke context. Veel mensen zijn 
opgegroeid met christelijke normen en waarden. Dat brengt het gevaar 
met zich mee dat veel mensen in onze samenleving wel denken te 
weten wat er allemaal in de Bijbel staat. Iedereen heeft er wel een 
mening over. Helaas hebben veel mensen de Bijbel echter nog nooit 
goed gelezen. Ook mensen uit de kerk helaas! De Bijbel kan je dus nog 
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steeds verrassen en het blijft dus een erg spannend boek om mee aan 
de slag te gaan. Ik zou dan ook willen oproepen om de Bijbel serieus 
te nemen en met elkaar in gesprek te raken over de Bijbel. Het is een 
weg waarop God met mensen aan het werk wil om ze steeds meer op 
Christus te laten lijken. Ik hoop dan ook dat we de gespreksmomenten 
over Gods Woord met elkaar blijven zoeken om geraakt te worden 
door de Geest. Dat we ook blijven delen over de verrassende 
ontdekkingen over onze Heer. Zo mogen we stap voor stap worden 
veranderd naar Zijn beeld. 
 
Ds. Tjerk Bosscher. 
 

Van de Bestuurstafel… 
 

 

Als Raad van Oudsten (RvO) en het Zakelijk 
Bestuur (ZB) hielden we op dinsdagavond 9 mei jl. 
onze maandelijkse vergadering. Het eerste deel 
van de avond vergaderden we afzonderlijk en bij 
het tweede deel schoven we bij elkaar aan voor 
gezamenlijk overleg. 
 
Tijdens het eerste deel hield de RvO zich voornamelijk bezig met hun 
taken, waaronder de pastorale zorg en het geestelijk welzijn in en van 
de gemeente. In dankbaarheid werd teruggekeken naar de gehouden 
diensten en werd de planning en invulling voor de komende diensten 
besproken. Er werd uitvoerig aandacht besteed aan pastorale zaken en 
activiteiten in en van de gemeente. De  bevestiging van de nieuw 
gekozen kandidaten voor het ZB en het pastoraal team zal gehouden 
worden op zondagmorgen 25 juni a.s. Ook zal dan aandacht 
geschonken worden aan de aftredende leden van het bestuur en het 
pastoraal team.  
 
Op 9 juli staat de slotdienst van het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ 
gepland en wordt de ‘Startdienst’ voor het nieuwe seizoen 2023/2024 
gehouden op D.V. zondag 3 september a.s. Een week later, op 10 
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september, vindt, onder voorbehoud van gunstige 
weersomstandigheden, de jaarlijkse ‘Openluchtdienst’ van de 
gezamenlijke kerken in Noardburgum plaats. Datums dus om alvast te 
noteren in de agenda of aan te tekenen op de kalender! 
 
Het ZB hield zich uiteraard bezig met de zakelijke kant, zoals financiën 
en het onderhoud en beheer van de gebouwen. Penningmeester br. 
Jan Eefting kwam met de mededeling dat er tot en mei 9 mei sprake is 
van een financieel tekort van € 3.208,00. Ten opzichte van het voor 
2023 verwachte begrotingstekort is dit boven verwachting. Het ‘Meer 
Jaren Onderhouds Plan’ (MJOP) is inmiddels aangepast met actuele 
gegevens en werd door de penningmeester nader toegelicht.  
 
Voor een goede afstemming van  het onderhoud aan onze gebouwen 
was br. Eelke de Vries, aanspreekpunt en coördinator van het 
onderhoudsteam, uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt. 
De ‘peukenbak’ die bevestigd is aan de gevel van de voorkant van ‘De 
Rank’ wordt verwijderd. Hiervoor komt een alternatieve oplossing. De 
schilder zal het gedeelte waar de peukenbak bevestigd was nog 
onderhanden nemen en opnieuw schilderen. Zodra de 
weersomstandigheden het toelaten zal het dakleer op de achterkant 
van ‘De Rank’ door de installateur vervangen worden. Monumentwacht 
Fryslân is inmiddels op bezoek geweest en zij hebben inderdaad 
houtworm geconstateerd in de dakconstructie van het kerkgebouw.  
Hiervan wordt een rapport gemaakt met een aanbeveling voor het 
oplossen van dit probleem. Het rapport, n.a.v. een onlangs gehouden 
scan op initiatief van de provincie Fryslân over een mogelijk 
verduurzamingsadvies, laat nog even op zich wachten. Bij de ramen 
aan de voorgevel van ‘De Rank’ is sprake van lekkage en dient daarom 
opnieuw gekit te worden. Het onderhoudsteam zal dit in eigen beheer 
uitvoeren. De bijna 100-jarige beukenboom in de voortuin van de 
pastorie is een waardevolle en gezichtsbepalende boom en wordt, na 
een onlangs gehouden schouwing door de gemeente Tytsjerksteradiel, 
opgenomen in het bomenbestand van de gemeente. De gemeente 
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Tytsjerksteradiel heeft budget beschikbaar voor het geval er e.e.a. 
gesnoeid moet worden. 
Nadat de RvO en het ZB hun eigen agenda’s hadden afgewerkt, werd 
een aanvang gemaakt met het gezamenlijk overleg. Hierbij werden de 
notulen en de ingekomen stukken uitvoerig behandeld en besproken.  
 
Op 12 mei jl. vond in de Baptistengemeente ‘de Ontmoeting’ te 
Arnhem-Zuid de gezamenlijke Algemene Vergadering (AV) plaats van 
de Unie-ABC gemeenten. Als afgevaardigden van onze gemeente 
waren ds. Tjerk Bosscher en br. Harrie Wijma hierbij aanwezig. Deze 
belangrijke AV stond vooral in het teken om te komen tot een 
afronding van de fusie tussen de Unie van Baptisten gemeenten in 
Nederland en de Alliantie van Baptisten en Cama Gemeenten. Er waren 
ruim 130 voorgangers, oudsten, afgevaardigden en gasten aanwezig. 
Helaas is de fusie nog niet helemaal rond. Van de Unie-gemeenten was 
44% aanwezig en van de ABC-gemeenten 41%. Door de 
afgevaardigden van de Unie werd met grote meerderheid voor de fusie 
gestemd. Omdat van de ABC-gemeenten niet het benodigde quorum 
voor stemming aanwezig was, vond een peiling plaats. Hierop werd 
door de aanwezige ABC-gemeenten ruimhartig vóór een fusie gepeild, 
maar dient er nu onder alle ABC-gemeenten nog een schriftelijke 
stemming plaats te vinden. Verder vonden er stemmingen plaats over 
financiële zaken (Jaarrekening 2022) en besluitvorming over de fusie. 
Hierbij betrof het de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze 
werden met grote meerderheid goedgekeurd. In het arbitrage 
reglement worden nog een paar regels aangepast. In de Najaars-AV 
komt dit opnieuw aan de orde. Het was een goede en sfeervolle AV. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets 
onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit 
schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel 
van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard 
mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder 
de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen. 
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Met een hartelijke groet, 
Het Bestuur.  

Roemenië werkgroep: 

Lieve gemeente, 

Op 30 april 2023 zijn Marjolein, Baukje en Liliana gestart met 4-daagse 
reis naar Roemenië i.v.m. de voorbereiding van het zomerkamp met de 
kinderen te Călimănești. Op 3 mei 2023 zijn wij weer teruggevlogen 
naar huis. 

Op zondagavond, 30 april zijn wij naar de avonddienst in de kerk te 
Sângeorgiu de Pădure geweest.  
Mooie momenten daar!    

Rudi en Enikő zijn het nieuwe dominee echtpaar daar (i.p.v. Istvan en 
Melinda. 
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De volgende dag, maandag 1 mei, zijn wij, samen met Rudi, naar 
Călimănești  geweest en wij hebben heel veel kinderen ontmoet. Het 
was heel emotioneel en motiverend om door te gaan.  
Heel veel groeten van hen voor de gemeente! 
Wij hebben ook mooie en leerzame momenten met Rudi en Enikő 
gehad: evalueren van de activiteiten van vorig jaar, plannen en 
programma doornemen van het zomerkamp in augustus 2023. 
De locatie waar wij vorig jaar het zomerkamp hebben gehouden is 
helaas al bezet in de periode dat wij daar willen zijn. Daarom zijn wij 
dinsdag naar een ander kamp geweest en het lijkt ons heel geschikt. 
God is met ons! 

Wij hopen en bidden dat wij, als werkgroep en de gemeenten, door te 
kunnen gaan met dit werk voor God en meer zielen toe te voegen aan 
de gemeente van onze Heer. 

Namens de werkgroep voor Roemenië, 

Marjolein, Baukje en Liliana.  
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          Van de penningmeester… 
 
 
Kort financieel verslag t/m 15 mei 2023: 
 
 

 Werkelijk Begroting Verschil 
Vrijwillige bijdragen €  23.713,98 €  23.250,00 €  +      463.98 
Collecten Gemeentewerk €    5.226,97 €    4.406,25 €  +      820,72 
Collecten en overige 
opbrengsten fondsen  

€    1.347,50 €       670,00 
 

€  +      677.50 

Bijdragen 
Uniecontributie 

€    1.101,19 €       918,75 €  +       182,44 

Bijdragen de Open Deur €       172,00 €       337,50 €  -       165,50 
Rente opbrengsten  €           0,00 €           0,00 €              0,00 
Huuropbrengsten €    3.320,00 €    3.206,25 €  +      113,75 
Giften  €       293,33 €           0,00 €  +      293,33 
Opbrengst consumpties €       403,05 €       225,00 €  +      178,05 
Overige bijdragen  €       498,87 €           0,00 €  +      498.87  
    
Totaal ontvangen €  36.076,89 €  29.662,50 €  +    6.414.39 
    
Totaal uitgaven €  36.816,01 €  40.087,50 €  -     3.271,49 
Toevoegingen en 
onttrekkingen  

 
€       806,00    

 
€    2.250,00  

 
€  +    1.444,00  

    
Resultaat per  
                    15-05-2023 

€    1.545,12  
              neg.                              

€  11.293,85  
             neg.   

€  +    9.748.73 

 
BELANGRIJK: De functie van penningmeester is per 15 april 2023 
door mij overgenomen van Jellie Gjaltema. 
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Alle post voor de penningmeester graag op één van de volgende 
adressen: 
Email: penningmeester@pleinkerk.nl  
Postadres: Zevenhuisterweg 39, 9257 VH Noardburgum 
Het adres van Jellie (Postbus 10) wordt binnenkort opgeheven. 
 
Uw penningmeester, 
Jan Eefting. 
 

D a n k b e t u i g i n g 
 
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die aan mij, in welke 
vorm dan ook, heeft gedacht bij mijn 85e verjaardag op 1 mei 2023. 
 
Johanna de Vries-de Vries.   
 
 

 

VAN HET SECRETARIAAT 
   

Voor de 2e verkiezingsronde zijn er 97 stembrieven de deur uitgegaan, 
waarvan er weer 55 zijn ingeleverd. De uitslag van de 2e 
verkiezingsronde is:   
 
Pastorale team: 
Zr. Meta Reitsema-van Dijk voor 55 tegen 0 blanco 0 
 
Zakelijk Bestuur: 
Br. Marco Buitenhuis  voor 54 tegen 1 blanco 9 
 
De bevestigingsdienst zal plaats vinden op zondag 25 juni 2023. 
 
De secretaris, 
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Tjipke van der Veen. 
 

Ik had een nieuwe bril nodig. 
 
De glazen voldeden niet meer, 
Ik zag alles niet meer zo scherp. Kon de dingen niet goed meer 
onderscheiden. Soms zag ik niet eens het verschil tussen de ene en 
de andere mens. 
Hoog tijd dus voor een nieuwe bril. 
 
‘Wat vindt u van deze’, vroeg de opticien. 
Ik paste de bril die hij me aanreikte. ‘Zit niet slecht’ zei ik. Ik keek 
er door. 
Merkwaardig, het zou wel even wennen zijn, maar voorlopig zag ik 
vreemde dingen. 
Portemonnees, beurzen, bankbiljetten, muntstukken en 
bankgebouwen met openstaande deuren. 
‘Wat is dit voor een bril’, vroeg ik verbaasd. 
Dat is het model ‘big money’ meneer.  
Een veelgevraagde bril mag ik wel zeggen. Echt iets bijzonders, 
zoals u ziet. Bevalt hij u niet? 
Ik zette de bril af en gaf toe dat het een erg aantrekkelijk model 
was, maar mensen kon je er nauwelijks mee zien. 
 
‘Ik probeer graag een andere bril,  zei ik. ‘Mag ik deze opzetten?’ Ik 
paste een tweede. 
‘Prestige’ stond met fraaie letters op één van de poten te lezen. 
Gelukkig die was anders. Geen geld meer te zien. 
Maar wat was dat nou? Met deze bril zag ik overal gouden, zilveren, 
bronzen medailles. Overal prijzenkasten vol bekers, wimpels, 
vaantjes. Maar mensen zag ik niet. 
‘Nee’ zei ik, deze moet ik ook niet. Begrijp me goed, het is een 
prachtige bril, maar mensen zie ik er niet of nauwelijks door.  
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Het zal wel aan mij liggen. 
 
‘Probeert u deze dan eens’ drong de verkoper aan. 
Deze is weer van een andere fabrikant. ‘Critique’ heet deze bril. 
En jawel, nu zag ik mensen. En scherp. Ik zag ze ook zwart, 
pikzwart. 
Kijk daar liep zowaar mijn buurman.  
Lieve help, wat zag die man er zwart uit. 
Eindelijk zag ik dan eens wat-ie allemaal; op z’n geweten heeft. 
Nooit geweten dat die kerel zo zwart was als de nacht. 
En … kijk daar ging mijn schoonzus. Ook al zo’n zwart portret.  
Altijd klagen, altijd roddelen, altijd maar somber en de dingen van 
de donkere kant bekijken. 
Eindelijk zag ik eens hoe mensen in werkelijkheid zijn. 
Alleen, wat zag de wereld er nu ineens donker uit. Wat een ellende 
om met zo’n bril door het leven te gaan. 
‘Nee, dank u, ik geloof toch niet dat dit een geschikt model voor me 
is …’ 
 
De man in de brillenwinkel keek me veelbelovend aan. 
‘Wacht’ zei hij. 
Hier heb ik misschien nog een model dat u bevalt. 
De vorm is wat eigenaardig maar misschien voor u juist heel 
geschikt. Ik bekeek het model. 
Aardige naam droeg deze bril. ‘Con amore’. ‘Met liefde’ betekent 
dat. 
En inderdaad, de vorm van de glazen waren ietwat afwijkend. Het 
leken wel twee harten.  
Moest ik daarmee over straat? 
Enfin, eerst maar eens kijken of deze glazen beter waren. 
Nee maar, hoe was het mogelijk, wat een diepte, wat een 
natuurlijke kleuren. En scherp dat ik de mensen zag. 
En dat zonder enige vertekening of bijkleuring. 
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Alles was heel genuanceerd, anders dan ik vermoedde dat de 
mensen zouden zijn.  
Fantastische bril! 
‘Doet u mij deze maar, meneer’. 
‘Zoals u wilt’ zegt de brillenman. 
‘Ik had het u gelijk wel kunnen zeggen, maar de meeste mensen 
geloven me toch niet. Alleen met het hart kan men goed zien, 
meneer. Als de mensen dat toch eens geloofden. 
 
Verlegen stond ik voor de toonbank. 
‘Hoeveel kost deze’ vroeg ik aarzelend, bang dat deze bril wel heel 
erg prijzig of misschien wel onbetaalbaar zou zijn. 
‘U boft’ zei de opticien. ‘Dit model is inderdaad erg duur.  
Maar voor de echte liefhebber heeft onlangs iemand dit model hier 
aangeboden.  
Het is gratis. 
Kijkt u maar op het prijskaartje. “Reeds voor u betaald’. 
‘U kan hem zo meenemen.  
Zal ik er wel een doekje bijdoen?  
U moet de glazen namelijk wel dagelijks even oppoetsen’. 
‘Graag’ zei ik. 
Met mijn nieuwe bril liep ik opgetogen naar buiten. 
Wat een aardige man, die brillenman. 
Ik keek nog even om. Hij zwaaide van achter de etalage. 
 
Pas nu zag ik zijn naam boven de 
ingang van de winkel staan. 
 
E. van Gelie, stond er. 
 
En daaronder: ‘Alleen met het  
hart kan men goed zien! 
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(Overgenomen uit De Schakel en ingezonden door zr. Riemie Huizinga-
Drahn)   

   

AGENDA VOOR JUNI 2023 
 

 

05 juni 

 

06 juni 

07 juni 

 

20 juni 

21 juni 

28 juni 

 

19.30 u 

 

19.30 u 

09.30 u 

 

19.30 u 

14.00 u 

09.30 u 

 

Overleg kosters en 
schoonmaakteams 

Bestuursvergaderingen RvO en ZB 

Vrouwenochtend “Kerk en 
Vluchteling” 

Bijbelbespreking en bidstond 

OMEGA bijeenkomst 

Vrouwenochtend “Kerk en 
Vluchteling” 

 

 

 

 De Rank

 

De Rank 

De Rank 

 

De Rank 

De Rrank

De Rank 

   

 VASTE AKTIVITEITEN 
 

Zondag 10.00 uur  Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar               De 
Rank 

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten 
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KERKDIENSTEN IN JUNI 2023 
     Noardburgum – 10.00 uur 

04 juni  Voorganger: Br. Wilfried Fijnvandraat 
Viering H.A. 

  Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij 
  Bloemen: Zr. M. Wiersma-Boersma 
   

 
 

11 juni 
 
 
 
18 juni 
 
 
 
 
 
25 juni 
 
 
 

 Voorganger: 
Organiste: 
Bloemen: 
 
 

Gezamenlijke 
feestterrein 

Voorganger: 
Met medewerking 

Bloemen: 
 
 
Voorganger: 
Organist: 
Bloemen: 
 

Ds. Tjerk Bosscher 
Zr. Froukje ten Cate 
Zr. T. Djurrema-v.d.Meer 
 
tentdienst 
Hanegraaffweg 
Ds. Marco Buitenhuis 
van onze Praisegroep 
Zr. J. van der Wal 
 
Ds. Tjerk Bosscher 
Br. Henk de Vries 
Fam. A. van der Veen 

   
 
 

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
  (juli/augustus 2023) verschijnt op zondag 25 juni 2023 

Copy kunt u uiterlijk 18 juni 2023 inleveren 



 

18 
 

bij de redactie, het liefst via e-mail: 
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 

 
 

                       Er is hoop 
 
 
Er is hoop voor deze wereld, er is hoop in deze tijd.  

Er is hoop ook voor de toekomst, er is hoop voor d’eeuwigheid. 

Er is hoop voor deze wereld, er is Hoop voor u en mij!  

Er is hoop ook voor de toekomst. Er is hoop voor d’eeuwigheid. 
 

 

Als een kindje kwam Hij neder, arm en klein in Bethlehem.  

Onze Redder, O zo teder, Hij bracht hoop voor d’eeuwigheid. 

Er is hoop voor deze wereld, er is Hoop voor u en mij!  

Er is hoop ook voor de toekomst. Er is hoop voor d’eeuwigheid. 
 

 

Jezus droeg al onze zonden, aan het kruis op Golgotha.  

Daar sloeg men Hem al die wonden. Hij komt weer, Halleluja!  

Er is hoop voor deze wereld, er is Hoop voor u en mij!  

Er is hoop ook voor de toekomst. Er is hoop voor d’eeuwigheid. 
 

 

Jezus kwam voor alle mensen. Hij gaf hoop in deze tijd.  

Hij vervulde al Gods wensen. Eens vooral, in eeuwigheid. 

Er is hoop voor deze wereld, er is Hoop voor u en mij!  

Er is hoop ook voor de toekomst. Er is hoop voor d’eeuwigheid.           
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(Ingezonden door br. Douwe Huizinga) 

 


