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PINKSTEREN

Zij hebben op de Geest gewacht
zoals zij Hem verwachten konden:
eendrachtig, en in God verbonden.
Zij hebben op de Geest gewacht.

Zij hebben op de geest gewacht
en zijn, ondanks hun vurig hopen
niet op Gods zaak vooruit gelopen,
zij hebben rustig Hem verwacht.

Zij hebben op de Geest gewacht
en zo is Hij tot hen gekomen:
Hij overdekte hen met stromen
van zegeningen en van kracht.

Zij hebben op de Geest gewacht

en hebben, door die Geest gedreven,
getuigd, met inzet van hun leven,

en duizenden tot God gebracht.

Uit: Een fluit van riet
Van: Enny Liskes-Kooger

Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op:
https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum

https://www.pleinkerk.nl
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De overdenking

Mensen hebben mensen nodig om elkaar tot steun te zijn, te helpen
waar nodig. Volgens de Bijbel is het niet goed dat de mens alleen is. In
handelingen komen we het tegen dat ze alles gemeenschappelijk
hadden en dat ze elkaar vormen en zich wijden aan het gebed. Dus we
hebben elkaar nodig om te blijven groeien in het geloof, maar bovenal
hebben we de Liefde van onze Heere Jezus nodig. Boven psalm 113
staat: Aansporing om de Heere te loven. Halleluja! Loof, dienaren van
de Heere, loof de Naam van de Heere. De Naam van de Heere zij
geloofd, van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot
waar hij ondergaat, zij de Naam van de Heere geprezen. De Heere is
verheven boven alle heidenvolken boven de hemel is Zijn heerlijkheid.

Bij deze regels komt het opwekkingslied 733 bij mij op, De zon komt
op, maakt de morgen wakker mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen laat mij nog
zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, Prijs nu
zijn heilige Naam, met meer passie dan ooit...

Hebben wij die passie nog voor onze Heere of worden we teveel in
beslag genomen door de aardse dingen in ons leven. Wat is dan
bijzonder als we de moeite nog nemen om naar de kerk te gaan, om
samen te komen, om even uit de aardse sleur weg te zijn en ons te
richten op onze Heere, die alles heeft gemaakt en in Zijn Hand houdt.
Daarom prijzen we zijn Naam nog in de gemeente door samen te zijn,
te bidden en te zingen en Zijn Woord te overdenken. Ik heb dan het
gevoel dat ik even uit de wereld onttrokken ben en tot rust mag
komen. Het lied gaat verder Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde,
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.



Wat een troost dat de Heere zo genadig is en wat een Liefde ondanks
al onze tekortkomingen. Hij is geduldig is en doet niet naar onze
onvolkomenheden. En daarom wil ik, zo gaat het lied verder, van al Uw
goedheid wil ik blijven zingen tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Op woensdagmiddag kwamen we samen als omega, dit keer met als
thema Leven bij de bron. Aan de hand van verschillende vragen
ontstonden er mooie gesprekken. We kwamen tot de ontdekking dat
we toch wel dicht bij de bron moeten blijven, dan is de traditie om na
de maaltijd in de bijbel te lezen toch heel goed, omdat anders het
gevaar bestaat dat het er bij blijft.

Op vrijdag kwamen we met zo'’n 50 mannen bij elkaar in de
verbiningstsjerke van De Westereen om samen te zingen met de
mannen die in Katwijk samen kwamen om te zingen. Het is geweldig
om dat mee te maken, de opname vanuit Katwijk is te zien op you
tube.

Psalm 111 begint ook met, Halleluja! 1k zal de Heere loven met heel
mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De
werken van de Heere zijn groot, zij worden onderzocht door allen die
er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie, Zijn
gerechtigheid houdt eeuwig stand. Prachtige psalm die eindigt met
vers 10 De vreze des Heeren is het beginsel van wijsheid, allen die
ernaar handelen, hebben een goed inzicht: Zijn lof houdt voor eeuwig
stand.

Ik hoop ondanks dat we een wat oudere gemeente hebben toch te
mogen blijven zingen van die Heer die is opgestaan en die eeuwig
leeft.

Thijmen de Vries.



Van de Bestuurstafel...

Strikt genomen zou er in dit artikel alleen
geschreven kunnen worden over wat er in de
raadsvergadering besproken is, maar we maken
ook van de gelegenheid gebruik om wat andere
zaken uit ons gemeenteleven te noemen. Dat zijn
dan:

Vieringen en ontmoetingen rond de paasdagen.
Evaluatie gemeenteavond en enquéte.
Algemene Ledenvergadering.

Verkiezingen.

Financién en onderhoud.

AV Unie-ABC.

Vieringen en ontmoetingen rond de paasdagen.

Goede Vrijdag 7 april is er 's avonds een dienst gehouden om te
gedenken dat de Here Jezus aan het kruis op Golgotha werd genageld.
Na de prediking in deze dienst is het Heilig Avondmaal gehouden. De
deelnemers kwamen naar het podium om het brood en de wijn daar te
gebruiken. Ook konden we kijken naar een video opname van ca. 30
jaar geleden, hoe 7 vrouwen in de bijbel tijdens het leven van Jezus op
aarde met Hem omgingen. Deze presentatie is gemaakt door zr. Jenny
Eefting-Boonstra. Bijzonder om te zien hoe dit toen opgenomen is.

De dag daarna kwamen ca. 50-60 bezoekers naar de kerk om de
schilderijen, die een aantal vrouwen (ook van onze gemeente) hebben
gemaakt te bewonderen. Het was bijzonder om te zien wat voor mooie
dingen zij hebben gemaakt. Erg knap!

De “Denktank” leden hebben de organisatie van het paasontbijt op
Paaszondag voor hun rekening genomen. Er was een flinke deelname
en het was erg gezellig om zo samen te ontbijten. Dank voor deze
inspanning aan de “Denktank”.

In de aansluitende dienst werkte de praisegroep mee voor de
begeleiding van de samenzang. En het ad hoc mannenkoor zong een
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aantal passende liederen in deze dienst. En ook goed om te melden dat
de zusters Afke Poeze en Griet Postma weer een prachtig bloemstuk
hebben gemaakt voor de Vrijdagavond en Paaszondag. ‘De Heer is
waarlijk opgestaan’ er is een open graf. Fijn dat we ook van deze
talenten mogen genieten!

Evaluatie gemeenteavond en enquéte.

Op 22 maart was er een gemeenteavond waarin gesproken werd over
de samenwerking met de andere kerken in Noardburgum. Ook werd de
uitslag van de gehouden enquéte over dit onderwerp besproken. De
conclusie is dat we bij meerderheid tevreden zijn over de huidige
samenwerking — dus het aantal diensten die we samen houden. Wel is
duidelijk geworden dat de identiteit van onze gemeente belangrijk is
voor de meesten, met name dan als het gaat over de diensten — de
keuze van de liederen — zoals we die gewend zijn te houden. Zeg maar
de ‘beleving’ is van belang. Binnenkort is er weer overleg met de
andere kerken om er verder over te spreken.

Hemelvaartsdag (18 mei) is er een gez. dienst in ons kerkgebouw en
de gez. evangelisatie werkgroep is al weer druk met de voorbereiding
van de tentdienst op zondag 18 juni. Dit is in aansluiting op de
feestweek in het dorp.

Algemene Ledenvergadering (30 maart).

Deze ledenvergadering is net als de gemeenteavond ook in de
achterzaal gehouden — met 39 aanwezigen kon dat mooi. Het
jaarverslag 2022 is besproken en vastgesteld en ook het financiéle
verslag met verduidelijking door zr. Jellie Gjaltema-Sikkema. De fin.
Controle Commissie maakte bekend dat alles in orde is bevonden —
zodat er decharge verleend kon worden aan de penningmeester en het
bestuur.

Ook kwam de begroting voor 2023 aan de orde, met een flink tekort.
Maar deze begroting is toch aangenomen, dus mogen we ons allen
inspannen om dit aan het eind van het jaar toch goed te laten komen.
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Tot nu toe werd er aan jarige leden en vrienden een verjaardagszakje
gestuurd met de vraag om hier — uit dankbaarheid — een bijdrage in te
doen, die de laatste tijd bestemd was voor ‘Beeld en Geluid’. Maar de
kosten om dit alles te verzorgen zijn bijna hoger dan de opbrengsten.
Het besluit is genomen om hier mee te stoppen. Maar vanzelf zijn
bijdragen hiervoor nog welkom bij de penningmeester.

Verkiezingen.

In de eerste maanden van het jaar is het ook weer tijd voor de
verkiezingen. Dit kan zijn voor een nieuwe periode of voor ontstane
vacatures. Het gaat dan over de Pastorale Teams, de Raad van
Oudsten en het Zakelijk Bestuur. Inmiddels is de uitslag van de eerste
ronde bekend en krijgen de leden van de gemeente de stembrieven
voor het vervolg bij deze De Open Deur. Op de Nieuwsbrief van 23
april stond al de uitkomst en de kandidaten voor de volgende ronde.
De zusters Nettie Postma-Mars en Jellie van der Wal zijn voor een
nieuwe periode in het Pastorale Team verkozen. Zr. Meta Reitsema-van
Dijk is voor dit team kandidaat gesteld en zij heeft dit aanvaard. Br.
Harrie Wijma en zr. Willy Wijma-Eekema hebben besloten om het
laatste jaar van hun periode af te maken. Dit omdat er geen nieuwe
kandidaten uit de stemming naar voren kwamen. Dit laatste gold ook
voor de vacature in de RvO. Voor het ZB heeft br.Marco Nieuwenhuis
de kandidatuur aanvaard. Erg jammer vanzelf dat er vacatures blijven
bestaan.

Financién en onderhoud.

Op 11 april was er weer de maandelijkse vergadering van de RvO en
het ZB. Deze twee bespraken elk apart (voor het grootste deel) de
eigen onderwerpen. In de afgelopen weken is er een scan-onderzoek
geweest naar het warmteverlies in de kerk. Er volgt nog een rapport
hierover, maar met een warmtecamera is wel duidelijk geworden dat
de muur aan de voorkant van de kerk wel flink wat warmte of koude
doorlaat — maar net van welke kant je het bekijkt.
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Het is nog afwachten wat het onderzoek naar de schade aan het dak
door de boktor (ongedierte) gaat opleveren.

We schreven ook over de begroting 2023. Het 1° kwartaal laat een
tekort van ruim drieduizend euro zien. Dat is al flink minder dan een
vierde van het begrotingstekort wat tijdens de ALV bekend werd. Dat is
hoopgevend.

Inmiddels heeft de overdracht van het penningmeesterschap ook
plaatsgevonden. Br.Jan Eefting is hier nu verantwoordelijk voor.
Dankwoorden aan afscheidnemende leden in de diverse functies volgen
nog.

A.V. Unie-ABC.

Op DV vrijdag 12 mei zal in Arnhem de Algemene Vergadering van de
Unie-ABC gehouden worden. Het zal dan vooral gaan over de fusie van
de beide kerkgenootschappen — Unie en ABC gemeenten. Op 20 april is
er een Open Raadsvergadering gehouden om de stukken voor de AV te
bespreken. Naast de raadsleden was er ‘zegge en schrijve’ 1
gemeentelid aanwezig. De aankondiging voor deze vergadering was
vanzelf wel wat kort, maar er was geen andere ruimte te vinden in de
agenda’s. Er is besloten om met het fusievoorstel in te stemmen, zodat
de afgevaardigden van onze gemeente weten hoe ze moeten
stemmen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen of als u iets onder
de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit schriftelijk
doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel van een
brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard mag u te
allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder de
aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen.

Met een hartelijke groet,
Het Bestuur.



PINKSTERDANKOFFER

Pinksterdankoffer voor Stichting Gave.

Een vluchteling verlangt ernaar gezien te worden. Niet als een nummer
of als bedreiging voor onze cultuur, maar gewoon als een persoon.
Gods hart klopt vol liefde voor de vluchteling. Vluchtelingen hebben
het nodig om geliefd te zijn door mensen die om hen geven en hen
gastvrij tegemoet treden. Wij mogen Gods liefde doorgeven.

Kerken kunnen veel betekenen voor vluchtelingen. Omgekeerd zorgen
vluchtelingen in kerken vaak voor geloofsverdieping en nieuw zicht op
onderwerpen als gastvrijheid of diaconaat.

Stichting Gave maakt christenen bewust van de Bijbelse roeping om
vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om
vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te vinden in de
christelijke gemeenschap.

Dat doet Gave door te inspireren, adviseren en het organiseren van
activiteiten, bijvoorbeeld vrouwenwerk of jongerenkampen. Daarnaast
biedt Gave juridische ondersteuning.

De zendingswerkgroep wil graag het Pinksterdankoffer bestemmen
voor dit belangrijke werk, waar wij ook zelf als gemeente bij betrokken
zijn d.m.v. vrouwenwerk en het organiseren van vieringen.

Doet u mee?

Namens de werkgroep,
Froukje ten Cate-Booij.

(Een eenmalige machtiging voor dit doel vindt u op bladzijde 19 van dit
nummer)
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VAN HET SECRETARIAAT

Uitslag 1¢ stemronde van verkiezingen voorjaar 2023
Uitgegaan 97 stembrieven

Ingeleverd 46 stembrieven

Pastorale team:

Herverkiezing van: voor tegen blanco ongeldig
zr. Nettie Postma-Mars 44 0 2 0
zr. Jellie van der Wal 44 0 2 0
Ingeleverd 111 geldige stemmen

Blanco 21 stemmen

Ongeldig 6 stemmen

Totaal 138 stemmen (46 x 3 vacatures = 138)
br. Sjouke Bandstra 15 stemmen
zr. Akke Bandstra-Giliam 16 stemmen
zr. Jannie Annema-Veenstra 11 stemmen
zr. Meta Reitsema-van Dijk 10 stemmen
zr. Teatske Djurrema- van der Meer 8 stemmen

zr. Jenny Eefting-Boonstra 8 stemmen

zr. Marianne Nieuwenhuis-Brouwer 7 stemmen

zr. Matty Wiersma-Boersma 6 stemmen

zr. Liliane Heikamp-Ichem 3 stemmen

zr. Tiete Vriesema-Postma 3 stemmen

zr. Doetie de Vries-Postma 3 stemmen

zr. Geertje Ykema-Vellema 3 stemmen

br. Rinze de Vries 2 stemmen

zr. Tine de Vries-Postma 2 stemmen

zr. Tet van der Weij-Sikma 2 stemmen

zr. Froukje ten Cate-Booij 2 stemmen

zr. Theresia Hiemstra-van der Zaag 2 stemmen
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zr. Saapke Nijhuis
zr. Renate Wiersma-Lubach
zr. Betty van der Veen-Dijkstra

br
br

. Marco Nieuwenhuis
. Klaas Willem Wiersma

zr. Griet Veenstra-Wijnia

br

. Jan Fens

zr. Kina Fens-Hartman

Totaal

Raad van Oudsten

1 stem
1 stem
1 stem
1 stem
1 stem
1 stem
1 stem
1 stem

111 stemmen

Ingeleverd 43 geldige stemmen
Blanco 3 stemmen
Ongeldig 0 stemmen
Totaal 46 stemmen

Br. Jacob van Akker

Zr.

br

Br.
zr.
br.
br.
zr.
zr.
br.
zr.
br.
br.
br.
br.

Elsiena Poeze
. Kees ten Cate

Klaas Willem Wiersma
Froukje ten Cate-Booij
Anne van der Veen
Marco Nieuwenhuis
Hennie Kooistra-Roosma
Dieuwke de Vries
Aramin Abdollahi
Sjoukje Wijbenga
Hendrik de Vries

Bert Poeze
Anne Kooistra

Rinze de Vries

Totaal

12

(46 x 1 vacature = 46)
10 stemmen

6 stemmen
5 stemmen
4 stemmen
3 stemmen
2 stemmen
2 stemmen
2 stemmen
2 stemmen
2 stemmen
1 stem
1 stem
1 stem
1 stem
1 stem

43 stemmen



Zakelijk Bestuur

Ingeleverd 70 geldige stemmen
Blanco 11 stemmen
Ongeldig 11 stemmen

Totaal 92 stemmen (46 x 2 vacatures = 92)
Zr. Elsiena Poeze 12 stemmen
Br. Marco Nieuwenhuis 10 stemmen
Br. Bert Poeze 7 stemmen
br. Kees ten Cate 7 stemmen
br. Rinze de Vries 6 stemmen
zr. Jannie de Vries-van der Meulen 5 stemmen
zr. Dieuwke de Vries 3 stemmen
br. Eelke de Vries 3 stemmen
br. Aramin Abdollahi 3 stemmen
zr. Sjoukje Anneke Vries 3 stemmen
br. Klaas Willem Wiersma 3 stemmen
zr. Froukje ten Cate-Booij 2 stemmen
br. Sjouke Bandstra 1 stem

br. Jacob van Akker 1 stem

br. Wobbe Gjaltema 1 stem

zr. Griet Postma-Sikkema 1 stem

zr. Theresia Hiemstra-van der Zaag 1 stem

br. Teake Scherjon 1 stem
Totaal 70 stemmen

De stembrief voor de verkiezingen 2023 2¢ stemronde wordt tegelijk
met deze “De Open Deur” verspreid.

De secretaris,
Br. Tjipke van der Veen.
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Op de rand van de afgrond

Het is een pikdonkere maanloze nacht.

Over de heide bij het Engelse plaatsje Bamburgh loop Peter.

Hij is op weg van zijn werk naar huis. Peter kent de heide wel. Hij
loopt er elke dag over. Er zijn oneffen, begroeide gedeelten en ook
heuvelachtige onbegroeide stukken.

Zelfs is er een stuk, waar je beter 's nachts niet kunt komen.

Door afgravingen zijn er ravijnen gekomen van wel twintig meter diep.
Die kant loopt Peter natuurlijk niet uit.

De koude mist maakt alles nog akeliger.

Het is soms net of er een natte deken in je gezicht slaat.

Er zijn ook geheimzinnige geluiden. Een opgejaagde vogel die krijst of
een egeltje dat schuifelt.

Brrr! Peter zal blij zijn als hij bij de warme haard zit.

Plotseling hoort hij zijn naam. Wie zou hem hier op deze verlaten heide
roepen? ‘Ja?’ roept hij verbaasd en probeert met z’n ogen de duisternis
ten doorboren. Tevergeefs. Niemand antwoordt. Maar na een paar
stappen klinkt het weer: ‘Peter!” ogenblikkelijk staat hij stil. Niemand te
zien of te horen.

Nu wil hij weer verder gaan, als hij struikelt. Z’n handen graaien om
zich heen om houvast te zoeken, maar voelen... niks! Met een schok
beseft hij dat hij aan de rand van een afgrond ligt. Bijna was hij naar
beneden gestort. Als die stem er niet was geweest... Maar wie had
hem dan toch gered? Peter begrijpt dat het God was.

Jaren later, als Peter Marshall een bekende prediker is geworden die
zelfs voor de president van Amerika mag speken, vertelt hij nog hoe de
Heer hem heeft gered, daar op die eenzame heide.

(www.bijbelverhalen.nl)
Ingezonden door zr. Riemie Huizinga-Drahn.
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Gewogen

“‘Even wieberen” zei mijn moeder. Ze bedoelde dat we
weg moesten gaan. leder gezin zal wel van die gekke
eigen woorden hebben. Ik heb me wel eens afgevraagd
waar dat “wieberen” wel vandaan komt.

Het enige dat ik bedenken kan zijn opa’s wiebertjes in
de kerk. Opa en Oma kwamen meestal na de kerk bij
ons koffiedrinken, wij kinderen werden dan ‘gezien
maar niet gehoord’. Soms gingen wij bij opa en oma
thuis koffiedrinken na de dienst. Opa had dan een
ritueel: ik mocht mee naar de kruidenierswinkel, die dan
vreemd leeg was, en opa zette dan plechtig een
papieren puntzakje in de ring van de glanzende
weegschaal en dan mocht ik dropjes afwegen. Altijd
een ons wiebertjes, van die platte, zwarte ruitvormige
dropjes.

En dan terug naar de huiskamer met de schat om
eerlijk te verdelen. Dat was heel moeilijk, dat wist opa
ook wel, je was dan al gauw de “grote gemene deler”
zoals hij lachend zei. Met onze dropjes moesten wij dan
wieberen.

Bij de volwassenen werd dan nog de dominee gewogen
en te licht 6f te zwaar bevonden.

Nettie Postma-Mars.
15



AGENDA VOOR MEI 2023

02 mei 19.30u Bijbelbespreking en bidstond De Rank

09 mei 19.30u Bestuursvergaderingen RvO en ZB  De Rank

17 mei 09.30 u Vrouwenochtend “Kerk en De Rank
vluchteling”
Bijbelbespreking en bidstond

23 mei 19.30u De Rank
OMEGA bijeenkomst

24mei  14.00 u De Rank

VASTE AKTIVITEITEN
Zondag 10.00 uur Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar De Rank

Tijdens de kerkdienst is er créche voor de kleinsten
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BAPTISTEN GEMEENTE NOORDBERGUM
Machtigingsformulier

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Baptisten
Gemeente Noordbergum om van onderstaande bankrekening
eenmalig af te schrijven:

een bedrag van: € wegens:

Pinksterdankoffer 2023 — Stichting Gave

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 16 juni 2023

Eenmalige machtiging SEPA

Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum

Adres: Zevenhuisterweg 39

Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum

Land: Nederland Incassant ID: NL 12Z77082096759257
Kenmerk machtiging: nr Pinksterdankoffer 2023

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze eenvoudig
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:
Land: Nederland

Rekeningnr. (IBAN)

Datum: Handtekening:

Dit formulier kunt u in een envelop in de collectezak deponeren,
afgeven aan of opsturen naar de penningmeester van de gemeente:
Postbus 10, 9250 AA Burgum.
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KERKDIENSTEN IN MEI 2023

Noardburgum — 10.00 uur

07 mei Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher
Viering H.A.
Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij
Bloemen: Fam. A. van der Veen
14 mei Voorganger: Br. Jan Zeldenrust
Begeleiding: Praisegroep
Bloemen: Fam. A. Kooistra
18 mei Gezamenlijke dienst kerken Noardburgum op
Hemelvaartsdag
Voorgangers: ds. Wybe Feenstra en
ds. Tjerk Bosscher
21 mei Voorganger: Br. Rik Bouwmeester
Organiste: Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema
Bloemen: Fam. B. Poeze
28 mei Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher

Pinksteren Organist:
Bloemen:

Br. Henk de Vries
Fam. Th. De Vries

Het volgend nummer van 'De Open Deur”
(juni 2023) verschijnt op zondag 28 mei 2023
Copy kunt u uiterlijk 21 mei 2023 inleveren
bij de redactie, het liefst via e-mail:
deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl




Hemelvaart

Zij hebben Hem met weemoed nagestaard
en in hun ogen was een groot verlangen.
Was nu het leven nog de moeite waard?
Hun blikken bleven aan elkander hangen,
en ieder wist, wat niemand had gezegd,
dat nu hun weg door God werd omgelegd.

Ze waren slechts discipelen geweest

die zich door Jezus lieten onderwijzen.
Maar nu begon in hun verslagen geest
een onweerstaanb’re zekerheid te rijzen:
dat God hun bevend hart had aangeraakt
en hen tot Zijn apostelen gemaakt.

Luid in hun oren klonk nog Jezus’ stem:
‘Predik Mijn Woord aan alle creaturen,
wacht op de Trooster te Jeruzalem,

Hij zal u leiden en uw leven sturen.’

En al was veel nog moeilijk te verstaan,
gewillig zijn ze in Gods weg gegaan.

Zij hebben zich om Christus’ kruis geschaard,
al beukten tegen 't levensschip de golven.
Zij hebben Jezus’ woorden trouw bewaard,
al wisten zij zich schapen tussen wolven,

en 't Woord dat in jun harten was gelegd
blijmoedig in de wereld uitgezegd.

Uit: Een fluit in het riet
Van: Enny Liskes-Kooger
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