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Het is mij goed nabij mijn God 
 
Het is mij goed nabij mijn God. 
Daar smaakt mijn ziel een heerlijk lot,  
want ik ben Hem nabij gebracht  
door ’t werk, op Golgotha volbracht. 
 
Die God, Die ik als Vader ken, 
Wiens eeuwig eigendom ik ben,  
gaf zelfs Zijn veelgeliefde Zoon,  
Die nederdaalde van Zijn troon, 
 
want Hij werd mens op deze aard’  
en heeft de Vader ons verklaard,  
Die ons ‘geliefde kind’ren’ noemt. 
O liefde, nooit genoeg geroemd! 
 
Door Jezus, Die mijn Redder is,  
is ’t heil mij zeker en gewis;  
door Hem is mij de toegang vrij. 
Het is mij goed mijn God nabij. 

 
Uit: Niet meer ver 
Van: G. Fidder 
   

 
Gegevens van onze gemeente kunt u ook vinden op: 

 

https://www.facebook.com/baptistengemeentenoordbergum 
 

https://www.pleinkerk.nl 
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DE OPEN DEUR 

Kontaktblad  
van de 
BAPTISTEN 
GEMEENTE 
NOORDBERGUM 

 
Voorganger: 
Ds. Tj. Bosscher 
Marijkepaed 53, 
9257 VB Noardburgum 
0511-401569  
voorganger@pleinkerk.nl 
 
Secretariaat: 
Tj. Van der Veen 
Veldmansweg 30a 
9257 VS Noardburgum 
0511-475326  
secretariaat@pleinkerk.nl 
 
Redactie: 
A. Eizema 
Schoolstraat 140 
9251 ED Burgum 
0511-465733 
deopendeur@hotmail.com 

 
Bankrekeningnummer:  
NL75 RABO 0349 8016 57, 
t.n.v. Baptistengemeente 
Noordbergum  

Kerkgebouw: 
Zevenhuisterweg 39 

9257 VH Noardburgum 

Telefoon 0511-474091 
 

Bij de voorplaat: 
 

 Goede Vrijdag - Pasen 
  
 

INHOUDSOPGAVE: 
 

Het is mij goed nabij mijn God 

Inhoudsopgave 

De overdenking 

Van de bestuurstafel 

Paasdankoffer 2023 

Stamppot buffet  

Mission Possible 

Lied 1010 

Agenda voor maart 2023 

Vaste aktiviteiten 

Eenmalige machtiging Paasdankoffer 

Kerkdiensten in april 2023  
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De overdenking 
 
 

Lucas 24: 11 En hun woorden leken hun kletspraat en zij geloofden 
hen niet. (Herziene SV) 
 
DE STEEN IS WEG, HET GRAF IS LEEG!  
Dat zal het thema van de Paasdienst dit jaar worden. Het is een regel 
van een liedje van Rikkert Zuiderveld en geeft de kern aan van Pasen. 
Toch roept Pasen altijd weer vragen op. De overwinningskreet ‘De 
Heer is waarlijk opgestaan!’ kan ook te triomfantelijk klinken. Is het 
wel echt gebeurd? Velen kunnen het niet geloven. Ook christenen 
hebben het er regelmatig moeilijk mee. Zij bevinden zich samen met 
andere (on)gelovigen in het goede gezelschap van de vrouwen en de 
mannen die op de allereerste Paasdag worden heen en weer 
geslingerd tussen ontkenning, ongeloof, twijfel en verwondering.  
 
“Kletspraat! Lariekoek!” In het Paasverhaal zoals Lucas dat vertelt, 
springt dit ene woord eruit: ‘kletspraat’. Ook wel: ‘zotteklap’, ‘nonsens’, 
‘larie’ (Grieks: lèros). Want rond het lege graf heerst er voornamelijk 
ongeloof en verbijstering. De geschiedenis is door Lucas niet 
opgepoetst, niet mooier beschreven dan het in werkelijkheid was. 
Rondom het centrum van het verhaal - het lege graf - zijn er vooral 
heel menselijke reacties te zien.   
 
De vrouwen die Jezus waren gevolgd, willen hem nog eens de laatste 
eer bewijzen. Met de specerijen die ze mee hebben trekken ze een 
geurend spoor door de lucht van de vroege lenteochtend. Aangekomen 
bij het graf slaat hun toegewijde verdriet om in vertwijfelende 
verlegenheid: ze zijn geheel van de kaart. De steen is weg, het graf is 
leeg! Waar is Jezus?   
 
De steen is weg, Jezus is weg, maar er zijn wel twee engelen. Ze 
stralen! De vrouwen niet: zij schrikken vreselijk en slaan de handen 
voor hun ogen.  Ze kunnen de aanblik van deze hemelse mannen niet 
verdragen. Met hun ogen dicht luisteren ze naar de woorden die uit de 
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hemel klinken.  Want er klinkt een boodschap: de vrouwen worden 
herinnerd aan de woorden van Jezus. Waren ze die vergeten? Hadden 
ze de woorden niet bewaard in hun hart? Zo had Jezus’ moeder Maria 
het gedaan rond de geboorte van haar zoon: ‘Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken’ (Luc.  2:19). Het was 
en is nog altijd zo wezenlijk om te luisteren naar wat er vanuit de 
hemel wordt gezegd. Nu herinneren de vrouwen zich wel de 
boodschap van Jezus. Er staat nog niet dat ze geloofden.   
 
De mannen die straks worden uitgezonden om het evangelie te 
verkondigen geloven er nog niets van als de vrouwen het komen 
vertellen.  Die vrouwen worden bij hun naam genoemd: de een was 
ooit bezeten geweest maar nu beslist niet meer (Maria van 
Magdalena), de ander was de vrouw van Herodes’ minister van 
financiën (Johanna), en de derde waarschijnlijk een tante van Jezus 
(Maria, de moeder van Jakobus). Drie vooraanstaande vrouwen, uit de 
nabije kring van Jezus, die vertrouwen genoten. En toch: wat 
jullie zeggen is ‘larie’, ‘slappe thee’, ‘gebazel’, ‘onzin’, ‘apekool’.  
 
Nog altijd klinkt daarvan de echo na in de gedachten en harten van 
veel (on)gelovigen. In het begrip van de wereld is het absurd om in 
een Opgestane Heer te geloven. Lariekoek! Evenals het geloof in een 
leven na de dood. Kletspraat! Het is ook niet te bevatten.  
Petrus gaat, ondanks de woorden van de engelen, toch naar het graf 
om het zelf te zien. Het blijkt toch niet leeg: de linnen doeken zijn er 
nog (wat de mogelijkheid van grafroof uitsluit).  Bij hem begint het 
‘larie!’ plaats te maken voor verwondering. Iets moet hem daarin 
hebben geraakt. 
 
De bijbel zelf geeft het ook aan. Het is niet eenvoudig te geloven dat 
de Heer waarlijk is opgestaan. Zelfs het zien van mensen die zijn 
opgestaan uit de dood is niet voldoende om mensen te laten geloven. 
(Luk 16:31). Het zit ‘m dan ook in de Liefde en het besef dat jijzelf 
deel bent van Jezus opstanding.  In Handelingen lezen we dat Liefde 
de boodschap is waardoor de christelijke gemeente groeit. Opstanding 
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is dan ook meer dan kracht. De boodschap moet je raken in je hart, 
omdat je ziet dat jij er ook zelf deel vanuit maakt. Daar heb je de 
Geest voor nodig: ‘Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan 
getuigen wij allen’ (Hand. 2:32)! Met de wetenschap van Pasen en 
het besef dat het daarin ook draait om ons mogen we vooruitkijken 
naar Pinksteren. De Geest als teken van ons Leven door de kracht van 
Jezus opstanding! Daarvan mogen we getuigen!  
 
Ds. Tjerk Bosscher. 
 

Van de Bestuurstafel… 
 

 

Om maar direct met de deur in huis te vallen... Wat 
hebben we op zondag  12 maart jl. genoten van het 
optreden van zangeres Jolien Damsma. Tijdens 
deze dienst, waarin onze eigen voorganger ds. 
Tjerk Bosscher voorging, bracht zij met haar mooie 
stem een aantal prachtige liederen ten gehore waarbij ze zichzelf 
begeleidde op de gitaar. Naast het gebruikelijk koffie/theemoment na 
afloop van de dienst stond er rond het middaguur een voortreffelijk 
stampottenbuffet klaar waaraan ruim vijftig broeders en zusters 
deelnamen. Een woord van dank aan de organisatoren voor wat 
betreft de voorbereiding van dit gebeuren en aan al die zusters en 
mogelijk ook broeders die tijd en energie hebben gestoken in het 
koken en bereiden van de verschillende stamppotten etc. Over talenten 
gesproken! Een activiteit die zeker voor herhaling in aanmerking komt. 
 
Op 13 maart jl. was er ’s avonds een Regio ontmoeting van Unie-ABC 
gemeenten uit het noorden in het gebouw van de Vrije 
Baptistengemeente ‘Elim’ te Heerenveen. Namens de gemeente waren      
ds. Tjerk Bosscher, zr. Dieuwke de Vries en br. Harrie Wijma naar 
Heerenveen afgereisd om hierbij aanwezig te zijn. Ter voorbereiding 
op de in mei a.s. te houden ALV over de fusie werd in groepjes 
nagedacht over de Visie en Doelen van de Unie-ABC gemeenschap. Na 
een korte pauze was er een presentatie over een Leerplatform voor 
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oudsten en was er een inspirerende toespraak van ds. Gerrit Lolkema, 
voorganger van de Baptistengemeente ‘Elim’ te Heerenveen. 
 
Op 14 maart jl. kwam het volledige bestuur (Raad van Oudsten en 
Zakelijk Bestuur) bijeen voor een gezamenlijk overleg. In dit overleg 
werd de uitslag van de gehouden enquête uitvoerig besproken. 
Inmiddels heeft u via de Nieuwsbrief hier ook kennis van kunnen 
nemen. Tijdens de gehouden gemeenteavond op 22 maart is de uitslag 
met de aanwezige leden en vrienden besproken en nader toegelicht. 
Aan de hand van de uitslag en de gehouden bespreking zal het bestuur 
met een voorstel komen over hoe nu verder. Dus wordt vervolgd. 
Ook werd ruimschoots aandacht besteed aan de te houden algemene 
ledenvergadering op 30 maart a.s. Zo werd het financieel verslag 2022 
en de begroting voor 2023 van de penningmeester uitvoerig 
doorgenomen en toegelicht. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
krijgen de leden van de gemeente de jaarstukken 2022 nu compacter 
via de mail toegestuurd. Degenen die niet in het bezit zijn van een 
computer of een emailadres kunnen contact opnemen met de 
secretaris br. Tjipke van der Veen. Zij krijgen dan een afgedrukt 
exemplaar van de betreffende jaarstukken. 
 
Een punt van aandacht was ook de te houden verkiezingen voor de 
Raad van Oudsten, het Zakelijk Bestuur en het Pastorale Team. Er zijn 
dit jaar nogal wat vacatures in te vullen. Via een brief met stembiljet 
bij deze  ‘De Open Deur’ zullen de leden hierover nader  geïnformeerd 
worden. 
 
Vorige keer berichten wij u via deze rubriek al over de door het 
onderhoudsteam geconstateerde houtworm of boktor in het dak van 
ons kerkgebouw. Inmiddels is hier vanuit het Zakelijk Bestuur contact 
over geweest met de Gemeente Tytsjerksteradiel en de Provincie 
Fryslân. Beiden bevestigden dat het hier om een beeldbepalend 
gebouw gaat met een karakteristieke bestemming. Echter omdat er in 
Tytsjerksteradiel geen monumentlijst is (er is wel een inventarisatie 
geweest maar deze lijst is niet vastgesteld) is er met betrekking tot 
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eventuele kosten voor ons geen subsidiemogelijkheid. Op advies van 
de Provincie Fryslân zal er nu contact opgenomen worden met 
‘Monumentenwacht Fryslân’ te Leeuwarden. Zij kunnen, tegen een 
vergoeding, een inspectie en advies verzorgen. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of als u iets 
onder de aandacht van het bestuur wilt brengen, dan kunt u dit 
schriftelijk doen per mail aan secretariaat@pleinkerk.nl of door middel 
van een brief aan onze secretaris, br. Tjipke van der Veen. Uiteraard 
mag u te allen tijde een bestuurslid aanspreken over iets wat u onder 
de aandacht van het bestuur wilt brengen of gewoon wilt vragen. 
 
Met een hartelijke groet, 
Het Bestuur.  
   

PAASDANKOFFER VOOR NOODHULP 
TURKIJE EN SYRIË. 

 
Het is alweer wat minder prominent in het nieuws. 
Toch lijden nog vele tienduizenden mensen onder de gevolgen van de 
aardbevingsramp in Syrië en Turkije. 
Huizen, scholen en ziekenhuizen zijn ingestort. 
 
Lokale gemeenten in de getroffen gebieden verlenen noodhulp in hun 
omgeving en bieden waar mogelijk opvang aan de slachtoffers. 
 
De werkgroep Zending en Diaconaat wil graag deze hulpverlening 
ondersteunen met de opbrengst van het Paasdankoffer. 
 
Hartelijk aanbevolen! 
Namens de werkgroep : 
Froukje ten Cate. 
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Friends & Family: “Stamppot buffet” 
 

Zondag 12 maart was best spannend, maar wat was het mooi om te 
zien dat voor alle ingrediënten werd gezorgd. Buiten sneeuw “Heer 
dank u wel”, daardoor was het binnen extra warm en gezellig! 
Iedereen had er zin in. Wat hebben de kokkies hun best gedaan. 
Fantastisch! We konden niet voorkomen dat de geuren te ruiken waren 
in de kerkzaal. De nieuwe gezichten (gasten), de muzikale begeleiding, 
de preek én de bijdrage van Jolien allemaal ingrediënten die de moeite 
waard zijn om nog eens na te kijken/luisteren via YouTube. Eén lied 
“Op de wagen” raakte mij. Het liedje is vertaald vanuit het Engels... 
Het gaat over dat we samen op reis zijn. We zitten samen op de 
wagen als kinderen van God. Op weg komen we kuilen en obstakels 
tegen, we komen mensen tegen. Het is aan ons om hen mee te nemen 
op de wagen! “Als je van de wagen valt... til je mij dan weer op?” Met 
een blij hart kijk ik terug. Nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt 
voor alle inzet. Ook het team wat mee heeft geholpen om alles weer 
op te ruimen. Allemaal heel hartelijk bedankt! 
De bijgevoegde foto spreekt voor zich. 
 
Namens de werkgroep, Marianne Nieuwenhuis. 
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Het verhaal van Julia 

Nadat Julia een baby heeft gekregen, besluit de moeder van Julia om 
haar dochter en kleinkind op te sluiten. Zonder warmte, zonder 
elektriciteit en zonder contactmogelijkheden. 

De moeder van Julia heeft al jarenlang zware geestelijke problemen en 
wil niet geholpen worden. Hierdoor heeft Julia een moeilijke kindertijd 
gehad. Als tiener was ze onhandelbaar. We kwamen in contact met 
Julia door haar zus, Alina. Voor Alina was onze organisatie, Mission 
Possible, als het warm thuis dat ze zelf nooit gehad heeft. Alina 
bezoekt al een hele poosje onze supportgroepen. Dat zijn 
groepsbijeenkomsten die we organiseren voor (jonge) vrouwen. Toen 
Alina erachter kwam dat haar moeder haar jongere zusje met haar 
pasgeboren baby had opgesloten, vroeg ze ons om hulp. We hebben 
via Alina aan Julia laten weten dat ze bij ons terecht kon met haar 
baby, mocht ze de mogelijkheid hebben om te ontsnappen. Mission 
Possible heeft verschillende opvanghuizen in Rusland, Siberië, speciaal 
voor vrouwen en hun kinderen. We vangen vrouwen op die nergens 
anders heen kunnen en begeleiden hen naar een nieuw leven. We 
hebben Julia laten weten dat ze een poosje bij ons in het opvanghuis 
kon verblijven en dat we kunnen helpen om alle papieren in orde te 
maken. Dat gaf Julia de moed die ze nodig had om regie over haar 
eigen leven te nemen en ze is letterlijk uitgebroken en ontsnapt. Op de 
foto is nog te zien dat ze het raam van binnenuit heeft kapotgemaakt. 

De moeder van Julia was hier niet blij mee en deed aangifte van 
diefstal; wij zouden haar kind hebben gestolen. Gelukkig is Julia net 18 
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geworden en dus meerderjarig. Daarnaast weten de lokale autoriteiten 
wat voor een goed werk we doen. We hebben geen problemen 
gekregen door deze hulpactie. Nadat Julia en haar kindje bij ons 
kwamen hebben ze allereerst een lichamelijk onderzoek ondergaan en 
hebben ze de verzorging gekregen die ze nodig hadden. Gelukkig is 
het gelukt om weer contact te krijgen met de vader van de baby, de 
vriend van Julia. Hij en zijn familie hebben Julia en het baby’tje 
opgenomen in de familie. 

Ook hebben we alle papieren kunnen regelen. Julia ontvangt nu de 
financiële steun van de overheid, zoals kinderbijslag, die zij als jonge 
moeder hoort te krijgen. En we hebben een klein appartement kunnen 
regelen voor Julia en haar baby. Nu kan Julia een eigen start maken. 
Ze is van harte uitgenodigd voor onze supportgroepen, waar we met 
elkaar spreken en elkaar ondersteunen bij de dingen die we 
tegenkomen. Zo houden we een oogje in het zeil bij dit jonge 
gezinnetje. 

Mission Possible runt vijf opvanghuizen in Siberië vanuit een christelijke 
missie. Elke dag wordt er met de vrouwen en hun kinderen gesproken 
over het geloof, gebeden en Bijbel gelezen. Meerdere vrouwen komen 
in onze huizen tot de ontdekking dat er genade te vinden is bij de Here 
Jezus en dat het leven bij Hem goed is. Wilt u bidden voor ons werk 
onder de vrouwen in Siberië? Wilt u bidden voor Julia en haar kindje? 
En voor de moeder van Julia en haar zus, Alina? 

U kunt zich via onze website www.missionpossible.nl inschrijven voor 
de verhalen die we uit het werkveld ontvangen. Uw gift voor de 
vrouwen van Siberië is ook van harte welkom. Dit kan via het 
bijgevoegde tikkie of op onze rekening NL07 RABO 0158 0454 24 
o.v.v. gift voor Julia. Hartelijk dank! Groet, Bert Dokter en Gerande 
Sikkema, team Mission Possible Nederland 
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Het huis waar Julia uit ontsnapte 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julia  krijgt de sleutels van haar appartement 
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Lied 1010 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  

Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  

ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer. 

 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen! 

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  

die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  

opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn, 

 de mensen blijdschap geven 
 en vredestichters zijn. 

 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  

Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  

die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  

Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd! 

 
 

Uit: Lezerscontact De Schakel 
Ingezonden door: zr. Riemie Huizinga-Drahn 
 

 
 

 

Het volgend nummer van ‘De Open Deur’ 
  (mei 2023) verschijnt op zondag 30 april 2023 

Copy kunt u uiterlijk 23 april 2023 inleveren 
bij de redactie, het liefst via e-mail: 

deopendeur@hotmail.com of secretariaat@pleinkerk.nl 
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AGENDA VOOR APRIL 2023 
 

 

05 apr 

11 apr 

13 apr 

 

14 apr 

19 apr 

25 apr 

26 apr 

 

  

 

14.00 u 

19.30 u 

19.30 u 

 

14.00 u 

14.00 u 

19.30 u 

09.30 u 

 

  

 

Paasviering “Kerk en vluchteling” 

RvO en ZB overleg 

Overleg Interkerkelijke werkgroep 

 

Vrouwencontact “Lichtdragers” 

OMEGA bijeenkomst  

Bijbelbespreking en bidstond 

Vrouwenochtend “Kerk en 
vluchteling” 

 

De Rank

De Rank

Harrie 
v.d. Veen

De Rank

De Rank

De Rank

De Rank

 VASTE AKTIVITEITEN 
 

 
Zondag 10.00 uur  Kinderwerk Pebbles 4-12 jaar               De 
Rank 
 

Tijdens de kerkdienst is er crèche voor de kleinsten 
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BAPTISTEN GEMEENTE NOORDBERGUM 
Machtigingsformulier 

 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Baptisten 
Gemeente Noordbergum om van onderstaande bankrekening 
eenmalig af te schrijven:  
 

een bedrag van: € ____________      wegens: 
 

Paasdankoffer 2023 –  
VOOR NOODHULP TURKIJE EN SYRIË. 

 

De afschrijving zal plaatsvinden op of rond: 16 mei 2023 
 

Eenmalige machtiging                                            SEPA                       
 
Naam: Baptisten Gemeente Noordbergum  
Adres: Zevenhuisterweg 39  
Postcode: 9257 VH Woonplaats: Noardburgum  
Land: Nederland Incassant ID: NL 12ZZZ082096759257  
Kenmerk machtiging: nr  ______  Paasdankoffer 2023 
 

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze eenvoudig 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden.  
 

Naam:   
Adres:  
Postcode:                      Woonplaats:  
Land: Nederland  
Rekeningnr. (IBAN) 
Datum:                         Handtekening:  
 

Dit formulier kunt u in een envelop in de collectezak deponeren, 
afgeven aan of opsturen naar de penningmeester van de gemeente: 
Postbus 10, 9250 AA Burgum. 
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KERKDIENSTEN IN APRIL 2023 
      

     Noardburgum – 10.00 uur 

 
 
 
02 apr  Voorganger: Br. Kees Velker 
  Organist: Br. Henk de Vries 
  Bloemen: Fam. B. Poeze 
    

07 apr  Voorganger: Ds. Tjerk Bosscher 
19.30 uur  Goede Vrijdag Viering H.A. 
  Organiste: Zr. Jellie Gjaltema-Sikkema 
    

09 apr 
Pasen 

 08.30 uur: 
Voorganger: 

Paasontbijt 
Ds. Tjerk Bosscher 

  Begeleiding: Praisegroep 
  Medewerking: 

Bloemen: 
diverse 
Fam. Th. De Vries 

    

16 apr  Voorganger: Ds. Klaas Stap 
  Organist: Br. Henk de Vries 
  Bloemen: Zr. M. Wiersma-Boersma 
    

23 apr  Voorganger: 
m.m.v. dansgroep 

Ds. Tjerk Bosscher 
“Shine Bright” 

  Organiste: Zr. Froukje ten Cate-Booij 
  Bloemen: Zr. T. Djurrema-v.d.Meer 
    

30 apr  Voorganger: Ds. Gert Elzen 
  Organist: Br. Henk de Vries 
  Bloemen: Zr. J. van der Wal 
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